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  De titel 'Spiegeltje aan de wand' doet eerst en vooral denken aan de jaloerse stiefmoeder van Sneeuwwitje. Elke dag stelde ze haar spiegelbeeld de vraag of zij nog de mooiste van het land was. Over haar gaat het hier natuurlijk niet. Hoewel sprookjes vaak een afspiegeling bieden van het echte leven, is het leven zoals het zich elke dag afspeelt helemaal geen sprookje. Niet in Spanje en niet in België. En zeker niet in deze tijden.


  Meteen zijn we bij het opzet van deze 'stukjesschrijver'. Met name in, bij deze gelegenheid hier gebundelde, tweewekelijkse columns 'Vlamingen in de Wereld' aan de Costa Blanca een actuele weerspiegeling brengen van het leven in de stad of de streek die ze tijdelijk of voorgoed achter zich hebben gelaten. Met als onderliggende gedachte dat een spiegel alleen de feiten weergeeft.


  Veel leesplezier.


  M.D.T.


  


  Dit e-book is een bundeling van de columns van Manu de Tremerie, die van december 2010 tot november 2012 verschenen op de website van Vlamingen in de Wereld - Costa Blanca.



  Surf voor meer columns van Manu de Tremerie naar de website: www.viw-costablanca.com
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    Vorst en sneeuw slaan toe


    'Het wordt Siberisch koud' kopte de laatste dagen van november een populaire krant. Nadere lezing van het artikel leerde dat de winter vroeg zijn intrede deed en het misschien wel min 10 graden zou worden in Vlaanderen. De titel riep op zijn minst vragen op over wat Siberische koude betekent. Te oordelen naar wat er verder te lezen viel waren het dus alleszins niet de lager-dan-diepvriestemperaturen die 's winters in Siberië genoteerd worden. Het leerde de lezer ook dat


    
      	hij de titels van krantenartikels niet moet geloven of ten minste met een flinke schep zout nemen, en


      	de 'koppen'-maker van die krant geen weet had van de tv-serie van Martin Heylen op de VRT van een paar jaar geleden. Deze Vlaamse reporter, ooit nog zijn mediacarrière begonnen in Vooruit (die daarna De Morgen werd) en daarvoor, als 16-jarige, arbeider in een houtbedrijf in de Gentse haven, bestond het putje winter met zijn team de echte Siberische koude van min dertig te gaan trotseren. Het werd een boeiende reisreportage, net zoals een andere - in dezelfde sfeer maar niet zo koud - over China.

    


    Terzijde, deze maand is op dinsdagavonden op de Vlaamse televisie van Heylen onder de titel God en klein Pierke, een nog méér spraakmakende reportagereeks te zien. Hij kon enkele prominenten en andere bekende Vlamingen volgen in hun dagelijkse doen en laten. Onder hen politicus Herman van Rompuy, kardinaal Danneels, atleet Cédric van Branteghem en tekenaar-schilder-performer Kamagurka. Het journalistieke geluk was met hem, want tijdens het draaien van de reportage werd Van Rompuy president van Europa, en kwam kardinaal Danneels door de kerkschandalen over kindermisbruik op minder prettige wijze in het nieuws. Waarmee de portretten van deze figuren bijzonder actueel werden.


    Maar het zou over de koude gaan.


    Op het eerste zicht verwondert het dat de media vandaag zo fel focussen op vriesweer en sneeuwval. Dat men het in voorkomend geval op de Spaanse televisie doet, land dat de doorsnee Vlaamse vakantieganger associeert met, althans aan de costa's, zelfs in de winter aangename temperaturen, akkoord. Maar in het toch noordelijke gelegen België plachten 's winters vorst en sneeuw toch tot het leven van elke dag te behoren? Zo blijft me nog de verrassende ijzelvorming bij, enkele decennia geleden op allerheiligen, die verscheidene kerkhofgangers met been- of polsbreuken opzadelde. Maar of dat de kranten haalde? Nader beschouwd lijkt die belangstelling voor het weer nochtans terecht. De winterse, zij het dan normale, kuren van de weermaker hebben door de toename van het verkeer een veel groter impact gekregen. Een beetje sneeuw tijdens de ochtend- of avondspits maakt de files op de autowegen direct veel kilometers langer. Bij zwaardere sneeuwval ontstaan chaotische toestanden, waarbij het gemakkelijk enkele uren duurt om via de E17 de 50 km. tussen Antwerpen en Gent af te leggen. Hetzelfde geldt trouwens voor de E40 autoweg van Brussel naar de kust.


    De eerste dagen van december was het van dat. Het uitzondelrijke filerecord van begin 2010 (bijna 1000 kilometer over geheel België) werd gelukkig niet geëvenaard, maar er werd voor de ochtendspits van 2 december toch meer dan 600 km vrijwel stilstaand of voetstaps rijdend verkeer genoteerd. Om de nochtans niet zo grote stad Gent de avond ervoor, toen de eerste sneeuw viel, te doorkruisen duurde het meer dan 2 uren. Geleerd door de ervaring van begin van het jaar, was er weliswaar een 'winteractieplan' opgemaakt, maar dat bleek voorlopig niet meer dan een pleister op een houten been.


    Antwerpen bleef doordat de sneeuwval niet zo intens was, min of meer gespaard. Brussel daarentegen deelde ook in de brokken, maar dat is men daar al een beetje gewoon. Het hoeft dus niet echt Siberisch koud te zijn om getroffen te worden door de onaangename kanten van de winter.


    15 december 2010

  


  
    Wie hoorde ooit over Timicheg?


    Op het eerste zicht is het niet méér dan een lokaal nieuwtje. Nader bekeken verdient het de aandacht van een breder publiek. Alleen al om zijn symbolische waarde en gezonde zij het onschadelijke tegendraadsheid. In Gent bestaat men het namelijk om in een prestigieuze wijk met straatnamen die de roemrijke leden van het Belgische vorstenhuis in onze herinnering moeten houden, een naam te geven die er helemaal niet thuishoort. Een arme onbekende drommel wordt nu zij aan zij genoemd met, enfin, in België toch, groten der aarde. Het klinkt als een statement en illustreert meteen een beetje het karakter van de Gentenaar. Dwarsligger soms, en al eens met anarchistische trekjes.


    We verklaren ons nader. De omgeving van het Gentse Sint-Pietersstation wordt verder uitgebouwd en krijgt er een tunnel bij. Tot zover niets bijzonders. Anders wordt het als men weet dat de constructie de 'Timicheg'-tunnel gedoopt wordt. Nou ja, gedoopt past in deze context minder. Want het is de naam van de half wilde animistische inboorling uit de Filipijnen die het ongeluk had in Gent, duizenden kilometers verwijderd van zijn geboorteland en van de zijnen, te sterven.


    Het zat zo: begin vorige eeuw waren zogenoemde wereldtentoonstellingen erg in de mode. Gent wou mee zijn in de vaart der volkeren. Daarom werd in 1913 ook in deze stad dergelijk initiatief genomen. Het was de aanzet voor de urbanisatie van een landelijk gebied aan de rand van Gent. Met de bouw van een groot treinstation. Brede lanen, genoemd naar koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen en afgeboord met kapitale huizen, leidden er naar toe. Het miljoenenkwartier was geboren.


    Eén van de top-attracties van de tentoonstelling was de evocatie van een inheems dorp uit de Filipijnen. De vijftig leden van de Igorot-stam waren gekleed in originele kledij, dwz met niet meer dan een strooien rokje rond de lenden. Ze toonden hoe ze leefden en zich ontspanden, vlochten manden, stampten rijst, klommen in bomen, voerden oorlogsdansen uit, e.d.m.


    De groep werd naar Gent gebracht door – hoe kan het anders - de Amerikaanse 'Filipino Exhibition Company', die hem eerder al in Parijs en Brussel had opgevoerd. (Tussen haakjes: goed vijftig jaar later zag je op de Expo'58 in Brussel voorstellingen in dezelfde lijn, als België de wereld wou tonen welke zegen de kolonisering van Congo betekende.)


    Helaas was het nog maar april toen de Filipinos in Gent neerstreken. Sommigen bleken niet goed bestand tegen de killige vochtigheid.


    Zo kreeg de 28-jarige Timicheg, nochtans een forse man in de fleur van zijn leven, TBC. En in augustus 'vertrok hij naar de Velden van de Grote Jager', zoals De Gazette van Gent schreef. 'Hij kwijnde weg in ons weinig gastvrij klimaat, ver van zijn land waar de brandende zon alles zo heerlijk maakt', gaf ze als uitleg.


    De man werd in Gent begraven, maar niet nadat de kannibalen het vertrek van zijn geest hadden begeleid met geschreeuw en het rauw oppeuzelen van een varken, luidde het nog in de pers van die tijd. Vandaag, een eeuw later, krijgt dit slachtoffer van de westerse beschaving, ongetwijfeld uit zijn land weggelokt met de belofte veel geld te verdienen, een ultiem en blijvend eerbetoon. Niemand van de inwoners van Gent heeft hem gekend, en ook op de Filipijnen zal men niet weten dat in 1913 in Gent een zekere Timicheg stierf.


    Alleen de geschiedenis heeft er enige affiniteit mee.


    29 december 2010

  


  
    Mannen met baarden


    Loopt binnen enkele weken een groot deel van de Belgen van mannelijke kunne met een baard? Heel goed mogelijk, tenminste als het idee van de Waalse acteur met oervlaamse familienaam, Benoit Poelvoorde, aanslaat. Dezer dagen kondigde hij aan zich niet meer te scheren tot wanneer het land een nieuwe regering heeft. 'Niet meer scheren, ofwel regeren', is het devies. Intussen krijgt hij alvast navolging van Koen Filet, een radiomaker bij de VRT. Leuk is dat hij het doet in plaats van een vrouw die wel zou willen maar het om voor de hand liggende reden niet kan...


    'Tout va très bien, madame la marquise' zong ooit Ray Ventura, een zanger-orkestleider in het lichte genre, populair in Frankrijk, en dus –destijds toch ook in België. De vrouw, afwezig wegens vakantie, informeerde telefonisch of er geen problemen waren. Volgde in het lied de hilarisch opsomming door de huisbewaarder van de reeks calamiteiten waardoor haar kasteeltje getroffen werd. Een keukenbrand, badkamer onder water, lievelingshond vergiftigd, inbraak, enz. En toch besloot hij: 'mais après ça, tout va très bien...'.


    Decennia later is het een toepasselijke beschrijving van de situatie in België. Overal problemen, en geregeld een nieuw hoofdstuk in het feuilleton van seksuele misbruiken door religieuzen. Aan keuze geen gebrek.


    Maar nu lijkt het tij te keren. Niet dat de problemen opgelost zijn of geen misbruiken meer aan het licht komen. Mis poes, integendeel zelfs. Maar meer en meer bewoners van dit land worden er zich uiteindelijk van bewust dat het zo niet langer meer kan. Ze beginnen te geloven dat zal uitkomen wat wordt voorspeld, nl. dat ze de politieke crisis straks in hun portemonnee gaan voelen.


    Het zullen in de eerste plaats de nieuwe generaties zijn die het gelag betalen omdat de vorige zomer verkozenen des volks geen akkoord kunnen bereiken. Van de jongeren zowel als van uit zakenkringen komen steeds duidelijker ludieke zoniet ongeruste signalen dat het vijf voor twaalf is. Zogenoemde burgerinitiatieven beginnen zelfs mekaar te verdringen.


    Naast het 'de baard laten staan zolang er geen regering is' is er een Facebookgroep gevormd voor wie wil dat België 'wereldkampioen regeringsvormen' wordt.


    De leden lijken alleszins goed op weg om het te halen. Het record staat op naam van Irak dat er 248 dagen over deed. België zit er alleszins niet zo veel dagen meer van verwijderd. Zij het dat dergelijk record vestigen niet op applaus zal worden onthaald. Ander evenement wordt einde januari een manifestatie in Brussel, op initiatief van studenten. Het wordt een soort witte mars, want iedereen moet in het wit gekleed zijn. Jonge politici zijn zinnens mee op te stappen, al was het maar uit protest tegen de eigen partij.


    Anderen nog organiseren 'Camping 16', dat bestaat uit een virtueel kamperen op het voetpad voor 'de zestien' in de Wetstraat in Brussel, van waaruit de eerste minister van de ontslagnemende regering het land bestuurt. Hier ook gaat het om een Twitter- en Facebooktoestand. Het kost weinig moeite er aan deel te nemen, en het initiatief kreeg al bijval van vele tienduizenden.


    Ten slotte is er ook nog de open brief van de grote kanonnen uit de ondernemerswereld waarin wordt aangedrongen op een geloofwaardige begroting op te stellen voor 2011. Het is volgens hen het enige middel om het vertrouwen van beleggers te herstellen.


    Zal dat alles de onderhandelende partijen aanzetten om water in de wijn te doen, ten einde het compromis te vinden om uit de impasse te geraken? Alleszins zal je het lied 'tout va très bien...' bij hen niet horen weerklinken.


    14 januari 2011

  


  
    't Is altijd wat


    Even de hand in eigen boezem steken. Mag het?


    Het is namelijk zo dat Vlamingen een moeilijk te bevredigen volkje lijken. Het is nooit helemaal goed, er scheelt altijd wat aan. Ligt het aan de aard van de inwoners van één van de meest welvarende regio's in de wereld? Of is het omdat we zo verwend zijn, dat we niet meer beseffen hoe goed we het hier wel hebben? Zo goed dat in 2010, toch een jaar dat het nog een beetje crisis was, de tegoeden op de spaarboekjes in de banken met 15 procent zijn toegenomen.


    Het jongste voorbeeld van onvrede ligt op het bestuurlijk vlak. Van kort nadat er, jaren geleden dus, door de regionalisatie een eigen regering in Vlaanderen de touwtjes in handen kreeg, groeide kritiek vanuit gemeentelijk hoek. Dit nieuwe beleidsniveau trok te veel het laken naar zich toe en trad op als een centralistisch bestuur. De gemeenten boetten daardoor nog méér dan vroeger, toen alles vanuit Brussel werd gestuurd, aan autonomie in. Op de duur zouden ze niets meer te zeggen hebben, alles werd gedirigeerd van bovenaf, heette het.


    De nieuwe algemene maatregel in verband met de ruimtelijke ordening van einde vorig jaar maakte daar een gelukkige uitzondering op. Wie in zijn tuin een zwembad, een terras, een tuinhuisje of een car-port wil aanleggen dient, wanneer bepaalde afmetingen worden gerespecteerd, geen vergunning meer aan te vragen. Het moet alleen worden gemeld aan het gemeentebestuur, instantie die nog altijd eigen voorwaarden kan opleggen.


    Ongeveer iedereen gelukkig met die maatregel zou men zo denken in dit meer en meer door reglementitis geteisterde land. Dag Jan, vergeet het. Enkele gemeentebesturen stelden onmiddellijk dat die meldingsplicht ze evenveel werk bezorgt als het toekennen van een vergunning en alles beter bij het oude was gebleven.


    Een gemeente in de regio Gent beet wat betreft de kritiek de spits af door een motie te stemmen tegen de beslissing van de Vlaamse regering. En was dat nu niet toevallig de gemeente waar Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege bij het bestuur is betrokken?


    Door zich bij de stemming te onthouden probeerde ze de kool en de geit te sparen. Met in de media enig gegniffel tot gevolg natuurlijk. Enerzijds was ze als lid van de Vlaamse regering toch mee verantwoordelijk voor deze maatregel? En anderzijds nam ze deel aan het bestuur van de gemeente die niet akkoord ging met het besluit van de Vlaamse regering. Had ze daar niets te zeggen misschien?


    Er zijn nog zo voorbeelden te geven van het 'Het is altijd wat'-syndroom'. Neem nu de 1 miljoen kostende bewustmakingscampagne van de Vlaamse regering tegen overgewicht. In de nadagen van nieuwjaar gelanceerd, komt ze precies op tijd zou je denken. Niet alleen is het de periode waar de mensen hun teveel aan eten en drinken moeten wegwerken, er is vooral het gegeven dat één op de twee Vlamingen te zwaar weegt. 'Weggegooid geld', luidt de kritiek, 'want de bewustmakingscampagne zal de mensen voor wie ze is bestemd, niet bereiken'. Volgens ene miss Maxi hebben volslanke mensen trouwens geen bemoedering uit Brussel nodig.


    Ooit werd ik getroffen door een spreuk, ongetwijfeld niet zonder moeite uitgesneden in een harde eeuwenoude eiken balk. Hij zat in de schouwmantel in de raadzaal van een randgemeente van Gent, goed zichtbaar voor iedereen. 'Wie maakt dat 't niemand laakt?', stond er. Helaas onderging deze wijsheid hetzelfde lot van zoveel andere: vergeten, hoe terecht ze ook is.


    Nog zo eentje is 'Mate past t' allen kante'. Gelukkig had voor die laatste wijsheid de moderne marketing nog oog. En paste die, in een promotiecampagne voor het drinken van Belgiës nationale drank, aan tot 'Drink het met mate'. Wat dan weer voor vindingrijke geesten niet eens zo moeilijk was om het verder aan te passen tot 'Drink het met maten'.


    Misschien kunnen deze wijsheden de politici inspireren die nu al meer dan 200 dagen bezig zijn een vergelijk te zoeken om België nog enigszins bestuurbaar te houden.


    28 januari 2011

  


  
    Journalistiek van vandaag


    De journalistiek maakt de jongste tijd geen te beste beurt. Bijna elke week werd de lezer/kijker geconfronteerd met een uitschuiver die het waarheidsgehalte van de media nog een beetje meer aantast. Niet te verwonderen dat journalisten in geloofwaardigheidsonderzoeken slecht scoren en stilaan in de buurt van politici belanden. Enkele recente voorbeelden?


    Beginnen we met wat meest impact heeft, de televisie. Onlangs kwam namelijk aan het licht dat een journalist van de VRT in zijn beeldverslag 'van onze reporter ter plaatse' de klank van een onbestaand geweerschot had gemonteerd. Hij vertoefde in het door rampspoed getroffen Haïti en wou op die manier illustreren hoe gevaarlijk werken het er wel was. De setting was bijna perfect. De kijker zag hem wegduiken en toen moest de knal weerklinken. In werkelijkheid was er helemaal geen schot gelost en bukte de reporter zich voor een steen. De hoofdredactie van de VRT kon er niet mee lachen en degradeerde de reporter tijdelijk tot zes maanden binnendienst, waar hij een ondersteunende functie moet vervullen.


    Merkwaardig genoeg was, toen het bewuste fragment nog eens werd getoond, het geweerschot niet meer te horen.


    Niet alleen de VRT laat zich belazeren door reporters die willen scoren. In de Nederlandse televisie was in de begindagen van de revolutie in Tunesië een live-reportage te zien vanuit de straten van Tunis. In werkelijkheid waren de beelden ergens in een Egyptisch stadje opgenomen en deed de reporter maar alsof hij in Tunis verbleef. Nog goed dat alle soeks min of meer op mekaar gelijken.


    Willen scoren, en de meest pregnante beelden vertonen. Dat lijkt het hoofddoel. Waarbij het waarheidsgehalte van minder belang is. Elke journalist is er kwetsbaar voor. En hoe populairder het medium hoe kwetsbaarder. Zo zouden reporters van het populaire Duitse weekblad Der Stern destijds in Nederland toeschouwers aangezet hebben om de bruidstoet van het huwelijk van toen nog prinses Beatrix met de Duitse Claus te verstoren. Ze kregen voetzoekers om die op een afgesproken plaats - waar 'toevallig' ook de fotografen zouden staan - tussen de poten van de paarden te gooien. Die zouden gaan steigeren wat meteen exclusieve beelden zou opleveren.


    Hollandse beeldjournalisten? Leer mij ze kennen. Om een reportage over het vuile België te illustreren bestonden ze het ergens enkele zakken vuilnis weg te nemen en ze op een hoopje rond een bord 'verboden te storten' te schikken. Wat uiteraad een treffend beeld opleverde. Dat heette dan creatief omgaan met de werkelijkheid.


    Recenter is dan weer de VRT-uitzending 'De Neveneffecten' waarin werd uitgebracht hoe een niet-bestaand onderzoekscentrum met fictieve onderzoeksresultaten de kluit belazerde. Zonder ze te controleren werden de perscommuniqués door de meeste media overgenomen. Soms leek het een leuk nieuwtje hoewel, achteraf bekeken, te gek om los te lopen. Eén van de meest spraakmakende vorig jaar was bvb. dat Open VLD-kiezers meer seks hadden dan andere. Wat, helaas voor die partij, niet met zich bracht dat ze partij meer kiezers achter zich kreeg.


    Het was allemaal geënsceneerd door Woestijnvis, een productiehuis van televisieprogramma's, zoals bvb. 'De Neveneffecten'...


    Over Woestijnvis gesproken: een van de oprichters was ooit sportjournalist bij de openbare omroep en bleef een wielerfanaat. Op zoek naar meer levensruimte creëerde het productiehuis een holding, met de toepasselijke naam De Vijver, en die o.a. Belgiës grootste wielerklassieker, 'De Ronde van Vlaanderen', van krantengroep Corelio (met o.a. De Standaard en Het Nieuwsblad) overnam. En wil dezelfde Ronde nu niet onderwerp zijn van wat Het Nieuwsblad, middels een twee pagina's vullende reportage, al aankondigt als 'de strafste fictiereeks' van dit jaar op 'VRT-één'?


    De bijdrage heeft alles van een publi-reportage, zij het dat dit niet wordt vermeld uiteraard. Interessant om weten in dat verband is nochtans dat de Nieuwsbladuitgever (die ook via via belangen heeft in de VRT) met 40 procent de grootste aandeelhouder is van De Vijvers.


    Al met al is dit dus een mooi verhaal van, beleefd gezegd, kruisbestuiving, helemaal passend in de huidige tendens van commerciële journalistiek.


    In welke mate de objectieve journalistiek hiermede wordt gediend, is natuurlijk iets anders.


    't Is maar dat je het weet.


    11 februari 2011

  


  
    Over (scheve) schaatsen


    Schaatsen is een minder bekende sport in zuiderse landen zoals Spanje. Bijgevolg zal 'een scheve schaats rijden' in de betekenis van overspel plegen er ook niet tot het woordgebruik behoren. Hoewel de betekenis van het gezegde er, in acht genomen de zuiderse warmbloedigheid en machocultuur, misschien vaker toegepast wordt dan in meer noordelijke landen. Zoals België er bijvoorbeeld een is.


    Alhoewel. Want steekt nu weer niet een nieuwsitem de kop op direct in verband met de gedragingen des mensen die de wereld draaiende houden?


    Het is een nieuwtje waarbij rechtstreeks betrokken is de gewezen koning van België Leopold III. Tijdens zijn leven al was hij de oorzaak van veel discussies en heibel. En ook na zijn dood in 1983 kan hij nog altijd niet gerust worden gelaten. Dat hij zich trooste nochtans: het is het lot van koningen en koninginnen om ook vanuit hun praalgraf door late onthullingen de gemoederen van ten minste hun landgenoten te blijven beroeren. Vooral dan als men, zoals Leopold III, een zwak had voor vrouwen. Of sympathieën voor de 'nieuwe orde'.


    De aanleiding dat deze gewezen koning der Belgen (die in de politieke crisis na de Tweede Wereldoorlog, in de vaderlandse geschiedenis bekend als de koningskwestie, moest aftreden ten voordele van zijn zoon Boudewijn) zoveel jaren na zijn dood weer in het nieuws komt is het bekendgeraken dat hij de schaatslerares van zijn kinderen zwanger maakte van een dochter. Ze werd geboren in Antwerpen begin van de Tweede Wereldoorlog en kreeg de naam Ingeborg Verdun. Ze moet nu ongeveer 70 zijn en woont in de V.S. Ook haar moeder, de vrouw met wie Leopold III het deed (als dit niet te oneerbiedig is uitgedrukt voor intieme betrekkingen aan het koninklijke hof) is nog in leven. Ze was een Oostenrijkse kunstschaatster en werd in de harde winter 1939-'40 naar het koninklijk paleis gehaald om de koningskinderen te leren schaatsen. Nu is ze 95 en verblijft in een rusthuis in het zuiden van Europa, misschien wel Spanje.


    Intimi van het Belgische vorstenhuis wisten al langer dat Leopold III, na het auto-ongeluk in het Zwitserse Kuessnacht waarbij koningin Astrid het leven verloor, vaak troost zocht in de armen van andere vrouwen. Hij was een 'schone jongen, zij het dat hij 'losse handjes' had. Een womanizer zou men nu zeggen. 'Met een libido zo groot als hij autoritair was'. 'Een echte von Saxen Coburg, zei men in de Brusselse roddelsalons, waarbij 'von saxen' vooral werd uitgesproken als 'von seksen'.


    Terzijde: het moet in de genen hebben gezeten. Zie zijn oom Leopold II, ook niet vies van een groen blaadje en die op late leeftijd nog een morganatisch huwelijk aanging met een 16-jarige Française. Of zijn zoon, koning Albert, die de vader zou zijn van Delphine Boël, de vrucht van een liaison toen het niet goed ging met koningin Paola.


    Dezelfde auteur die over het late huwelijk van Leopold II schreef, Leo Van Audenhaege, publiceert dezer dagen een boek waarin het geheim uit de doeken wordt gedaan van de halfzuster van koning Albert. 'Zo geheim was het dan ook weer niet', vertelt ons deze oud-journalist van Het Volk, die nu al meer dan tachtig is.


    Hij wist het al meer dan vijftig jaar, maar vond het zo geen speciaal nieuws. 'Waarom viel dat zelfs enkele jaren geleden de kranten niet op toen in Zuid-Frankrijk een dossier opdook met dat nieuws?', vraagt hij zich nu nog af.


    Belangrijker voor de politieke geschiedenis van dit land, vindt hij, is dat hij in het boek onthult dat begin 1946 de prins-regent (Leopolds jongere broer Karel) twee miljoen frank schonk aan de socialistische partij die slecht bij kas was. Met dat geld zou dezelfde socialistische partij verkiezingscampagne voeren tegen de terugkeer van Leopold III die in Zwitserland in ballingschap verbleef...


    De onthulling over de korte romance met de Oostenrijkse schaatslerares Liselotte Landbeck is volgens Van Audenhaege ook nuttig voor de geschiedenis omdat ze de plaats warm maakte voor Liliane Baels. Koningin Elisabeth vond het niet kunnen dat de koning der Belgen aanpapte met een Oostenrijkse, die bovendien getrouwd was. Daarom blokte ze die relatie af, ook al was de vrouw zwanger geraakt. Waarop ze Liliane Baels, intussen met haar vader, de West-Vlaamse gouverneur Hendrik Baels, naar Zuid-Frankrijk gevlucht, naar België liet halen. Het jaar nadien zou die in het huwelijk treden met koning Leopold en werd ze prinses Lilian.


    De rest van de geschiedenis is gekend.


    Als men dit alles verneemt lijkt de huidige koning opgezadeld met een merkwaardige erfenis. Enerzijds de genen van zijn geslacht, en bovendien hebben leren schaatsen van een lerares kunst-schaatster, met wie je vader een scheve schaats reed. En die je bovendien een halfzuster bezorgde. Begrijpelijk dat je al eens uit de bocht zou gaan...


    Benieuwd of de toekomstige koning, Filip dus, ook een schaatser is.


    23 februari 2011

  


  
    Journalistiek van gisteren


    De figuurlijke inkt van het paar bedenkingen in een vorige column over de huidige manier van journalstiek bedrijven was nog niet droog of enkele uitwassen van de journalistiek van gisteren staken de kop op. Net of de meer belegen beoefenaars van dit 'vrij beroep' (zo had het toch eertijds de naam) jaloers waren van de belangstelling die hun jongere collega's te beurt viel. Kennelijk wilden ze ook even in de zon gaan staan. Met boter op het hoofd.


    Door een bril van vandaag bekeken, moeten ze er inderdaad niet fier op zijn. Het gaat nl. om praktijken die in bepaalde gevallen een loopje namen met de deontologie van het beroep.


    Vaak hadden journalisten ergens een 'schnabbel', een niet bekend staande bijverdienste door het schrijven van artikels voor anderen. Als het enigszins mogelijk was met betaling van het honorarium zonder dat er veel sporen van achterbleven. Meestal was dat onschuldig en dus niets bijzonders. De enige instantie die soms bij de neus werd genomen was de fiscus. En daar zullen maar weinigen wakker van hebben gelegen.


    In sommige gevallen bleek die bijverdienste nochtans minder onschuldig. Zoals toen aan het licht kwam dat zogezegd onafhankelijke editorialisten hun pen leenden voor het schrijven van bvb. een Burgermanifest.


    Erger was het natuurlijk als het om journalisten ging van de publieke omroep. Betaald met uw en met mijn geld. Sommigen waren lid van een politieke partij – wat overigens hun grondwettelijk recht was – maar verrichten er bovendien soms hand- en spandiensten voor. Klonken er sympathieën voor 'hun' partij door in de nieuwsprogramma's? Beïnvloedde hun lidmaatschap hun keuze van wat zogezegd belangrijk was om het als 'nieuws' te brengen? Feit is dat de BRT vroeger de naam had een 'rode' omroep te zijn. Journalisten die van het scherm of uit de ether verdwenen doken later op kabinetten op van socialistische ministers. Om na einde contract, en na een zogenoemde 'ontluizingsperiode', als journalist bij de openbare omroep weer hun ding te komen doen.


    Overigens was dat geen monopolie van één partij. Ook andere bezondigden zich daaraan. Sommigen van de politieke journalisten met partijkaart zijn overleden, anderen met pensioen. Eén enkele verschijnt nog geregeld op de scherm van de VRT.


    Een en ander kan omdat journalisten van de openbare omroep het statuut van ambtenaar hebben. En ze bijgevolg recht op politiek verlof hebben. Waarna ze dus altijd terug naar hun oude schaapstal kunnen. Vooral handig als ze echt in de politiek gaan en niet meer verkozen zouden worden. Enkele bekende ex-journalisten van de VRT bekennen het vrijmoedig. Dirk Sterckx (Open VLD) noemt het een 'vangnet', Veli Yüksel (CD&V) de 'terugvalbasis', en Ivo Belet (CD&V) zijn 'levensverzekering'.


    De recente heibel is te danken aan Siegfried Bracke, de gewezen VRT-journalist die zijn - overigens erg succesrijke - carrière afbrak om onder de vlag van de NVA deel te nemen aan de verkiezingen. Met klank verkozen groeide hij snel uit tot een spraakmakend NVA-politicus. Vooral door zijn ontkennen in een tv-programma dat hij ooit lid was van de socialistische partij. Getooid met een T-shirt met de melding dat hij 99 procent van de tijd eerlijk was...


    Achteraf bleek dat hij meer dan 10 jaar een partijkaart op zak had van de SP. Onder de pseudoniem Valère de Scherp schreef hij bovendien geregeld bijdragen voor SP-publicaties. Een tot voor kort minder gekend hoogtepunt was dat hij in 1991 voor toenmalig voorzitter Frank Vandenbroucke zelfs meeschreef aan het partijmanifest 'In naam van de roos'. Een ander deontologisch ook niet zo fraai staaltje was dat hij destijds via het politieke 'infotainment'-programma 'Bracke & Crabbé de Vlaamse SP-politica Freya Van den Bossche bij iedere televisiekijker bekend maakte. Het hoeft niet gezegd dat ze met glans verkozen werd.


    De uitleg waarom hij zijn lidmaatschap ontkende was te goedkoop om geloofwaardig te zijn. Het was een misverstand, hij bedoelde dat hij geen lid was van de huidige socialistische partij, de SP.A, meldde Siegfried Bracke. Wat zijn andere extra-activiteiten betreft, die herinnerde hij zich niet meer zo goed...


    Dat zoveel uit het vorige leven van deze (ex-)VRT-journalist zo snel bekend raakte zou te danken zijn aan Brackes socialistische ex-vrienden. In Gent wordt hij al gezien als een mogelijke kandidaat van de NVA voor het burgemeesterschap. En dat is een bedreiging voor de huidige socialistische burgemeester Daniël Termont. Tijd dus om een operatie beschadiging te beginnen, zou men nu al in deze laatste zijn entourage stellen.


    Daarnaast denkend aan de vermoedelijke strijd in Antwerpen voor het burgemeesterschap tussen NVA-voorzitter Bart De Wever en SPA-boegbeeld Patrick Janssens beloven de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar uiterst boeiend te worden.


    9 maart 2011

  


  
    Statuten in de ijskast


    Er mag dan al vele jaren sprake van zijn om het onderscheid in de werknemersstatuten van arbeiders en bedienden af te schaffen, we zien dat niet in de eerstkomende jaren gebeuren. Een blik achter de schermen in het Belgische syndicale landschap leert waarom. De vakbonden lijken wel unaniem pro gelijkschakeling van deze statuten te zijn, toch is dat maar schijn. Want bij het ABVV is 'de basis' ertegen om bepaalde voordelen te moeten inleveren. Men zou er liever het eigen arbeidersstatuut behouden. Dat publiekelijk te zeggen is echter niet opportuun. Vandaar dat, ook hier, schijn bedriegt.


    Werkgevers en werknemersorganisaties stonden nochtans recentelijk klaar om de eerste stappen te zetten voor de gelijkschakeling. Maar het uiteindelijk afwijzen door het socialistische ABVV en het liberale ACLVB van het onderhandeld interprofessioneel ontwerp van akkoord(IPA), betekent in de praktijk dat de eenmaking van het statuut weer in de ijskast belandt. Merkwaardig in dat verband is dat de bepalingen van het akkoord mee werden opgesteld door de algemene secretaris van het ABVV. Achteraf werd ze dus door de leden teruggefloten.


    Het belangrijkste punt van het IPA was het bepalen van de maximum toe te stane loonsverhoging in de e.k. jaren. Maar aangezien het ontwerp-IPA niet eenparig en alleen door de christelijke vakbond was aanvaard, belandde de bal in het kamp van de regering. Die moest nu bij wet de maximale loonaanpassingen vastleggen. Het werknemersstatuut liet ze voor wat het was. Overigens: het is ook geen sexy-onderwerp en natuurlijk zal niemand daar echt wakker van liggen. Maar intussen is het wel zo dat België op dat vlak door de meeste Europese landen als achterlijk wordt bestempeld.


    Een andere nasleep van het verwerpen van het IPA is actueler en wordt aan den lijve ondervonden. Het maakt ook de latente breuk in het vroeger zo geroemde vakbondsfront weer wat zichtbaarder. Om zijn ongenoegen te ventileren organiseerde de socialistische bond, bijgestaan door het ACLVB, al enkele regionale stakingsacties waarbij o.a. het openbaar vervoer werd getroffen. Met als resultaat dat talrijke mensen niet of niet tijdig op hun werkplek belandden, bedrijven lam werden gelegd, enz.


    Donderdag 24 maart moest het weer een dag worden van syndicale actie. Op de tweedaagse Europese top in Brussel van donderdag en vrijdag ging de loskoppeling van de index aan wedden en lonen en afschaffing van het brugpensioen ter sprake komen, en daarom wou het Europees Vakverbond een ferme vuist maken.


    Ondanks de beperking door de politie opgelegd om alleen in de Wetstraat actie te voeren liet het ABVV weten op verschillende punten en militant te zullen manifesteren. Met als mogelijk resultaat dat, zo waarschuwden enkele kranten woensdag, de hoofdstad zou worden lamgelegd of het verkeer er toch enorm zou worden gehinderd.


    De christelijke vakbond, die het grootst aantal leden kent, wou alvast niet meedoen met de mogelijk uit de hand lopende actie. Hij hield het bij een manifestatie op de Heizel die geen hinder voor anderen mee zou brengen. Toch werden onder het Atomium verscheidene duizenden aanwezigen verwacht.


    Het veel kleinere ACLVB wou deze keer niet in het spoor van het ABVV lopen en stelde meer ludieke acties in het vooruitzicht.


    Maar al met al werd gevreesd dat, als de aangekondigde actie inderdaad een kwaadwillig verloop zou kennen, voor een Europees forum niet alleen de neus maar het hele imago van de vakbonden zou worden geschonden.


    23 maart 2011

  


  
    Van de prins geen kwaad. Oftoch?


    Van de prins geen kwaad weten betekent totaal onschuldig of argeloos zijn. De oorsprong van het gezegde gaat vermoedelijk terug naar de tijd van de prins van Oranje, 16de eeuw dus, van wie men geen kwaad wou horen.


    Ironisch kan het ook 'onwetendheid voorwenden' beduiden. Dezer dagen is het gezegde in beide betekenissen perfect toepasbaar op prins Laurent van België.


    Koning zijn is vandaag de dag duidelijk geen cadeau meer. Zeker niet in een land met een bevolking die twee verschillende tale


    n spreekt en die het over ongeveer alles en nog wat oneens is. Als daarbij ook nog familiale problemen komen met een zoon die graag buiten de lijntjes kleurt lijkt het nog nauwelijks te doen. In het gezin van Jan Modaal worden degelijke akkefietjes beschouwd als een privé-aangelegenheid, maar voor een koninklijke familie gaat dat niet op. Ieder lid ervan is een publiek figuur en moet op zijn tellen letten. Alleen al omdat het een riant inkomen geniet met geld van de belastingbetaler.


    Albert II, Koning der Belgen, dit jaar 77 jaar oud, al geopereerd aan het hart, lijdend aan een acute hernia, wordt vandaag de dag meer dan ooit geconfronteerd met politieke en familiale narigheden.


    De recente strapatsen van Alberts jongste, Laurent, zijn onuitgegeven. Zelfs koning Albert vindt het zo gortig dat hij zich van zijn zoon publiekelijk distancieert. Via zijn woordvoerder liet hij weten dat hij formeel 'kwaad' is op de prins. Laurent, intussen ook bijna 48 en goed voor een jaarlijkse toelage van meer dan 300.000 euro, bestond het in maart tegen het advies van de regering en tegen de wil van zijn vader in toch naar Congo te gaan. Het was een privéreis, voor een soort stichting die iets doet voor het milieu. Hij ontmoette Congolese politici, zakenlui die al in opspraak kwamen, ging zelfs naar Angola. Waar hij logeerde liet hij anderen betalen wat, toen zijn uitstapje bekend raakte, overmijdelijk deed denken aan zijn reputatie op dat vlak. Zo is het bekend dat hij bij vliegtuigreizen met het hele gezin met goedkope tickets doodleuk in de businnessseats plaatsneemt en zich beledigd voelt als hem de rekening voor zijn drankjes wordt aangeboden. Ook heeft hij zekere faam als collectioneur. Niet alleen van dure horloges maar ook van pv's voor snelheidsovertredingen. Begin dit jaar raakte hij zelfs zijn rijbewijs tijdelijk kwijt.


    Een gewone volwassene kan natuurlijk doen wat hij wil, maar als prins ligt dat anders want hij is een publiek figuur. Als potentiële troonopvolger gaf Laurent aan zijn Congoreis willen of niet een politieke dimensie en dat kan natuurlijk niet zonder dekking van de regering. Laurent was zo ontstemd over de heibel achteraf dat hij uithaalde naar de 'stupide' pers, en naar het paleis met mensen 'die hem al dertig jaar willen kwaad doen'. Ongehoord was het. En dan is er nog de politieke situatie die Albert zorgen moet baren. Na bijna een jaar onderhandelen tussen de winnende partijen van de verkiezingen van juni 2010 is nog altijd geen akkoord bereikt voor de vorming van een nieuwe regering. Je zou het van minder op de heupen krijgen.


    Het gegeven is bekend: de Parti Socialiste(PS) bleef de sterktste in Wallonië en wil, samen met andere Franstalige partijen, zo weinig mogelijk tegemoet komen aan de wensen van het Nederlandstalige landsgedeelte. Hier werd de sterkste partij de Nieuwe Vlaamse Alliantie (NVA), de erfgenaam van de ter ziele gegane Volksunie. Ze heeft een andere visie op de staatsstructuur en wil die, min of meer gesteund door de andere Vlaamse partijen, eindelijk eens veranderen.


    Het punt is dat bijna alle wensen van de Nederlandstaligen door Wallonië en het Franssprekende Brusselse gewest worden bestempeld als een afbreuk van de Belgische eenheid. Hierbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van het gegeven dat de NVA in haar statuten ergens stelt dat België met de tijd fataal zal 'verdampen'. Het ligt voor de hand dat de monarchie dan op de schopstoel komt te zitten.


    Voor de Franstaligen, die zichzelf graag als de enige en echte Belgen beschouwen, is dat ruim voldoende om de NVA een separatische partij te noemen, genre Vlaams Belang. En ze bovendien ook aan te duiden als een bedreiging van de monarchie. De Franstaligen werpen zich op als de grote verdedigers ervan, want ze is het symbool van de Belgische eenheid. Tusen haakjes: waar is de tijd dat Wallonië, midden vorige eeuw, een anti-monarchistische revolutie begon tegen de mogelijkheid dat koning Alberts vader Leopold III na een verbanning in Zwitserland weer op de troon zou komen.


    Op de keper beschouwd berokkenen de optredens van de prins onrechtstreeks welicht meer kwaad aan de monarchie dan, zoals de Franse media het stellen, het Vlaamse streven naar confederalisme. Hetzelfde geldt voor de politieke opstelling van de Franstalige partijen. Zonder dat ze het beseffen of willen beseffen dreigen ze, door hun onwil om af te zien van de voordelen die ze in het unitaire België genoten, zelf de doodgravers van België te worden. De recente oprichting van de Fédération Wallonie-Bruxelles is een nieuwe stap in die richting.


    7 april 2011

  


  
    Wereldvreemd en hypocriet


    Hoe wereldvreemd kan iemand zijn? Of hoe schaamteloos? En nog erger: hoe hypocriet?


    Het gaat inderdaad over Roger Vangheluwe(74), de ex-bisschop van Brugge die zo pas weer het nieuws beheerste in Vlaanderenland. Aanleiding was een recente geruchtmakend televisie-interview. Vanuit Frankrijk, waar hij in ballingschap verbleef. Hij bekende erin dat hij nog een tweede neef misbruikte, ook al minimaliseerde hij schaamteloos dit misdrijf als 'in feite maar een relatietje'. Bovendien van korte duur, 'een jaartje maar'... Het waren leugenachtige uitspraken die tegelijk deden twijfelen aan zijn vermogen de draagwijdte van zijn pedofiele gedrag juist in te schatten. 'Hij is een ernstig gestoord man', zou een gezaghebbend psychiater over hem zeggen.


    Hoeveel pagina's de kranten en hoeveel uren zendtijd radio en televisie er ook mee hebben gevuld, de naakte en ultieme waarheid zal er wel nooit over naar buiten komen. De feiten zijn verjaard, en Roger Vangheluwes verklaringen komen niet overeen met de werkelijkheid. Zo zou volgens de Brugse procureur het misbruik van de tweede neef zeker twee jaar hebben geduurd. En ook: wat met de naastbestaanden, de familie dus? Waren zij ziende blind?


    Het misbruik van zijn eerste slachtoffer duurde zoals intussen door iedereen geweten verscheidene jaren. Het bekendmaken door dit slachtoffer, ongeveer een jaar geleden, was trouwens de aanleiding tot het plotse ontslag van de Brugse tot dan toe alom gewaardeerde bisschop. Met alle mediastorm vandien. En meteen wereldnieuws dat aan niemand onopgemerkt voorbijging.


    In deze nieuwslawine werd nochtans vaak kort door de bocht gegaan. Te kort, en dat roept enkele losse randbedenkingen op.


    Zo kan men zich afvragen in welke mate het in al deze trammelant ook de bedoeling was/is de kerk als instituut te treffen. Advocaten van de pedofilieslachtoffers onderscheidden zich hierin. Ze hebben het dan over 'schuldig verzuim', waaraan bvb. de biechtvader van Vangheluwe zich zou hebben schuldig gemaakt door aan het gerecht niet over te maken wat zijn biechteling hem had toevertrouwd. Hij diende dus het biechtgeheim te schenden, zij het dat dit laatste niet absoluut kan zijn. Deze advocaten zeggen ook nog een proces aan te zullen spannen tegen de paus als hoofdverantwoordelijke van de katholieke kerk.


    Benieuwd hoe deze advocaten van leer zouden zijn getrokken in hun rol van verdediger van personen wie pedofilie wordt ten laste gelegd. We zullen het nooit weten, want processen over zedenmisdrijven worden achter gesloten deuren gevoerd.


    Terzijde: toen de beroemde auteur Gerard Reve en zijn vriend jaren geleden in verband met zedenfeiten werden gebracht, werd daar nooit zoveel aandacht aan besteed. Het was wel geen bisschop natuurlijk, maar toch een eminentie van de Nederlandse literatuur.


    Intussen dook wat men noemen kan een soort Vangheluweparadox op. Terwijl de zedenmisdrijven waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt, verjaard zijn en dus geen proces meer mogelijk is, wordt zijn proces de facto nu in het openbaar gevoerd, voor een veel talrijker publiek dan bij een normaal proces, zelfs met niet-gesloten deuren. Niet dat we daarvoor medelijden moeten hebben met de van zijn sokkel gevallen monseigneur. Door zijn openbare verklaringen, waarvan men hem overigens van alle zijden probeerde te weerhouden, heeft hij het zelf gezocht. Ten andere: het interview geven was tegen de straf die hem door het Vaticaan was opgelegd. Hij was immers verbannen en moest uit beeld verdwijnen. Waarbij de bedenking dat 'verbanning' toch wel een middeleeuws klinkende bestraffing is. En dat in een wereld die 'een groot dorp' geworden is...


    Er zijn er ook die de aandacht vestigen op de negatieve kant van de buitengewone mediabelangstelling. 'Daderschap wordt in een democratische rechtstaat vastgesteld door een rechtbank', aldus een befaamd pleiter. Hij hoopt dat “we toch een paar lessen hebben getrokken uit de recente tijd, toen vermeende 'zwarten' uit hun huizen werden gesleurd en hun meubels op straten werden gegooid... Dat advocaten en procureurs op de televisie komen declameren dat de schuld vaststaat van een medeburger, terwijl ze weten dat ze die schuld nooit meer door een rechtbank zullen kunnen laten vaststellen”, noemt hij misdadig.


    Anderen hadden vragen over de nieuwswaarde van het tv-interview. Wat erin verteld werd, was al bekend in gerechtelijke kringen. Maar doordat slachtoffers van pedofilie er onaangekondigd werden mee geconfronteerd betekende het voor hen een 'secundaire traumatisering', aldus een psychiater. De media werden bestempeld als aasgieren en de pers reageerde met het bekende cliché 'dat weer eens op de booschapper werd geschoten'.


    In het interview zei Vangheluwe dat de feiten gepleegd met de tweede neef, alleen rond de hoogdagen gebeurden, als hij bij familie verbleef en hij (door gebrek aan plaats?) in hetzelfde bed moest slapen van zijn slachtoffer. Wat dus vragen oproept over wereldvreemdheid van de familie. Vond zij 'nonkel paster' zo hoog verheven dat ze nooit zag of zelfs maar durfde te denken wat er gebeurde? Of is hier ook 'schuldig verzuim' van toepassing?


    Bepaald ergerlijk is dat deze dienaar van God zo schijn-heilig kon zijn dat hij, met dezelfde gezalfde handen waarmee hij het 'lichaam van Christus' ter aanschouwing van de gelovige omhoogstak, hij met amper enkele uren verschil aan minderjarigen zat.


    22 april 2011

  


  
    Sociaal erfgoed


    Elk jaar wordt in Vlaanderen in het voorjaar op erfgoeddag een thema speciaal onder de aandacht gebracht. Op zondag 1 mei ging de aandacht naar de armoede, de huidige en die van eertijds. Het thema paste wondergoed bij de speciale datum die 1 mei is. Want dat is ook de dag van het feest van de arbeid. En is die niet in het leven geroepen om arbeid en handwerkslieden, ooit denigrerend bestempeld als proletariaat, uit het moeras van miserie te tillen en meer waardigheid te geven?


    In België wordt het, sinds het bijna wereldwijd invoeren van die vrije dag ter ere van de arbeid, door de socialistische beweging gevierd met een optocht in de voornaamste steden van het land. Vroeger met veel deelnemers, vandaag met minder, hoofdzakelijk nog de echt overtuigden. Het lijkt parallel te lopen met de achteruitgang van het socialisme in heel Europa. Meteen is de stoet een beetje folklore geworden. Wat niet belet dat hij ook als sociaal erfgoed kan worden beschouwd.


    Overigens: tot voor enkele tientallen jaren organiseerde de christelijke arbeidersbeweging een tegenhanger van de socialistische 1 meistoet. Het was een gelijkaardige manifestatie, maar op Hemelvaartsdag, met groene vlaggen i.p.v. rode, en om te vieren dat einde 19de eeuw de paus van Rome de encycliek Rerum Novarum ('Over nieuwe dingen')afkondigde over de lotsverbetering van de arbeiders. Hier zag men tijdig in dat grote herdenkingsmanifestaties uit de mode geraakten, en stopte ermee. Zodat alleen de 1 meistoeten als unicum overeind bleven. Door de traditie werden ze geconsacreerd als sociaal erfgoed dat verdient te worden behouden. Terzijde: een paar jaar geleden toen 1 mei en Hemelvaartsdag samen vielen, ontstond de kans dat christelijke en socialistische arbeiders hun 'feestdag' samen zouden vieren. Doch dat feest ging niet door. Verder dan het uitwisselen van enkele beleefdheden over arbeiderssolidariteit, gezamenlijke strijd enz., kwam het niet. En vandaag is in het vooruitzicht van de sociale verkiezingen van volgend jaar de kloof tussen de beide vakbonden weer wat groter geworden.


    Traditioneel zijn de 1 mei-optochten gelardeerd met slogans die slaan op de actualiteit en worden als wervend bedoelde toespraken gehouden met politieke boodschappen. Nu was dat niet anders. Maar soms leek de inspiratie ver te zoeken. Of getuigden sommige slogans allerminst van bevlogen ideeën. Zoals die van administratief (overheids?)-personeel dat strijdlustig opstapte met de eis dat ze 'warme maaltijden' moesten hebben. Een luxeprobleem? Of was dat ludiek bedoeld als een smakelijke uitsmijter om het publiek aan het lachen te brengen? Het 'biefstuk'-socialisme lijkt nooit ver weg. Dan nog liever de in Antwerpen gehoorde slogan op een 1-meiviering achteraf in een '8-urenhuis'. 'Hiete waiven veur de warkman', weerklonk het in koor.


    Niet om te lachen waren de interpretaties van de toespraken door politieke analisten. Volgens hen waren ze van die aard dat de SP.A zichzelf buiten de toekomstige regering speechte door al dan niet verdoken sneren naar de Nieuwe Vlaamse Alliantie, die bestempeld werd als nieuwe Vlaamse arrogantie.


    Toekomstige regering? Inderdaad verschijnt heel in de verte een klein lichtpunt. Een aanwijzing misschien dat het einde van de meer dan 300 dagenlange onderhandelingstunnel in zicht is. NVA-voorzitter Bart de Wever spreekt niet meer over een voorafgaandelijk akkoord over de institutionele hervormingen en stelt, samen met koninklijk onderhandelaar CDV-er Wouter Beke, voor dat PS-voorzitter De Rupo als regeringsformateur aan zet komt. Als die het niet wil, is De Wever bereid zijn borst nat te maken.


    Dat wil allemaal nog niet zeggen dat een van beide heren zal lukken.


    Misschien zullen zelfs hun pogingen ingeval van mislukking achteraf in de politieke geschiedenisboeken als het begin van het einde moeten worden beschreven. Of zijn die plannen alleen maar maneuvers om tijd te winnen en te vermijden dat voor de zomer nog verkiezingen worden gehouden? Als het toch zover moet komen zouden die dan ten vroegste in oktober worden georganiseerd. Met nog altijd de kans dat ze uitdraaien op een soort referendum over het voortbestaan van België. Waar de Franstaligen een heilige schrik van zouden hebben, ondanks hun 'plan B', voor een België zonder Vlaanderen.


    Eens zover kan men dan evengoed wachten tot volgend jaar en de nationale verkiezingen samen met die voor de gemeenteraden laten doorgaan. Kan er intussen toch een oplossing uit de lucht vallen.


    Voor de huidige, nog altijd voorlopige, regering zit er hoe dan ook een onaantastbaar record in van 'langstlopende regering van lopende zaken'.


    5 mei 2011

  


  
    Alle dagen kermis voor Spaanse studenten


    Spaanse studenten laten overal van zich spreken. Niet enkel in hun eigen land met de protestmanifestaties en -bezettingen van openbare pleinen zoals in Madrid. Ze trekken bvb. ook in Brussel, de hoofstad van Europa, de aandacht op de jongerenwerkloosheid en vandaar het ontbreken van toekomstperspectief voor hen in Spanje.


    Maar zelfs in de universiteitsstad Gent komen ze in beeld. Zij het dan op een negatieve wijze. Wie met hen te maken krijgt is met name helemaal niet gelukkig met hun optreden. Het gaat zover dat verhuurders van 'studentenkoten' (de algemeen geldende naam voor de studio's die studenten huren als logies tijdens het academisch jaar) er voor hen geen meer ter beschikking willen stellen. Reden: ze zijn veel te luidruchtig, houden fiëstas op alle mogelijke en onmogelijke uren en beletten aldus de andere studenten te blokken. Het is precies alle dagen kermis. Studeren lijkt voor de Spaanse jongeren geen zorg. In plaats daarvan zorgen ze voor overlast. En maken zich in de studentenhomes dus alles behalve populair.


    'Het is altijd iets met hen' zuchten verantwoordelijken van de huisvestingsdienst van de Gentse universiteit. 'We weten dat studenten uit het Zuiden van Europa die hier te gast zijn een ander levensritme hebben en dat meebrengen naar hier. Maar als we problemen hebben met hele groepen, dan zijn dat toch telkens speciaal de Spanjaarden.' Ze beginnen met een feestje op hun 'kot', zetten het voort als ze 's nachts de stad intrekken, om ten slotte de fuif te beëindigen op de gang die naar hun logies voert. Vaak heeft de ochtendzon de nacht dan al verdrongen.


    'Het probleem is dat we er geen vat op krijgen', aldus nog een zegsman. 'Als we er op wijzen dat dit niet kan, doen ze alsof ze het niet begrijpen en alleen maar Spaans spreken. Terwijl we weten dat ze ook de Engelse taal moeten verstaan. Alleen als we dreigen contact te zullen opnemen met hun universiteit in hun eigen land binden ze in'.


    De klachten zijn al besproken in de raad van bestuur van de Gentse universiteit. 'We zullen de Spaanse universiteiten moeten vragen om de studenten die ze naar Gent laten komen hogere eisen op te leggen. En ook grondiger na te gaan wie ze naar hier sturen. Want het loopt te spuigaten uit', commentarieert de Gentse schepen voor onderwijsaangelegenheden de situatie.


    En de Spaanse studenten zelf? Wat denken zij erover?


    Ze lijken er zich niet echt van bewust dat ze over de schreef gaan. 'We zijn misschien iets luidruchtiger en eten later 's avonds, maar veel van die klachten berusten op vooroordelen', maken ze er zich vanaf.


    Dat ze vaker feestjes bouwen dan de 'autochtone' studenten geven ze nochtans toe. Maar dat komt omdat ze, voor hun eindwerk, maar één jaar in Gent zijn, en dus niet echt moeten blokken. In die al met al beperkte tijd willen en kunnen ze dus met volle teugen genieten van de charmes van deze stad. Dit in tegenstelling tot de Vlaamse jongeren die vier jaar of langer aan de Gentse universiteit studeren en dus gedurende enkele jaren kunnen 'fuiven'.


    Dat het zover komt dat Spaanse studenten geweerd worden aan de Gentse universiteit is intussen weinig waarschijnlijk. Men denkt eraan van volgend jaar af de Spaanse studenten logies te geven in één studentenhome, eigen aan de universiteit. Daar waar ze nu een beetje overal verspreid zitten, zelfs in de privéstudio's. Voor zover ze er een dak boven het hoofd kregen natuurlijk.


    De toekomstvisie is alle buitenlandse studenten te concentreren in één home. Het kan niet anders of de internationale verstandhouding verbeteren, hoopt men. Als dat goed afloopt tenminste...


    2 juni 2011

  


  
    Vlamingen in Wallonië


    Dat het niet in de aard zou liggen van de Vlaming andere horizonten op te zoeken is een van die, misschien zeldzame, clichés waaraan mag worden getwijfeld of ze wel juist zijn. Eerst en vooral kan men zich de vraag stellen wie en waarom men geneigd is zijn geluk elders te gaan beproeven. En daarvoor familie en vrienden, sociale contacten en vertrouwde omgeving achter te laten. Soms gebeurt dat door de nood gedreven en met de hoop dat elders een riantere toekomst wacht. Soms evengoed uit zin voor avontuur, of door een combinatie van beide. Terwijl men evenmin ook nog andere persoonlijke factoren mag vergeten. Ze kunnen alle zo dwingend zijn dat de zogeheten honkvastheid helemaal geen rol speelt.


    Grootouders van mij dachten einde 19de eeuw betere toekomstkansen te hebben in Zuid-Amerika en emigreerden naar Argentinië. Hij was uit Maldegem en kon goed overweg met paarden. De Argentijnse pampa leek een ideaal werkterrein. Zij was een Gentse die meetrok met haar ouders die, misschien door armoede gedreven, aldaar rijkdom hoopte te vinden. Beiden ontmoetten mekaar ergens op een hacienda en trouwden in Rosas. Enkele jaren later zouden ze terug in België staan, wellicht wegens niet te hebben kunnen maken of aarden. De enige 'rijkdom' die ze hadden vergaard waren een paar kinderen...


    Andere verwanten trokken een halve eeuw later ook naar Argentinië, op de vlucht voor de repressie omdat ze 'fout' waren geweest tijdens de 2de Wereldoorlog. Ze wonen er nog en vonden er een nieuwe toekomst. Het werden rijke burgers die volledig geïntegreerd zijn. Mijn schoonouders ten slotte, landbouwers, verhuisden bij het uitbreken van dezelfde oorlog naar Wallonië om daar te gaan 'boeren' zoals dat heette. De akkers waren er veel groter en de horizonten breder. Maar, hoewel niet zo ver van de Vlaanders verwijderd was het heimwee naar de vertrouwde omgeving zo sterk dat ook zij enkele jaren later terugkeerden naar hun oude dorp.


    Naast de hoger genoemde 'Vlamingen in de Wereld' waren er dus ook die verkozen dichter bij huis te emigreren. Ze werden een soort 'Vlamingen in Wallonië', vandaag een welhaast vergeten groep, die overigens evengoed als ex-Vlamingen zou kunnen worden omschreven. Dank zij opzoekingswerk dat recentelijk uitmondde in een boek(*) en aansluitende tentoonstelling krijgen ze een duidelijker plaats in de geschiedenis. Historici brachten de migratiebewegingen in kaart en analyseerden het vestigingsproces. Ze onderzochten de rol van de katholieke kerk en de Vlaamse beweging en plaatsen de Vlaamse migratie naar Wallonië in een bredere context.


    De uitgave bevat ook nooit eerder gepubliceerde foto's en interviews met Vlaamse migranten en hun nakomelingen door gewezen Stanaardjournalist en bekend Walloniëkenner Guido Fonteyn. Het boek biedt al met al een nieuwe kijk op de Vlaamse emigratie naar Wallonië, in de periode van 1850 tot 2000. Het beschrijft hoe in de loop van die periode honderdduizenden Vlamingen zich vestigden in de stad, om te werken in het industrieel sterker ontwikkelde landsdeel,of in de landbouw.


    De uitwijking naar Wallonië kwam er door de armoede in Vlaanderen en anderzijds de aantrekkingskracht van de Waalse steenkoolmijnen, glasfabrieken en metaalnijverheid in en rond steden als La Louvière, Charleroi of Luik. Men verdiende er goed en als men er woonde hoefden de dagelijkse verplaatsingen tussen woonplaat en werkplek niet meer. Vooral arbeiders uit Oost- en West-Vlaanderen die in de mijnen werkten zagen er meer en meer tegen op elke dag de tijdrovende treinritten te maken waarvoor ze vaak al om 4 uur uit de veren moesten.


    Nog anderen namen een landbouwbedrijf over dat meer mogelijkheden bood dan de beperkte oppervlaktes in het Vlaamse land.


    Daarnaast waren er nog die het 'seizoen' gingen doen, de 'trimards' zoals ze werden genoemd. Seizoenarbeid, ook en vooral in de bieten- en chicoreicampagnes in Noord-Frankrijk, was in het arme Vlaanderen een van de weinige mogelijkheden om ten minste gedurende een aantal maanden per jaar een verzekerd inkomen te hebben.


    Tot slot toch een bijgedachte: een en ander is meteen de verklaring hoe het komt dat zoveel Waalse voormannen en -vrouwen, naar hun familienaam te oordelen, hun roots in Vlaanderen moeten hebben. Dank zij de emigratie van ouders of grootouders maakten Onckelinx, Van Cauwenberghe en andere Reynders carrière in een andere taal in een ander landsgedeelte. En ontpopten zich tot de ferventste Waalse nationalisten.


    (*) Vlaamse migranten in Wallonië, 1850-2000, Idesbald Goddeeris en Roeland Hermans. 248 pagina's, 29,99 euro. Uitgeverij Lannoo, Kasteelstraat 97, B8700 Tielt. www.lannoo.com.


    16 juni 2011

  


  
    Spoorwegen en politiek


    Dat België een verkeersprobleem heeft is bekend. Maar niet alleen het wegverkeer wordt getroffen. Erger is dat nu ook de Belgische Spoorwegen er meer en meer mee hebben te kampen. En het spoor is nochtans uitgerekend het verkeersmiddel dat als reddende engel wordt gezien om de druk op de autowegen te verminderen.


    Voor een stuk lukt dat ook. Op enkele jaren tijd is het aantal treinreizigers met 50 procent verhoogd. Stel jezelf de vraag wat als dat niet het geval zou zijn geweest, wat het zou hebben betekend voor het wegverkeer?


    Nu al gaat er geen dag voorbij of er worden - naast die op de spitsuren waaraan de autorijder intussen is gewoon geraakt – extra filevormingen gemeld, veroorzaakt door extra-wegwerkzaamheden (cfr viaduct in Vilvoorde, nog de hele zomer) of ongevallen. Dus: waarom zou de forens de trein niet nemen?


    Welnu, sinds einde juni weet hij het. Definitief. Het is namelijk zo dat wie vandaag per spoor reist nog minder zekerheid heeft dan de autorijder wanneer hij/zij ter bestemming zal aankomen.


    Bij erge sneeuwval in de winter kan men nog aannemen dat niet overal ter zelfdertijd de sporen vrij kunnen worden gemaakt. Maar ook wanneer het erg warm is slaat het ongeluk toe, bleek dezer dagen. Met dank aan de wet van Murphy, want zo kon het gebeuren dat op één zomerse namiddag, bovendien in een periode van schoolreizen naar de kust, in Vlaanderen vier defecten optraden. Daaronder een breuk op de bovenleiding van het spoor tussen Gent en Brugge. Waardoor de stroom uitviel. Met als gevolg dat duizenden treinreizigers geblokkeerd raakten. Sommigen in treinen die niet meer verder konden, waarvan de deuren of de ramen niet open mochten, die bovendien zonder airco zaten, en waar het kwik bijgevolg steeg tot boven de veertig graden. Met onder de passagiers schoolkinderen, zwangere vrouwen en bejaarden. Moet er een tekeningetje bij?


    Anderen strandden in stations van waar er geen vervoer meer was naar hun eindbestemming. Verschillende reizigers waren meer dan negen uren onderweg voor trajecten die in normale omstandigheden niet meer dan twee uren vergen.


    Klap op de vuurpijl was dat de noodzakelijke informatie lange tijd uitbleef, laat staan dat de reizigers in een redelijke tijd verder op weg konden worden geholpen. 'Dit zijn situaties een ontwikkelingsland waardig', aldus een slachtoffer.


    Aan een onwaarschijnlijke samenloop van tegenslagen kan niemand doen. 'Nooit meegemaakt', zegden mensen van bij de NMBS die er al 40 jaar dienst hebben. Ze vergaten er wel bij dat de Belgische spoorwegen de jongste tien jaar af te rekenen hebben met 'onder'-investeringen, m.a.w. minder subsidies. (Ook al krijgt de NMBS vandaag jaarlijks een toelage van 3 miljard euro). Het onderhoud liet te wensen over met de te verwachten gevolgen van vaker optredende pannes. Of, erger nog, het uitstellen van veiligheidsvoorzieningen. Hierdoor kon enkele jaren geleden een ramp met verschillende doden gebeuren, zoals in Buizingen.


    Hoofdverantwoordelijken zijn natuurlijk de politici. Makkelijk gezegd, maar in feite is het zo ook. Het zijn de 'verkozenen des volks' en de daaruit samengestelde regeringen die het niet nodig vonden de nodige kredieten te voorzien.


    Politici steken echter de paraplu op en wijzen met de vinger naar 'Europa', die een splitsing van de eenheidsstructuur van de NMBS aanbeval. Aldus werd een drieledige structuur gecreëerd: de NMBS, verantwoordelijk voor treinen en reizigers, Infrabel, voor het beheer van het spoorwegnet, en de NMBS-holding, die de grote stations onder zich kreeg.


    Lekker meegenomen voor de (partij-)politiek was dat, want weer plaats voor vetbetaalde benoemingen van enkele verdienstelijke kabinetsleden. Dus werd het, gezien de toenmalige samenstelling van de regering: een Vlaamse liberaal voor de eerste poot, een Waalse socialist voor Infrabel, en een Vlaamse socialist voor de holding. Weet daarbij dat de drie heren mekaars bloed wel kunnen drinken, en dan weet je ook hoe goed de coördinatie wel moet zijn. De verantwoordelijke minister heeft nu een soort herstructureringsplan op zak om dat alles te verbeteren, maar kan het voorlopig niet op tafel leggen. De regering is immers alleen bevoegd voor 'lopende zaken'.


    Hoewel men het spoorwegverkeer gezien zijn aard als een lopende zaak zou kunnen beschouwen, is niets minder waar. De materie is te belangrijk en misschien moeten er nieuwe benoemingen gebeuren.


    De minister heeft wèl beloofd haar plan aan de formateur te bezorgen. En als de al meer dan een jaar aanslepende onderhandelingen voor een nieuwe regering nog veel langer duren zal ze het plan voor het parlement brengen.


    30 juni 2011

  


  
    Struikelsteen Brussel


    Dezer dagen moet de jongste politieke 'redder des vaderlands' – de Waalse PS'er Elio di Rupo - normaliter zijn opdracht voor het vormen van een nieuwe regering teruggeven aan de koning. Ook hij slaagde er niet in alle partijen achter zijn voorstellen te krijgen. Hoe het nu verder moet weet niemand. Di Rupo terug naar af en vervroegde veerkiezingen? Die hangen als een zwaard van Damocles boven België en iedereen heeft er schrik van. Of maakt het deze week geopperde idee om uit de impasse te geraken van de (bijna ex-)voorzitster van de Vlaamse socialisten een kans? Ze stelt voor dat de nieuw te vormen regering alleen akkoord zou komen over een 'propere' splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Want daarover is een meerderheid op één lijn te krijgen. De rest van de institutionele hervormingen zou in alle rust apart moeten worden onderhandeld.


    Dat voorstel aanvaarden zou een mooie sortie zijn voor Caroline Genez. Ze geeft er namelijk als voorzitster van de SPA de brui aan en wacht op een opvolger. Zo goed als zeker wordt dat Bruno Tobback, zoon van.


    Het is vakantie en iedereen wil er tijdelijk de riem afleggen. Niet het minst de politiekers die al meer dan een jaar proberen tot een vergelijk te komen over broodnodige institutionele hervormingen in België.


    Dat wou maar niet lukken tot nu toe. Elke partij heeft min of meer andere ideeën, maar vooral zijn er de haaks op mekaar staande visies van Vlamingen en Franstaligen. Plus, om het helemaal moeilijk te maken: de tegenstellingen tussen links en rechts.


    Een grote struikelsteen daarbovenop lijkt alvast de Belgische hoofdstad. Het hoofdzakelijk Franstalige Brussel staat op zijn zogezegde strepen en wil als volwaardig gewest worden erkend. Nochtans heeft deze stad daar zo te zien geen goede papieren voor. Ze bestaat bestuurlijk nog altijd uit 19 aparte gemeenten, inclusief dus even zoveel administraties met burgemeesters en schepenen, politiekorpsen, OCMW's, en nog andere gemeentelijke santenboetiek. Met al wat dat meebrengt aan ongecoördineerde aanpak. Moet er een rekening bij van wat dat allemaal kost?


    Franstaligen staan als één man achter een meer zelfstandig Brussel en dat ligt voor de hand. Ze zouden dan met twee Franstalige gewesten tegen één Nederlandstalig staan. Als dat geen comfortabele onderhandelingspositie zou zijn. Laten de Vlamingen zich in deze minderheidspositie manoeuvreren? Men mag er niet aan denken, mede omdat ze als inwoners van het rijkste gewest nu al de belangrijkste financiers van Brussel zijn. Toch wil de hoofdstad nog méér. Niet alleen geld, maar ook gebiedsuitbreiding. Met ten minste aanhechting van de - dank zij de faciliteiten - verfranste Vlaamse randgemeenten. Brussel heeft een groter gebied nodig om zijn internationale roeping naar behoren te kunnen vervullen, heet het. Er onder te verstaan ook: om haar door de immigratie naar de rand verdreven rijkere inwoners op Brussels grondgebied te behouden.


    Over haar rol als nationale hoofdstad wordt daarentegen niet of veel minder gepiept.


    Het kon niet symbolischer: terwijl op 11 juli in het Brusselse stadhuis de voorzitter van het Vlaamse parlement het in zijn gelegenheidstoespraak had over de gelijkberechtiging van de Vlamingen in Brussel, immers ook hùn hoofdstad, haalden actievoerders de uitzonderlijk uitgehangen leeuwevlag aan de gevel van het stadhuis naar beneden. Niemand van wie het moest zien, die het zag. Intussen was de receptie aan de gang. Ze dronken een glas, ... een plas, enz.


    De actie ging uit van de Alliantie voor een tweetalig Brabant. Kennelijk wou ze duidelijk maken dat men het in Brussel niet zo begrepen heeft op inwoners van het Vlaamse landsgedeelte. Waarmee wordt bevestigd wat veel Nederlandssprekenden al jaren ervaren. Wie als onbevangen inwoner van het stukje België van boven de taalgrens naar zijn hoofdstad komt, heeft immers zelden het gevoel er echt welkom te zijn. Winkelpersoneel kent meestal geen Nederlands en men moet al heel veel geluk hebben in restaurant of café terecht te komen waar men Vlaams spreekt. In musea en bij Brusselse gemeentebesturen doet men weliswaar moeite de Vlaamssprekende in zijn taal te woord te staan, maar dat lukt niet altijd. Pas erg kan het worden voor wie onverwacht in een ziekenhuis moet en geen woord Frans kent. Het risico dat een verkeerde ingreep gebeurt omdat patiënt en personeel mekaar niet begrijpen is reëel.


    Hoe onbegrijpelijk is het dat een stad de hoofdstad van een land wil zijn maar terzelfder tijd weigerachtig staat tegenover de taal van de meerderheid van dat land? En terzelfder tijd beroep doet op meer financiële steun van alle inwoners van dat land om zijn rol van hoofdstad naar behoren te kunnen vervullen?


    Tegemoetkomingen aan Brussel zijn in de meest recente voorstellen tot een akkoord voor een nieuwe regering nadrukkelijk aanwezig. De meeste partijen vinden ze bespreekbaar, N-VA en CD&V niet omdat ze van meet af aan te grote Vlaamse toegevingen bevatten en volgens hen dus niet kunnen dienen als basis. Zoals onder meer dat er in de marge al zou gemorreld worden aan de officiële tweetaligheid van Brussel. Of dat de hoofdstad de facto het statuut van derde gewest zou krijgen.


    Di Rupo moet zijn huiswerk hermaken of tenminste herschrijven, zeggen beide partijen. Maar de Waalse voorman heeft daar geen oren naar en snakt wellicht naar vakantie.


    De politieke impasse blijft en de regering-Leterme wordt meer en meer een regering van 'marathon'-lopende zaken.


    14 juli 2011

  


  
    Schuiven met zwarte piet


    Het zat er aan te komen. Na de dood zaaiende ravage van de 32-jarige Noor die ieder normaal mens met ontzetting vervult, lieten de analisten en commentators niet op zich wachten. Op zoek naar oorzaken van en verklaringen over de duivelse drijfveren die hem tot zijn moordpartij brachten. Op zoek ook naar schuldige elementen om toch iets of iemand de zwarte piet door te kunnen schuiven.


    Voor wie even het wereldnieuws zou ontgaan zijn: vrijdag 22 juli liet ene Anders Breivik in het centrum van Oslo een zware autobom ontploffen. Deze aanslag maakte een tiental slachtoffers maar bleek achteraf 'slechts' een afleidingsmaneuver om de politie even bezig te houden. Intussen had hij tijd om een terroristenraid uit te voeren op een eilandje waar sociaaldemocratische jongeren aan een vakantiekamp deelnamen. Gewapend met een machinepistool en een revolver schoot hij op al wat bewoog. Wat de totale balans van zijn moordpartij op 76 slachtoffers bracht.


    Dat de dader aanhanger was van het extreemrechts gedachtengoed met al wat dat inhoudt – anti-islam, tegen multiculturalisme, e.d.m. - maakte voor sommigen de achterliggende oorzaak van zijn terreurdaden voor de hand liggend. 'De kogel kwam van rechts' stelden opiniemakers uit linkse hoek.


    Het werd ze overigens gemakkelijk gemaakt door het 'manifest' van de dader. Op zijn blogsite zet hij in 1500 bladzijden zijn opvattingen uiteen. Ze lijken een samenraapsel te zijn van stellingen en visies, samengeharkt op internet en door mekaar gehusseld. Hij haalde onder meer inspiratie op de website van The Brussels Journal van publicist van rechtse signatuur Paul Belien,- wat deze laatste een klacht van een of andere aandachtzoeker oplevert wegens mogelijk banden met de Noorse terrorist. Andere bekende namen die in het manifest voorkomen zijn die van Vlaams Belanger Filip Dewinter en van de Nederlandse islamofobe politicus Geert Wilders. Wat deze heren uiteraard behoorlijk deed steigeren. Ze bestempelen de dader als een psychopaat die gefundeerde islamkritiek misbruikt als alibi voor een afschuwelijke en laffe misdaad.


    Andere ideeën, zoals over zijn strijd tegen het multiculturalisme die zou duren tot midden van deze eeuw, over de kernen in Europa van een soort Tempeliersridders, over zijn vikingafstamming en dergelijke zaken meer, kwamen dan vermoedelijk weer tot stand in het eigen zieke brein van de dader.


    Wat blijft hangen is het resultaat van de zoektochten naar oorzaak en schuldigen van de moordpartij. En hoe de meningen, bij de een duidelijker dan bij de andere, worden gestuurd door politieke sympathieën. Men heeft het over het in Europa steeds luider klinkende discours tegen het multiculturalisme, over de extreemrechtse ideeën 'schuldig aan vergiftiging van de geesten', enz. 'De populistisch en extreemrechtse partijen dragen een grote verantwoordelijkheid', heet het. 'Hun denkbeelden hebben Breivik een mentale infrastructuur bezorgd waaruit zijn verziekte geest een dramatische conclusie kon trekken.' Het klinkt als een soort weerwraak voor de stellingen destijds van uit andere hoek toen in Nederland de rechtse Pim Fortuyn vermoord werd. 'Een tragedie is snel politiek misbruikt. Het gebeurt aan beide kanten van het politieke spectrum', klinkt het terecht. Tegelijk houden terreurspecialisten zoals de Gentse professor met linkse achtergrond Rik Coolsaet voor dat 'ideologieën en religies, hoe vervormd ook, evenwel niet leiden tot terreuraanslagen'.


    Overigens zijn er nog elementen die – terecht of onterecht – met de aanslag worden in verband gebracht,- of er met de haren lijken bijgesleurd. Zo wordt gewezen op de voorliefde van de dader voor pulls met het krokodilletje-embleem van Lacoste. De Franse producent van deze merkkledij zal de media dankbaar zijn... Elders wordt de vraag gesteld naar de verantwoordelijkheid van de vader van Breivik. Al was het maar dat hij nooit aanwezig was in het leven van zijn zoon. Hij is een 76-jarige ex-diplomaat die – in tegenstelling tot veel andere Noorse landgenoten – niet aan een of andere Spaanse costa, maar in Zuid-Frankrijk van zijn pensioen geniet. Jens Breivik wijst alle verantwoordelijkheid af want scheidde van de moeder van de dader in 1980. Zijn zoon was toen 1 jaar, en sinds 1995 had hij er geen enkel contact mee.


    Andere elementen van gebeurlijke invloed blijken nog de ideeën die hij kreeg via internet, of dat Anders Breivink zijn moorddadige raid ondernam begeleid van keiharde muziek uit de film Requiem for a Dream en ook drugs had genomen die hem sterk, efficiënt en alert moesten maken...


    Aan mogelijke mede-oorzaken van deze tragedie is er dus geen gebrek. Wellicht zijn ze alle voor een stuk van invloed geweest. De wortel van het kwaad moet echter in de persoonlijkheid van de dader worden gezocht, in zijn brein dat niet in staat was te beseffen hoeveel leed hij zou veroorzaken door het vernietigen van zoveel jonge levens.


    28 juli 2011

  


  
    Rellen uit verontwaardiging?


    'There is something rotten in the state of Denmark' laat Shakespeare Hamlet zeggen in het gelijknamig toneelstuk. Vandaag zou hij hetzelfde kunnen stellen over Engeland. Zeker bij het zien van de gewelddadige uitbarstingen dezer dagen van de jeugd in diverse steden. Huizen in brand gestoken, winkelpanden leeggeroofd, politie en brandweer die worden bestookt met stenen en belet te blussen. Het was oorlog.


    Veelzeggend over deelnemers aan de manifestaties waren de tv-beelden over een bij een val gewonde jongen die zo te zien bereidwillig werd geholpen door medebetogers. Terwijl ze hem overeind hielpen en verder ondersteunden graaiden ze zijn rugzak leeg. De scène ging de wereld rond en toonde waar het bij sommigen echt om ging.


    De relletjes begonnen in Londen en deinden uit naar Manchester, Birmingham en elders nog. Volgen er nog steden, in andere landen in Europa? Zit Parijs met de billen toegeknepen, bang voor een herhaling van de onlusten van enkele jaren geleden in de 'banlieus'? Lieten de Engelse jeugdige oproerkraaiers zich inspireren door het voorbeeld van Madrileense 'indignados' die maandenlang in de Spaanse hoofdstad een centrumplein bezetten?


    In de 'hoofdstad' van Europa is men er in elk geval niet gerust in. Sommigen vrezen dat ook Brussel ten prooi kan vallen aan rellen zoals in Groot-Brittannië.


    Vooral Molenbeek en Anderlecht, met een grote populatie werklozen jongeren van allochtone afkomst, zijn kwetsbaar. Een voorsmaakje van wat mogelijk is, werd onlangs opgediend bij een brand in een industriële bakkerij in Molenbeek. Een honderdtal jongeren wou de pompiers beletten de brand te blussen. Onbegrijpelijk dat ze niet opgepakt zijn, commentarieerde de burgemeester van Etterbeek. Hij vindt in elk geval dat de politie de jongeren die de boel op stelten zetten, niet hard genoeg aanpakte. Het sluit naadloos aan bij wat een andere politicus stelde. 'In sommige wijken heerst er wetteloosheid en de politie kreeg richtlijnen om soepeler op te treden.'


    Was dergelijke benadering ook de praktijk in Londen, of althans in sommige stadsdelen met een achterstandsbevolking? Er waren in elk geval klachten van bewoners en handelaars van de getroffen wijken over te laat optreden en te zwakke aanwezigheid van de politie.


    Feit is dat de eertijds befaamde bobby's van hun pluimen laten.


    Onlangs nog namen de hoofdcommissaris en zijn adjunct ontslag toen bekend werd dat agenten tegen betaling journalisten van de intussen opgeheven schandaalkrant News of the World tipten over geheime dossiers.


    Wat niet past onder de noemer van niet-repressief optreden, is dat de rellen blijken veroorzaakt door een plotseling hardhandige aanpak. Rechtstreekse aanleiding was het doodschieten door de politie van een 29-jarige, weliswaar gewapend, maar zonder dat hij zelf eerst had geschoten.


    Wat dan wel in het plaatje 'soepele aanpak' past, is dat de minister van binnenlandse zaken mordicus weigert het waterkanon in te zetten tegen de relschoppers. Nochtans een wapen dat bij gelijkaardige maar minder erge manifestaties in Europese steden al vaker zijn waarde heeft bewezen.


    Van een conservatieve regering zou men anders verwachten. Maar ja, Engeland is Engeland, zij het met de eigenheden die de gemiddelde Europeaan soms de wenkbrouwen doen fronsen. Zoals de heel grote kloof tussen rijk en arm, en ook het fenomeen van wat de rechtse auteur Theodore Dalrymple een 'onderklasse' noemt (met o.a. als kenmerken de immer afwezige vaders die niet omzien naar hun kinderen, het goedpraten van de criminaliteit, het zich nestelen in de overheidsbijstand, een pamperbeleid voor achtergestelden...). Of zoals bijvoorbeeld ook nog dat de inwoner van het Verenigd Koninkrijk geen identiteitskaart moet hebben en in de praktijk dus onbekend kan blijven. Misschien is dat eigen aan de eeuwenlang gekoesterde 'splendid isolation', maar anderzijds lijkt het sterk uit de tijd. Engeland is al lang geen eiland meer en werkt precies door de gelegaliseerde anonimiteit als een magneet voor illegale immigratie. Met al wat dit aan problemen met zich brengt. Vraag het de havenautoriteiten van de Vlaamse en Noord-Franse kusthavens van waar met vrachtauto's (en verstekelingen) geladen ferryboten naar Engeland varen. De controle is streng, maar sommigen glippen door de mazen van het net en verdwijnen eenmaal in Engeland in achterstandswijken.


    Van alle kanten wordt nu naar de diepere oorzaken van de relletjes gezocht. Komen ze voort uit verontwaardiging over het gebrek aan kansen voor de jeugd? Ligt de verantwoordelijkheid dus bij de overheid, 'die nu krijgt wat ze al jaren gezocht heeft, met het altijd maar duurder wordende leven en het verminderen van de werkgelegenheid?' Volgens sociale werkers en activisten is dat duidelijk, want het leven in de achtergestelde wijken is uitzichtloos geworden voor wie geen job heeft.


    Beleidvoerders anderzijds wijzen 'economische en sociale rechtvaardigingen' af en zeggen dat het louter om opportunistische diefstal en geweld gaat.


    Dat onder de relschoppers jongeren waren van nauwelijks tien jaar oud doet er niet toe. 'Wie oud genoeg is om misdaden te begaan, is oud genoeg om te worden gestraft', luidt het.


    Wait and see, aldus een Engelse vriend, en hij kan het weten. Want ook in het Verenigd Koninkrijk wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend.


    11 augustus 2011

  


  
    'Plastic money'


    Sla geen krant open, bekijk of beluister geen televisie- of radiojournaal, en je wordt om de oren geslagen met alarmerende berichten over de crisis. De westerse wereld zit financieel in de shit en dat zal je geweten hebben.


    Achteraf is het makkelijk zeggen: het was te voorzien. Maar we wilden niets zien en voorzagen het dus ook niet. We zijn er, verblind en gepushd door hebzucht en banken ingetuind en voelden niet dat het westen meer en meer op een financiële luchtbel dreef.


    Enkele decennia geleden al werd ik nochtans gewaarschuwd voor het naderend onheil. Ik was voor het eerst in de VS en verwonderd over het ongebreidelde consumentisme. Een geïmmigreerde Vlaming vertelde over 'plastic money', zonder hetwelk je vooral in de VS geen weg kon. Een groot aantal betaal- en kredietkaarten maakten inherent deel uit van de Amerikaanse staatsburger. Ze waren zelfs belangrijker dan, bijvoorbeeld, een identiteitskaart. Alle uitgaven werden betaald met 'plastic money' dat, zeker bij de gewone man, geld moest vertegenwoordigen dat hij hoopte in de toekomst te ontvangen. 'Wil je ergens bij het uitchecken van je hotel met echt geld betalen, bellen ze misschien naar de politie omdat ze denken dat je een bank hebt leeggeroofd', drukte hij het plastisch uit. Het kwam erop neer dat vrijwel iedereen er op een berg schulden zat die altijd maar aangroeide. 'Het kan niet blijven duren en eens of morgen stort het systeem in mekaar. Dan wordt het een wereldcrisis, want Amerika zal alle landen mee de dieperik insleuren. Zeg niet dat ik niet verwittigd heb', luidde het.


    De herinnering aan deze onheilstijding kwam helaas maar naar boven als het veel te laat was. Maar sindsdien blijft ze rondwaren, overeind gehouden door de analyses van de aan de weg timmerende deskundigen. Zoals van docent aan de Gentse universiteit Marc de Vos, ook directeur van de denktank Itinera en die vandaag de crisis zelfs in niet minder dan zes componenten opdeelt. Laten we hem er enkele doceren:


    Vooreerst is er de financiële crisis. Een gigantische hoeveelheid rijkdom bleek verpakte lucht te zijn. Miljoenen gezinnen moeten zich aanpassen aan die ontwaarding en dat zal jaren vergen.


    Hebben we de schuldencrisis: vele landen stonden al dicht tegen de houdbaarheidsgrens van overheidsschuld. Vooral in Europa hebben ze die grens overschreden en dat voert ons recht naar besparingen.


    Het groeimodel: de VS zijn decennialang op consumentenkrediet gegroeid. Frankrijk heeft in vijfentwintig jaar bijna nooit een begroting in evenwicht gehad en Zuid-Europa is blijven steken in fraude en plantrekkerij. Dat kon niet blijven duren en moest ooit eindigen.


    De welvaartsstaat: we heben steeds meer zekerheiden en rechten opgebouwd, in de veronderstelling dat economische en demografische groei de rekening zouden betalen. Die veronderstelling faalt nu op beide fronten. Vooral de vergrijzing zal decennialang begrotingen geselen en economieën afremmen.


    Politiek en democratie: politici volgen in plaats van te leiden. Ze handelen niet uit de kracht van hun overtuiging, maar uit schrik voor verkiezingen of financiële markten. Men improviseert en Europa verknoeit de euro.


    De Vos grijpt terug naar een oude vuistregel, een herhaling in feite van wat onze grootouders voorhielden, namelijk dat we de tering naar de nering moeten zetten. Het doet me denken aan mijn opa. Lang voor de euro was uitgevonden, hield hij me voor: als je maar vijf frank bezit mag je er maar vier uitgeven en één frank opzij leggen. Dan zal je een appeltje tegen de dorst hebben...


    Marc de Vos weer: we moeten keuzes maken, al zijn we het niet meer gewoon omdat we zo gewend zijn aan meer groei en welvaart. Elke terugval zorgt voor paniek, de straten lopen vol onrust en protest. Iedereen ziet zondebokken maar niemand kijkt naar zichzelf... We zullen moeten aanvaarden dat het eerst wat minder wordt opdat het daarna weer wat meer zou kunnen worden...


    't Is maar dat u het weet.


    25 augustus 2011

  


  
    'De taal is gans het volk'


    De taal waarin we ons uitdrukken blijft een gevoelig item en is in Vlaanderenland altijd goed voor wat heibel in de media. Het chronische Vlaams-Frans conflict mag zelfs buiten beschouwing blijven, er is voldoende stof aanwezig.


    Is het ook in Spanje van dattum? De gemiddelde buitenlander heeft het altijd over het Spaans, maar leert als hij vast of sporadisch in Spanje verblijft dat de taalvlag weliswaar min of meer gelijkluidende maar toch enigszins verschillende ladingen dekt. In Catalonië met als hoofdstad Barcelona spreken ze Catalaans, in Valencia Valenciaans en in Alicante – of is het Alacant? - Alicantees. Corrigeer me als die laatste talen slechts dialecten van het Catalaans zijn, maar in een gerenommeerd museum in de mooie stad aan de Turia waren de informatiebordjes zowel in het Catalaans als in een taal die er op geleek, Valenciaans neem ik aan.


    Blijven we echter bij de dialecten in Vlaanderen. Sinds geruime tijd dringen ze zowel door op de televisie als in de populaire muziek. Waarbij ze in het laatste geval door de radio fel worden geholpen in het bekend worden. Al West-Vlaamse rappers gehoord in hun eigenste dialect? Begrijpen wat ze zingen is er niet bij, en wellicht hoeft dat niet ook. In Antwerpen wereldberoemde lokale zangers doen hun ding in het dialect, en idem dito voor artiesten uit Gent of uit Zulte, of all places. We willen het dan nog niet hebben over die reclamespots in de radio waarbij de bedenkers hun gebrek aan inspiratie trachten goed te maken door ze in een of ander Vlaams dialect te brengen. Streekproducten aanbevelen in 'hun' streektaal zou je nog door de vingers kunnen zien, maar toch. Niet iedereen begrijpt onmiddellijk wat 'en omt af te lieërn een stiek keistoet mee een zjat kaffe' betekent.


    Ondertussen biedt de actualiteit in de televisie over het taalgebruik eten en drinken. Meer bepaald de laatst opgediende schotel ligt sommigen op de maag.


    Ik weet niet in welke mate al dan niet gepensioneerde ex-pats aan de Spaanse costas de VRT (kunnen) volgen. In het positieve geval konden ze onlangs kennis maken met de eerste aflevering van 'Het goddelijk monster'. Het is een 10-delig feuilleton naar werk van de bekende Tom Lannoye over een familie uit de streek van Kortrijk-Waregem ('het Texas van Vlaanderen'), die door hard werk (en belastingontduiking) zo rijk als de zee diep werd. Het fortuin werd gemaakt in de textielsector, maar verder zijn alle gelijkenissen met bijvoorbeeld de Beaulieu-groep gesticht door 'boer' Clerck uiteraard toevallig.


    De eerste aflevering van deze fictiereeks was zondagavond te zien en lokte meer dan 1,2 miljoen kijkers. Dat de meesten de taal van de personages niet of maar half begrepen, werd goedgemaakt door de ondertiteling,- het middel waar de populaire zenders steevast naar grijpen om bvb. Nederlandse reeksen gemakkelijker verstaanbaar te maken voor de wegdommelende kijker.


    Om het West-Vlaamse verhaal zo authentiek mogelijk te brengen werd inderdaad gekozen voor de streektaal. Of wat er moet voor doorgaan. Want daar knelt het schoentje. Hèt West-Vlaams bestaat namelijk niet. 'Brugs' is een ander soort West-Vlaams dan wat 'bachten de kupe', in de streek van Veurne dus, wordt gesproken, en in het 'Kortrijks' zouden er Oost-Vlaamse invloeden zitten. Het gevolg was dat authentieke West-Vlamingen het taaltje dat in 'Het goddelijk monster' wordt gesproken een belediging voor hun dialect vonden. De anders zo bezadigde gouverneur van West-Vlaanderen stond zelfs bijna op zijn achterste poten. 'ik heb moeite moeten doen om het programma uit te kijken', zei hij. En dat de indruk werd gecreëerd dat zijn provinciegenoten sjoemelaars zijn, vond hij ook bij het haar getrokken.


    Al die heisa over het niet 'zuivere' West-Vlaams in de reeks, hoe zou dàt komen? Het kan natuurlijk niet anders als de acteurs geen 'native speakers' zijn en bovendien in hun opleiding, vaak in de Antwerpse Herman-Teirlinckstudio, 'besmet' werden met Brabantse klanken. Bij de casting zal de 'moedertaal' van de acteurs allicht ook geen criterium zijn geweest. Er zijn trouwens niet zo veel echt goede West-Vlaamse acteurs. Een en ander mondde aldus uit in een taaltje dat alleen bij niet-kenners als West-Vlaams kan doorgaan. Wat dan weer niet belet dat een echte West-Vlaming stelt dat het resultaat er mag zijn en een meerwaarde betekent. 'De reeks heeft een eigen sfeer, een eigen stijl en de taal speelt daarin een belangrijke rol' verdedigt hij, overigens als rechtstreeks betrokkene, de taalkeuze.


    Wie dat zou hebben moeten meemaken – akkoord, alleen al de idee is absurd - is de ons aller bekende... Guido Gezelle. Deze 19de eeuwse dichter was een purist en vond dat de standaardtaal in Vlaanderen zich niet moest spiegelen aan het 'Hollands', maar aan het West-Vlaams. 'De taal is gans het volk' heette het, en het West-Vlaams stond volgens hem het dichtst bij het Vlaams zoals het oorspronkelijk werd gesproken. Wat dan weer de vraag oproept hoe auteur Tom Lannoye, zoals bekend een notoir tegenstander van de combinatie authenticiteit en nationalisme, daar tegenover staat.


    Een zaak is nochtans zeker vandaag: door de keuze in de 19de eeuw voor het Nederlands als standaardtaal zijn de Vlamingen alleszins ontsnapt aan enkele interne taalstrijden. Ofwel was er helemaal geen Vlaams-Frans conflict meer geweest en moesten Vlamingen en Limburgers de taal van Molière gebruiken om mekaar te begrijpen.


    7 september 2011

  


  
    Welkom in 'Absurdistan'


    Wijsheid bestaat uit het voorzien van de gevolgen, las ik onlangs ergens. Als men - hiermee rekening houdend - het migrantenbeleid van de Belgische regering tegen het licht houdt, dan gaven de achtereenvolgende regeringen allesbehalve blijk van wijsheid. Ongeveer iedere gemeente van dit land ervaart dat het migrantenbeleid een flop is. Dat hier op korte termijn verbetering in komt, kan men alleen maar hopen. Zou er echt in het regeerakkoord dat momenteel wordt onderhandeld een doortastende aanpak voorzien worden die ook in Vlaanderen een breed maatschappelijk draagvlak heeft?


    Momenteel is de Belgische aanpak op dat vlak één van de redenen waarom dit land bij sommigen de bijnaam van Absurdistan kreeg.


    Hoewel de problemen in verband hiermee nooit echt uit de actualiteit zijn, kwam er dezer dagen weer een opstoot door de beslissing van de gemeente Schaarbeek om de tientallen dakloze gezinnen die een onderkomen hadden gezocht in het Noordstation eruit te zetten. Het gaat meestal om Roma-zigeuners die hun geluk in België komen zoeken. Ze weten dat hier een sociaal vangnet bestaat en willen daar gebruik van maken. Ze hebben wel geen dak boven het hoofd maar het is hier alleszins beter dan in hun thuislanden, waar ze op de koop toe wegens hun aparte levensstijl met de nek worden aangekeken.


    Een echt probleem vormde doe 'uitzetting' nochtans niet. Een paar honderd meter verder vonden ze een plaats op een plein op het grondgebied van Brussel, waar Schaarbeek dus niets heeft te zeggen. Liefdadigheidsverenigingen kwamen aanrukken met eten, en er werd ook een afgedankte bus van stal gehaald om ten minste de kinderen 's nachts een dak boven het hoofd te bieden. Allemaal erg lovenswaardig, want dergelijke onmenselijke toestanden zijn een welvarend land onwaardig.


    Terzijde: wie in verband met versnippering van het beleid in Brussel dacht dat er een punt zou worden van gemaakt in het nieuwe regeerakkoord, zit fout. Er wordt alleen wat geschaafd aan deelaspecten. Zoals ten behoeve van de veiligheid een betere coördinatie van de in zones opgedeelde politie. Of bvb. het gelijkvormig maken van het parkeerreglement. Men stelle het zich voor: in de gevallen waar de grens tussen twee Brusselse gemeenten in het midden van een straat loopt is het aan de ene kant soms duurder parkeren dan aan de andere kant.


    België is van de Europese landen recordhouder van het aantal aanvragen voor asiel, stipte de Antwerpse OCMW-voorzitster Monica de Coninck deze week aan in een radio-interview. Zij kan het weten, want Antwerpen – een stad met inwoners van 172 verschillende nationaliteiten - is met Brussel de grootste magneet wat betreft het aantrekken van asielzoekers. Zeventig procent van de OCMW-klanten in de Scheldestad zijn vreemdelingen. Ze schrijft de niet te beheersen instroom toe aan het slecht beleid in deze materie.


    Daar valt inderdaad wat over te zeggen. Zo is de bevoegdheid verdeeld over twee ministers, Franstaligen die met de Vlaamse ideeën weinig of geen rekening houden. Ze steken naar verluidt veel tijd in het naar mekaar toeschuiven van de zwarte piet.


    Ook de hoogste magistraten trokken bij de opening van het gerechtelijk jaar aan de alarmbel. Ze spaarden bvb. geen kritiek op de politiek, die wetten maakt zonder veel aandacht te hebben voor de gevolgen. Een voorbeeld is het asiel in gevallen van gezinshereniging. Er zou daar misbruik van gemaakt worden dat het de spuigaten uitloopt. Nieuwe Belgen laten hun in het moedeland achtergebleven partner met kinderen(ouders, schoonouders?) uiteraard overkomen. Die hebben namelijk recht op de Belgische nationaliteit. Maar ook ongehuwden gaan hun bruid zoeken in hun moederland. Terug in België loopt na enige tijd het huwelijk spaak, en kan de carrousel opnieuw beginnen. En wat met nieuwe Belgen die uit een cultuur komen waar een man verschillende vrouwen mag hebben?


    Andere populaire middeltjes om asiel te verwerven zijn de schijnhuwelijken, valse arbeidscontracten, oprichten van nep-firma's. Nieuwste fenomeen is de komst van Spaanse Marokkanen. Zij zijn via Spanje immers EG-burgers geworden en maken gebruik van de geldende bepalingen van vrij verkeer.


    Het punt is dat wie erin slaagt vijf jaar met of zonder papieren in België te verblijven, alle kans heeft om asiel te krijgen. De procedures zijn zo divers dat altijd wel ergens een mogelijkheid tot beroep wordt gevonden om verwijdering van het Belgisch grondgebied uit te stellen. Met medewerking van advocaten die zich graag ten dienste stellen van de asielzoeker. Zij doen dat 'pro deo', gratis voor niets dus voor hun cliënten', want het 'pro deo'-honorarium is ten laste van de overheid, lees de belastingbetaler. Met andere woorden: de overheid betaalt advocaten die haar wetgeving uitpluizen om de asielzoeker te helpen de bepalingen te omzeilen en hier bijvende steun te krijgen.


    De mensenhandelaars weten dat en beschrijven, aan wie het eigen land wil verlaten om elders een betere toekomst te zoeken, België als een soort luilekkerland waar het manna uit de hemel valt. En als een en ander niet lukt, kan de asielzoeker zich nog altijd wenden tot de rechtbank. Die kan, in afwachting dat de betrokken diensten een beslissing nemen, de overheid veroordelen tot het verlenen van 'kost en inwoon' aan de dakloze. Door gebrek aan plaats in de opvangcentra wordt hij dan ondergebracht in één van de vele hotels die Brussel rijk is. De centra zitten immers overvol en in de door het leger verlaten kazernes die als tijdelijke noodmaatregel werden opengesteld, zijn nu ook alle plaatsen ingenomen.


    21 september 2011

  


  
    Spaanse mini-invasie


    Spaanse onderhorigen lijken steeds nadrukkelijker in het nieuws te komen in België. Meestal is dat op een positieve manier. Alhoewel.


    Het doet wie belangstelling heeft voor geschiedenis ongetwijfeld even terugdenken aan eeuwen geleden maar zo erg is het niet. Toen waren Los Paises Bajos onderdeel van het Spaanse rijk van keizer Karel, opgevolgd door zijn zoon Filips II met de vermaledijde hertog van Alva. Helaas, als u het ons vraagt. Want de val van Antwerpen, onderdrukking en andere calamiteiten werden het deel van Vlaanderen. De niet meer zo aantrekkelijke maar immens gefortuneerde hertogin van Alva, die op woensdag 5 oktober voor de derde keer trouwde, is overigens een rechtstreekse afstammelinge van de hertog.


    België beleeft – na de immigratiegolf veroorzaakt door de Spaanse burgeroorlog in de jaren dertig - natuurlijk weer geen nieuwe min of meer grote inwijking. Toch is het opmerkelijk dat er vandaag weer een grotere Spaanse aanwezigheid te noteren valt. Een voor de hand liggende eerste oorzaak is dat Brussel de hoofdstad van Europa is, en de Europese instellingen uiteraard ook diplomaten, ambtenaren en journalisen aantrekken. Daarnaast blijft er het hier al aangestipte verschijnsel dat nogal wat Marokkaanse emigranten die de Spaanse nationaliteit verwierven als EG-ingezetene naar Brussel komen.


    Maar ook in het kader van de sport valt een belangrijke Spaanse aanwezigheid te signaleren. Vooral het voetbal levert bekende namen op, Spanjaarden zijn niet voor niets begenadigde spelers. Zo zijn er de gebroeders Ferrera, actief als trainers.


    Manu Ferrera (53) bijvoorbeeld is al enkele jaren de succesrijke hulptrainer van AA Gent, één van de vijf topclubs van de nationale competitie. Dit na een vruchtbare voetbalcarrière die hem zelfs enkele jaren bij een Japanse club bracht. Zijn negen jaar jongere broer bracht het anderzijds enkele jaren geleden tot hoofdtrainer van Club Brugge, een andere topper uit de Belgische competitie. Beiden zijn zonen van een Spaans gezin dat in de jaren zestig naar België kwam en spreken o.m. perfect Nederlands.


    Andere bekende (ex-)voetballer met Spaans bloed is Kristof Calvo y Castaner. Hij speelde met de internationals Steven Defour, David Hubert en Marvin Ogunjimi, hing daarna zijn shoes aan de wilgen, en koos voor de politiek. Vorig jaar kwam hij voor 'Groen!' in de Kamer, en meteen het jongste rechtstreeks verkozen Belgisch parlementslid ooit.


    Om nog bij het voetbal te blijven: AA Gent versterkte zich met ene Cesar Arzo, ex-speler van o.a. Villareal, en die nu aanvoerder van de Gentse ploeg is, en met zijn landgenoot Melli, die nog voor Betis uitkwam.


    Als we overstappen naar het academische vlak verbergt de boodschap van de rector van de Gentse universiteit minder positieve ervaringen. 'Spaanse studenten: gedraag u of blijf thuis', luidde dezer dagen zijn waarschuwing. Het is een gevolg van hinderlijk gedrag enkele maanden geleden van Spaanse jongeren die liever feesten dan studeren. Hij vroeg formeel de Spaanse universiteiten in het kader van het Erasmus-project alleen maar 'serieuze' mensen naar Gent te sturen. 'Als dat niet helpt zullen we jongeren van bepaalde Spaanse universiteiten weigeren', verwittigt hij.


    De enkele tientallen sterke Spaanse kolonie van studenten is samengebracht in een studentenhome waar ze 80 procent van de bewoners uitmaken. De oorzaak van de overlast die ze soms bezorgen is dat ze vaak maar voor twee of drie vakken zijn ingeschreven, veel vrije tijd hebben, en die bij voorkeur gebruiken om de bloemetjes buiten te zetten.


    Nog recenter is de aankomst in België deze week van een groep van zo'n vijftig 'indignados'. Gestart in Madrid, en onderweg versterkt met Franse sympathisanten, hebben ze zo'n 1500 kilometer in de benen. Ze vormen een bont allegaartje en doen denken aan de zogenoemde andersglobalisten die een tiental jaren geleden vaak gewelddadig protesteerden t.g.v. topontmoetingen van wereldleiders. De huidige beweging vond haar oorsprong op 15 mei, toen in de aanloop naar de lokale verkiezingen in Spanje een groepje boze jongeren in Madrid het plein Puerta del Sol innam. Dit uit verontwaardiging voor de torenhoge werkloosheid in hun land. Van de Spanjaarden jonger dan 25 jaar zou 45 procent zonder job zitten. De bedoeling is op 15 oktober te verzamelen in Brussel voor een grote protestmars, samen met veel andere gelijkgestemden.


    5 oktober 2011

  


  
    Migranten tegen wil en dank


    Naarmate de 100ste verjaardag nadert van het uitbreken van W.O.I kondigen de initiatieven zich nadrukkelijker aan om de Grote Oorlog waardig onder de aandacht te brengen. Hij liet, zeker in de Westhoek, onuitwisbare merktekens achter in het landschap.


    Eén van de talrijke aspecten ervan kwam tot nu toe minder onder de aandacht. Begrijpelijk, want vergeleken met de honderdduizenden slachtoffers, de betrokkenheid van zoveel landen en de betekenis voor de geschiedenis van West-Europa is het van persoonlijke aard, en dus minder van algemeen belang. Het betreft meer bepaald de talrijke vluchtelingen die aan de gesel van de oorlog wilden ontsnappen. Bijzonder talrijk zijn de Vlamingen die de wijk namen, voornamelijk naar Frankrijk, maar ook naar Nederland en Engeland.


    Voor sommigen zou deze tijdelijke migratie zelfs uitmonden in een blijvende. Want lieten de Vlaamse vluchtelingen in 1914 hun vaderland min of meer gedwongen achter zich, sommigen zouden niet meer terugkomen en zich definitief vestigen waar het toeval ze had gebracht. Dat was zoals gezegd hoofdzakelijk Frankrijk, hoewel – zij het dan in mindere mate - ook in Engeland en in het buiten de strijd gebleven Nederland zich Vlaamse gezinnen moeten hebben gevestigd.


    Over het wedervaren van wie naar Frankrijk en Nederland vluchtte geeft een recent boek ('De allerlaatste getuigen van W.O.I.') (*) interessante inzichten. Het is van de hand van Philip Vanoutrive, freelance journalist en fotograaf en schetst op boeiende wijze een stukje geschiedenis van de gewone man,- wedervaren wat doorgaans tussen de plooien van de geschiedenis valt maar dat veel aangrijpender is dan meer academisch werk.


    Het boek is een uitloper van het VRT-initiatief om een TV-programma te maken met de herinneringen van een 100-tal hoogbejaarde Vlamingen die als kinderen de Eerste Wereldoorlog hadden meegemaakt. Vanoutrive liet 60 ervan dieper in hun geheugen graven en vereeuwigde ze. Uiteindelijk kwamen 43 van de allerlaatste getuigen van de Grote Oorlog in het boek aan bod, met portret en belevenissen.


    Hoeft het gezegd dat de vluchtelingen nergens met open armen werden ontvangen? Tegen het einde van de oorlog hadden niet minder dan 325.000 landgenoten in Frankrijk hun heil gezocht. Over het algemeen wisten de migranten tegen wil en dank zich goed aan te passen en waren velen aanvankelijk zelfs welkom. De Belgische landbouwers en arbeiders namen immers de plaats in van de aan het front ingezette Franse mannen en hielden op die manier het land draaiend. Maar naarmate de oorlog duurde en het aantal gesneuvelden steeg werd de Franse publieke opinie negatiever.


    Veel Vlaamse boeren met geld kochten in Frankrijk een hoeve en zouden er zich blijvend vestigen. De meeste boerderijen stonden immers leeg, want veel Franse mannen keerden niet terug van het front...


    'We werden versleten voor sales boches, ook al spraken we perfect Frans. Op straat bekogelden klasgenootjes ons geregeld met stenen. De volwassenen waren ook niet vriendelijk tegen onze ouders', put een getuige uit haar herinneringen. 'De meeste inwoners staken het niet onder stoelen of banken: ze waren ons liever kwijt dan rijk...'


    Een andere getuigenis: 'Sales boches du nord... hoeveel keren hebben we dat niet horen roepen... Mama kende geen letter Frans en werd dikwijls vernederd, vooral als ze inkopen moest doen. Ze werd steeds verplicht te wachten tot de lokale inwoners bediend waren om aan de beurt te komen, ook al stond ze eerste in de rij... Financiële hulp hebben we nooit gekend, we moesten ons zelf redden. Toen het nieuws van de wapenstilstand de ronde deed, waren mijn ouders in alle staten, eindelijk zouden we naar huis kunnen terugkeren. Zo dachten zij tenminste, maar ik zag dat niet zitten. Ik had me intussen goed aangepast, mijn toekomst lag daar, in Angoulème...'


    Het gros van de vluchtelingen uit noordelijk België zocht zijn heil bij onze neutraal gebleven noorderburen. Na de val van Antwerpen telde men in Nederland één miljoen landgenoten. In het enclavegebied van Baarle Hertog werden in het begin van de oorlog 24.000 Belgische vluchtelingen genoteerd. 'Het was een meelijwekkende processie van radeloze mensen', herinnert een van de laatste getuigen zich. 'We hadden te doen met die stakkers; bejaarden die in een kruiwagen werden voortgeduwd, radeloze moeders met hongerige en krijsende baby's op de arm, verzwakte zwangere vrouwen, kleine kinderen die een veel te zware vracht op de schouders meezeulden, vaders die stootkarren voor zich uitduwden, volgeladen met in de haast bijeengeraapte huisraad en kleren.'


    Vele Belgische vluchtelingen trokken dieper Nederland in. De meesten zouden na een tijdje terug naar huis keren. Toch verbleven er tijdens de vier oorlogsjaren gemiddeld zo'n 100.000 Belgen. Meer dan 30.000 soldaten, onder leiding van hun officieren over de grens gevlucht omdat ze niet waren opgewassen tegen het Duitse offensief, werden geïnterneerd. Slechts 469 kregen er 'frontstrepen', die recht gaven op een militair pensioen. Meer dan 90 procent van de officieren kreeg wel een onderscheiding...


    (*) Philip Vanoutrive, De allerlaatste getuigen van W.O.I., Uitgeverij Lannoo, Tielt, 330 paginas, prijs: 24.99 euro.


    21 oktober 2011

  


  
    Brandweer te laat voor Dexia


    Redde wie zich redden kan, sauve qui peut. Aan deze slagzin moeten ongetwijfeld meer en meer Belgische staatsburgers beginnen te denken. Zeker zij die na een leven lang hard werken enig bezit verwierven. Als ze dachten met dit appeltje tegen de dorst het tot het einde van hun dagen in redelijk comfortabele omstandigheden te kunnen uitzingen, zijn ze mogelijk gezien. Niet alleen zij trouwens. Elke Belg zal willens nillens aan zijn portemonnee voelen wat het is om verplicht de financiële putten te dempen die door hebzucht verblinde bankiers werden gemaakt. Tijdig het land ontvluchten zou een optie geweest zijn. Op voorwaarde dat het niet naar een PIGS-land was, het weinig lieflijke Engelse letterwoord dat varkens betekent en waarmede Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje werden bedacht. Het zijn de landen van de Eurozone die ook tot over hun oren in de schuld zitten. Italië hoort nu eveneens bij de club, en mogelijk straks ook België. Er is nog altijd geen nieuwe regering en de financiële markten beginnen zich echt zorgen te maken. Je vraagt je af waarom dagelijks nog honderden migranten in de hoop op een betere toekomst in België komen aanbellen.


    Aanleiding van deze zure oprisping is de financiële debacle van de Dexiabank, de erfgenaam van het vroegere zo solide Gemeentekrediet van België. Om haar van een faillissement te redden, moest de Belgische federale regering recentelijk voor een tweede keer Dexia met miljarden euro bijspringen. Eén keer raden wie die uitgaven uiteindelijk zal betalen: elke belastingbetaler natuurlijk, ook hij of zij die niets had te maken met Dexia. Het lijkt wel een vorm van gelegaliseerde diefstal.


    Via de omweg van de gemeentelijke heffingen zal trouwens nog wat dieper in de portefeuille van dezelfde belastingplichtige worden gegraaid. De meeste steden en gemeenten participeerden destijds voor miljoenen in het Gemeentekrediet en kregen daar naar verhouding aanzienlijke dividenden voor. Het geld hielp de begroting in evenwicht houden en moest anders toch van de inwoners komen. Bovendien waren er nog de andere persoonlijke douceurtjes, zoals lid worden van de raad van bestuur, altijd goed voor een vergoeding van 20.000 euro per jaar. Die cadeautjes waren vooral bestemd voor politici die met een extraatje moesten worden bedacht. Bvb. omdat zij naast een ministerpost hadden gegrepen, zich bijzonder ingezet voor de partij, of moesten 'gesmeerd' worden. Ongeveer dezelfde praktijken trouwens bij de intercommunales waar de gemeenten lid van zijn. Vergaderingen met technici van de privépartner en lokale politici werden vaak opgefleurd met een gastronomisch etentje annex geschenkje. De verhoudingen tussen beide partijen bleven er optimaal door en de rekening werd door de burger zonder dat hij het besefte via zijn energiefactuur betaald. Kan het een van de redenen zijn waarom de elektrische stroom in België duurder is dan in buurlanden?


    Maar dat de belastingbetaler zich trooste: wie, geleid door de goede naam van het vroegere Gemeentekrediet, wel zijn vertrouwen stelde in Dexia en aandelen kocht is nog slechter af. Want die zijn quasi niets meer waard. Even dreigde hetzelfde scenario voor 700.000 zogenoemde coöperatieve vennoten van Arcopar. Via deze financiële constructie van de holding van de christelijke arbeidersbeweging en op haar aanraden waren zij in feite onrechtstreekse aandeelhouder. Met hun geld dook Dexia in nu verdampte risicovolle beleggingen. Gelukkig voor de coöperanten werden hun participaties gewaarborgd door de regering. Dus hier ook mogelijk op de rug van de belastingbetaler. Dezelfde christelijke arbeidersbeweging heeft trouwens ook veel eieren in de Dexia-mand gelegd, ze was er een van de grootste aandeelhouders.


    De details van de financiële 'perte totale' van Dexia worden nu uitgezocht door een parlementaire commissie. De oprichting van een speciale onderzoekscommissie waar onder ede – alsof dat vandaag de dag nog veel zou betekenen - moet worden getuigd, werd afgeblokt door Waalse socialisten 'omdat de partij zou kunnen worden beschadigd'. Dachten ze aan de minder bekende maar rijkelijk vergoede beheerspostjes?


    Overigens is de oorzaak van de teloorgang van de groep in grote lijnen vrij simpel. Dexia – door fusie met het Crédit Local een Belgisch-Franse groep geworden waar de Fransen de lakens uitdeelden - wou met de grote jongens meebankieren maar nam te veel risico's. De financiële crisis van enkele jaren terug legde de strop om de hals. Om 'winstmaximalisatie' (een mooi woord voor de graaicultuur in de financiële wereld) te bereiken waren veel dubieuze financiële produkten (zogenoemde rommelkredieten uit o.a. Griekenland) in de portefeuille beland. Met de basisregels van gezond beleggen werd de vloer aangeveegd. In België bestond de Gemeentelijke Holding (de grootste aandeelhouder van Dexia) het geld te lenen (bij Dexia zelf) om nog meer aandelen te kopen omdat ten onrechte een grote intrest werd beloofd. Dexia speculeerde er bovendien lustig op los. Bvb. met renteswaps en putopties. Men kreeg daarvoor een premie maar ging de verplichting aan om nog meer Dexia-aandelen te kopen als – wat niemand verwachtte - de koers zou dalen. Door de Eurocrisis daalde de koers toch en moesten de putopties worden nagekomen. Helaas had men daarvoor geen geld...


    De ex-Belgische premier Jean-Luc Dehaene en de Franse CEO Pierre Mariani, sinds enkele jaren aan de top van Dexia, beschrijven zichzelf als de pompiers die werden opgeroepen om bij Dexia de brand te blussen veroorzaakt door de eerste financiële crisis. De oplossingen om uit de financiële put te klimmen werden helaas ingehaald door de Eurocrisis, getuigden ze voor de commissie. Hoe lang de zoektocht naar de diepere oorzaken van het Dexiafalen zal aanslepen, is koffiedik kijken. Het kan nog jaren duren vooraleer het hele verhaal boven water komt, menen waarnemers.


    De belastingplichtige zal het sneller voelen.


    9 november 2011

  


  
    Luilekkerland met molensteen


    Dat voor België alle mogelijke financiële rampspoed in het vooruitzicht wordt gesteld belet niet dat het zijn faam van luilekkerland nog eens bevestigd ziet. En op welke manier dan nog. Helaas lijkt alleen wie er kan (en wil) voor betalen ervan te kunnen genieten.


    Het gaat hier meer bepaald over de recente jaarlijkse uitreiking van 'Michelin'-sterren aan de beste restaurants. Niet verschieten nu: de restaurants spannen boven dit land, vooral in Vlaanderen, als het ware een sterrenhemel. De steden alleen tellen samen met de daar gevestigde 36 restaurants niet minder dan 47 sterren.


    Waar is de tijd van enkele decennia geleden toen men om echt gastronomisch te eten alleen in de streek van Brussel terecht kon? Enkel daar kon worden getafeld in gelauwerde restaurants. De hegemonie van Brussel is nu doorbroken, want de hoofdstad van België wordt voorbijgestoken door Brugge en omstreken. Acht 'eethuizen' verzamelen hier 14 sterren, dat is 1 ster per 8.394 inwoners. Als men er het net over de Nederlandse grens gelegen beroemde Oud Sluis bijrekent, ook goed voor 3 sterren, en enkele sterrestaurants in het nabije Knokke, zit dit hoekje van West-Vlaanderen met veel mee sterren dan de 16 – in 13 restaurants - voor Brussel. Voor wie zijn interesse voor steden in België voor een stuk laat bepalen door de gastronomische mogelijkheden: Antwerpen verzamelt met 6 top-restaurants 7 sterren, in Hasselt, Leuven en Namen vind je ook meer dan één sterrestaurant, en Gent en Luik sluiten de reeks met telkens één eetgelegenheid die volgens de Michelinkeurders toch één ster verdient. Noteer intussen dat meer landelijke eettempels, zoals de absolute top 'Hof van Cleve' in Kruishoutem, hier niet eens zijn bijgeteld.


    Deze gastronomische opstoot die van Brugge de culinaire hoofdstad van België maakt is hieraan te danken dat 'Hertog Jan' nu drie sterren heeft veroverd en 'De Jonkman' een tweede won. Dat succes wordt toegeschreven aan chefkok (en wegbereider) Geert van Hecke van De Karmeliet, al 15 jaar een driesterrenchef en bij wie veel van de nieuwe gelauwerde koks hun opleiding kregen. Ook opvallend: de allerbeste Vlaamse restaurants hebben een Nederlandse naam. Misschien een lesje voor vele andere die denken met een Franstalig uithangbord sneller hoge toppen te scheren.


    Het is dus niet alles kommer en kwel in België, zij het dat onheil steeds maar toeneemt. Want de vorming van een nieuwe regering wil, na meer dan 500 dagen van onderhandelen, maar niet lukken. Formateur De Rupo 'gaf de koning zijn opdracht terug'. Er is echter geen alternatief en Albert I kan niet anders dan hem vragen het nog eens te proberen. Toch moet hij voorzichtig zijn: bij de koning is aan de neus een kleine tumor weggenomen die kwaadaardig zou kunnen zijn. Kent hij de Vlaamse spreuk 'wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht?


    Intussen dreigt de Dexiadebacle voor het financiële welzijn van België een molensteen te worden. De coöperanten van Arco – de financiële poot, intussen in vereffening, van de christelijke arbeidersbeweging - kregen staatswaarborg voor hun gespaard geld (goed voor 1,5 miljard euro), Ethias (met socialistische stempel) krijgt voor zijn financiële avonturen ook staatswaarborg (naar verluidt alles samen ook nog eens 1,5 miljard euro), en Cera, (een coöperatieve vennootschap geliëerd met de KBC) zou volgens bepaalde berichten ook zo goed als failliet zijn. Als het fout afloopt met de KBC kost dat de staat ook nog eens meer dan een miljard.


    Volgens Knack 'staat de teller voor het totaal aan waarborgen die de Belgische belastingbetaler aan de banken heeft verstrekt op 186 miljard euro'. En dat is nog niet alles: door de stijging van de rente op de internationale markt, en meer nog door het uitblijven van een nieuwe regering, wordt België dezer dagen 5,5 procent intrest aangerekend voor geld dat het moet lenen voor de financiering van de staatsschuld. Gaat België Spanje achterna?


    Ondanks alles toch een positievere noot. 'Optimism is a moral duty', beweerden sommige politici die in het België van een tiental jaren geleden aan potverteren deden). Er is nl. ook een ander en leuker nieuwtje.


    De veel bekeken Vlaamse comedyreeks met verborgen camera, genaamd 'Benidorm Bastards', scheert internationale toppen en heeft nu ook een International Emmy Award gekregen. Dat is zoveel als een Oscar-onderscheiding in de filmwereld. Het concept is dat oudere mensen jongeren in de maling nemen en dat was tot hiertoe ongezien. Doordat de acteurs soms rondrijden in de bekende elektrische karretjes heeft de reeks een zeker Benidormgehalte. Vandaar de naam wellicht.


    Ze werd intussen door televisiezenders in verschillende andere landen aangekocht. Nochtans wordt de oorspronkelijke naam alleen in Nederland behouden. In Australië en Engeland (waar Benidorm ook niet onbekend kan zijn...), wordt het 'Off Their Rockers', in Duitsland 'Old Ass Bastards'. Uit schrik voor de burgemeester van Benidorm die de reeks beledigend vond en dreigde met processen? Hij zag er de humor niet van in en besefte evenmin welke naambekendheid de stad met het beste klimaat van Spanje internationaal kon krijgen.


    Intussen leidt een en ander tot een paar conclusies.


    Ten eerste: wie eraan denkt eens Spaans toprestaurant te gaan schransen, begeeft zich beter naar een sterrenrestaurant in Vlaanderen. Keuze genoeg en je moet er geen jaar op voorhand reserveren.


    Ten tweede: laat sommigen het maar lacherig over Benidorm hebben. Beter 'Benidorm'-bastard dan inwoner van een bijna failliet België.
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    ‘De markten’ hebben de macht


    Oef. België kan weer verlicht (?) ademhalen. Men is er ten slotte toch uit de politieke impasse geraakt. Meer dan anderhalf jaar na verkiezingen heeft het land eindelijk een nieuwe regering. Merkwaardig genoeg is dit meer te danken aan druk van de internationale financiële markten dan aan de binnenlandse politieke machthebbers. De echte ‘machten’ zijn ‘de markten’, zo blijkt.


    België werd nl., net zoals Spanje, een bank achteruitgezet in de ‘rating’ over zijn kredietwaardigheid. Het betekent dat het land als het geld leent hogere intresten moet betalen. Bovendien dreigde het als een regering uitbleef nog slechter te worden geklasseerd. Waardoor het nog moeilijker aan geld zou geraken op de internationale markt. Vandaar dat het pompen of verzuipen werd. Hetzelfde gevaar overigens voor heel de Eurozone. Als dezer dagen geen oplossing uit de bus komt voor de Europese schuldencrisis dreigt ook voor o.a. Frankrijk, Duitsland en Nederland alsmede voor belangrijke banken een lagere waardering van ‘de markten’.


    België is intussen met voorsprong wereldkampioen ‘duurtijd onderhandelen voor een nieuwe regering’ geworden. Het vergde 541 dagen besprekingen tussen eerst acht en daarna zes partijen om het erover eens te worden hoe dit koninkrijk in de nabije toekomst te besturen valt. Die toekomst is intussen beperkt geworden in duur. 37 procent van de legislatuurperiode is al verstreken. Velen hebben hun twijfels of het de zes Vlaamse en zes Franstalige ministers - onder de leiding van de Waalse mijnwerkerszoon met Italiaanse roots Elio di Rupo en bijgestaan door zes staatssecretarissen - zal lukken alle goede voornemens uit te voeren.


    Niet alleen staat een staatshervorming, inclusief de splitsing van het tot dusver tweetalige maar ongrondwettelijke kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, op het programma. Er is ook nog de zwaardere klus van de financiële crisis waarvan niemand weet hoe die zal eindigen.


    Het wordt nog moeilijker als men weet dat de nieuwe regering geen Vlaamse meerderheid heeft. De N-VA, grootste partij van het noordelijke landsgedeelte, werd er in de loop van de onderhandelingen afgereden en zou nu in de oppositie ‘slapend rijk’ kunnen worden.


    Voor wie West-Vlaamse bloed heeft is het leuk om weten dat vijf van de zes Vlaamse ministers West-Vlamingen zijn. Een paar is wel ‘uitgeweken’ naar Antwerpen of Brussel, maar wie een West-Vlaming kent weet dat hij in zijn hart trouw blijft aan zijn roots. Oostende levert op de koop toe nog een staatssecretaris.


    Limburg daarentegen is helemaal niet aanwezig in de regering, dus ook niet met de gedoodverfde Caroline Gennez, de vorige voorzitter van de SP.A. en die uit was op een ‘toffe ministerpost’.


    De (vermoedelijke) achtergrond is interessant omdat hij inzicht geeft in wat er in de coulissen van de macht gebeurt. Het draait hoofdzakelijk om Steve ‘stunt’ Stevaert (57), tot voor enkele jaren de socialistische god in wat ooit een katholiek bolwerk was.


    Zijn politieke carrière liep als een sneltrein. Met als hoogtepunten zijn burgemeesterschap van Hasselt rond de eeuwwisseling, zijn ministerschap van mobiliteit daarna met een (uiteindelijk door de belastingbetaler te betalen) hoog gratisgehalte voor de gebruiker van het openbaar vervoer, zijn voorzitterschap van de SP.A in 2003 (wat deze partij in de eerstvolgende verkiezingen 24 procent van de stemmen opleverde), en zijn Limburgs gouverneurschap van 2005 tot 2009.


    Door de bank genomen is een gouverneursbenoeming een soort beloning voor een uitbollende politieker die nog te jong is om helemaal inactief te worden. Niet zo voor Stevaert, die zich overigens zelf in die functie manoeuvreerde. Na enkele jaren was hij echter al uitgekeken op de job en nam ontslag. Hij wou de handen vrij hebben om zich ongehinderd in de zakenwereld te kunnen smijten. Het betekende dat hij allerlei mandaten opnam in maatschappijen waar veel geld omging. De financiële vennootschap Ethias bvb. of, in de energiesector, maatschappijen die veel geld verdienen met (gesubsidieerde) groene stroom. Dat de hoge kosten ervan schaamteloos de elektriciteitsprijzen voor de eindverbruiker de hoogte injagen leek hem geen zorg. Terloops arrangeerde Steve Stevaert ook dat de Gentse financiële dienstverlener Optima de bankactiviteiten van Ethias kon overnemen. Over Optima is nog meer te vertellen. Zoals dat de havannarokende gewezen minister Luc Van den Bossche, niet toevallig ook van de SP.A en vader van de Vlaamse minister Freya Van den Bossche (die ook energie onder haar bevoegdheid heeft), er in het bestuur zit.


    Recentelijk verging het Stevaert nochtans minder goed toen zijn affaire met een Marokkaanse mevrouw aan het licht kwam. Ze is al dan niet een prostituee en zou hem hebben gechanteerd met sekstapes. Echt duidelijk is het allemaal niet, maar wel duidelijk is dat de huidige SP.A-leiding het momenteel liever niet heeft over zijn vroegere voorzitter en zijn invloed wil inperken. Vermoedelijk is dat ook een van de redenen dat de Limburgse Caroline Gennez, als zijn opvolgster door Stevaert in de voorzitterzetel gedropt, tegen alle verwachtingen in geen ministerpost kreeg van de nieuwe voorzitter Bruno Tobback, zoon van.


    8 december 2011

  


  
    Pensionistas en andere pensioen-gerechtigden


    Onlangs en heel toevallig reportage gezien op een Nederlands televisiekanaal over hun landgenoten-‘pensionistas’. Er zouden er zo’n 100.000 zijn, formeel gevestigde of quasi de hele tijd aan de Spaanse costas verblijvende senioren. Het grote merendeel hield het in eigen land voor bekeken en emigreerde de facto naar dit zuiderse land.


    Zo te horen en te zien is Benidorm er hun hoofdstad. Naast interviews waarin de uitgeweken, meestal Nederlanders, hun gal spuwen op het land dat ze achter zich lieten, waren er beelden van een Nederlandstalige supermarkt bemand met Nederlandse caissières en voorzien van dito producten. Waardoor de Nederlandse kolonie niet verstoken hoeft te blijven van, bijvoorbeeld, hagelslag, pindakaas, nasi- en andere bitterballen en bovendien bediend wordt in eigen taal.


    Het waren overigens niet alleen de Hollandse supermarkten die de aandacht trokken. Een uitgeweken Rotterdamse slager – of was het een warme bakker? - die het moeilijk had met het verkrijgen van de nodige vergunningen in zijn land, verkocht er hebben en houden en begon opnieuw een eenmanszaak in Benidorm. De zaken draaien goed, en voor geen geld wou hij terug. Geen plaats of tijd voor heimwee, en als die toch de kop zou opsteken, zijn er de quasi eigen cafés waar uitsluitend Nederlanders komen.


    Als ze gevraagd werd waarom ze hun land de rug toekeerden was het antwoord steevast: de steeds toenemende druk in Nederland en de stijgende belastingen. En ook natuurlijk het goede klimaat aan de Spaanse kust en het leven dat er – zo lang het nog duurt – goedkoper is.


    Er was maar één punt waarover werd geklaagd. Jammer dat de Spanjaarden weinig of geen Engels kunnen, werd gezegd. Voor de meeste Nederlanders is dat de tweede taal en dan zouden ze zelf geen Spaans hoeven te leren...


    Terzijde: voor Vlamingen vooral moet dat merkwaardig overkomen. Het is alsof een migrant uit bijvoorbeeld een Franse ex-kolonie, zou klagen dat Vlamingen geen Frans meer spreken, waardoor hij nu Nederlands moet leren.


    Hoe dan ook: het doet me denken aan een jonge in Benidorm aangespoelde Duitser. Na studies aan de Limburgse universiteit sprak hij ook vlot Nederlands en was hij aan de Costa Blanca een soort koeriersdienst begonnen. In feite is het niet echt nodig hier Spaans te spreken, had hij ondervonden. Engels volstond, en met Nederlands en… West-Vlaams kon men na enig zoeken ook wel terecht, vooral dan aan de Levante-kant.


    Of het inderdaad zo is, zal wie tot de Vlaamse kolonie aan de Costa Blanca behoort, beter weten. Voor hun thuisgebleven landgenoten die bekoord worden door het zonnige Spaanse klimaat is het misschien een hart onder de riem. Want ook in België staat een belastingverhoging te wachten, en komt de bestaande pensioenregeling voor sommigen onder druk.


    Wie bijvoorbeeld in openbare dienst werkte en statutair benoemd was, krijgt als pensioen een zogenoemde ‘uitgestelde wedde’. Ze bedraagt 75 procent van het salaris van de laatste vijf gewerkte jaren en dat is meestal méér dan het gewone werknemerspensioen uit de privésector. Dat systeem zou op de helling staan. Daarom legden ambtenaren dezer dagen 24 uur het werk neer, te interpreteren als een schot voor de boeg voor een door de vakbond aangekondigde algemene staking in januari. Echt populair maakten ze er zich niet mee, want de voorziene tv-programma’s werden in de koelkast gestopt, en de treinen bleven in de stations.


    Ondertussen is het zo dat alle pensioengerechtigden bang afwachten wat de regering voor ze in petto heeft. Kan het, zoals in Nederland, een reden te meer zijn om verhuis naar een andere land te overwegen?


    Vlaamse zakenlui en adviseurs anticiperen alvast en geven goed gedocumenteerd voorlichting over vestigingsmogelijkheden in Spanje. Meest landgenoten zijn te vinden aan de Costa Blanca en Costa Brava, aldus Yves Sirejacob op informatievergaderingen in Antwerpen en Gent. Hij onderscheidt vijf grotere vestigingskernen, naast de reeds genoemde ook nog Tenerife, de Balearen en de Costa del Sol met Marbella, die meer jongeren zou aantrekken. Hij stipt ook de algemene prijsdaling met 20 procent aan van het vastgoed, maar plaatst vraagtekens achter de kwaliteit van de flats.


    In heel Spanje zou er een leegstand zijn van 1,5 miljoen flats. Afgaande op de eerste beleidsopties van de nieuwe Spaanse premier Mariano Rajoy, die zei de banken te zullen aanzetten om in beslag genomen vastgoed te verkopen, zal dat aantal zeker nog toenemen.


    22 december 2011

  


  
    Hoofdstad van de straffeloosheid?


    Brussel schiet weer eens een hoofdvogel af. De hoofdstad van België en van Europa zet als het ware een nieuwe stap in de richting van een feitelijke straffeloosheid.


    Het gaat om de zogenoemde Salduz-wet die per 1 januari 2012 moet worden toegepast. Die wet legt de verplichting op dat wie door de politie opgepakt wordt tijdens het verhoor bijstand moet krijgen van een advocaat. Het is een ‘richtlijn’ van Europa en de lidstaten moeten daar dus gevolg aan geven. En uitgerekend in Brussel, de hoofdstad van Europa en waar de ‘richtlijn’ dus tot stand kwam, omzeilt het parket die verplichting. Het gerecht van Brussel laat de politie nl. weten dat het niet noodzakelijk is om elke verdachte te verhoren. De magistraten voegen er een lijst bij van misdrijven die in aanmerking komen voor deze maatregel. Zoals daar bijvoorbeeld zijn: winkeldiefstallen, auto-inbraak, oplichting en valsheid in geschrifte, wapens, opzettelijke slagen en verwondingen, vernielingen in het algemeen, woonstschennis, drugsbezit… Het komt er op neer dat wie opgepakt wordt voor dergelijke feiten na vaststelling mag beschikken. Zomaar, zij het dan met de uitnodiging zich binnen enkele dagen weer aan te melden voor verhoor. Als er een advocaat ter beschikking is.


    De bedoeling van de omzendbrief was de politie zich zo goed mogelijk te laten voorbereiden op de toepassing van de genoemde wet. Het probleem zou bij de (Franstalige) advocaten liggen. Ze geven vaak niet thuis als op onverwachte momenten op hen beroep wordt gedaan om bij een verhoor van een crimineel aanwezig te zijn. In de zoektocht naar een advocaat die wel wil, kruipt veel tijd, en dat gaat ten koste van ander noodzakelijk politiewerk.


    Dat is de filosofie achter deze benadering. De andere kant van de medaille vertoont echter veel negatieve aspecten. Het is inderdaad onvoorstelbaar dat, neem nu een opgepakte heroïnedealer, hij onmiddellijk weer naar huis mag. Wat zal hij daar doen? Snel alle mogelijke bezwarende sporen uitwissen en voorraadje drugs in veiligheid brengen natuurlijk. Idem dito voor wie betrapt wordt op illegaal wapenbezit. Weg met de kalashnikov en kogelvoorraad die thuis klaar lag voor een of andere overval. En die diende om, als het nodig was, op de politie te schieten. Dat is volgens een recent arrest van het hof van beroep in Brussel toch niet te beschouwen als poging tot doodslag.


    Ook mag de vraag gesteld of deze categorie criminelen op de uitnodiging zich enkele dagen later aan te bieden, zomaar zullen ingaan. ‘Welke binnenlandse crimineel slaagt er in vier dagen tijd niet in met een handige advocaat een plausibele uitleg te vinden die een heel ander licht werpt op wat hij misdeed’, aldus een commentator in De Standaard. ‘Ik hoef er toch geen tekeningetje bij te maken dat criminelen het simpelweg op een lopen zullen zetten’, luidt het bij Brice de Ruyver, een befaamd criminoloog aan de Gentse universiteit. Hij stelt ook nog ‘dat Brussel hiermee een feitelijke straffeloosheid creëert. Alsof het nog niet erg genoeg is dat dit soort feiten zelden tot een veroordeling leidt.’


    Een bank achteruit dus voor Justitie in België. In dezelfde sfeer trouwens ook nog een ander merkwaardig bericht. Het heeft betrekking op het gevangeniswezen. De Koning-Boudewijnstichting beveelt aan dat in de nieuwe gevangenissen aan de binnenkant van de celdeuren klinken zouden zitten zodat de gedetineerden zelf de deur kunnen openen als ze willen. Het gaat uiteraard niet zover dat ze dan de gevangenis kunnen uitwandelen, maar toch zouden ze over ‘een zekere autonomie moeten beschikken’. Want ‘gevangenen ervaren het afpakken van hun autonomie als één van de ergste pijnen’.


    Tja, wat daarover te denken? Voor de gelegenheid wordt even vergeten dat gedetineerden toen ze nog niet opgesloten waren van de autonomie waarover elke burger in principe beschikt misbruik maakten en ze precies daarom van hun vrijheid werden beroofd.


    Het begin van het nieuwe jaar heeft aldus, samen met de berichten over de noodzakelijke besparingen, ook in België zijn nodige portie kommer en kwel in petto. Een voorbeeld is De Lijn waar jaarlijks 1 miljard euro Vlaams belastingsgeld naar toe gaat. Terwijl deze openbare vervoersmaatschappij maar 15 procent uit eigen inkomsten haalt. Het ziet er nu naar uit dat het gratis verhaal voor gepensioneerden op de helling komt te staan.


    Gelukkig maar dat, afgaande op de blijvende bijval van de kookprogramma’s van diverse televisiezenders, deze onheilstijdingen geen afbreuk doen van het Bourgondië-gehalte van de Vlaming,- wat we voor 2012 trouwens ook aan alle Vlamingen in de Wereld toewensen. Recent succesnummer was een uitzending gewijd aan de aardappel. Die werd via Spanje uit Zuid-Amerika in Europa ingevoerd en veroverde na enkele eeuwen het gehele continent. Een ‘spin-off’ was de uitvinding van de friet. Te danken aan Frankrijk aangezien de Engelsen spreken van ‘french fried potatoes’? Of toch Belgisch omdat men in Namen lang geleden eens bij gebrek aan kleine visjes smalle stukjes aardappel in de hete olie frituurde?


    Nee dus, want de oorsprong van de friet is… Spaans. Althans volgens Paul Ilegems, voormalig uitbater van het Antwerps frietkotmuseum en auteur van enkele frietboeken.


    ‘Het eerste aardappelveld van Europa lag immers in Sevilla’, beweert hij. ‘De grond stond op naam van de heilige Theresa. Bewijzen bestaan er niet, maar naar alle waarschijnlijkheid bakte zij in de zestiende eeuw haar kleine aardappeltjes in olijfolie.’


    Schept dat geen ruimte voor een nieuwe titel van deze heilige, met name ‘heilige Theresa van de kleine aardappeltjes’? Kan zij dan aanroepen worden opdat Spanje eens frieten zou leren bakken zoals het hoort.


    5 januari 2012

  


  
    RTBF ‘scherp gesteld’


    Ooit werd het ex-premier Leterme bijzonder kwalijk genomen dat hij de RTBF, de Franstalige radio en televisie van België, bijna vergeleek met Radio Mille Collines. Deze laatste de beruchte ‘haat’-zender in Rwanda die zoveel ophitsende en gelogen berichten op de lokale bevolking losliet dat hij mee verantwoordelijk is voor de genocide in dat land.


    Akkoord, het was er natuurlijk over, maar helemaal ongelijk had Leterme niet. Het bewijs daarvan wordt dezer dagen geleverd door een onderzoek van emeritus-hoogleraar Magda Michielsens van de Universiteit Antwerpen. Zij analyseerde de 39 ‘Mise au point’- s;uitzendingen - het politieke zondagmorgendebat op de RTBF, een beetje de tegenhanger van de Zevende Dag van de VRT - van het seizoen 2010-2011 en concludeerde dat ‘De RTBF haat verspreidt’.


    ‘Als je wil weten hoe een haatcampagne werkt, dan is dit een goed voorbeeld’ zegt deze moraalfilosofe, een vooraanstaande feministe gespecialiseerd in genderstudies. Ze noemt het portret dat de Franstalige Belgische zender van zijn Vlaamse landgenoten schetst ‘ronduit schokkend’.


    Hoe komt ze daartoe? Volgens haar zijn de toonzetting van het programma, de keuze van de gasten, de beeldregie, het ‘scheldforum’ (de kijkers hun mails en sms’jes die onderaan het beeld lopen), en de houding van de presentatoren erop gericht zoveel mogelijk te polariseren. ‘Week na week wordt “wij” – de Franstaligen – geplaatst tegenover “zij” – de vijandige Vlamingen.’


    Haar onderzoek leert ook dat er tijdens de debatten constant grapjes worden gemaakt over de Vlamingen en hun communautaire eisen. En vaak wordt ook de man gespeeld, vooral als het om N-VA’er Bart de Wever gaat. ‘Hij wordt opgevoed in mensonterende cartoons, met geel en dik bovenlijf, of als een bloot varkentje,’ aldus nog Michielsens, naar eigen zeggen zonder banden met de N-VA en die als feministe misschien zelfs eerder in linkse hoek te situeren valt.


    Ze vergeleek met de aanpak van de VRT en stelt dat de Vlaamse televisie niet deelneemt aan een politieke campagne zoals de RTBF. ‘Stel je voor dat Ivan de Vadder een seizoen lang de goede bedoelingen van Elio Di Rupo in twijfel trekt en lacht met potsierlijke karikaturen van hem die door de huistekenaar van de VRT zouden worden gemaakt.’


    Ook nog volgens haar vormen de Vlaamse gasten in de ‘Mise au point’-studio geen voldoende tegengewicht. Ze zouden onvoldoende voorbereid zijn op de vijandigheid van de Franstalige politici en vaak de mist ingaan.


    Dat laatste wordt alvast betwist door Luc van de Kelen, editorialist van Het Laatste Nieuws. Op zich is dat niet zo verwonderlijk. Hij kan in het Frans goed uit de voeten en is af en toe gast bij de RTBF. En kan dus die uitzending moeilijk afvallen. Zijn commentaar: ‘Het onderzoek is schandalig en natte vingerwerk. Mise au Point is een eerbaar programma met professionele journalisten die legitieme vragen stellen’.


    Anderzijds heeft ook politicoloog Sinardet van de VUB kritiek op de methode en mogen volgens hem vragen worden gesteld over de werkwijze. De uitzending waarin een psycholoog De Wever analyseerde, vindt hij er over.


    ‘Het bevestigt wat we al lang vermoedden. Je kunt je nu wel afvragen of de Franstalige media ons ooit een eerlijke kans hebben gegeven’, klinkt het bij de N-VA. Daar wil men dat het Centrum voor Racismebestrijding in actie schiet.


    En wat dacht u hoe de RTBF zelf zou reageren?


    Volgens deze zender zijn de beschuldigingen ongegrond, onrechtvaardig en onjuist. Waarmee meteen bevestigd wordt dat, behalve enkele uitzonderingen – zie de perfect Nederlands sprekende en in Vlaanderen populaire RTBF-journalist Christian Deborsu - Franstalige journalisten blijkbaar een verschillende mediacultuur hebben. Alleszins zijn ze veel meer gepolitiseerd en schakelen ze zich zonder scrupules in het subjectieve discours van de Waalse politiek over de communautaire problemen in.


    Bovendien heerst onder hen precies nog een soort superioriteitsgevoel omdat het Frans, zeker tot voor enkele decennia, de voertaal was bij de Belgische elites. Nog niet zo heel lang geleden vroeg een Franstalige journaliste aan een Vlaamse politicus zijn verklaring te herhalen in het Frans omdat ze er niets van begreep. En ooit maakten Franstalige RTBF-journalisten een persconferentie van een Vlaamse organisatie in Brussel onmogelijk omdat ze, zo stelden ze, ‘fascistisch’ was. Voeg daarbij de vaak niet relevante verwijzingen naar collaboratie, naar het bekrompen en nationalistische Vlaanderen, en dergelijke meer. Het schept de indruk dat veel Franstalige journalisten aan een soort eigen nationalisme zonder dat ze het beseffen.


    Wie zich daar zelf een oordeel wil over vormen, neemt een kijkje op de website www.vlaanderenscherpgesteld.be.


    19 januari 2012

  


  
    Slag in het water


    Het opzet van een ‘nationale’ staking is heel België lam te leggen. Het openbaar vervoer functioneert niet, en de werkwillige die met de auto naar zijn werkplek wil, wordt tegengehouden door ‘stakerspiketten’. Die worden gevormd door verbeten vakbondsmilitanten die zich opwarmen aan brandende houten laadborden of palletten. U ziet het beeld zo voor ogen.


    De weerslag op het openbaar leven van de algemene staking van maandag 30 januari was deze keer heel wat minder. Hoewel vooral het ABVV zich sterk maakte dat de oproep massaal zou beantwoord worden, heeft volgens de werkgevers slechts 10 procent van de werknemers echt het werk neergelegd.


    Velen, vooral jongeren, wilden niet meedoen omdat volgens hen de verworven rechten van de werknemers niet onaantastbaar zijn. Een ‘trendwatcher’ stelde dat de mensen boos zijn op de vakbond omdat ze bang zijn dat hun job in het gedrang komt door de acties. ‘Ze lezen in de krant dat de jobs tegenwoordig niet voor het rapen liggen en ze zien beelden uit Spanje waar bijna één vierde van de actieve bevolking werkloos is.’


    Voor een ander waarnemer was ‘het duidelijk dat er gestaakt is wegens een algemeen gevoel van onbehagen, van onrechtvaardigheid vooral omdat het de werknemers zijn die de bankencrisis moeten betalen.’


    Dat alles belette de syndicale leiders niet te beweren dat de actie succesvol was. En terloops te dreigen met nog dergelijke toestanden als de regering niet terugkwam op haar voornemen om bvb. brugpensioen af te bouwen.


    Algemeen heerste nochtans het gevoel dat de actie een slag in het water was. De bonden schoten zichzelf in de voet, aldus een krant.


    De vraag die zich nu opdringt is of ze door nieuwe acties hun imago niet nog meer zullen beschadigen. Ook al kregen ze voor hun staking gratuite medewerking van de VRT en andere media. Het leek kunstmatig, maar toch: dagen op voorhand beheerste deze toekomstige actie het nieuws. De VRT specialiseert zich overigens steeds vaker in aankondigingen. Ook van toekomstige programma’s. Herhaaldelijk wil men er de kijker zijn aandacht op vestigen. Goedkope zendtijd, en ook een middel om te besparen?


    Wat betreft de staking werden voors en tegens ten overvloede de eter ingestuurd, zo erg dat luisteraar en kijker er mogelijk op de duur genoeg van kregen en het ‘momentum’ op de dag van de actie in feite al voorbij was.


    Het is onbetwistbaar dat het socialistische ABVV de grote gangmaker was van het initiatief. Misschien wel de reden dat de VRT er zoveel aandacht aan schonk. Men wou er kennelijk zijn steentje bijdragen tot het ‘maatschappelijk debat’ waar volgens de nieuwsmakers de staking ontegensprekelijk aanleiding moest voor zijn. Het ABVV speelt het strategisch kennelijk zo dat men vooral de communicatie- en transportsector wil beheersen. De ABVV-voorzitter noemde dat op een besloten vergadering ‘cruciaal’ voor het lukken van de algemene staking. Als de lucht- en scheepvaarthavens, openbaar vervoer e.a. communicatiemiddelen meestaken, ligt inderdaad de gehele economie plat.


    Wat op de achtergrond speelde werd minder onder de aandacht gebracht. Binnen enkele maanden worden in België sociale verkiezingen gehouden en daarin wil het ABVV verloren terrein terugwinnen. Sinds enkele jaren is deze vakbond wat betreft aantal leden voorbijgestoken door het beter uitgebouwde ACV. Beide betwisten mekaar het leiderschap en de socialistische vakbond doet dit vooral met het wapen van de door de televisie geapprecieerde syndicale actie.(Rood is een geprefereerde kleur op het scherm). De christelijke vakbond is dan meer ‘low profile’, maar dat komt misschien omdat de nieuwe voorzitter eerst zijn werkterrein wil verkennen.


    Wat dan ook, men kon er zich, evenmin als het kleinere liberale ACLVB, in het vooruitzicht van de sociale verkiezingen niet permitteren bij de actie van vorige maandag aan de zijlijn te blijven.


    Het ABVV zit nochtans in de ongemakkelijke positie dat de politieke partijen waar het bij aanleunt, onder leiding van een socialistische premier mee het regeringsbeleid moeten uitvoeren. De uitspraak van de nieuwe voorzitter van de SP.A, nl. dat het ABVV ‘een kernaanval tegen de eigen partij en regering organiseerde’, zegt veel.


    Het is nu afwachten of tijdens nieuw sociaal overleg de hoeken worden afgerond. Vergeleken met bvb. de catastrofale jeugdwerkloosheid in Spanje, of erger nog, het drama van de dakloze asielzoekers in Brussel, lijkt dit nochtans een luxeprobleem. Politieke en economische vluchtelingen uit Afrika en het Verre Oosten blijven toestromen in aantallen die de opvangcapaciteit ver te boven gaan. Verleid door mensenhandelaars die België afschilderen als het land van melk en honig en er geld achter verdienen. Het specifieke (gebrek aan) beleid maakte van België het populairste asielland van het continent. Verleden jaar dienden zich 32.500 asielzoekers aan, een stijging met 30 procent vergeleken met 2010. Bij dit hoge aantal dienen ook nog de afgewezen asielzoekers te worden geteld. Ze moeten het land verlaten, maar duiken onder of bewandelen, geholpen door handige advocaten, andere wegen om toch asiel te bekomen.


    Schijnhuwelijken, of ziek worden bijvoorbeeld, waardoor om humanitaire reden verblijf gedoogd wordt. De meesten blijven hangen in Brussel, kraken leegstaande panden, zoeken onderdak en warmte in de stations, of slaan hun tenten op in parken of op braakliggend terrein.


    Wat voorspelbaar was, gebeurt deze week opnieuw. De winter sloeg toe met temperaturen tot 10 graden onder nul en het probleem van de dakloze vluchtelingen stelde zich in al zijn scherpte. De staatsecretaris die – ook geen cadeau - de migrantenproblematiek in handen kreeg, werd de (gemakkelijke) schietschijf van de oppositie. Ook al kon ze onmogelijk een toestand waar haar voorgangers onrechtstreeks verantwoordelijk voor zijn, in een handomdraai uit de wereld helpen. Om de nood te lenigen werd een speciale ‘task force’ opgericht die er moest voor zorgen dat niemand dezer dagen ongewild de nacht onder de blote hemel zou moeten doorbrengen. Symptoombestrijding dus, misschien in afwachting van meer structurele maatregelen.


    2 februari 2012

  


  
    Griekenland achterna?


    België in het spoor van Griekenland? Als we ons even de rol van een figuur uit de Griekse mythologie aanmeten, is het niet helemaal uit te sluiten. Cassandra was de naam van deze ongeluksprofetes. Ze had de gave van Apollo gekregen om in de toekomst te kijken. Helaas luisterde niemand naar haar. Waarna de Grieken met de gebakken peren zaten. Zoals nu op hun financiële puinhoop. Waarbij de vraag mag worden gesteld of er jaren geleden in Griekenland Cassandra’s zijn opgestaan om te waarschuwen dat ze niet goed bezig waren. Dat de overbevolking van de overheidsadministratie slecht zou aflopen, dat belastingontduiking het bestaan van het land ondermijnde, dat misbruik van overheidsvoorzieningen niet kon blijven duren. Alle treinreizigers op kosten van de staat met een taxi naar hun bestemming voeren zou het land goedkoper komen dan de verlieslatende spoorwegen te subsidiëren, illustreerde een politicus.


    Het doet denken aan wat een Vlaamse politicus ooit zei in verband met de subsidies voor de nieuw opgerichte Vlaamse opera. Vervoer naar en bezoek aan de Muntschouwburg in Brussel voor operaliefhebbers op kosten van de overheid zou minder geld hebben gekost.


    Dat was in een tijd dat de euro nog niet bestond, en het op geen frank stak. Vandaag rekenen we met de euro en zijn de zeven vette jaren voorbij. En, afgaande op de jongste strapatsen in dit land, lijkt het inderdaad niet uitgesloten dat België ooit het Hellas aan de Noordzee wordt. Staken pompiers omdat ze tot hun 62 jaar zouden moeten werken? Geen nood: minister van binnenlandse zaken Milquet (ooit bekend als ‘madame non’) stelt een achterpoortje voor, bekend als ‘verlof voorafgaand aan het pensioen’. Waardoor de brandweermannen toch op 58 zouden kunnen stoppen. Zoals vroeger (of nu nog?) bij de politiemannen die een paar jaar voor einde carrière getroffen werden door de ‘pensioenziekte’. Die bestond hieruit dat ze de ‘ziekendagen’ waarop ze jaarlijks recht hadden, opspaarden tot wanneer de pensioenleeftijd in het vizier kwam. Dan namen ze die verzamelde dagen ineens op. Waardoor ze een jaar of meer voordat ze officieel met pensioen gingen al thuis konden blijven. Terwijl ze verder hun volledige wedde beurden natuurlijk.


    Maar misschien voorkomt het feit dat de Belgen wereldwijd in de kopgroep der belastingbetalers zitten dat men er ooit in dat Griekse straatje terechtkomt. We zitten alleszins nog op een miljardenschat van oude Belgische bankbriefjes die bepaalde inwoners nooit inruilden voor euro’s. Helaas ziet het er naar uit dat maar weinigen deze schatten weten zitten, of er zich maar bewust van zijn onder welke matras of in welke kous zich nog een fortuin bevindt. Tussen haakjes voor wie er nog zou hebben: alle bankbriefjes, behalve de groene van 20 fr. en de oranje van 50 fr. van na 1945 zijn nog inwisselbaar voor euro’s.


    Anderzijds luidt het dat de schuldenput waar België voor staat zou gedempt zijn als elke inwoner 227 euro zou betalen. Met een beetje gecorrigeerde belastingontduiking moet dat toch te halen zijn?


    Het is bekend: we hebben er een handje van weg om onze verplichte financiële bijdrage voor het draaiende houden van het land te ontwijken. Is het door gebrek aan burgerzin dat de Belgen niet geneigd zijn aan ‘Caesar te geven was Caesar toekomt’? Of is het een reflex uit zelfverdediging tegen de inhaligheid van de staat? Of, in de ergste gevallen zoals soms in horecabedrijven, uit noodzaak om te overleven? Echt gemotiveerd om belastingen te betalen wordt niemand als hij verneemt dat een modaal gezin jaarlijks zo’n duizend euro meer belastingen betaalt dan nodig omdat de fiscale hervorming van 2004 nog altijd niet echt wordt toegepast bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing.


    Intussen deed een geleerde professor een onderzoek naar ons belastinggedrag. Hij stelt vast dat - alsof we het nog niet wisten - de ‘Belgen foefelaars zijn’. Arbeiders (43 procent) en zelfstandigen (38 proc.) werken meest in ’t zwart, maar ambtenaren doen het vaakst een beroep op zwartwerk. ‘Het systeem is onrechtvaardig: loontrekkenden zien dat er de helft van hun loon afgaat, terwijl bedrijven amper of geen belastingen betalen’, stelt hij. ‘De belastingbetaler wordt uitgeperst als een citroen, de hoogste belastingdruk, btw-tarieven die wurgend zijn, nieuwe taksen die vooral koning auto, sigaretten en ons niet te versmaden pintje weten te treffen’, luidt de kritiek in de krant in een lezersbrief.


    Om in de Griekse sfeer te blijven: het zwaard van Damocles hangt de Belgen dus boven het hoofd. En uiteraard is het tweesnijdend. Naast inleveringen naar de overheid toe die, blijkt nu, nog één miljard bijkomend moet besparen, is er nog de stijgende levensduurte. Een recent onderzoek leert dat identieke producten in België tien procent duurder zijn dan in Duitsland of Nederland.


    Er zijn dan ook nog de prijzen van energie die quasi maandelijks stijgen. Met als resultaat dat ook die hoger zijn dan in de buurlanden.


    Om het plaatje helemaal donker te kleuren komt nu nog het nieuws dat de afnemende concurrentiekracht van de Belgische bedrijven een herstructureringsgolf teweeg zal brengen met gevolgen voor de werkgelegenheid erger dan bij de vorige crisis. Met andere woorden: in de Belgische industrie zullen wellicht veel arbeiders worden ontslagen.


    Zo te horen staat de Belgen niet anders dan kommer en kwel te wachten.


    16 februari 2012

  


  
    Vlaamse acteur naast Penelope Cruz


    De Vlaamse acteur Matthias Schoenaerts naast Penelope Cruz? We zetten er voorzichtigheidshalve een vraagteken achter maar uitgesloten is het niet dat de jongste Vlaamse acteursrevelatie ooit aan haar zijde staat. In een film die wereldwijd succes kent. Sinds kort zit Matthias Schoenaerts namelijk ook in de portefeuille van een Amerikaans agentschap dat filmspelers vertegenwoordigt en ze in contact brengt met producers die een film willen draaien. Het is niet zo maar een duister clubje, maar een agentschap dat volgens de VRT-radio ook de belangen behartigt van onder anderen nog George Clooney, Meryl Streep en de ons aller bekende Penelope Cruz. De mogelijkheid vooropstellen dat de Vlaamse acteur samen met de Spaanse schone gecast wordt voor een of andere film, is dus niet zo'n grote stap.


    Vlamingen in de wereld: Matthias Schoenaerts is er nu letterlijk een van met het accent op wereld, en wat voor een! Sinds bekend werd dat de film 'Bullhead' waarin hij de hoofdrol speelt, een 'Oscar'-nominatie in de wacht sleepte, groeide de hele bedoening in Vlaanderen uit tot een ware hype. Geen dag ging voorbij zonder dat in de media verslag werd uitgebracht over wat hij en regisseur Michaël R. Roskam in Hollywood uitspookten. Ze waren daar om echt volgens de lokale geplogenheden promotie te voeren voor de Amerikaans versie van de ook in Vlaanderen succesvolle film over de hormonenmaffia, hier verspreid met als titel Rundskop. 'Je moest ze zien lopen in Los Angeles'.


    Naarmate 26 februari, de datum van de Oscar-uitreikingen, naderde, werd het propaganda-offensief opgevoerd met als gevolg dat Matthias Schoenaerts en Michaël Roskam intussen ongeveer wereldbekendheid moeten hebben gekregen. Of de prent al dan niet de Oscar voor de beste niet-Engelstalige film in de wacht zou slepen speelde feitelijk zo'n geen grote rol meer. Schoenaerts bleef overigens altijd nuchter over de Oscarkansen. '99 procent dat we het niet halen' zei hij enkele dagen voor d-day. En ook Michaël Roskam relativeerde: 'ik kan evengoed hier volgend jaar een film draaien als over vijf jaar of nooit. Maar het is duidelijk dat Rundskop voor een reputatie zorgt die ons voorafgaat'.


    Intussen is al bekend of de hoop op eindelijk eens een Oscar voor een film uit België positief werd beantwoord. Is dat niet het geval, dan bekomen we misschien een troostprijs. Ongeveer iedereen in de filmwereld zou het er in de voorspellingen over eens zijn dat de soundtrack voor de stille film ‘The Artist’ een Oscar krijgt. En wordt die muziek nu niet gespeeld door de ‘Brussels Philharmonie’?


    Wat dan ook, vooral de nominatie van Rundskop brengt de jongste Vlaamse filmproductie ‘in the picture’. We moeten er niet beschaamd over zijn, want de veelal jonge regisseurs behalen met hun prenten internationale prijzen. ‘De helaasheid der dingen’ van regisseur Felix van Groeningen, naar de autobiografische roman van Dimitri Verhulst, oogstte succes op internationale festivals, ‘Loft’ kan wedijveren met de betere Amerikaanse producties (in de Amerikaanse remake doet, naast hier ook Matthias Schoenaerts, Wentwordt Miller, bekend van Prison Break, mee), ‘Aanrijding in Moscou (van Christophe van Rompaey) genoot ook buiten de grenzen succes, idem dito voor ‘Ben’, van Nic Balthazar, en recenter, en last but not least, is er Hasta la Vista, het verhaal van jongeren met een beperking die ondanks hun handicap iets willen genieten van het leven en naar de hoeren trekken. In Spanje.


    Misschien is het wel een voorzet voor het programmeren van andere Vlaamse films in Spanje.


    25 februari 2012

  


  
    België in rouw


    België heeft nog eens wereldnieuws gemaakt. Helaas door een ramp met tientallen dode en gewonde slachtoffers. Het gehele land is in rouw. Vrijdag 16 maart werd daarom aangeduid als een dag van nationale rouw. De regering vraagt dat iedereen om 11 u. een minuut stilte zou in acht nemen ter nagedachtenis van de slachtoffers.


    Dertien maart 2012 is een dag die lang in het collectieve geheugen van in de eerste plaats bewoners uit de streek van Lommel en van Leuven zal worden opgeslagen. Die avond botste een bus in een tunnel in Zwitserland vanwege een klapband met volle snelheid tegen de wand van een veiligheidsnis. Voorlopige balans: 28 doden en 24 gewonden. Scholieren en hun begeleiders die terug kwamen van een sneeuwvakantie in het Wallis.


    Het ongeluk en de nasleep vonden in grote lijnen weerklank op alle Europese televisiestations, ook op de Spaanse, in de kranten en via internet. Van overal in de wereld, zelfs van de Amerikaanse president Obama, kwamen rouwbetuigingen.


    Het ware impact in al zijn trieste realiteit van het ongeval kan uiteraard alleen ter plaatse en bij de rechtstreeks betrokkenen worden gemeten, en dan nog. Naast het onbeschrijfelijke leed in de gezinnen van de slachtoffer(tje)s zijn er ook de andere gevolgen die nog lang zullen nawerken. Zo bijvoorbeeld Lommel dat het hardst werd getroffen. Vijftien kinderen en twee begeleiders van de school ’t Stekske lieten het leven, wat betekent dat van het 20-tal kinderen in het zesde leerjaar aldaar er maar zes overblijven… Het klasje werd onthoofd, want ook de ‘meester’ vond de dood.


    De Sint-Lambertusschool in Heverlee verloor zeven leerlingen, een leerkracht en een monitrice, een 70-jarige begeleidster die voor de laatste keer meeging.


    Kranten en televisie pikten in op de ramp zoals nooit tevoren. Overigens kende België nog maar enkele busrampen die te vergelijken zijn, en dat is ook al jaren geleden. De populaire kranten en ook de zogenoemde quality papers besteedden een ongezien aantal pagina’s aan het ongeval, gevuld met foto’s van slachtoffers en ouders, interviews en andere artikels van reporters die naar de plaats des onheils waren gestuurd. De vormgeving van de eerste pagina werd iets speciaals, met veel witte ruimte rond een kleine symbolische foto of een gelegenheidscolumn, of helemaal zwart om de rouw uit te drukken, of met alle foto’s van de slachtoffers. Het Nieuwsblad wijdde er – ongetwijfeld mede als promotiestunt - zelfs een speciale uitgave aan van 20 pagina’s, die aan de treinstations gratis werd uitgereikt.


    Die grote aandacht lokte commentaar uit van bijvoorbeeld een vereniging van ouders van verongelukte kinderen wegens inbreuken op de privacy. Het laat zich inderdaad raden of ooit toestemming werd gevraagd om dergelijke foto’s – vaak geplukt van ‘face book’- of ‘twitter’-profielen - te publiceren. Ouders van slachtoffers werden getoond in al hun leed, wat ze misschien liever niet met heel de wereld hadden gedeeld.


    De meningen hierover bij het doorsnee publiek waren verdeeld. De consument van ‘nieuws’ werd tegen zijn een soort ‘ramptoerist’, zonder dat hij hoefde ter plaatse te gaan, zei men. Anderen stelden dat de grote aandacht van de media ze hielpen het collectieve leed te verwerken, en kochten drie tot vier kranten...


    Ook kritiek op de slechte communicatie. De Leuvense burgemeester Louis Tobback kon er niet bij dat het nieuws over het ongeval, dat om 21u.15 gebeurde, pas om half zes de volgende morgen bij de politie in Leuven bekend was.


    Opmerkelijk quote ook van een ‘opiniemaker’. ‘Hoelang zou het duren vooraleer politici elkaar verwijten dat ze de zaak verkeerd hebben aangepakt?’ vroeg hij.


    Voorlopig is daar nog geen spoor van. Algemeen is het gevoelen dat de regering snel heeft gereageerd voor de hulpverlening aan de getroffenen. Defensie stelde twee legervliegtuigen ter beschikking die de ouders van de slachtoffers naar Zwitserland en terug brachten, enkele ministers gingen onder leiding van premier Di Ruppo naar de ongeluksplek en voorts zette de regering zich ook in voor een snelle identificatie. Slachtoffertjes waren vaak zo toegetakeld dat die soms moest gebeuren middels dna van de ouders.


    Ander effect van het rampzalige en allesoverheersende nieuws was dat andere niet onbelangrijke nieuwsfeiten vlug naar de achtergrond verdwenen. Zoals de brandstichting in een moskee in Anderlecht waarbij een imam de dood vond. Of het feit dat een autorijder in volle vaart op de politie aan het hek van de toegang tot het koninklijke paleis inreed en daarbij enkele gewonden maakte. Het ging om een Algerijn die al tien jaar in Brussel woont en zelfmoord wou plegen.


    De aanslag op de moskee moet gezien worden in het raam van de vijandschap tussen soennitische en sjiitische moslims die dus ook in Brussel al repercussies heeft.


    In een ‘normale’ nieuwsweek zou ook meer aandacht gegaan zijn naar de resultaten na 100 dagen regering-Di Ruppo, om maar te zwijgen van, als hij nog zou hebben geleefd, van de honderdste verjaardag van Louis Paul Boon, de Aalsterse auteur die op dezelfde hoogte als Willem Elsschot of Hugo Claus wordt geplaatst.


    15 maart 2012

  


  
    De 'muur' van Geraardsbergen


    Er was ooit de muur van Berlijn en er is nog altijd de muur van Geraardsbergen. Verder dan het woord muur mag de vergelijking nochtans niet gaan, want de eerste is afgebroken en de tweede bestaat nog altijd. Ook al is het geen echte muur, en heeft het erg steil stuk weg veel van zijn invloed verloren. Toch in het wielrennen, want niet meer behorende tot het parcours van de in België wereldberoemde Ronde van Vlaanderen...


    Het wielerseizoen is in Vlaanderen enkele weken geleden op gang geschoten door wat vroeger naam maakte als Omloop Het Volk maar om comerciële redenen nu omgedoopt werd tot omloop Het Nieuwsblad. Het is de traditionele openingsklassieker van het nieuwe wielerseizoen en zowel renners als wielerliefhebbers kijken er elk jaar reikhalzend naar uit. Vandaag zijn echter alle ogen gericht op 'Vlaanderens mooiste' koers, de Ronde van Vlaanderen, die zondag wordt verreden. Meer dan ooit, en misschien ook méér om andere dan louter sportieve aspecten. Eén daarvan is dat gedreigd wordt op de laatste kilometers van het parcours punaises uit te strooien ten einde van de eindstrijd een chaos te maken. De dreiging wordt ernstig genomen, en de politie zal de uren voor de wedstrijd de laatste kilometers bijzonder in het vizier houden.


    Hoe komt het dat wielersupporters een boeiende finale met wellicht de momenteel beste renners ter wereld willen verstoren?


    Enige achtergrondinformatie is nuttig.


    De kiem ligt in het breken met de traditie. Waar vroeger de supersteile helling van de 'Oudenberg' in deze stad het begin betekende van een finale die eindigde in het enkele tientallen kilometer verder gelegen Meerbeke, ligt dat nu helemaal anders. De plaats van aankomst werd verlegd naar Oudenaarde - die wellicht meer geld, 150.000 euro, over had voor de organisatoren - en de beruchte muur speelt helemaal niet meer de rol van 'scherprechter'. Oudenaarde spint er intussen garen bij, want via de televisie zal de stad te zien zijn van Australië tot in Canada door zo’n 80 miljoen kijkers. Citymarketing mag wat kosten...


    In de streek van Ninove en Geraardsbergen blijft de gramschap onwezenlijk groot. Een oude traditie moest wijken voor het geld, en dat is een vlek op het sportgebeuren. Dat achter de argumenten ook commerciële redenen schuilgaan kwam minder aan bod. Want de cafés in Meerbeke maakten alleen al door het verteer – en in die streek kennen ze er wat van - van het publiek méér dan hun jaar goed. Op de 'Oudenberg' idem dito. De eigenaar van een domein naast het parcours zette er een VIP-dorp neer van waaruit men voor een smak geld het beslissende moment van de koers van op enkele meter afstand kon meebeleven. Intussen weigerde hij wel een bijdrage te geven aan de organisatoren, ofschoon het aan hen te danken was dat hij mooi geld kon verdienen.


    Over die organisatie is intussen ook iets te melden. Oorspronkelijk was de inrichter Het Nieuwsblad, van de krantengroep Corelio. Maar een paar jaar geleden werd de Ronde overgemaakt aan de organisatie Flanders Classics, een koepel waar ook andere bekende Vlaamse voorjaarswielerwedstrijden, zoals o.a. de Omloop, Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem bijhoren. En wie is de man achter Flanders Classics? Niemand minder dan Wouter Vandenhaute, van journalist uitgegroeid tot de baas van Woestijnvis, tot voor kort - o.a. als leverancier van het populaire tv-programma Man bijt hond - het bevoorrechte productiehuis van de VRT. Tot voor kort omdat het ambitieuze Woestijnvis of zijn holding De Vijvers eigenaar werd van de te koop gestelde tv-zender VT4. Woestijnvis wil op die zender ook zijn ding gaan doen en dat betekent concurrentie voor de VRT.


    Het belet nochtans niet dat de VRT volop reclame maakt voor de koers van zondag. Om nog te zwijgen van Het Nieuwsblad. Al dagen op voorhand en in een mate die het maatschappelijk belang ver overschrijdt, worden pagina’s volgeschreven met reportages over het toekomstige evenement. Corelio moet ook belangen hebben in Woestijnvis.


    Het spreekt dat de organisatoren voor de vernieuwde ronde aan zichzelf en aan het publiek verplicht zijn uit te pakken met een parcours dat de vorige edities in de schaduw stelt. De fameuze muur en dus ook Geraardsbergen zijn er niet meer bij, maar vervangen door de Kwaremont, een andere Vlaamse ‘berg’. De renners moeten er drie keer over, tot vreugde en vermaak van de toeschouwers die een plaats veroveren in de voor de gelegenheid uitgedachte ‘beleveniscentra’. Ter zijde: ook de kasteelheer van het domein aan de muur in Geraardsbergen richt er met zijn vennootschap Vieux Mont – Oudenberg klonk wellicht te Vlaams - een tentendorp op, een aanduiding dat er aan de rand van de Ronde toch wel geld te verdienen valt. Zal hij nu een bijdrage leveren aan de organisatoren?


    Dat het publiek in de beleveniscentra de renners verschillende keren zal zien passeren en ook kan volgen op grote schermen is exemplarisch voor de ‘vermarking’ van Vlaanderens mooiste. ‘Public viewing dat ingeburgerd is in het voetbal en het veldrijden zal eindelijk in het wegwielrennen zijn intrede doen’, zegt een verdediger van de vernieuwde Ronde van Vlaanderen. Voorspeld wordt dat koersen waarbij men de renners maar één enkele keer ziet voorbijflitsen hun beste tijd hebben gehad. De kosten voor de omkadering (politiebegeleiding, verkeersregeling, veiligheidsmaatregelen, seingevers e.d.m.) lopen steeds hoger op en de sponsoring en tv-inkomsten volgen niet. Vandaar de optie het parcours te concentreren, zodat de wielerfan de coureurs meer dan één keer kan zien. En dus meer waar voor zijn geld krijgt. Inderdaad voor zijn geld, want het ligt voor de hand dat hij in de toekomst zal moeten betalen voor het wielerspektakel.


    De bekende televisiecommentator Michel Wuyts lijkt het publiek al voor te bereiden. ‘Op plaatsen waar je de renners drie keer ziet voorbijkomen is inkomgeld vragen best verdedigbaar. Voor het WK veldrijden tellen ruim 60.000 mensen vlot 25 euro neer. Ook voor een voetbalmatch wordt betaald. Het wielrennen kan niet achterblijven’, stelt hij in een interview...


    29 maart 2012

  


  
    Dame Justitia in haar blootje


    Het gerecht, al vele jaren een groot pijnpunt in België, lijkt nu eindelijk te worden gereorganiseerd. De gerechtelijke arrondissementen ondergaan een schaalvergroting om efficiënter te werken. Dame Justitia werpt oude tot op de draad versleten gewaden af. Er zijn nieuwe in de maak, maar helaas staat ze intussen meer dan ooit in haar blootje.


    Minister van justitie Annemie Turtelboom haalde het bijgeschaafde plan van de vorige minister van justitie uit de (koel)kast, dat de gerechtelijke arrondissementen van de huidige 27 terugbrengt op 12. Voor de bewoner verandert er niets, voor het personeel integendeel veel. In plaats van vier parketten, rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken enz. zal West-Vlaanderen bvb. er straks van elk maar één meer tellen. De magistraten zullen van onder hun kerktoren moeten komen, want inzetbaar in heel de provincie. Wordt de soep zo heet gegeten als ze wordt opgediend? Wellicht niet, want deze gerechtelijke hervorming moet nog door de ministerraad en het parlement worden goedgekeurd. De hoogste drempel wordt echter, nu het overal besparen is geblazen, het gebrek aan geld. De hervorming zal dan ook enkele jaren in beslag nemen, waarschuwt men nu al.


    Of de hervorming zal helpen om een einde te maken aan de tsunami van roofovervallen vanuit Noord Frankrijk in Zuid West-Vlaanderen is maar de vraag. Er gebeurden er al verscheidene tientallen sinds begin dit jaar, een nieuw record in de plaag van ramkraken die al enkele tientallen jaren duurt. De inwoners van de grensstreek, slachtoffers van de Franse gangsterbendes die winkels komen leegroven, auto’s stelen of home jackings plegen, hun geduld raakt op. Hoe lang duurt het nog voor ze zich bewapenen om zelf hun goederen te beschermen? Want de politie komt steevast te laat en eens de grens over zijn de daders niet meer te vatten.


    Overigens waren voor de in het vooruitzicht gestelde reorganisatie van het gerecht nog enkele schokkende misdrijven nodig om de al langer spreekwoordelijke emmer nog wat meer te doen overlopen. In Brussel was er, na een banale aanrijding met een bus, de dodelijke slag van een opgefokte Brusselaar voor een medewerker van de openbare vervoersmaatschappij. Waarop het openbaar vervoer in de hoofdstad van Europa door een solidariteitsstaking enkele dagen stilviel. In Aarlen was er enkele dagen later de ontsnapping van twee gedetineerden uit de gevangenis. Met bedreiging met een zelfgemaakt wapen en gijzeling van twee cipiers. Eén ervan had, ook na een gijzeling, al eens eerder de benen genomen, maar was gelukkig terug gevat en weer opgesloten. De gevangenisdirectie legde deze gedetineerde toen voor alle veiligheid een strenger regime op. Tot een rechter oordeelde dat dit inhumaan was en hij zoals de andere gevangenen moest worden behandeld. Het gevangenispersoneel pikte dat niet en ging ook in staking. Waardoor het probleem een hot item werd en volop in de media belandde.


    Groot alarm dus bij de betrokken ministers, toevallig vrouwen, en meteen het momentum om uit hun pijp te komen. Zoals ook minister van binnenlandse zaken Joëlle Milquet. Zij schudde 400 extra politie-agenten voor Brussel uit haar mouw, maar niemand weet waar ze die vandaan zal halen. Over heel het land zou er een tekort zijn van... 3000 politiemannen. Ook andere grote steden kampen met een tekort, hoewel het er niet zo acuut is. Gebrek aan geld speelt ook hier een rol. Maar Brussel is een geval apart en krijgt een voorkeursbehandeling wegens de hoge graad aan criminaliteit. Zo worden agenten van elders gelokt met speciale premies. Inwoners van het hoofdstedelijk gebied schuwen kennelijk de job. Ze weten dat de bestrijding van de criminaliteit er als dweilen met de kraan open is. Kleine criminelen worden opgepakt, maar zijn korte tijd later al weer op vrije voeten omdat het gerecht ze niet aanhoudt wegens plaatsgebrek in de overvolle gevangenissen. De gedetineerden zitten met drie of vier in voor twee personen bestemde cellen, of moeten in de gangen slapen. Op de koop toe is er de slechte staat van de gevangenis van Vorst, waar mensonwaardige toestanden heersen.


    Dat plaatsgebrek heeft nog andere en ergere gevolgen. Sommige daders die al verschillende veroordelingen tot celstraf opliepen hebben bijvoorbeeld nog geen dag achter de tralies doorgebracht, niettegenstaande ze zich al verschillende keren bij de gevangenis moesten aanbieden. Kom later eens terug, dan zal er misschien plaats zijn, krijgen ze als antwoord. Om toch een zweem van oplossing te bieden aan dit plaatsgebrek vonden de achtereenvolgende ministers van justitie een oplossing op zijn Belgisch. Straffen onder de drie jaar moeten niet worden uitgevoerd, melden ze in omzendbrieven aan ze de magistratuur. Waarbij er even geen rekening wordt mee gehouden dat dit volkomen ongrondwettelijk is. Een doekje voor het bloeden vormt het systeem van enkelbanden. Hiermee wordt de veroordeelde, die door het gebrek aan plaats zijn celstraf in zijn eigen woning mag uitzitten, elektronisch in het oog gehouden. Helaas is er een tekort aan enkelbanden, en is er ook onvoldoende personeel om de enkelbandgevangenen te controleren...


    België moet, mede door deze onwerkzame strafuitvoering, voor wie leeft van de misdaad het beloofde land zijn. Rondtrekkende bendes, vaak met minderjarigen, teisteren het land met hun inbraken en weten dat, als ze ooit worden gevat, ze wel veroordeeld maar door gebrek aan plaats niet opgesloten worden. Om te beletten dat ze onmiddellijk weer aan de slag gaan kunnen ze enkel in voorhechtenis worden genomen, en precies daar nijpt het schoentje. De overbevolking van de gevangenissen zou hieraan te wijten zijn: te veel verdachten in voorhechtenis. Maar anderzijds kan men het de onderzoeksrechters die verantwoordelijk zijn voor de aanhoudingen niet kwalijk nemen dat ze de maatschappij willen beschermen.


    Misschien is de aangekondigde reorganisatie de aanzet om bvb. het wetboek van strafvordering eens aan te pakken. Dame Justitia moet nl. nog meer en al langer oude gewaden afwerpen. Onvoorstelbaar maar waar: sommige wetten behoren nog tot de zogenoemde ‘code Napoléon’, en dateren dus uit het begin van de 18de eeuw, toen de Fransen het land dat later België zou worden, hadden geannexeerd. Misschien dacht de revolutionaire Belgische regering dat vroeg of laat het land weer bij Frankrijk zou komen.


    18 april 2012

  


  
    Bij de neus genomen, en niet alleen daar


    De jongste dagen weer enkele staaltjes gehoord hoe de mensen bij de neus worden genomen. Zo bijvoorbeeld in de toespraken ter gelegenheid van het feest van de arbeid, 1 mei dus. In België zag men bescheiden optochten zoals de traditie het wil, en zeker geen massabetogingen zoals in Spanje.


    Er zijn ook minder redenen toe. Want in België ook wel crisis, maar geen bovenmatige werkloosheid. De cijfers liggen met 6,5 (voor Vlaanderen) zelfs een stuk onder het Europees gemiddelde van 11 procent. Wel is er de latente dreiging dat er aan de koppeling van de index aan de inflatie zou worden gemorreld, maar daarover zijn de vakbonden unaniem: no passaran. En met de sociale verkiezingen in het verschiet zullen ze die houding zeker niet wijzigen. De socialistische vakbondswoordvoerders lieten er op 1 mei alvast geen twijfel over bestaan.


    Grotere bekommernis vormen de stijgende energieprijzen, en ook dat probleem kwam er sprake op 1 mei. Het is precies hier dat de politici niet alles vertelden wat ze wisten. Ze worden gelukkig voor een paar jaar bevroren, niet de politici maar de energieprijzen, maar daarna zouden ze weer fors de hoogte ingaan.


    Het zit zo: veertig procent van de energiefactuur bestaat uit de kostprijs van de distributie. Die wordt verzorgd door de 'netbeheerders', intercommunales waarvan de gemeenten de grootste aandeelhouders zijn. Ze investeerden in de aanleg van de leidingen, en krijgen daar een vergoeding voor van bijna 7 procent. Lekker meegenomen, want meer dan de marktrente en bovendien extra-inkomsten zonder dat daarvoor gemeentelijke belastingen moeten worden geheven. In werkelijkheid wordt zoals hier eerder al gesteld op die manier geld zonder dat hij het weet uit de beurs van de burger gehaald. Die dus ook niet doorheeft dat hij, zonder dat ze die naam hebben, gemeentelijke belastingen betaalt via de omweg van zijn energiefactuur. Het is als een soort gelegaliseerde beurzensnijderij.


    Intussen maakten de gemeenten-aandeelhouders goede sier met die extraatjes, alleen al door de verdeling van de postjes. Omdat dàt de ogen uitstak in deze financieel barre tijden werden niet minder dan 800 bestuursmandaten (wellicht gekoppeld aan een onkosten-vergoeding, een relatiegeschenkje en regelmatig een dineetje) afgeschaft. Ook de dure sponsoring werd teruggeschroefd. De netbeheerders huurden bijvoorbeeld bij grote clubs voetballoges die bemand werden met een cliënteel van goede relaties, organiseerden dure concerten waarmee goodwill werd gekweekt, hielden kostelijke maar onnodige reclamecampagnes, enz.


    Precies nu kondigt de voorzitter, een Open-VLD'er, aan dat in 2015 de prijzen toch fors zullen moeten stijgen. Wat socialistische bankbliksems over hem uitlokt. Want het is precies een minister van die laatste partij die de energieprijzen aan banden legt. De oorlogsverklaringen aan het adres van de netbeheerders waren bijgevolg niet uit de lucht op 1 mei. Alleen vergat men er even bij te zeggen dat bij de netbeheerders socialistische bestuurders zitten, onder wie zelfs de voorzitter...


    Niets is wat het schijnt, en alles is relatief. Dat zal, om toch eens namen te noemen, ex-tv-coryfee Siegfried Bracke nu wel doorhebben. Hij is de journalist die jaren geleden samen met Ben Crabbé in een soort pre-electoraal infotainment-programma op de televisie Freya Van den Bossche (dochter van ex-minister Luc Van den Bossche die nu bankier geworden is) op het politieke toneel lanceerde. Het programma leverde haar erg veel stemmen op, en meteen belandde ze mee aan de top van de socialistische partij. Met dank aan de VRT en gemaakt door partijgenoten-journalisten, zeiden kwatongen...


    Intussen is Siegfried Bracke (dezelfde achternaam van de moeder van de socialistische politica, maar naar men zegt geen familie, want er zijn meer koeien enz...)van kamp veranderd, en komt hij in de gemeenteraadsverkiezingen van oktober voor de N.V.A. op. In Gent, de thuisstad van Freya Van den Bossche. Wat hem dezer dagen op enkele sneren kwam te staan van laatstgenoemde. Het laatste woord is nog niet gezegd, maar Siegfried ervaart het nu al: ondank is 's werelds loon...


    Er zullen er nog zijn bij de VRT om aan dit gezegde te denken.


    Mannen die nu publiekelijk aan de schandpaal worden genageld voor grensoverschrijdend seksueel gedrag. Daar waar ze destijds dachten hun beschermelingen van het vrouwelijke geslacht alleen maar de hand boven het hoofd te houden...


    In de praktijk beperkten ze zich niet tot de figuurlijke hand boven het hoofd. ‘Op de VRT was geen vrouw veilig’, kopten de kranten einde april. ‘En wie niet belaagd werd, was ongetwijfeld zo lelijk als de nacht’, vulde Annemie Peeters, van het programma ‘Peeters en Pichal’ in een column over de ‘seksuele graaicultuur’ van destijds aan.


    Dat nu in het publiek werd gegooid wat in het wereldje van journalisten min of meer bekend was, is te danken aan Pol Van den Driessche, tot voor kort kopman voor de N.V.A-lijst in Brugge en oud-journalist met een impressionant parcours op zijn cv. Zo was hij ooit hoofdredacteur van Het Nieuwsblad, verzorgde hij later politieke programma's op de VTM, zat op het kabinet van de overleden VU-voorzitter Hugo Schiltz en in de senaat voor de CD&V.


    Bij de vrouwen die met hem werkten stond PVDD bekend als iemand die zijn 'pollekens' moeilijk kon ‘thuishouden’. Vanwege zijn plaats in de pikorde deed hij dat vanuit een machtsfunctie. Wat, in deze tijden van voortschrijdende vrouwenemancipatie, helemaal verwerpelijk is. Twee journalistes bonden de kat de bel aan in het weekblad Humo omdat ze wilden voorkomen dat hij, als mogelijke toekomstige burgemeester van Brugge, voor zijn seksuele intimidaties nog meer van de macht misbruik zou maken. Meteen was het hek van de dam. De journalistes herhaalden hun beschuldigingen openlijk op de televisie, PVDD zweeg als vermoord, en terwijl anderen er hun wagentje aan koppelden, ging de trein definitief aan het rollen.


    Het vroegere boegbeeld van Radio Limburg, Jos Ghysen, werd, 15 jaar na datum, figuurlijk in zijn kruis gepakt. Ireen Houben, destijds de liefste stem van radio Limburg, werd jaren geterroriseerd door hem, vertelde ze. In ‘Te bed of niet te bed’, zoals zijn programma heette... 'Hij zag me als zijn bezit. Ik mocht geen andere man in mijn leven hebben.'


    Hijzelf doet het af als zever, en geeft alleen toe dat hij een tijdje en verhouding had met haar... In dat verband toch een smeuïg detail: Ghysen stond op een dag onaangekondigd met zijn valies aan de woning van Ireen Houben om bij haar in te trekken toen zijn vrouw hem aan de deur had gezet...


    Ook anderen deden hun duit in het zakje. Kris Smet(70) oud-actrice en programmamaakster en partner van oud-VRT-journalist Walter Zinzen: 'een radioregisseur scheurde mijn jurk open om mij te bepotelen.' De vroegere ‘leading lady’ van de BRFT Paula Semer(87): 'als je er niet tegen kon moest je er maar niet gaan werken.' De bekende en nog actieve Gui Polspoel: 'Affaires hadden we allemaal, maar ik heb altijd geloofd dat die van Pol ook met wederzijdse toestemming waren.'


    Een ex-voorzitter van de raad van bestuur ten slotte: ‘hoe groter de ego's en het narcisme, hoe groter de cultuur van alles kan. Dat is bij uitstek zo in de media en de politiek, waar het testosterongehalte hoger ligt’.


    Hij gaf toe dat de VRT een zekere reputatie heeft op het gebied van relaties op de werkvloer. Het zou hem ook niet verwonderen dat de komende dagen zaken uitlekken vanuit de politiek.


    We blijven het volgen...


    3 mei 2012

  


  
    De Wevereffecten


    Wie in tv-kijkend Vlaanderen van het genre houdt, kon enige tijd terug smullen van de humoristische reeks De Neveneffecten. Een overstap naar De Wevereffecten is maar een verschil van twee lettertekens, en dus makkelijk gezet. Bovendien hebben ze gemeenschappelijk dat beide zich afspelen in de publieke ruimte. En blijkt het toneel waar N-VA-voorzitter Bart de Wever optreedt, de politiek dus, ook niet vrij van cabaretachtige situaties. De Neveneffecten werden gemaakt door een cabaretviertal. Het is een naam met een dubbele betekenis. Twee leden zijn namelijk echte, zelfs dubbele, neven. Daarnaast zijn er uiteraard de andere ‘neven’-effecten. Ook hun humor is dubbel. Vaak tot in het absurde toe, soms met doordenkertjes. De leden zijn eveneens televisiemakers. Sedert 2005 werken ze bij het productiehuis Woenstijnvis, op zich ook al een absurde naam. Maar die dus wel past bij ongerijmde humor.


    Begin vorig jaar al stonden ze broederlijk naast mekaar op het podium als laureaten van de Humo pop-poll de Luxe. De Wever, ervoor al bekroond tot politicus van het jaar, nu als ‘lul van het jaar’. Terzijde, nu het gerucht gaat dat de Neveneffecten er tijdelijk mee stoppen: wanneer een prijs voor, zeg maar de ‘nichteneffecten’? Geïnspireerd door de gay parade in Brussel van zo pas...


    Maar terug naar De Wever, voorzitter van de politieke partij die de opvolger is van de Volksunie, en die veel meer succes boekt dan haar voorganger. In de opiniepeilingen die de media tegenwoordig om de haverklap houden, komt ze steevast als grootse Vlaamse partij te voorschijn. Iedereen is het erover eens dat dit vooral te danken is aan de persoonlijkheid van de partijvoorzitter. Neveneffecten worden De Wevereffecten. De 41-jarige historicus, die ook Vlaams parlementslid is, slaagt er als geen ander in met zijn discours en optreden de nieuwsagenda te bepalen. Hoezeer de media daar ook huiverachtig over doen, zij helpen hem in de publieke belangstelling blijven.


    Zijn opgang begon vooral met zijn deelname aan de televisiequiz De Slimste mens ter wereld. Hij verloor met één seconde van de laureaat, tv-journalist Freek Braeckman, maar liet de kijker kennis maken met zijn spitse humor, even goed als van bvb. Rik Torfs, kerkjurist en tv-figuur. Sindsdien was het zelden stil rond hem. Ook buiten het politieke veld. Of het nu was door het geregeld aanhalen van een Latijnse spreuk (wat het klassieke talenonderricht in het onderwijs wat populairder maakte), door zijn zoektocht naar een andere woning, of wegens zijn schier niet te stillen honger naar een pak frieten uit een echt frietkraam van langs de straat. Het had zijn gevolgen voor zijn gewicht, en meteen voor zijn gezondheid. Het kon zo niet langer, en De Wever besloot er iets aan te doen. Diëten dus, en gaan joggen. Uiteraard werd alles zorgvuldig gevolgd door de media, want waarschijnlijk zou het hem niet lukken fors te vermageren, en dat zou dan weer nieuws zijn. Hoogtepunt was zijn deelname aan de Ten Miles van Antwerpen van enkele weken geleden. Met steun van sportjournalist Carl Huybrechts die geen meter van zijn zijde week liep De Wever de afstand uit, zij het dat het hem bloed, zweet en tranen kostte. Tja, no sweat, no glory.


    Zijn veranderde levensstijl bleek intussen goed voor weer enkele neveneffecten. Sportarts Chris Goossens begeleidde Bart de Wever bij zijn dieet en publiceerde er een boek over. ‘Bereik je ideale gewicht met de Pronokal-methode’ heet het. Het is door die handleiding te volgen dat de politicus op relatief beperkte tijd niet minder dan 50 kilo kwijtspeelde. Ook Carl Huybrechts pikt aan met een boek over de vermageringskuur van De Wever. Het is in de eerste plaats een verhaal. ‘Bart vertelt het zelf in ‘het geestigste dieetboek ter wereld’, aldus de van de televisie bekende sportjournalist. Meteen geeft hij mee dat het dank zij hem is dat de politicus met zijn dieet is begonnen. ‘Het was zo erg dat De Wever steeds maar dikker en dikker werd. Tot hij door het dieet rigoureus vermagerde, en daardoor elke twee weken een nieuw kostuum moest gaan kopen.’


    Dit boek komt pas uit in september. Toeval of niet, dat is juist enkele weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, waarin De Wever als kopman van de N-VA-lijst zich positioneert als kandidaat-burgemeester van Antwerpen. Tegen burgemeester Patrick Janssens dus, aanvoerder van een kartellijst waarop de SP.A en de CD&V broederlijk naast mekaar staan. Wie had dat ooit durven denken!


    Het werd intussen allesbehalve stil rond De Wever. Hij sprong op de nieuwstrein i.v.m. de ‘grensoverschrijdende seksuele handelingen’ bij Radio Limburg en haalde fel uit naar de pers. De televisie was zwaar in de fout gegaan door de beschuldigde Jos Ghysen pas de dag nadien een wederwoord te geven voor de uitzending waarin hij werd aangevallen, editorialist van Het Laatste Nieuws Luc van der Kelen mocht volgens hem geen journalist meer worden genoemd omdat hij meer een politiek activist was, enz. De media lieten zo maar niet over zich heen lopen en reageerden als gestoken door een horzel. Dat iemand die zijn bekendheid te danken had aan de media, in de hand beet van wie hem voedt was erover, klonk het ongeveer. Nog sterker: ‘De aanval van De Wever op de media had kenmerken van hondsdolheid. Een razernij die alleen te definiëren is door groot lichamelijk ongemak’, aldus de columnist in De Morgen. Een toespeling maken op de - wellicht lichamelijk ongemak veroorzakende - vermageringskuur van De Wever was voor opportunist Hugo Camps te mooi om niet te scoren. Zelfs een meer bezadigde Tom Naegels liet de kans niet liggen. ‘Van een man die pleit voor stilte, nuance en terughoudendheid…, een man die zich afzet van de cafépraat en de snelle meningen op internet, had ik niet verwacht dat hij zo de onderbuik zou voeden die hij zelf niet meer bezit,’ schreef hij. Het Laatste Nieuws reageerde dan weer allesbehalve rancuneus. Op de één titelde de krant dat ‘De Wever Janssens verplettert’. Dit althans volgens een bescheiden telefonische opiniepeiling over de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maar wat bleek? Uiteindelijk werd er minder dan één vijfde procent van de kiesgerechtigde Antwerpenaars ondervraagd. Meteen een aanduiding van de waarde die dergelijke enquêtes soms hebben.


    Wat dan ook, De Wever en zijn neveneffecten blijven het doen. Hij wordt zelfs samen met andere voornaamgenoten tot de Vlaamse adelstand van de zogenaamde BV’s verheven. ‘Meestal heten ze Bart. Als u Bart Peeters, Bart Kaëll en Bart de Wever onthoudt, kent u meteen het hele spectrum’, aldus De Standaard.


    16 mei 2012

  


  
    Vlaamse gidst door New York


    Bestaat het dat, wie het aan de Spaanse costa's naar zijn zin heeft, even het vliegtuig neemt voor een citytrip naar New York? Hopelijk wel, want reizen 'en verre gaan' maakt onze horizon breder of legt hem verder. En dat is altijd meegenomen, zeker vandaag vanuit Spanje.


    New York geldt hier als voorbeeld. Niet omdat het uren vliegen ver ligt, want afstanden zijn vandaag de dag meer dan ooit relatief. Wel omdat we er een speciale band mee moeten hebben. De stad ontstond immers in 1624 als Nieuw Amsterdam, met aan de wieg Nederlandse en Waalse pioniers. De naam hield helaas amper 40 jaar stand, want na verovering door de Engelsen werd en bleef het New York.


    Het is geschiedenis die vier eeuwen achter ons ligt, maar ook nu nog is er een belangrijke Belgische en Nederlandse aanwezigheid en belangstelling in en voor New York. Graag aandacht daarom voor de recent verschenen stadsgids '100x New York'(*), een paperback die leest als een trein en je zo het water in de mond doet komen van de goesting. Je zou onmiddellijk willen vertrekken om er kennis mee te maken. New York evolueerde namelijk na een bijna-bankroetsituatie midden de jaren zeventig van vorige eeuw opnieuw tot een bloeiende stad, ‘een magneet voor kunstenaars en entertainers uit heel de wereld’, staat in het voorwoord. Voor velen is het dus ‘the place to be’, want mocht verleden jaar 50 miljoen bezoekers verwelkomen. Terzijde: voor de veiligheid van de bewoners en toeristen staat een politiekorps van 52.000 eenheden in, met een eigen luchtmacht, marine en spionagedienst. Een echt leger dus, waar bvb. de Belgische defensieminister De Crem moet bij verbleken...


    De publicatie is de jongste loot in een reeks van 100x-gidsen die de Vlaamse uitgeverij Lannoo aan steden en regio’s wijdt; ook Barcelona en Madrid kregen er trouwens een plaats in.


    Ze mikt op de reiziger die graag een speciaal ‘streekgebonden’ menu krijgt voorgeschoteld. Wat betreft auteurs wordt beroep gedaan op onvoorwaardelijke liefhebbers van stad of streek die de toerist een exclusieve belevenis moeten bezorgen. Dat moet dan wat heet ‘de ultieme gids voor een ongewone en persoonlijke reiservaring’ worden.


    '100x New York' blijkt dat te zijn. Het werd geschreven door de Vlaamse Jacqueline Goossens, met medewerking van Bart Michiels (foto’s) en Tom Ronse. Samen met deze laatste vormt ze overigens het meest bekende Belgische koppel in de 'The Big Apple'. Hij was jaren geleden journalist bij De Morgen en zij maakte naam met haar columns in o.a. Knack. In 1980 trokken ze voor één jaar naar New York. En vandaag wonen ze er nog. Intussen groeide bij haar duidelijk een onvoorwaardelijke liefde voor deze stad waarover ze nu haar vijfde boek schreef. Het maakte van Jacqueline Goossens ongetwijfeld de beste lokale Nederlandstalige gids. Zo verklaarde tv-maker Steven van Herreweghe onlangs in een interview dat het aan haar te danken is dat hij verliefd werd op New York. ‘Ze is een fantastische vrouw die er me heeft rondgeleid en New York zo goed kent als haar broekzak.’


    Reisorganisatoren doen overigens geregeld beroep op haar om hun reis een meerwaarde te bieden. Zoals bvb. de drie trips deze zomer die Knack Weekend in samenwerking met Thomas Cook organiseert.


    Wie zou dat ooit hebben gedacht in het Oost-Vlaamse Maldegem waar ze opgroeide?


    En ook nog: wie zou einde vorige eeuw bij het West-Vlaamse Lannoo hebben gedacht dat met verbreding van het publicatiepallet, waaronder dus ook toeristische boeken, zo’n succes zou worden geboekt? Deze vaststelling is actueel naar aanleiding van het overlijden einde mei van Godfried Lannoo(85).


    Een oorspronkelijk bescheiden familiebedrijfje in Tielt groeide uit tot de op een na grootste uitgeverij van Vlaanderen. Godfried Lannoo effende het pad voor de latere expansie, met publicatie van meer populaire titels, zoals ook bvb. de kookboeken van Piet Huysentruyt. Godfried Lannoo tekende vooral voor kwaliteit. Het was een flamingant van de oude stempel. De publicatie van de tweedelige Encyclopedie van de Vlaamse beweging is aan hem te danken.


    (*) 100x New York, Jacqueline Goossens, ISBN 978 90 209 9674 6 Paperback, 272 pagina’s, € 17,99


    30 mei 2012

  


  
    Eigen schuld dikke bult


    In België zijn dezer dagen alle ogen gericht op de nasleep van de recentste relletjes in de Brusselse randgemeente Molenbeek. Manifesterende jongeren met moslimachtergrond protesteerden gewelddadig tegen de politie. De man die als aanstoker wordt bestempeld is iemand met zowel de Belgische als Marokkaanse nationaliteit en die in feite in de gevangenis moest zitten...


    Enkele weken geleden hadden we het hier over ‘Dame Justitia in haar blootje’. Niets liet toen vermoeden dat weken later haar aangetast imago nog wat meer schade zou oplopen. Eigen schuld, dikke bult luidt een gezegde, en dat is meer dan ooit op haar toepasselijk.


    Een van de pijnpunten van justitie is de strafuitvoering. Veroordeelden die straffen oplopen van minder dan drie jaar belanden vaak niet eens in de gevangenis omdat ze overbevolkt zijn. Dat komt door de toenemende criminaliteit. Het aantal inbraken is op een jaar met 10 procent toegenomen in België. Voor Oost-Europese dievenbenden is het land als een ‘shopping center’. Ze lopen relatief weinig kans gevat te worden, en als dat toch gebeurt moeten ze van hun opgelopen straf (gemiddeld 25 maanden cel) er vaak maar vijf uitzitten om de hierboven vermelde reden. Het belet niet dat van de gedetineerden 44 procent vreemdelingen zijn.


    Veroordeelden voor wie geen plaats is mogen hun straf soms thuis uitzitten. Om ze toch onder controle(?) te kunnen houden, moeten ze een elektronische enkelband dragen. Ambtenaren van het ministerie van justitie houden aldus dank zij de moderne technologie van op afstand hun handel en wandel in het oog. Uiteraard is de maatschappij daar niet beter door beveiligd. Want niets belet de criminelen opnieuw toe te slaan. Met of zonder enkelband. Want dat is een van de problemen: er zijn er onvoldoende om iedereen te bedienen. Een ander is dat minister van justitie Annemie Turtelboom besliste het aantal personeelsleden in de zogenoemde ‘justitiehuizen’ terug te schroeven. Het zijn net zij die de enkelbandgedetineerden moeten volgen. Wat betekent dat de controle echt om te lachen wordt. Of eigenlijk om te schreien.


    Een nieuw voorbeeld tot wat deze politiek van justitie leidt, beleefde België dezer dagen met de heibel in Molenbeek. Een moslima liep er in niqab, een kledingsstuk dat alleen de ogen laat zien en dat op de openbare weg verboden is. Ze weigerde zich bij de politie te identificeren en daarop ontstond een handgemeen waarbij zowel politie als ‘slachtoffer’ verwondingen opliepen. Voldoende reden voor de extremistische moslimorganisatie Sharia4Belgium om op te roepen tot een - voorspelbaar uit de hand te lopen - protestmanifestatie. Als klap op de vuurpijl zou enkele dagen later een radicale moslim helemaal uit Parijs naar Brussel komen om er op zijn eentje een ‘heilige oorlog’ beginnen in het ‘onwaardige Molenbeek’. Hij viel, gewapend met een mes, twee agenten in de rug aan.


    Het is vooral de leider van Sharia4Belgium die illustreert tot wat het beleid inzake strafuitvoering leidt. Deze man, Fouad Belkacem, is afkomstig uit Boom. Aanvankelijk wordt hij beschermd door de SP.A die hem straathoekwerker laat worden. Later richt hij Sharia4Belgium op, doet van zich spreken door acties in Antwerpen, maar krijgt er niet echt een poot aan de grond.


    In Molenbeek, hoofdzakelijk bewoond door ‘nieuwe Belgen’, had hij meer succes, en dat leidde de media ertoe zijn levenswandel tegen het licht te houden. Waaruit men leert dat die incidenten niet zouden zijn gebeurd als deze man op de plaats had gezeten waar hij thuishoorde. In de gevangenis dus, hetzij in België, hetzij in Marokko.


    Hij is in België geboren en daardoor dus Belg, maar koos als zoon van Marokkaanse ouders ook voor hun nationaliteit. Een dubbele nationaliteit heeft zo zijn voordelen. Belkacem werd bvb. in Marokko veroordeeld tot acht jaar celstraf voor drugsmokkel – je wil het niet gedroomd hebben in een Marokkaanse gevangenis te belanden - doch gelukkig voor hem wou België zijn ‘landgenoot’ niet uitleveren. Weliswaar moest hij er ook nog voor kleinere vergrijpen naar de gevangenis, maar het gerecht liet hem gerust, wegens geen plaats. En zo liep hij nog altijd op vrije voeten, en kon het vuur aan de lont steken...


    Uiteraard werd hij nu aangehouden, beschuldigd van aanzet tot haat en geweld tegen mensen van een andere geloof. Daarbij stelt minister van justitie Annemie Turtelboom dat hij om de maatschappij te beveiligen zijn al opgelopen gevangenisstraf nu so wie so moet uitzitten. Ook wordt eraan gedacht hem zijn Belgische nationaliteit te ontnemen.


    Maar van waar opeens dat stoere beleid?


    Het komt er omdat de minister zich sterk wil profileren. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober verkast ze namelijk naar Antwerpen met het doel er de liberalen uit het dal te tillen. Ook dat is politiek.


    Intussen krijgt ze om haar beleid ‘à la carte’ bakken kritiek over haar heen. Ze gaat immers lijnrecht in tegen een ministeriële rondzendbrief uit 2005 die stelt dat korte gevangenisstraffen niet worden uitgevoerd.


    Op justitie omzeilt men als het goed uitkomt overigens vaker wetten of bestaande richtlijnen. Een nieuw voorbeeld is de recente beslissing om bepaalde straffen afkoopbaar te maken. Het brengt natuurlijk geld op voor de staat, maar opent een nieuwe deur naar klassejustitie. Een bekende opening zal altijd bestaan: de verdachte die zo vermogend is dat hij de beste advocaten kan betalen loopt veel meer kans dan een ander om zijn straf te ontlopen. Door hun toevlucht tot alle mogelijke vertragingsprocedures kunnen zijn advocaten een proces soms zo lang doen aanslepen dat de redelijke termijn om tot een uitspraak te komen, wordt overschreden. Wat tot vrijspraak of alleszins strafvermindering leidt.


    De nieuwste mogelijkheden tot klassejustitie zijn opgelijst in een rondzendbrief van 30 mei van het college van procureurs-generaal. Zelfs over misdrijven die kunnen leiden tot 20 jaar opsluiting, zoals bendevorming of corruptie, kan mits betaling een minnelijke schikking worden getroffen. Met andere woorden: wie door fraude een fortuin heeft opgebouwd kan dank zij dat illegaal gewonnen geld zijn straf ontlopen.


    Wordt ongetwijfeld vervolgd.


    13 juni 2012

  


  
    Taalvervuiling


    Valt het u ook op als u een Nederlandstalige krant onder ogen krijgt? Men kan vrijwel geen vijf zinnen lezen zonder op een Engels woord te botsen. Alvast in de kwaliteitskranten. En zeker in stukken over nieuwe technologieën. Neem nu een artikel over computers, internet en al wat erbij komt kijken. Deze nieuwe technologie werd in de V.S. ontwikkeld en het ligt voor de hand dat alles wat erbij hoort Engelse namen kreeg. Die onvertaald bleven.


    Akkoord, het is een overdreven beeld. Maar toch exemplarisch voor het voortschrijdend Engels woordgebruik. Want iPad’s, smartphones, laptops, tablets, notebooks, blu-rayspelers en wat nog al worden meer en meer dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Meteen krijgen woorden als bvb. hackers, cyberpesten, data en memory sticks hun plaats in de dagelijkse gesprekken.


    We bladeren in De Standaard van enkele dagen terug. Een bijdrage van de ombudsman over 'bloggen' kan uiteraard niet zonder specifiek taalgebruik en is ook bestemd voor een speciaal publiek, maar toch. De aandacht wordt vooreerst getrokken door de tussentitel. 'De richtlijn is dat de blog over trends moet gaan, het bredere verhaal geïllustreerd met cases', luidt het. Voor wie het nog niet wist: blog (afkorting van weblog) is een soort log- of dagboek dat je op je eigen een website neerschrijft en die iedereen kan meelezen.


    Het artikel gaat over een 'online'-rubriek, onderdeel van De Standaard.biz, nl. de 'Marketingblog'. Andere leuke woordjes of begrippen die erin voorkomen zijn nog: 'online banner', ‘blogposts’, ‘media planner’, ‘homepage’, ‘we posten hier de single’, en ‘de ceo blogt’. Ceo – spreek uit ‘sie-ie-oo’ – noopt tot een zijsprong. De chief executive officer is sinds enkele jaren niemand anders dan de vroegere ‘president-directeur-general’, de PDG genoemd. Er zijn trouwens nog tal van jobs die een Engelse naam kregen. Schoonmakers werden floor managers, een gastronomische schrijver noemt zich nu als hij een beetje mee wil zijn met zijn tijd een food writer, oudere journalisten worden, ook al hebben ze het soms moeilijk om de ‘deadline’ te halen, op de redactie verguld met de titel van senior writer, enzovoort. Mooi toch, die opwaardering in woorden? En nog mooier als het zich in het loonzakje zou vertalen.


    Het is duidelijk: het Engels verdringt ook in België het Frans als tweede taal. Zeker bij de jeugd is dat het geval. Een recent onderzoek toonde trouwens aan dat de Vlaamse student erg goed is in die taal. Ten nadele van het Frans, dat hij maar met mondjesmaat beheerst. De tijden veranderen.


    Het is o.a. te merken in de ‘pop’-muziek (waarbij pop de afkorting is van popular). In de praktijk is het woordje geëvolueerd tot een verzamelnaam voor hedendaagse muziekgenres zoals rock, reggae, rhithm and blues, en heeft men het in het algemeen over de ‘pop’-cultuur. Onder dezelfde noemer in de genoemde krant trouwens een leuk stukje - een ‘column’ - met toch één Nederlands woord in de overigens korte titel. ‘Wijn on the rocks’ gaat erover dat die drank net zo min past bij ‘hardrock’ als hardrock bij wijn. Wijn is voor een klassiek geschoold pianist na een geslaagd recital, maar een hardrocker begeeft zich na elk optreden richting kleedkamer met een ‘groupie’ (een meisje dat met popgroepen meetrekt om allerlei diensten te verlenen) in de ene hand en een fles Jack Daniels(Amerikaanse whisky) in de andere.


    Drank (en drugs) horen bij de popcultuur als een molensteen om de nek. Door het vormen van een muziekbandje met uiteraard Engelse naam voelen jongeren er zich deel van worden. Toch zijn er nog uitzonderingen. Zoals in het Gentse met ‘Les bons vivants’, benaming die je zo niet zou verwachten van jongeren.


    Komt het doordat Gent lange tijd de naam had van meest verfranste Vlaamse stad dat er nog een latente voorkeur bestaat voor de taal van Molière? Of speelt hier snobisme? Het valt op dat, en niet alleen in Gent, vooral in de horecawereld vaak een Franstalig uithangbord aan de gevel komt. Zo bestaat er een ’Charlatan’ die vooral mikt op een jeugdig publiek, of opende onlangs de drankgelegenheid La Baraque. ‘Barak’ zal niet chique genoeg geweest zijn. Het bestaat zelfs dat het historische café ‘De Zwarte Kat’ aan de Gentse Vrijdagmarkt, waar de eerste vakbondsidealen in België ontkiemden, tot ‘Le chat noir’ werd omgedoopt. Niemand die reageerde, ook niet bij het stadsbestuur, misschien kenden ze hun lokale geschiedenis niet.


    Dat is meer in het Engelse bedje ziek en gaf aan de ‘site’ in ontwikkeling rond de tentoonstellingshallen van… ‘Flanders Expo’ de naam ‘The Loop’. Men wil met dit woord ernaar verwijzen dat hier ooit een vliegveld bestond,- overigens vooral gebruikt door de Duitsers in W.O.II om Engelse piloten neer te halen.


    Ook voor prestigieuze evenementen gaat de voorkeur naar het Engels. Zo wordt als opvolger van ‘Chambres d’amis’ en ‘Over the Edges’, een nieuwe grootschalige stadstentoonstelling op het openbare domein georganiseerd met als naam ‘Track’. Op één maand kwamen al bijna 60.000 bezoekers speciaal kijken. En de organisatoren hopen tegen de einddatum van 16 september op in totaal zo’n 250.000 belangstellenden.


    Het past wellicht allemaal in de drang om zich te profileren als internationale stad. Houdt men daarbij voldoende rekening met de voorkeur van de hedendaagse toerist naar originaliteit en authenticiteit? Overigens wachtte de beoogde internationalisering niet op Engelse naamgeving om zich in deze middelgrote stad door te zetten. Een voorbeeld? De recentste statistiek over de ‘rosse buurt’ leert dat onder de 327 prostituees er een insteek is van bijna 70 procent van niet-Belgische nationaliteit, allen uit niet-Engelstalige landen overigens. Natuurlijk is dat geen punt, want voor zover er in hun job uitleg nodig is, volstaan enkele Engelse woorden om zich verstaanbaar te maken.


    21 juni 2012

  


  
    11 juli van aan de kantlijn


    11 juli, dus weer 'nationale' feestdag voor Vlaanderen, en dat zullen we geweten hebben. In plaats van het bekvechten voor die gelegenheid eens te laten voor wat het waard is, laaiden de discussies nog wat feller op. De ene al boeiender om volgen dan de andere. Van aan de kantlijn dan.


    Vooraf: binnen drie maanden zijn er de gemeenteraadsverkiezingen en die werpen hun schaduw vooruit. Vooral N-VA-partijvoorzitter Bart de Wever wil zich profileren. De verkiezingen van 14 oktober moeten voor hem de bevestiging brengen van de resultaten van opiniepeilingen. Die geven aan dat deze partij nu met grote voorsprong de sterkste is in Vlaanderen. Blijkt dit ook uit de kiesuitslagen, dan weegt dit door in de politiek... omgekeerd evenredig dus met – door zijn vermageringskuur - het mindere gewicht dat De Wever intussen kreeg.


    Eerst probeerde hij een vlieg af te vangen van Vlaams 'minister-president' Kris Peeters door de dag voordien als eerste een eigen 11-julitoespraak te houden. In Brussel bovendien, in de 'Warande', de prestigieuze club waar Vlaamse 'decision makers' van gedachte wisselen. Hij had kritiek op de Vlaamse regering omdat ze zich bezondigt aan te veel 'regelneverij' en een elitair applaus was zijn deel.


    Peeters deed het in de vooravond van 11 juli Kortrijk, waar de historische guldensporenslag in 1302 plaatsvond. Zijn toespraak werd onthaald op een meer 'volkse' manier... Toen hij het had over het gerechtelijke en kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, al 50 jaar een heet hangijzer in de Belgische politiek en waarvan de splitsing dezer dagen goedgekeurd wordt in het parlement, is hij door harde-kernvlamingen van N-VA op boegeroep onthaald. Vlaanderen zou te veel toegevingen doen aan de Franstaligen. Door dit akkoord kunnen die welke weliswaar in de periferie van Brussel maar toch in het Vlaamse landsgedeelte wonen, voortaan niet meer stemmen op nationale Franstalige politici. Die laatsten verliezen hierbij dus een deel van hun kiespubliek. Anderzijds zullen de Franssprekenden er in hun taal wel terecht kunnen bij het gerecht. In het speciaal gecreëerde kieskanton van de zes faciliteitengemeenten anderzijds kunnen inwoners kiezen uit twee lijsten, een met politici uit Brussel of een andere met kandidaten uit de (nieuwe) kieskring Vlaams-Brabant.


    Op de Vlaamse feestdag zelf fietste op de klassieke receptie in het Brusselse stadhuis de voorzitter van het Vlaamse parlement, N-VA’er Jan Peumans, mooi rond de door zijn partij betwiste splitsing. In plaats daarvan pakte hij uit met een lovend portret… van het nieuwe Wallonië. Daar waar de N-VA jaren geleden met een auto vol namaakgeld over de taalgrens trok om de transfers van ‘Vlaams’ belastingsgeld naar Wallonië te illustreren, zei hij nu ‘helemaal niet te geloven in die onzin over de luie Waal en andere vooroordelen’. Peumans sprak zijn bewondering voor de Walen uit en suggereerde de contacten vanuit Vlaanderen te intensifiëren. Maar zijn collega’s bleken dat idee niet zo genegen. Ze verdenken Peumans ervan Wallonië als thema te hebben gekozen om de controversiële splitsing van B.H.V. te ontwijken.


    Terzijde even terug in de geschiedenis: de overwinning zeven eeuwen geleden van de Vlamingen tegen het reguliere leger van de Franse koning was ook een ‘volkse’ aangelegenheid. In termen van vandaag zou men dit Vlaamse gemeenteleger een soort volksmilitie kunnen noemen. Het inschatten van deze veldslag hangt overigens af vanuit welk kamp hij wordt bekeken. De Franse historici gaan vlotjes over hun nederlaag heen en beschrijven hem als het begin van les guerres des Flandres. Aan ‘Belgische’ kant bestempelt men de overwinning als beslissend voor de niet-inlijving van Vlaanderen bij Frankrijk. Dat de guldensporenslag een dergelijk gewicht kreeg in de geschiedschrijving lijkt paradoxaal genoeg te danken aan… Belgisch nationalisme. Na de afscheiding van Nederland in 1830 moest het nieuwe land aan natievorming doen (bvb. het gevoel geven aan de inwoners samen roemrijke daden te hebben verricht....).


    De slag in Kortrijk paste perfect in dit opzet. De Antwerpse schrijver Hendrik Conscience greep het aan om er een roman rond te weven, met veel fantasie en personages die zelfs niet zouden hebben bestaan. Inbegrepen het verschijnen van de klassieke witte ridder die, net zoals in sommige andere dergelijke romans, de krijgskansen doet keren in het voordeel van het goede kamp, de Vlamingen dus, inwoners van het nieuwe België.


    Waar de Belgische interpretatie nooit rekening mee zal hebben gehouden is dat mettertijd de verjaardag van de guldensporenslag, mede dank zij Consciences 'verslag' en door de politieke (communautaire) evolutie, de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap zou worden. Hij moet helpen om tot een Vlaams natiegevoel te komen, maar daar lijkt intussen nog wat werk aan de winkel te zijn.


    Uit een enquête door de universiteit van Leuven onder veertienjarige jongeren blijkt dat een meerderheid van de ondervraagden zich in de eerste plaats Belg noemt. Op de tweede plaats associëren ze zich met hun gemeente en dan pas zien ze zich als Vlaming of inwoner van hun provincie. Alleen de Limburgers zijn anders. Die identificeren zich eerst met hun gemeente, en voelen zich in die volgorde daarna Belg, Limburger en Vlaming. Europa komt bij allen op de laatste plaats.


    Tot slot nog even terug naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Uit de kandidatenlijsten blijkt dat meer en meer Bekende Vlamingen – meestal door de televisie bekend geraakte acteurs - zich ook hier geroepen voelen om het publiek – de kiezer dus – te beroeren. Of laten ze zich overhalen door de politieke partijen die op die manier hun lijst willen opsmukken?


    Open VLD wist er het meest te versieren tot hiertoe, zeker acht, terwijl de SP.A strandt op vijf. Onder de bekendsten: Jaak van Assche (voor N-VA), en Marijn Devalck (voor Open VLD), beiden uit de tv-reeks De Kampioenen, Daan Hugaert (voor SP.A) uit Witse en Thuis, actrice Marijke Pinoy (voor Groen) of model Phaedra Hoste (voor Open VLD).


    Ook eerder kandideerden B.V.’s in de politiek, maar meestal bakten ze, als ze al verkozen geraakten, er niet veel van.


    Afwachten was het nu wordt.


    11 juli 2012

  


  
    Homo ludens


    De homo ludens, de spelende mens dus. Het is een van die zomers waarop vooral dit aspect van het mens-zijn de accenten krijgt. De financiële en economische crisis, de opwarming van de aarde, de burgeroorlog in Syrië zijn er nog, maar dan op de achtergrond. Overklast door de publieke belangstelling voor, gisteren de Ronde van Frankrijk, en vandaag voor de Olympische spelen in Londen. Met dank aan de media voor wie deze sportgebeurtenissen een geschenk uit de hemel zijn. Ze doen de oplage en luister- en kijkcijfers stijgen en dus ook de winsten. Want we blijven ook een homo economicus. Maar toch: een verademing. Waarom zouden we er geen recht op hebben?


    Het mag ons niet blind maken voor de commerciële invloeden bij al die sportieve evenementen. De betrokkenheid is zo groot geworden dat het niet mooi meer is.


    Neem nu de Tour de France.


    We schakelen enkele jaren terug toen de heerschappij begon van de zevenvoudige winnaar Lance Armstrong. Het was meteen het begin van een campagne om de Amerikaanse burger op de fiets te krijgen. Een eerbaar en gezond doel was dat, men moet maar denken aan zijn vele door obesitas geteisterde medeburgers.


    Maar wie zou hier het meest voordeel uit hebben gehaald? Het laat zich makkelijk raden: de fietsenconstructeurs natuurlijk, met hun massaproductie ingebed in het Amerikaanse kapitalisme. Kassa kassa werd het, op de eerste plaats voor de merken Specialized en Trek, aartsconcurrenten en de twee bedrijven die met hun ‘war on wheels’ steeds meer de wielermarkt controleren.


    ‘De macht van de megamerken’ luidt de kop boven een relevant artikel in de krant waarin dit gesteld wordt. ‘Trek’ had aanvankelijk de hegemonie, en dat was natuurlijk te danken aan de prestaties van Lance Armstrong, omdat hij kanker had overwonnen op zich al ‘een leuk marketingfiguur’. Met hem als uithangbord zouden de verkoopcijfers vertienvoudigd zijn en het marktaandeel in de fietsindustrie met 30 procent gestegen. De zevenvoudige Tourwinnaar leerde zijn volk fietsen en de koersfiets werd de meest verkochte tweewieler in de States.


    Kwam dan Specialized piepen, en die wou ook wel zijn graantje meepikken in deze exploderende markt. Het merk dat zichzelf vergelijkt met Apple (het keurmerk uit de elektronica-industrie, cfr iPhone en iPad) volgde het bekende parcours en veroverde ook zijn plaats in het wielerpeloton. Het werd zelfs de sponsor van drie teams, en de Spaanse (wegens doping nu ex-)Tourwinnaar Contador is één van hun uithangborden. En uiteraard mag ook de Belgische kampioen Tom Boonen niet worden vergeten. Veertien ‘Specialized’-mensen waren dit voorjaar bezig met het testen van een speciale fiets voor hem om er Parijs-Roubaix mee te winnen. Het belet nochtans niet dat volgens kenners de meest geavanceerde fiets vandaag van Belgische makelij is. De Lotto-ploeg rijdt met fietsen van een Limburgse constructeur met het merk Ridley, ‘de top qua innovatie, evengoed als Trek en beter dan Specialized’. Daardoor kan dit merk zich tussen het kapitalistische geweld van de twee Amerikaanse goed handhaven, ook al bedraagt de omzet maar een fractie van hun miljoenenproductie.


    Wielrenners zijn sandwichmannen.


    In de Ronde van dit jaar kwam het merk Sky meest in beeld. Het is een Brits team dat tegen hoge sponsoringprijs reclame maakt voor de gelijknamige commerciële televisiezender. Winnaar Wiggins - in Gent geboren, maar hij herinnert er zich niet veel meer van – met, tweede in de uitslag, zijn ploegmaat Froome en wereldkampioen Cavendish die de prestigieuze laatste rit won, zorgden daarvoor.


    Het is voor het eerst dat een Brit Tourwinnaar werd en dat moet een fantastische boost geven aan de verkoop van fietsen in Engeland.


    Wiggins dankt zijn overwinning hieraan dat hij de beste tijdrenner was en ook professioneel best werd begeleid. Deze uitgave van de Ronde was met twee ritten tegen het uurwerk bovendien als op zijn lijf geschreven. Zou het kunnen dat de organisatoren als ze het rittenplan opmaken in het achterhoofd de profielen hebben van mogelijke toekomstige winnaars? Liefst van een land waar nog een grote ruimte open ligt om veel fietsen te verkopen?


    Niet alleen het wielergebeuren, ook de Olympische spelen geven toe aan de macht van het geld. Noodgedwongen, maar meteen verder weg van de Olympische gedachte. Het gaat hier niet onmiddellijk over het feit dat in Londen door het creëren van speciale rijstroken voor ‘Olympisch’ verkeer, taxichauffeurs grote omwegen moeten maken, of dat de hotels en restaurants hun prijskaartjes meer dan verdubbeld hebben. Erger is de verkoop aan multinationals uit vooral de consumptiesector van monopolies. Woorden worden bij wijze van spreken geprivatiseerd en mogen, wellicht in publicitaire boodschappen, alleen worden gebruikt door bepaalde firma’s. Nog beter: op enkele tientallen plaatsen nabij de olympiade krijgen 800 restauranthouders verbod frieten te serveren omdat MacDonalds er het monopolie verwierf. In totaal zou er bij de twee miljard euro betaald zijn door wereldbedrijven zoals Coca Cola, Arcelor Mittal, Visa, Adidas, British Telecom en andere meer.


    Deelnemen is belangrijker dan winnen, luidt het Olympisch devies.


    ‘Dat geldt in elk geval voor de sponsors: zij winnen door deel te nemen’, stelt heel terecht hoofdredacteur van Mo Gie Goris dezer dagen sarcastisch vast.


    Gelukkig is er nog het voetbal. Hoewel je natuurlijk ook nooit weet wat zich hier achter de schermen afspeelt. Toch aandacht voor een niet onbelangrijk randeffect van de financiële crisis. In Spanje, één van de meest getroffen landen en waar de voetbalclubs tot over de oren in de schuld zitten, moeten ook profvoetballers inleveren. Ze zijn er ook goedkoper door geworden op de transfermarkt, en daar kan België van profiteren om er de spelkwaliteit in de eigen competitie mee te verbeteren.


    De Nederlandse voetbalvedette Cruyf, ooit trainer van FC Barcelona zei het al: elk nadeel heb z’n voordeel.


    26 juli 2012

  


  
    Op de vlucht


    Traditioneel is augustus de heetste zomermaand aan de Costa Blanca, en dit jaar zal dat wel niet anders zijn. Of wordt het, onvoorspelbaar als de weergoden soms zijn, toch anders dan anders? Einde juni verkeerden ze immers al in een dwarse stemming, en joegen de thermometer tot hoogten die normaal alleen in augustus worden genoteerd.


    Het is dan ook niet uitzonderlijk dat sommigen uit meer noordelijk gelegen landen – waaronder België en Nederland – op de vlucht gaan voor de hitte en koelere oorden opzoeken. Even terug dus naar het 'homeland', frissere lucht gaan opsnuiven, op bezoek bij familie, vrienden en kennissen, benieuwd of alles nog bij het oude is gebleven.


    In augustus zullen ze wat de temperaturen betreft goed af zijn. De weersprofeten voorspellen voor België een kwakkelende maand, met relatief weinig zon en vaker regen. Voor wie uit het bloedhete Spanje komt een echte verademing dus, met geen gevaar voor bosbranden, of zelfs maar verbrande huid... Anderzijds dient vermeld dat de reguliere inwoners van de Lage Landen niet zo gebrand zijn op ‘Belgische’ zomers. Ook zij gaan op de vlucht. Nooit was de belangstelling voor 'last minute'- vliegreizen naar zuiderse landen zo groot. Griekenland spant de kroon, met een toename van meer dan 30 procent. Italië staat tweede, en Spanje derde, met een stijging van iets meer dan tien procent.


    Wie na een min of meer lange afwezigheid terug is in het moederland kan, bvb. op regendagen, van de gelegenheid gebruik maken om op museumbezoek te gaan. Waarom deze tip? Het is namelijk zo dat de laatste jaren op dat vlak in Vlaanderen enorme inspanningen werden geleverd. Als voorbeeld gelden twee nieuwe musea. In Antwerpen is – voor 57 miljoen euro - het MAS (museum aan de stroom) tot stand gekomen, in een nieuw en monumentaal gebouw, dat een landmark is geworden voor de koekenstad. Het werd opgericht op het eilandje en verwelkomde sinds de opening in mei vorig jaar al vele tienduizenden bezoekers. Zelfs voor wie het niet zo op musea begrepen heeft, is het gebouw al de moeite waard. De negen verdiepingen passen op mekaar als een blokkendoos en in de gevels zijn meer dan 3000 Antwerpse aluminiumhandjes verwerkt.


    Gent wou niet onderdoen en creëerde als nieuw stadsmuseum het STAM. Geen nieuw bouwsel hier, maar een totaal nieuw concept in zowel gerestaureerde als nieuwe gebouwen op de Bijlokesite. Dit is een abdijcomplex gelegen aan de Leie, tussen het Gentse centrum en het St.-Pietersstation, en waarvan sommige elementen teruggaan tot de dertiende eeuw. De uitwerking viel zo goed mee dat het STAM de Vlaamse monumentenprijs won. Eén van de attractiepunten is een uitvergrote plattegrond van de stad, waarop iedere inwoner zijn woning kan terugvinden.


    Ter herinnering: musea zijn overal op maandag gesloten. Behalve de uitzonderingen. Het Leuvense Museum M. brak nl. met de traditie, opende de tweede helft van vorig jaar de deuren ook op maandag, maar houdt ze op woensdag gesloten.


    Intussen is het goed om weten dat vakantie en pseudozomerweer in België geenszins een wapenstilstand betekende op het nieuwsfront. Zo is de editie 2012 nog altijd bezig van de Olympische Spelen, zij het dat ze op hun laatste benen lopen. De Belgische verwachtingen bleken eens te meer te hoog gespannen. Want daar waar er gehoopt werd op zes medailles, waaronder misschien wel een of twee gouden, veroverden de Belgen tot nu toe maar één zilveren en twee bronzen plakken. Er wordt nu nog volop gerekend op hoogspringster Hellebaut. Hoewel ze vier jaar geleden in Peking een 'gouden' sprong maakte, is dit vandaag vermoedelijk te hoog gegrepen. Naast sportnieuws trekken ook andere - zoals de Brusselse burgemeester ze bestempelt – faits divers de aandacht. Geweld tegen de politie bvb. Het neemt in de hoofdstad van België en Europa alsmaar toe. En terwijl de agenten nog in het ziekenhuis liggen te herstellen zijn de daders alweer op vrije voeten. Het is een oud zeer, en niettegenstaande verklaringen dat het parket 'extra streng en accuraat' de geweldsdelicten zal opvolgen, is er geen kat die dat gelooft. Exacte cijfers over de geweldplegingen tegen ordehandhavers zijn er niet. Nochtans zouden dagelijks, aldus het parket, gemiddeld 15 tot 20 meerderjarige verdachten ter beschikking van de onderzoeksrechter worden gesteld. Deze houdt ze al dan niet aan. Vooral dat laatste is het geval. Zoals hier al eerder gemeld vermoedelijk door het gebrek aan plaats in de gevangenis.


    Directe aanleiding van de opstoot van dat soort nieuws was het feit dat Brusselse allochtonen in Vilvoorde politieagenten verwondden, vernielingen aanbrachten, en later betrapt werden in een bos met molotovcocktails. Ze werden opgepakt en voor een (onderzoeksrechter gebracht. Die kon hen in voorlopige hechtenis nemen, maar hij liet ze gaan. De argumentatie luidt dat de voorlopige hechtenis geen bestraffing maar een uitzonderingsmaatregel is, alleen toe te passen als het absoluut noodzakelijk is. 'Het pijnpunt is de niet-uitvoering van straffen na de definitieve veroordeling door een rechtbank', aldus de voorzitter van de vereniging voor onderzoeksrechters. Waar hebben we dat nog gehoord?


    Eén en ander bevestigt dat, samen mèt de permissive instroom van migranten uit andere culturen, ook veel negatieve aspecten werden geïmporteerd. Homo's bvb. zijn minder en minder veilig in Brussel. Ook in ziekenhuizen groeit de agressie. Geweld en machocultuur zouden hier aan de basis liggen. Zo gooide dezer dagen een Vlaamse studente hoge ogen met haar documentaire 'Femme de la rue', een kortfilmpje opgenomen met verborgen camera terwijl ze in een fleurig jurkje door een Brusselse wijk stapt waar veel allochtonen wonen. Het geroep achter haar ('hoer', 'slet', 'hoeveel kost het', e.d.m.) was bij wijze van spreken niet uit de lucht.


    Ander voorbeeld is de 'raid' van een twintigtal Tsjetsjenen op een opvangcentrum voor asielzoekers, bevolkt met voornamelijk Afghanen. Ze knipten de afsluitingsdraad door, drongen de gebouwen binnen en sloegen aan het vechten met de bewoners.


    Niemand weet wat de aanvallers bezielde, maar naar verluidt zou het om een vrouwenkwestie gaan.


    9 augustus 2012

  


  
    Zomerfratsen


    De weerprofeten hebben iedereen bij de neus gehad toen ze voorspelden dat augustus in Belgenland een typisch lokaal trekje zou hebben. Kwakkelweer dus met wind en regen en weinig zon. Op hun gezag stellen dat wie van de maand de hete Costa Blanca zou ontvluchten in België enige verkoeling zou vinden was er dus dik naast.


    Wie het geloofde, was eraan voor de moeite. Rond 15 augustus werd België met zuiderse zomertemperaturen geconfronteerd dat het geen naam heeft. Het was een soort hittegolf, afkomstig uit Noord-Afrika. Kennelijk had hij de Vlaamse resident achtervolgd die even naar het moederland met vakantie kwam.


    Was dat een mee- of tegenvaller voor de protestmanifestatie in Brussel van 19 augustus tegen de vervroegde vrijlating van Michelle Martin, medeplichtige van de beruchte Marc Dutroux die einde vorige eeuw meisjes ontvoerde, ze misbruikte en liet verhongeren in de kelder van hun woning in Marcinelle? De media hadden het - 'ondanks de hoge temperaturen' - over een grote opkomst op de manifestatie. In dit geval was dat ongeveer 5000 man, veel minder dan op de 'Witte Mars' van 1996. Die kwam er naar aanleiding van de zaak-Dutroux die de Belgische Justitie op haar kop zette. Zijn vrouw Michelle Martin werd destijds veroordeeld tot dertig jaar opsluiting, heeft nu de helft van haar straf uitgezeten en kan dus volgens de strafuitvoeringsrechtbank van Bergen genieten van de wet op de vervroegde vrijlating. Maar dat is zonder de waard gerekend, in dit geval de publieke opinie, wakker geschud door de ouders van de slachtoffertjes. Ze vinden het niet kunnen dat Martin al uit de gevangenis zou komen. Ook al voldoet ze aan de wettelijke voorwaarden. Dat zijn 'wonen, werken, en begeleiding'. De zusters clarissen in het Waalse Malonne zullen haar daar aan helpen, maar dat valt op geen blauwe steen bij het publiek. Het klooster moet uit vrees voor bestorming zelfs dag en nacht door de politie worden bewaakt.


    Wat - terecht - ook hoog zit bij het publiek is dat ze nog geen eurocent schadevergoeding heeft betaald aan de ouders van de slachtoffers. 'Omdat ze arm is en niet kan sparen'. Weet intussen dat ze zich bewust onvermogend heeft verklaard. Martin heeft afstand gedaan van de erfenis van haar moeder, ten voordele van haar kinderen. Hetzelfde scenario voor haar eigendom in Waterloo, voor haar geld, juwelen en aandelen. 'Het zijn jeugdherinneringen die ons niet mogen worden ontnomen' stelt zonder rood te worden van schaamte de oudste zoon van haar en van Dutroux. Ook meegenomen is dat zijn moeder, eens uit de gevangenis, precies omdat ze ‘onvermogend’ is, elke maand van het OCMW meer dan 500 euro steun zou krijgen.


    Een en ander levert haar een klacht op van de ouders van de slachtoffers 'omdat ze zich bewust heeft verarmd', wat strafbaar is. Als het gerecht die stelling aanvaardt, kan ze daarvoor worden veroordeeld, en is haar vervroegde vrijlating haar door de neus geboord.


    Dat het nieuws hierover in deze komkommertijd kwam, was een mes dat langs twee kanten snijdt. Enerzijds bestond – hoewel zeer miniem - de kans dat er wegens vakantie niet zoveel aandacht zou worden aan besteed. Anderzijds was het voorspelbaar dat, wegens de nieuwsarme periode die augustus traditioneel is, de media er vierklauwens zouden opspringen en het onderwerp uitmelken tot en met. Het is eens iets anders dan het monster van Loch Ness, een of ander onopgelost raadsel, weerzinwekkende misdrijven of sensationele verschijnselen uit de voorraadbak met oude nieuwsfeiten halen.


    En wil het toeval nu niet dat juist in deze komkommertijd ook vernomen werd dat vorige maand bij het Brusselse gerecht een nieuwe klacht binnenkwam tegen de Brugse ex-bisschop Vangheluwe? Wegens aanranding van een minderjarige, of wat had u gedacht? Vorig jaar al is deze meneer publiekelijk aan het kruis genageld toen het misbruik door hem van een neef aan het licht kwam. Vangheluwe moest ontslag nemen, en trok in ballingschap naar Frankrijk. Aangezien ‘de feiten’ (zoals dat in de ivoren toren van het gerecht klinkt) verjaard waren, ontsnapte hij aan een veroordeling.


    De nieuwe klacht is afkomstig van een man die in de gevangenis zit. En die, toevallig ook, als raadsman de advocaat heeft die als een pitbull mogelijk echte of vermeende pedofiele misbruiken door bedienaars van de kerk aan het licht wil brengen. Ten allen prijze, en hopend ooit een klacht te kunnen waarmaken die niet verjaard is. Hij roept zelfs mogelijke slachtoffers op om zich te melden.


    Intussen zoekt men bij het gerecht naar een compromis om, wat betreft Michelle Martin, de wet over de voorlopige invrijheidstelling en de publieke opinie met mekaar te verzoenen. Door bijvoorbeeld de bijkomende afweging te maken of de samenleving bereid is de dader van een misdrijf die haar tot in de vezels beroerde, weer in haar armen te sluiten. Indien niet, kan Martin het schudden.


    Men kan natuurlijk ook denken dat, als ze haar intrek mag nemen in het klooster van de clarissen, het - in vergelijking met de in vrijheid levende burger - bijna hetzelfde is als dat Michelle Martin van de ene naar een andere gevangenis trekt. Want ze mag daar ook niet buiten.


    Overigens, als men haar per se wil uitsluiten van de Belgische maatschappij, waarom haar niet verbannen naar een klooster in het buitenland? Er zijn toch ook Belgische gedetineerden die – zij het door gebrek aan plaats in Belgische cellen – in een Nederlandse gevangenis zitten?


    Michelle Martin zou bijvoorbeeld naar een Frans klooster kunnen, naar dat waar Vangheluwe zit. Ze mogen zich dan samen bezinnen over hun misdaden. Die liggen ten slotte toch in dezelfde sfeer. Zij is ervoor veroordeeld, hij weliswaar niet, maar dat alleen maar omdat het al zo lang geleden is. Zijn echte straf zal hij trouwens levenslang dragen. Vandaag krijgt de ex-bisschop zelfs al een rol in een stripalbum. Hij speelt er een monseigneur, een ‘hoegeiligeman’ die graag kindjes op zijn schoot neemt…


    22 augustus 2012

  


  
    In blote bast of met de billen bloot


    Het zal wel nooit een exclusiviteit geweest zijn van Benidorm. Mannen, meestal op de terugweg van het strand, die in blote bast en zwemslip door de straten kuieren. Vaak zijn het Engelsen, en soms hebben ze overvloedig hun dorst gelest, wat te zien is aan hun uitstekend embonpoint. Het is geen appetijtelijk zicht,- de meeste mensen zijn aangekleed mooier dan niet.


    De kans dat dergelijke verschijnselen ook aan de Belgische kust zouden optreden was vrijwel nihil. Niet omdat er de jongste jaren minder Engelsen te verwelkomen zijn dan in vroegere tijden, wel omdat de echt warme dagen er op twee handen te tellen zijn.


    Toch was het dit seizoen van dattum. In tegenstelling tot de voorspellingen bleek augustus nog eens een echte zomermaand en ontdekten de Engelsen bovendien weer Oostende. Waarmee niet wil gezegd zijn dat ze zoals eertijds met hele busladingen werden uitgestort. Nog in de periode van de Belgische frank, toen ze met hun dure ponden grote sier konden maken aan de Vlaamse kust. Hotels en cafés probeerden ze destijds binnen te halen met bordjes voor het raam waarop 'Tea like mother makes'. Maar ze prefereerden duidelijk het – toen nog – goedkope Belgische bier. Het leidde weliswaar soms tot avondlijke vechtpartijen met de (ook al verdwenen) matrozen van de Belgische marine, maar in de stad liepen ze alvast niet met bloot bovenlijf. Deze zomer dus wel, net zoals wellicht nog altijd in Benidorm.


    Er is trouwens de jongste jaren nog meer veranderd in de 'Koningin der Badsteden'. Te danken overigens aan socialistische politieker en vice-premier Vandelanotte, die er de hoogste beslissingsmacht heeft en alles in handen heeft, de basketbalploeg inbegrepen. De bouwpromotoren konden toeslaan en veel charmante hoekjes moesten wijken voor eigentijdse constructies. Anderzijds moderniseerde het straatbeeld en heropende de gerestaureerde Wellingtonrenbaan. De toeristen bleven komen en dat is hoofdzaak. Dat ze soms in naakt bovenlijf door de stad struinden viel evenwel minder in de smaak. Het stadsbestuur vond het niet langer kunnen en haalde termen als waardigheid, hygiëne en onesthetische hangbuiken uit de kast. Het moest maar eens gedaan zijn met dat onsmakelijk vertoon. Men had er al genoeg last met de talrijke meeuwen die de hapjes van de dagjesmensen bijna uit hun handen komen pikken.


    Volgt er na deze relatief hete zomer nog een hete herfst? Zo goed als zeker wel, maar dan op het politieke vlak. Op 14 oktober zijn er in België de gemeenteraadsverkiezingen, en traditioneel lopen politici dan kans in hun hemd te worden gezet. Al dan niet met de billen bloot. Een Vlaams parlementslid, bekend om zijn soms boude taal, nam weer eens geen blad voor de mond. Bepaald erover was het toen hij naar aanleiding van de heibel over de vervroegde vrijlating van de ex-vrouw van de beruchte kinderontvoerder Marc Dutroux - en die dus uiteindelijk toch doorging – het volgende in de openbaarheid twitterde: 'Niet zeveren. Als we samen leggen dan kunnen we toch een Albanees vinden èn betalen die Michelle Martin neerlegt. Kandidaten?' Het leverde hem een klacht op van het parket van Antwerpen, en iedereen is benieuwd hoe hij daar mee weg komt. Of geldt hier ook parlementaire onschendbaarheid?


    Gemeenteraadsverkiezingen en Antwerpen, het is me wat. Bij de Open-VLD heerst er zo’n grote crisis dat minister van justitie Annemie Turtelboom van Puurs naar de Koekenstad verhuisde om er eerst te gaan staan op de kandidatenlijst en verder orde op zaken te stellen. Maar de fiere Antwerpenaren pikten dat niet en de liberale leiders moeten nu zoeken naar valabele kandidaten. Twee boegbeelden, Open-VLD-schepenen in de huidige bestuursploeg, waren zo ontevreden met de gang van zaken dat ze overstapten naar de NV-A. Zie ze daar nu staan, Annemie Turtelboom.


    En Antwerpen blijft maar scoren op het nieuwsfront. In eigen doel dan. Er is daar namelijk ook een nooit eerder meegemaakte 'guerre des magistrats' bezig dat het niet mooi meer is. Achtergrond is het onderzoek naar fiscale fraude in de diamanthandel, een van de voornaamste economische pijlers van de Metropool. De procureur-generaal, de hoogste magistraat van het rechtsgebied Antwerpen, bestond het klacht in te dienen tegen de onderzoeksrechter die er mee bezig is omdat die zijn boekje te buiten zou zijn gegaan, lees te doortastend te zijn geweest. Hij beval huiszoekingen bij hem en in zijn bureau. Waarop deze, de pesterijen beu, op zijn beurt klacht indiende tegen de procureur-generaal.


    Ook Dame Justitia toont mooier aangekleed dan als ze met de billen bloot staat.


    Zolang ze maar geen burka of niqab aantrekt.


    6 september 2012

  


  
    Strijd der titanen


    Wie ligt aan de Costa Blanca wakker van de gemeente- en provincieraadsvekiezingen in België van zondag 14 oktober? Wellicht heel weinig mensen, want de meesten kozen hun bestendige verblijfplaats onder de Spaanse zon en zijn dus uitgeschreven in hun oorspronkelijke gemeente of stad. 'Wat kan mij dat schelen',zegt een Brusselaar die al meer dan 10 jaar in de streek van Benidorm woont. Wat hij denkt van de splitsing zullen we hem maar niet vragen.


    Anderen verblijven hier om te 'overwinteren' en weten dat het volstaat in hun woonplaats een bewijs te leveren dat ze in de onmogelijkheid zijn hun kiesplicht te vervullen. De enkele die-hards die toch van hun democratisch recht willen gebruik maken konden ten slotte altijd een volmacht geven aan iemand in het thuisland om in hun plaats te stemmen.


    Al met al zijn deze verkiezingen voor wie in het buitenland woont een ver van zijn bed show. Een show, dat kan men wel zeggen. Op de televisie lijken er maar twee programma's meer te kunnen, en dat zijn debatten en interviews over de politiek en kooklessen. Op de radio en in de kranten idem dito, met voorbehoud voor de culinaire nummers uiteraard. Alle media jutten mekaar op om meer en beter te doen dan de concurrentie met als gevolg dat het de kijker en de lezer de strot begint uit te komen. Politici vrezen, niet ten onrechte, dat de overdaad aan programma's de bevolking doet afhaken.


    De VRT-verantwoordelijken vinden het nochtans verantwoord veel zendtijd te besteden aan dergelijke programma's. Dit wegens het belang ervan, want het zouden – weer eens – historische verkiezingen zijn. De gerenommeerde politicoloog aan de Gentse universiteit Carl Devos relativeert echter: 'Dat weten we pas over tien jaar... Het worden alvast bijzondere verkiezingen, want de eerste lokale verkiezingen van de N-VA als zelfstandige partij'. Die partij, opvolger van de Volksunie, die het Vlaams Belang leegzuigt, en ook veel zogenaamd 'rechtse' stemmen haalt bij de CD.V en bij Open-VLD, steekt het niet onder stoelen of banken. Antwerpen veroveren is slechts een eerste etappe. De verandering begint in Antwerpen, maar na 2012 komt 2014, met de federale verkiezingen. En dan wil de N-VA een 'tijgersprong' maken ten einde de grondstroom die er in Vlaanderen is, ook in Brussel (en in het 'Belgische' beleid) door te drukken. De boodschap is: een krachtiger N-VA op het lokale vlak om nationaal te kunnen doorwegen.


    Terecht dus dat er een zekere latente belangstelling bestaat voor de lokale Vlaamse verkiezingsesbattementen, al was het maar voor de mogelijke resultaten.


    Daar blijft het deze week nog het raden naar, hoe talrijk de voorspellingen ook zijn. De peilingen rijzen de pan uit maar hun prognoses zijn verschillend. 'Wie gelooft die peilingen nog', vroeg een krant zich af. Neem nu Antwerpen, de plek waar de strijd der titanen gestreden wordt, meer bepaald tussen Bart de Wever, partijvoorzitter van de NV-A en Patrick Janssens, SP.A-er en uittredend burgemeester. Volgens een enquete van de VRT en De Standaard haalt eerstgenoemde het met 37,2 procent van de stemmen tegen Janssens die 'maar' 27,7 procent achter zich krijgt. Volgt een peiling van de Gazet van Antwerpen en die levert heel andere resultaten op. Beide kandidaat burgemeesters zijn aan mekaar gewaagd hier, zij het dat De Wever het haalt met een neuslengte, dwz met 31,9 tegen 31,1 procent.


    Alle ogen zijn op Antwerpen gericht want Brussel is al lang verloren voor de Vlamingen. Die kunnen in de hoofdstad alleen nog aanwezig blijven met kunstgrepen of door kandidaat te zijn op Franstalige lijsten. Antwerpen dus, historisch gezien ook altijd de stad geweest waar politieke tendenzen zich het eerst en duidelijkst laten zien. De SP.A is er misschien al bijna een eeuw aan de macht en wil dat blijven. Daarom zet ze alles op Antwerpen. Ze wil er het elan van de N-VA breken, net zoals eerder met het Vlaams Belang. Voor alle zekerheid pakken de socialisten er uit met een 'Stadslijst', waar ook de CD.V op staat. Die laatste partij moet de meubelen redden, want de christen-democraten lijken in de grote steden meer en meer aan het einde van hun verhaal te komen. In Gent zullen ze erg gelukkig zijn als ze 10 procent behalen van de stemmen. Terwijl tot zo'n dertig jaar geleden die partij traditioneel de burgemeester leverde.


    De CD.V moet noodgedwongen hopen dat ze haar machtspositie op het platteland kan behouden. Ze bestuurt in driekwart van de gemeenten en levert de helft van de burgemeesters. Maar de meeste min of meer grote steden is ze – definitief? - kwijt. Behalve Brugge en Kortrijk dan. Alhoewel het tij in Brugge ook wel eens zou kunnen keren. In Hasselt leidt het echter weinig twijfel of de SP.A blijft er aan de macht, net zoals in Leuven, Oostende, Brussel en Gent. Hier gaat ze in kartel met de Groenen, en peilingen voorspellen, mede dank zij een populaire no-nonsens burgemeester, 42 procent voor de rood-groene lijst.


    Wat de Open-VLD betreft, daar zullen ze gelukkig zijn met een score boven de 10 procent. Alleen in Mechelen en Aalst en in Gent (waar de naam De Clercq nog altijd waarde heeft bij een deel van het kiezerskorps) worden betere cijfers verwacht.


    11 oktober 2012

  


  
    Ford, Genk en Valencia


    'Valencia, alle Spanjolen hebben krollen en ze dansen in hun pijama'. Met die woorden parodieerden ze – aldus mijn vrouw en zij kan het weten want ze is van Limburg – tussen het bronsgroene eikenhout het nog altijd bekende liedje uit de Spaanse zarzulea – een soort operette - 'La bien amada' van de Spaanse componist uit de vorige eeuw Sancho Padillia. De bij ons beter bekende Eddy Wally bracht het weer in de Vlaamse belangstelling door er een eigen versie van te maken. Natuurlijk zonder dat hij ooit de ambitie had wereldsterren als Placido Domingo of, heel vroeger, Tito Schipa naar de kroon te willen steken.


    Maar hoeveel versies er ook van zijn, één zaak is zeker: sinds enkele dagen kunnen ze de melodie in Limburg niet meer horen zonder zure oprispingen te krijgen. De reden? Een autofabriek in Valencia ('mooiste stad van Spanje', dixit Eddy Wally) kaapte de productie weg van de Ford-auto's die sinds 50 jaar in Genk worden geassembleerd. Resultaat? In de Limburgse gemeente en omstreken vallen in de toekomst zo'n 10.000 mensen zonder werk. Het zal je maar overkomen.


    De aangekondigde sluiting in 2014 van de Ford-fabriek in Genk kwam niet helemaal onverwacht, maar had toch het effect van een bom. Genk, minder dan 20 jaar geleden de grootste assemblagefabriek ter wereld en waar ooit 13.000 mensen werkten, past niet meer in de strategie van het automerk en moet dus dicht. Het is niet alleen een klap voor de enkele duizenden direct betrokken arbeiders, maar ook voor de kleinere bedrijven en hun werknemers die als toeleverancier leefden van Ford-Genk.


    De een zijn dood is de andere zijn brood, en in Valencia zelf blijkt men van de miserie in Genk niet wakker te liggen. Men is er begrijpelijk gelukkig om want, zo hoopt men, het zal misschien de hoge werkloosheidscijfers van 24 procent een beetje naar beneden halen. Een mooie dag voor Valencia zei men er toen het nieuws werd bekendgemaakt. We staan er niet bij stil dat dit een klap is voor de tewerkstelling in België. Sorry, klink het verontschuldigend...


    Overigens is het wel zo dat wie het Spaanse nieuws volgt al moest weten dat deze Belgische autofabriek ten dode stond opgeschreven.


    Las Provincias schreef het al einde juli, steunend op eigen deductie. Merkwaardig dat de Belgische gespecialiseerde pers daar niet toe kwam. Is men ziende blind gebleven of werden de wensen van de politiek en de vakbonden voor werkelijkheid genomen?


    Wat dan ook: nu stelt men vast dat het al langer overduidelijk was dat Ford geen toekomstplannen meer had voor Genk. Het kan natuurlijk niet dat, hoewel formeel de eindbeslissing minder dan twee weken geleden viel, het definitieve besluit niet eerder werd voorbereid. In een persmededeling van juni vorig jaar over de toekomstplannen van Ford werd bijvoorbeeld met geen woord gerept over Genk. Men had het liever over de mooie modellen die in andere assemblagefabrieken van de band zouden rollen.


    Het basisgegeven is dat de productiecapaciteit van de Europese autofabrieken vele malen hoger ligt dan de consumptie. Logisch is dat er dan fabrieken worden gesloten. Die waar modellen worden gemaakt die slecht verkopen komen eerst in het vizier. Modellen die kennelijk einde verhaal zijn. Genk dus, waar Mondeo's, Galaxi's en S-Max' van de band rollen. Dat ze in de toekomst door Almussafes nabij Valencia – voor hoelang nog? - in mekaar zullen worden gestoken is niet onlogisch. De fabriek produceert maar op 50 procent van haar capaciteit en een arbeider kost er de helft van in België. Bovendien is in Spanje de dure ontslagregeling – vroeger maximaal 42 maandsalarissen voor een werknemer – teruggebracht tot maximum 12 maandsalarissen.


    Het is een van de vele saneringsmaatregelen van het nieuwe bewind in Spanje waartegen nu om de haverklap wordt gemanifesteerd. Komt het ook in België tot gewelddadige protestbetogingen tegen dergelijke saneringspolitiek? Geladen met woede omdat in dit kleine landje de laatste jaren de autoproductie drastisch is verminderd? En daardoor duizenden arbeidsplaatsen verloren gingen?


    Vroeger rolden in Antwerpen jaarlijks duizenden Opels van de band, idem dito in Vorst (Volkswagens) en in Vilvoorde (Renaults). Maar vandaag is de consumptiemarkt in Europa zodanig verzadigd dat er jaarlijks niet meer auto's worden verkocht dan in 1994. Daarbij komt nog dat de Europese constructeurs concurrentie ondergaan van Koreaanse en Japanse merken. Alleen de prijzige topmerken zoals Mercedes, Audi en BMW hebben er geen last van.


    De sluiting van Genk laat uiteraard de politiek niet onberoerd. Het is olie op het vuur, meer bepaald in de discussie over de hoge loonkosten waardoor buitenlandse ondernemingen het minder en minder zien zitten in België te produceren. Terwijl de eigen bedrijven naar het buitenland trekken... Anderzijds wijst men erop dat Genk erg veel overheidssteun kreeg om zich hier te vestigen en te blijven. Er lag nog 58 miljoen opleidings- en investeringssteun in de lade, in ruil voor de belofte dat het Mondeo-model in Genk zou blijven. Aangezien Ford op die beslissing terugkomt is de uitbetaling van dat bedrag bevroren. Man wil het aanwenden om nieuwe werkgelegenheid te creëren. Nieuwe bedrijven aan te trekken dus. Zal dat lukken?


    'Het is vijf voor twaalf voor onze economie', waarschuwen deskundigen. ‘De 'Vlaamse' economie wordt meer en meer 'gewalloniseerd', met o.a. grote overheidstewerkstelling, te betalen met hoge belastingen door de werkende middenklasse’, benadrukt men bij de N.VA, voor wie de gemeenteraadsverkiezingen van een paar weken terug een succesverhaal werden.


    31 oktober 2012

  


  Manu de Tremerie werkte zijn hele carrière bij Het Volk. Verscheidene jaren was hij stadsjournalist in Gent. Daarna werd hij gerechtsverslaggever en dat bood hem de gelegenheid van op de eerste rij talrijke spraakmakende assisenprocessen mee te maken. Zoals destijds dat van de Gentse onderzoeksrechter Guy Jespers, die beschuldigd werd van o.m. moord op zijn vrouw, roofoverval en verboden wapenbezit.


  Manu de Tremerie houdt ook veel van de Costa Blanca, en komt er elk jaar enkele keren de gezonde lucht opsnuiven.
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