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    Hugo Renaerts
  


  
    Mysterieuze CostaBlanca
  


  
    Zonderlinge figuren, vreemde gebeurtenissenen enhuiveringwekkendelegenden als basis voor eenandertoerisme
  


  
    Het land van deonwaarschijnlijke verhalen
  


  De provincie Alicante, in de hele wereld bekend als de Costa Blanca, heeft niet alleen zijn prachtige stranden te bieden, ook het achterland met zijn uitgestrekte bergketens, valleien, bossen en kloven wordt steeds meer een toeristische trekpleister.


  Er verschenen reeds talloze reisgidsen over de Costa Blanca, maar dit boek wil een speciaal onderwerp belichten, een ándere route, een route van de legenden en waarheden of halve waarheden. In de hele provincie vinden we, net als overal ter wereld, plaatsen waar een mysterie hangt, waar een legende aan verbonden is, waar een speciale geschiedenis aan voorafging. Een bezoek aan die vele plaatsen, waar gebouwen, kruisen, bomen of bepaalde voorwerpen herinneren aan epische of geheimzinnige gebeurtenissen, kan een heel ander soort toerisme betekenen, een toerisme dat geschiedenis en cultuur verbindt met sagen en legenden.


  Vele legenden hebben te maken met de op het einde van de vijftiende eeuw definitief verbannen muzelmannen, moslims of zoals ze hier populair worden genoemd, de ‘moros’, de moren en later de ‘moriscos’.


  Vanwaar die naam? Toen de Arabieren in 711 Spanje binnenvielen, waren dat legers met alleen maar Arabische bevelhebbers. De soldaten bestonden uit inwoners van Noord-Afrika die waren ingelijfd en ook de veel latere heersers brachten hoofdzakelijk Noord-Afrikaanse berbers onder bevel van Arabische generaals of emirs naar Spanje.


  De wreedste, de dapperste, de bloeddorstigste onder deze bezetters waren de negers uit Mauretanië, de échte moren, maar later werd die naam gebruikt voor alle moslims die het Iberische schiereiland bezetten.


  Ontelbaar zijn de legenden en sagen over deze moren en toen ze het land werden uitgezet ging iedereen op zoek naar hun verborgen schatten. Meer dan duizend plaatsen in Spanje zouden een moorse schat herbergen.


  Maar laten we niet vergeten dat, vooral in de provincie Alicante, deze moslims hoofdzakelijk landbouwers waren, wiens enige bezit bestond uit schapen, geiten, een ezel en kippen, net genoeg om de familie van voedsel te voorzien. Waar zouden die landbouwers een schat halen om te verbergen? Maar desondanks blijven de geruchten de ronde doen en hier en daar gaan avonturiers nog steeds op zoek naar de verborgen schatten van de moren.


  De route van de legenden brengt ons door kloven, in grotten, langs ruïnes, in kastelen, maar ook in grote steden...


  
    Het 'Creu de Fusta'
  


  Tussen de stad Alicante en het gehucht Santa Faz staat – af en toe - een groot kruis, hier bekend als het ‘Creu de Fusta’. Het is een bijzonder kruis. Hier stierf niemand, hier is geen dorpsgrens... het kruis is een herinnering aan een merkwaardig feit. Om de geschiedenis van dit kruis te begrijpen, moeten we naar de bedevaart van Santa Faz en om die bedevaart te begrijpen moeten we dan weer een stuk geschiedenis oprakelen, de geschiedenis van de Heilige Gelaatsdoek van Jezus.


  De ‘Veronica’, zoals de Heilige Gelaatsdoek meestal wordt genoemd, is volgens de overlevering door een wonder ontstaan; vandaar dat men zegt dat deze icoon "niet door mensenhanden is gemaakt" (acheiropoiètos). Er bestaan vele legenden over doeken, waarop het gelaat van Christus op een wonderbaarlijke wijze is terecht gekomen. Een van de oudste daarvan stamt uit Klein Azië en gaat over de genezing van koning Abgar van Edessa. Volgens deze legende zond deze koning, toen hij melaats was, boden naar Jezus met het verzoek om naar Edessa te komen. Jezus kon dit verzoek niet inwilligen. Daarop probeerde één van de boden het gelaat van Christus te schilderen. Maar het bleek onmogelijk om zijn gelaat gelijkend vast te leggen. Toen Jezus dit bemerkte, nam hij het doek van de schilder en drukte zijn gelaat daarin. Zo werd het, door een wonder, alsnog vereeuwigd. Het doek werd naar Edessa gebracht en vanaf het moment dat koning Abgar de afdruk van het gelaat van Christus zag, zette zijn genezing in. Dit wonderbare doek zou in 944 door keizer Constantijn VII Porphyrogennetos ("voor het purper geboren") zijn overgebracht naar Constantinopel, waar het verloren zou zijn gegaan tijdens de vierde kruistocht bij de verwoesting van de stad door de kruisvaarders.


  In West Europa is vervolgens de legende ontstaan over Veronica (Deze naam betekent 'de ware icoon'). Het verhaal gaat dat, toen Veronica in haar huis bezig was, zij buiten het rumoer van soldaten hoorde en een menigte mensen zag. Zij ging er op af en zag hoe Jezus, met het kruis op de rug, door soldaten naar de Calvarieberg werd geleid. Dit greep haar aan en ze drong zich door de menigte en wiste met haar sluier het gelaat van Christus af. Sedertdien zou er een afdruk van zijn gelaat in haar sluier staan. Tot op de dag van vandaag is deze gebeurtenis een onderdeel van de veertien statiën; op de Via Dolorosa in Jerusalem wordt de plek getoond waar het wonder zich zou hebben voltrokken. Het doek zelf heeft in de Middeleeuwen veel pelgrims aangetrokken. Maar het laatste wat over dit relikwie is vernomen, is dat het door de troepen van Karel V bij hun plundering van Rome in 1527 werd buitgemaakt en vervolgens door de soldaten verkocht. De zilveren schrijn, waarin de relikwie lang werd bewaard, bevindt zich nog steeds in de Sint Pieter te Rome; toen dit schrijn in 1907 werd geopend, bleek het de sluier niet meer te bevatten, maar slechts een doek met een paar vlekken.


  Maar..... in Alicante bevindt zich dit doek met de afbeelding van het gelaat van Jezus. Welke geschiedenis is hieraan verbonden?


  Toen Jeruzalen door Titus werd vernietigd, konden vele christenen zich in veiligheid brengen en ze namen het doek mee. Later werd Jeruzalem heropgebouwd en werd het een bedevaartsoord voor de christenen. In het jaar 570 waren er in de stad overnachtingsplaatsen voor meer dan drieduizend mensen. Toen in 614 Jeruzalem werd bezet door de muzelmannen, vluchtten de christenen naar Cyprus en namen alle relikwieën mee. Toen ook dat eiland werd bedreigd, kwam de Santa Faz in Rome terecht, maar hier deed zich een probleem voor: er werd in de basiliek van Sint Pieter reeds een gelaatsdoek bewaard in het privé oratorium van de paus. De kerk loste het probleem op zoals alleen kerken dat kunnen oplossen: Veronica wiste het gelaat van Jezus af met een doek dat in drie gevouwen was en op de drie delen bleef de beeltenis achter. Inderdaad, want ook in Jaén is er zo’n doek met de afdruk van het gelaat van Jezus.


  Onder paus Sixtus IV brak in 1483 in Venetië een epidemie uit. De paus was uit Venetië afkomstig en wou helpen. Hij stuurde een kardinaal, Legado, met het gelaatsdoek naar Venetië en daar hielp het de pestepidemie te bestrijden en in te dijken. De kardinaal nam het doek mee terug naar Rome, maar daar overleed ondertussen de paus en kardinaal Legado behield het gelaatsdoek.


  Nu komt een voor deze streek belangrijk persoon te voorschijn: Mosén Pedro Mena, die werd geboren in San Juan, behorend tot Alicante. Hij werd parochiepriester in San Juan en toen de kardinaal Alicante bezocht, sloten die twee een innige vriendschap. Toen de kardinaal weer naar Rome vertrok, gaf hij aan Mosén als geschenk de gelaatsdoek.


  De priester liet een houten kistje maken om het doek in te bewaren bij het altaar en elke zondag werd het aan de gelovigen getoond, die maar niet konden geloven dat zo’n waardevol relikwie hier terecht was gekomen.


  Toen in 1489 in Alicante een enorme droogte heerste, besloot men een processie te houden met het doek om regen af te smeken. Dat gebeurde op 17 maart van dat jaar. En hier geschiedde het wonder. Honderden gelovigen konden zien hoe uit het rechteroog van het gelaat een traan opwelde en op de wang bleef hangen.


  Toen besloot men speciaal voor het doek een kerk te bouwen en die staat nu, samen met het aangrenzende klooster, in San Juan, niet ver van de nationale weg 332. In een speciale kleine kapel wordt het gelaatsdoek bewaard in een schrijn.


  Jaarlijks wordt een grote bedevaart gehouden vanuit Alicante naar het klooster, een tocht waaraan meer dan tienduizend mensen deelnemen en die altijd wordt gehouden op de tweede donderdag na Pasen. De bedevaart is al vijf eeuwen oud en is ondertussen, zoals iedere bedevaart, gegroeid tot een feestgebeuren met kermisallures. De tocht van acht kilometer begint bij de co-kathedraal van San Nicolás de Bari, jawel, onze sinterklaas, in Alicante en trekt naar het klooster van Santa Faz. Tijdens de bedevaart wordt een copie meegedragen, maar later wordt op de Plaza de Luis Foglietti het orgineel getoond.


  Maar nu het kruis!


  Het heeft te maken met het wonder van de traan. De man die de traan aanraakte was een zekere don Guillén Pascual en die kreeg daarna van de koning het recht om achter zijn naam ‘El de la Veronica’ te plaatsen.


  Later was er echter nog een andere familie Pascual en er brak een juridische strijd los tussen de twee families Pascual, die allebei meenden de nazaten te zijn van Guillén en dus het recht hadden de bijnaam van Veronica te dragen. Het ging zo ver dat de twee familiehoofden Juan Pascual en Pedro Pascual, zworen de ander te doden als ze elkaar ontmoetten. En zie, ze ontmoetten elkaar tijdens de bedevaart.


  Iedereen week achteruit. Men verwachtte getrokken messen, kreten en bloed. Maar de twee Pascuals bekenen elkaar en vielen toen in elkaars armen, waarna ze voor de rest van hun leven intieme vrienden bleven en de bijnaam ‘el de la Verónica’ werd niet meer aangeroerd.


  Om dit ‘wonder’ te gedenken besloten de getuigen op de plaats van de ontmoeting een kruis te plaatsen en het staat er – af en toe - nog steeds en dit is volgens de overlevering de enige reden van dit kruis.


  Een ander merkwaardig feit heeft echter niets te maken met wonderen. Het kruis staat er – staat er niet – staat er – staat er niet.... maar dat gebeurt om praktische redenen. De nationale weg tussen Alicante en Santa Faz is een druk bereden weg, die na de laatste renovaties de avenida de Denia heet. Het kruis werd eerst weggehaald voor verbredingswerken aan de weg, dan was het het slachtoffer van vandalisme, dan weer werd het het slachtoffer van een verkeersongeval, nu wegens de renovaties....


  Als u deze regels leest is het mogelijk dat het kruis er staat... of niet staat. Maar áls het er staat, weet u nu ook waarom. En als het er niet staat, wordt het bewaard in het klooster van Santa Faz waar u het toch kunt zien.
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  Het Creu de Fusta.


  
    De grot van de doodskoppen
  


  ‘To be or not to be’... Hamlet zou hier zijn hartje hebben kunnen ophalen. Schedels gaven inderdaad de naam aan deze grot, op het grondgebied van Benidoleig, een klein landbouwdorp van nog geen achthonderd inwoners in het gewest Marina Alta, in het noorden van de provincie. Het dorp wordt omringd door druivenvelden, amandel- en olijfboomgaarden en op nauwelijks een kilometer van het centum, op de rijweg naar Pedreguer en op de rechteroever van de rivier Girona, wacht een enorme spelonk de bezoekers op.


  Het is de ingang van de grot van de Schedels, la ‘cueva de las calaveras’, in de sierra Seguili. Het te bezoeken gedeelte van de grot is precies 440 meter lang en op enkele plaatsen is de hoogte vijftig meter. De grot werd gevormd in het krijttijdperk, zestig miljoen jaar geleden, en is nu dagelijks het decor voor bezoekers uit de hele wereld.


  De naam heeft de grot te danken aan het ontdekken van een groot aantal schedels in 1768. Volgens de legende behoorden ze aan de Arabische heerser Ali-Moho en aan zijn honderd vrouwen die zich hier verborgen toen de christelijke troepen het gebied veroverden.


  In deze grot droegen ze hun schatten mee en voedsel om te overleven, want ze waren er van overtuigd dat de moren al snel weer zouden zegevieren en dat ze dan weer te voorschijn konden komen om hun leven verder te zetten in het paleis of waar dan ook.


  Inderdaad, de legende vertelt niet waar die Arabische heerser woonde in dit afgelegen oord. Maar de moren slaagden er niet in om het gebied opnieuw te veroveren. Toen besloot Ali-Moho dat ze best allemaal samen zelfmoord konden plegen. Ze zetten zich in een kring en dronken vergif en zo bleven ze enkele eeuwen lang onaangeroerd, tot in 1768 enkele onderzoekers op de geraamten stootten.


  De werkelijkheid lijkt echter minder poëtisch. Volgens een onderzoek betreft het de geraamten van moorse onderzoekers die diep in de grot doordrongen, op zoek naar de bron van de onderaardse rivier die hier stroomt. Zoals we reeds vermeldden waren de moren hier inderdaad allemaal landbouwers die sterk afhankelijk waren van water en daarom op zoek gingen naar de beste manieren om aan dat kostbare vocht te komen. Waarschijnlijk werden die moren verrast door een instorting en konden ze zich niet meer in veiligheid brengen.


  Maar het zijn niet de enige geraamtes die werden ontdekt, want latere onderzoeken brachten begrafenissen aan het licht die hebben plaats gevonden in het midden-paleolithicum en het neoliticum. Archeologen vonden bovendien beenderen van beren, hyenas, paarden, stieren, neushoorns en nijlpaarden, die allemaal nog te zien zijn in het archeologisch museum van Alcoy.


  In het midden van de achttiende eeuw werden de eerste pogingen gedaan om de uitgestrektheid van de grot te onderzoeken, want de onderaardse rivier verhinderde de verdere doorgang en sluit ook nu nog het verdere bezoek af. In 1768 werd reeds een schuchtere poging gedaan, waarbij men op de geraamten stootte van twaalf moren, die eveneens een onderzoek hadden ingezet. Dit zette de mensen aan tot voorzichtigheid en ze lieten de rest van de grot maar voor wat ze was. Het feit werd opgetekend door de Spaanse geschiedkundige die de hele streek afreisde, A.J. Cavanilles, waaraan men een schat van materiaal heeft te danken. Het was deze bekende botanicus die de grot het eerst vermeldde en er bekendheid aan gaf.


  De grot biedt echter nu geen geraamten meer. Wel enkele mooie stalagmieten en stalagtieten, waarvan de bekendste de "Campana", de klok, is. Het bezoek eindigt echter bij het afgesloten onderaardse meer, de "Toll Blau", die de moren tevergeefs hebben getracht af te tappen voor landbouwdoeleinden.


  In de twintigste eeuw werd de grot meermaals wetenschappelijk bezocht door archeologen, zoals door H. Breuil (1913-17) en J.J. Senent (1931-33). In 1936, tijdens de Burgeroorlog, werd ze gebruikt als munitieopslagplaats en het was pas in de jaren ’60 van vorige eeuw dat ze toeristisch werd aangepakt en voor het – betalend – publiek opengesteld.


  Nu heeft dit toerisme grote vormen aangenomen en werd een parkeerterrein aangelegd, restaurants openden hun deuren en in de grot zelf is een grote souvenirswinkel. De aanleg van een soort wandelgang en elektrische verlichting maken een bezoek aan de grot de dag van vandaag een stuk gemakkelijker. We hoeven geen risico te nemen en onze geraamten zullen binnen duizend jaar geen legende meer veroorzaken.
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  De gang in de grot is nu verlicht en gemakkelijk begaanbaar gemaakt.


  
    De Nazi van de Vall de Gallinera
  


  Legende en waarheid gaan hand in hand in deze prachtige vallei. De naam van de vallei is te danken aan de vaak enorme rotsblokken die langs de flanken liggen en die in de loop der eeuwen afbrokkelden. Acht kleine dorpjes vormen de Vall de Gallinera, met het gemeentehuis in Benialí. Wie vanuit Pego de vallei in rijdt passeert achtereenvolgens Benirrama, Benialí, Benisivá, Benitaia, Carroja, Alpatró, Llombai en Benisili. Maar het eerste en de twee laatste liggen niet langs de rijweg die door de vallei slingert.


  Van oudsher land van de moren, daarna van de moriscos. Moriscos... zo werden de moren genoemd die na de verovering door de christenen zich – gedwongen – tot het christendom bekeerden, maar in het geheim hun eigen godsdienst, de islam, bleven belijden, totdat ze in 1609 met geweld het land werden uit gezet.


  De ingangen van de vallei werden beschermd door kastelen: het kasteel van Benirrama en het kasteel van Benisili. Dat mag de moderne bezoeker verbazen, maar we moeten weten dat de huidige ingangen van de vallei werden aangelegd met moderne middelen, die vroeger niet bestonden. Vanuit Pego diende men in Adzubia een ezelweg te nemen die naar boven liep en aansloot op de weg die vanuit Vall de Ebo naar de vallei van Gallinera liep en die naast de berg Almisserá afdaalde, langs het kasteel.


  Aan de andere kant liep een nu verdwenen weg langs het kasteel van Benisili naar de vallei van Alcalá, het hoofdkwartier van de laatste moorse heerser in de streek: Al Azraq, wat ‘blauwe ogen’ betekent. Die blauwe ogen had hij van een christelijke moeder.


  Al Azraq weerstond heel lang aan de aanvallen van de christelijke troepen en zelfs na de nederlaag leidde hij nog drie keer een opstand, totdat hij bij Alcoy, in de Barranco de la Batalla, de dood vond in zijn laatste gevecht.


  Tegenover het dorpje Benisili, hoog op de rotsen, staan de nog uitgestrekte ruïnes van het kasteel van Benisili, het hoofdkwartier van Al Azraq, enkele jaren geleden toegankelijker gemaakt met loopbruggen. Het is wat oppervlakte betreft een van de grootste kastelen van de hele provincie en helemaal gebouwd in de rotsen, wat duidelijk wordt als men boven staat en men ziet hoe de diverse onderdelen van de muren her en der werden aangepast aan de niveauverschillen. Een staaltje van middeleeuwse bouwkunst.


  Wie de ruïne bezoekt en waar het pad splitst de linkerkant kiest, loopt voorbij de oude kalkoven en bij de eerste muren staat een klein huisje, helemaal intact, opgetrokken in modern bouwmateriaal. Een huisje waar men de nacht kan doorbrengen of bij regenweer schuilen. Dit huisje is gebouwd door een geheimzinnige figuur.


  Niemand in de Vall de Gallinera kan of kon zich precies herinneren wanneer Stefan Gregor, al was dit waarschijnlijk een valse naam en werd hij al snel voor iederen don Stefano genoemd, zich in de vallei kwam vestigen, maar het moet in de tweede helft van de jaren ‘40 van vorige eeuw geweest zijn.


  Arrogant en aristocratisch, zo beschreef men hem. Hij huurde een huisje in het toen helemaal en nu grotendeels nog verlaten spookdorpje Llombai, in het midden van de vallei, en werd er de enige bewoner, maar dat was bijkbaar wat hij zocht. Het eerste wat hij volgens getuigen deed, was de auto waarin hij gekomen was, begraven in een oude stal. Waar precies? Tot op heden werd het voertuig nog niet opgegraven en volgens de inwoners van de vallei ligt er ook geen schat in die auto begraven. Hij bewerkte een stukje grond en voor de rest schuimde hij de boomgaarden af in de vallei en plukte wat eetbaars was.


  Het weinige dat men over hem kon achterhalen was dat hij na de Tweede Wereldoorlog uit Italië vertrok naar Zweden en daarna naar Spanje kwam, geholpen door documenten uit het Vaticaan. Men vertelt dat op een dag enkele buitenlanders kwamen in een zwarte auto en navraag deden naar Stefan. Die was echter spoorloos. Diezelfde avond vertrok de auto weer en de volgende dag begon de man aan de rand van de ruïnes van het kasteel de bouw van wat men hier nog steeds "la caseta del alemá" (het huisje van de Duitser) noemt. Daar verschool hij zich af en toe gedurende vele dagen.


  Hij sprak heel weinig met de mensen. Af en toe kwam hij in een bar iets eten of drinken. Op een dag, toen hij in de bar zat, kwam op de radio nieuws over het proces in Nurenberg. Hij schrok, betaalde snel en murmelde wat in het Duits alvorens dadelijk te vertrekken.


  De muren van het huis waar hij woonde stonden vol met vreemde tekeningen, een soort hiëroglyfen, mooi uitgewerkt en in diverse kleuren. Nu is het huis helemaal in ruïne en nergens kan men nog de resten van die tekeningen bekijken.


  Hij kwam mysterieus en verdween even mysterieus. Op een dag vond men hem dood in bed, zet de een. Hij werd begraven in zijn tuin. Men is hem komen halen, zegt een ander. Hij werd terechtgesteld, beweert een volgende.


  Men vond in het huis enkele documenten in een voor de Spanjaarden vreemde taal, waarbij ze alleen maar de woorden Kremlin en Rasputin begrepen; een document van de Algemene Directie voor Staatsveiligheid voor politieke vluchtelingen, uitgereikt in Valencia op 29 mei 1959 op naam van Stefan Gregor, een brevier in het latijn, 111 pesetas en tekeningen ondertekend met Esteban Gregor Gregorijo Gregorijino.


  Vele jaren later, volgens een reportage in het tijdschriftt Spingel, waaruit de bijkomende foto’s werden genomen, vernam men dat het ging om een Oostenrijker die aan het hoofd stond van een van de nazi-crematoria waar joden werden verbrand. Wie hij in werkeijkheid was, die man zonder grafsteen en zonder naam, temnidden van een kersenveld, zal waarschijnlijk nooit geweten zijn.
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    De kloof van de betoverde
  


  Hoewel de Costa Blanca ‘druipt’ van sagen en legenden, zijn er slechts weinige plaatsnamen die echt verband houden met zo’n verzonnen gebeurtenis. Verzonnen of gedeeltelijke op waarheid berustend, de Barranco de la Encantada, de kloof van de betoverde, is één van die plaatsen.


  Men zou de naam ook anders kunnen interpreteren. Gezien vanuit het oog van de natuurliefhebber zou men deze kloof ook ‘encantador’ (betoverend, Spaans voor heel mooi) kunnen noemen. En als men aan iemand wordt voorgesteld, wordt heel vaak gebruikt ‘mucho gusto’, maar ook ‘encantado’, voor ons ‘aangenaam’, maar letterlijk vertaald ‘betoverd’. Maar met ‘La Encantada’ bedoelt men echt wel de betoverde.


  Er zit een legende aan vast die de hele bevolking uit de streek kent en waarover reeds boeken werden geschreven. Een legende die, zoals de meeste in deze streek, verband houdt met de moren.


  De Barranco de la Encantada ligt op het grondgebied van het stadje Planes, op de weg van de kust naar Cocentaina door de vallei van de Gallinera. Wie Planes nadert, denkt meteen aan de middeleeuwen en een bezoek aan het stadje versterkt nog die indruk. Het eerste wat opvalt is de kasteelruïne op de hoogste heuveltop. Alleen de muren staan nog overeind en binnenin ligt een boomgaard, maar eens was dit een van de indrukwekkende moorse kastelen onder het gezag van Al Azraq.


  In de elfde eeuw werd de eerste burcht gebouwd, maar tot de zestiende eeuw werden er verbeteringen aan aangebracht.


  Langs de flank van de heuvel werd dan het stadje gebouwd, schilderachtig gelegen en met nog vele hoekjes die doen denken aan lang vervlogen eeuwen, met opvallende steegjes en poorten, maar vooral de middeleeuwse aquaduct die nog steeds in gebruik is.


  In Planes begint ook de route door de Barranco de la Encantada. In het midden van de kloof ziet men een bijna ronde steen van ongeveer vijf voet diameter, gelijkend op een gesloten venster dat uitkijkt over de kloof, op ongeveer twintig voet hoog boven de bedding.


  Hoewel niemand het ooit heeft onderzocht, is men er van overtuigd dat dit de afgesloten toegang is tot een grot waar de moren hun schatten in verborgen voordat ze het land werden uitgezet. Maar ze lieten ook een meisje achter, een jonge maagd, die met haar toverkracht de schat diende te beschermen. Eenmaal in de honderd jaar komt dit meisje naar buiten om te kijken of haar landgenoten nog niet zijn teruggekeerd, maar jammer genoeg heeft niemand het jaartal genoteerd van haar laatste verschijning.


  De laatste maal dat deze betoverde dame haar opwachting maakte, zo wordt verteld, ontmoette ze een herder, die eerst als versteend stond en de verschijning aanstaarde. Maar de vriendelijkheid van het meisje stelde hem al snel op zijn gemak. Zij stelde hem de vraag: wat verkies je? Deze gouden kam of mij?


  De herder, die nog jong was, dacht even na en koos toen voor de gouden kam. Hierop zei het meisje: “Vervloekt zul je zijn, want als je mij had gekozen had je met mij in een betoverd paleis kunnen wonen. Je zult nooit gelukkig zijn. Als je mij had gekozen zou je een rijkdom hebben gehad, honderd keer meer dan de waarde van deze gouden kam.”


  Hierop verdween de verschijning en de arme herder keerde naar zijn kudde terug.


  Het is beslist een prachtige tocht om vanuit Planes deze kloof van de betoverde te doorlopen en en het kost ons een viertal uurtjes. Op het plein van Planes, naast de rijweg CV-700, lopen we daarvoor de carrer de la Mare de Deu dels Dolors in en passeren de bakkerij "El Molí". Dan draaien we naar links en dalen af langs die straat. Voor ons zien we reeds de Via Crucis die we moeten bestijgen om naar de kapel te gaan. We passeren de wasplaats en steken de brug over. Zo komen we op de rijweg CV-711. Hier gaan we even naar links, zo’n 150 meter tot bij het begin van de Via Crucis en dan beginnen we de beklimming naar de kapel van de Santísimo Cristo. Deze is gelegen op een schitterend uitzichtpunt, vanwaar de bergketens van Mariola en Benicadell zien en het stuwmeer van Beniarrés. Het is ook mogelijk met de auto op deze hoogte te komen en van het uitzicht te genieten, zodat ook mensen die niet graag wandelen het panorama kunnen bewonderen.


  Vanaf de kapel volgen we de asfaltweg die afdaalt en bij een kruispunt gekomen lopen we rechtdoor over een landweg, ditmaal omhoog tot op een heuvel die we voor ons zien en dan komen we weer op asfalt. We volgen de weg nu naar rechts en na enkele bochten komen we weer op de CV-700, die we zo’n 150 meter volgen tot aan het begin van de weg die naar de barranco leidt, net voor de brug van les Calders.


  De weg loopt parallel met de bedding langs een goed begaanbare weg. Na iets meer dan een kilometer komen we bij het eerste interessante punt, de waterval van Gorg del Salt, en hier kunnen we afdalen langs trappen naast het bord van de Consellería de Medio Ambiente. Als we de waterval in volle glorie willen zien, moeten we wachten tot na een regenperiode. Daarna volgen we verder de weg en 300 meter verder komen we bij een huis. De weg vervolgt langs dat huis, links en in dalende lijn.


  De weg wordt nu een pad, parallel met de barranco, die steeds smaller wordt en zich tussen de Tossal del Pedregar en de Sierra del Cantalar worstelt. We passeren de ruïnes van een huis bij een kleine dam en wat verder de ruïne van de molen van de betoverde, waarvan de muren bedekt zijn met klimop. Daarachter heeft de erosie van het water enkele diepe putten gegraven in de loop der eeuwen.


  Dan gaat het pad de hoogte in, langs de resten van andere gebouwen en komen we bij een huis op een brede weg. Bij de geasfalteerde weg gekomen, gaan we naar links en komen dan op de rijweg CV-711, iets voorbij de Via Crucis waar we de tocht begonnen zijn.


  We mogen Planes echter niet verlaten zonder het stadje zelf te hebben bezocht. We vermeldden reeds het kasteel en de aquaduct. In het gemeentehuis kan men nog steeds de gevangenis zien en we zien ook de oude stadspoort. De wasplaats en de bron naast het aquaduct bevinden zich nog in perfecte staat. De kerk is gebouwd op de resten van een moskee, zoals in vele dorpen in Spanje.
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  El Salt


  
    De panter van Mariola
  


  ‘De sierra de Mariola is een van de belangrijkste bergketens van het koninkrijk Valencia, alleen maar om zijn uitgestrektheid en plantengroei; maar ook de vruchtbare vlakten en de talrijke waterbronnen maken van die bergketen een uitmuntende plek van de natuur’. Dat schreef Cavanilles, de bekende botanicus die voor het eerst de hele provincie Alicante beschreef.


  Ongetwijfeld is de Mariola een van de meest afwisselende bergketens, omringd door belangrijke steden als Alcoy, Cocentaina, Muro, Bocairent en Banyeres, terwijl de dorpen Agres en Alfafara langs de flanken liggen. Alleen al het feit dat 23 officiële wandelroutes de bergketen doorkruisen, geeft een idee van de mogelijkheden die de natuurliefhebber hier aantreft.


  In totaal beslaat de sierra de Mariola 16.000 hectare en het is ook een van de dichtst bewoonde bergketens, mee te danken aan de uitstekende mogelijkheden voor landbouw. We treffen dan ook talrijke hoeves, de zogenaamde masías, aan en enkele woonkernen, maar ook oude kapellen, bronnen, sneeuwputten, een kasteel en enkele picknickplaatsen, want de rijweg van Alcoy naar Banyeres doorklieft de sierra en maakt een beklimming met de auto dus mogelijk.


  Een van de mooiste natuurplekken is ongetwijfeld de Barranc del Sinc, de toegang tot de Mariola vanuit Alcoy, een smalle kloof die deel uitmaakt van de Europese wandelroute GR-7. Deze wandelroute loopt ook over de hoogste top van de sierra, namelijk de Montcabrer, met een hoogte van 1350 meter boven de zeespiegel.


  Verspreid over de hele bergketen liggen talrijke grote hoeven, omringd door uitgestrekte landbouwvelden. De masia was vroeger de normale huisvesting van een familie, al vanaf de tijd van de moren. Hier vond men alles: niet alleen onderdak, maar ook de voorraadschuren, de stallen, de molen, de werkplaats.... het was de vaste woonplaats van de hele familie die hier alles had om te overleven. Sporadisch werd er ruilhandel gedreven, maar meestal was bij een masia alles om het hele jaar door te komen zonder honger of kou.


  Er ontspringen ook enkele bekende bronnen en op een van de hoogvlaktes vinden we de kapel van Santa Barbara met zijn bron.


  Bijna boven en langs de rijweg die de sierra doorkruist ligt een grote camping waar men ook houten huisjes kan huren. Dit is bovendien een plek waar vele wandelingen beginnen of elkaar kruisen, dus ideaal om een weekje door te brengen.


  Langs de flank van de Mariola ligt Agres en vanuit dit dorp lopen we naar het klooster, het taxusbos en de bekende sneeuwput, maar dat is een hoofdstuk apart.


  De sierra de Mariola is het decor voor een van de mooiste legenden van de provincie. Ditmaal gaat het niet over de moren, maar we gaan een heel stuk verder terug in de tijd, namelijk naar de eerste eeuw van onze jaartelling, toen de Romeinen het huidige Spanje bezet hadden, ten tijde van keizer Tiberius Claudius Nero.


  De oorspronkelijke bewoners van deze streek, de Iberiërs, hadden de Romeinen vriendschappelijk ontvangen en namen bijna hun hele cultuur over. In de sierra de Mariola leefde toen in een paleisje de nobele Sextus Marius met zijn familie en zijn personeel. Hij was een rijk man, dankzij de goudmijnen die op zijn gebied lagen en die maar geen einde leken te hebben aan het kostbare gesteente.


  Goudmijnen? Ja, we lezen het goed!


  De aanwezigheid van goudmijnen in de provincie Alicante is nooit bewezen, maar de geschiedkundige Frances Diago spreekt er over en schrijft dat ‘vele eeuwen geleden in de sierra de Mariola goudmijnen lagen die door de Romeinen werden leeggehaald’. Maar Frances spreekt ook over een groot kasteel, nu verdwenen, tussen Agres en Bocairent, en dat nog bestond ten tijde van de reconquista door de troepen van koning Jaime I.


  Maar hoe dan ook, de al dan niet bestaande goudmijnen maakten van Sextus een rijk man, maar het wekte ook de jaloezie van zijn buren in de omgeving. Vooral Tiberius Claudius Nero vond dat hij wel zijn deel mocht hebben van die rijkdom, want hij had niet voldoende geld om zorgeloos van het leven te kunnen genieten. Toch niet zoals hij zich het leven voorstelde.


  Hij dacht dat het een uitstekend idee zou zijn om de dochter van Sextus Marius te veroveren. De dochter was een jong en mooi meisje, dat Mariola heette. Regelmatig zag men haar door de streek dwalen in gezelschap van een panter die haar huisdier was en die door haar vader was meegebracht uit Afrika.


  Maar Mariola negeerde de avances van Tiberius en liet duidelijk blijken dat ze nooit met hem zou trouwen. Tenslotte zon Tiberius op wraak.


  Sextus Marius werd beschuldigd van incest en als straf werden beiden, vader en dochter, van de rots Tarpeya geworpen, een van die plekken in Rome voor het uitvoeren van een doodvonnis. Sedertdien is de legende blijven voortleven door alle generaties en de sierra kreeg de naam van het meisje.


  Over de goudmijnen werd nooit meer gepraat en er werden nooit resten of sporen gevonden van gelijk welke mijn. Als ze ooit zou bestaan hebben, werd ze in de loop der eeuwen uitgewist en ze kwam alleen nog maar voor in de verhalen over het ontstaan van de naam Mariola.


  Maar... in 1965 drongen speleologen van het Centro Excursionista de Alcoy dieper door in de grot van Sarsa, op het grodngebied van Bocairent, en vonden een dierlijk geraamte, dat werd geïdentificeerd als dat van een panter.


  En dadelijk herinnerde men zich de oude gschiedenis, afgedaan als legende.


  Was die grot het laatste schuiloord van Mariola om te ontkomen aan Tiberius? Waren die beenderen van haar panter?


  De ontdekking deed weer nieuwe verhalen ontstaan. Herders uit de sierra vertelden in de bars in de dorpen dat ze bij het vallen van de duisternis, in het schemer de silhouet hadden zien dwalen van een jong meisje met een panter. Maar waarschijnlijk ontsproten aan een ietsje te veel wijn of bier.... terwijl het skelet van de panter wel degelijk levensecht is.


  
    De 'reizende' madonna van Agres
  


  Agres ligt langs de flank van de sierra de Mariola en is het beginpunt van de tocht naar de bekende sneeuwput Cava Arquejada, het taxusbos en de schuilhut van de Mariola. Via Agres kan men ook met de auto omhoog langs een goed geasfalteerde weg die begint bij het klooster, een klooster dat werd gebouwd gebruik makend van een van de muren van het moorse kasteel. En hoe dat klooster hier kwam, daaraan is ook weer een legende verbonden.


  Als we Agres doorrijden, steeds naar boven, komen we bij het klooster met een picknickplaats en met een restaurant, ‘El Convent d’Agres’, waar ook een brede en goed berijdbare weg hogerop leidt. Het klooster van de ‘Virgen del Castillo de Agres’ wordt in de weekends druk bezocht, niet alleen door de mensen van Agres zelf, maar door velen uit de naburige plaatsen en het is ook een populaire vertrekplaats voor tarlijke excursionisten die de sierra intrekken.


  Het klooster werd gebouwd in 1577 en doet momenteel ook dienst als herberg. De geschiedenis vertelt hoe in augustus 1484 brand uitbrak in de kerk van Agres. Toen de brand geblust was, kon men nergens in de kerk nog een spoor aantreffen van het beeld van de madonna van Santa María de Agres. Het was spoorloos. Overal werd gezocht en het was tenslotte de pastoor, Gaspar Tomas, die het beeld zou vinden.


  De priester had in zijn jeugd een ongeluk gehad en had een arm verloren, wat hem niet belet had zijn loopbaan naar behoren uit te voeren. Hij was het die, volgens hem geleid door een mysterieuze stem, het beeld zou vinden in de ruines van het moorse kasteel boven het dorp. Hij dacht aan een grap of aan een dief die het beeld daar tijdelijk verborgen had om het later te kunnen weghalen en verkopen, maar toen hij het beeld opnam om weer naar de kerk te dragen, kreeg hij als bij wonder zijn verloren arm terug.


  Terug in het dorp toonde hij aan iedereen het wonder en het beeld werd met grote verering terug naar de kerk gebracht.


  Maar de volgende dag was het weer verdwenen. En, jawel, men vond het terug op dezelfde plaats, in de ruïne van het kasteel. Dat was een duidelijk teken: de madonna wou hier haar definitieve plaats hebben. Eerst werd een kapel gebouwd en daarna werd die uitgebreid tot een klooster, dat nu een groot deel beslaat van wat eens de middeleeuwse burcht was. Van die burcht blijven aan de achterzijde van het klooster nog duidelijke resten over.


  We schreven reeds dat deze plek ook populair is als beginpunt van excursies door de sierra de Mariola. Vanaf hier gaat men inderdaad naar de sneeuwput en naar de derde hoogste bergtop van de provincie, na de Aitana en de Puig Campana: de Montcabrer. Het traject is aangeduid met de bekende wit-gele markringen van de PR (pequeño recorrido – kleine omloop).


  Die tocht begint men met het klooster rechts en het uitzicht over het dorp links. Het gaat in het begin over een stuk betonnen wegdek en dan passeert men een ketting die geplaatst werd om te verhinderen dat hier voertuigen passeren. Wandelaars mogen dat wel. De markeringen wijzen al snel naar rechts en het pad dat vanaf hier gevolgd wordt is heel duidelijk. Het is ook een van de meest klassieke routes van de sierra de Mariola. Maar het blijft constant naar boven lopen, al is het nooit echt steil.


  Men steekt een bredere bosweg over en het gaat dan verder over een pad tot op een soort hoogvlakte, waar zich de schuilhut bevindt met daarnaast een kleine sneeuwput, de ‘cava de l’Habitació’. Maar vanaf hier zien we ook de wellicht beroemdste sneeuwput van de provincie: de cava arquejada.


  Sneeuwputten vinden we overal in de streek, in alle formaten. Meestal werd een reeds bestaande diepte in de bodem gebruikt als basis. Die werd dan verstevigd en opgetrokken tot een stuk boven de grond en voorzien van een dak en enkele ‘vensters’ waardoor der sneeuw naar beneden werd gekapt. Wat lager bevindt zich dan een soort tunnel, waarmee het ijs uit de put werd gehaald.


  Sneeuwde het vroeger dan zo veel aan de Costa Blanca? Dat moet inderdaad het geval geweest zijn, te zien aan het aantal sneeuwputten dat werd gebouwd en vaak staan ze dicht bij elkaar. Om die allemaal te vullen moet er inderdaad veel sneeuw gevallen zijn!


  Maar wat gebeurde er met die sneeuw?


  Die werd dus door de vensters in de put gegooid en daaronder flink aangestampt. Na elke laag van ongeveer dertig centimeter werd een laag stro gelegd, om later de lagen beter te kunnen scheiden. In zo’n put werd de aangestampte sneeuw tot ijs en dat bleef daar lekker koel wachten op de lente of de zomer.


  Dan begon fase twee van de activiteit. Het ijs werd in stukken gehakt, verpakt in stro en op de rug van ezels geladen. Daarmee ging men naar de grote steden en verkocht men het ijs, waar het werd gebruikt om voedingswaren koel te houden en – ja, toen al – om bepaalde dranken frisser te laten smaken.


  De handel in ijs was voor vele families uit de bergen een goede broodwinning, die verdween toen de eerste koelkasten verschenen. Nu zijn deze sneeuwputten – volgens de streek ook wel ‘pozos de nieve’ of in het Valenciaans ‘pou de neu’ genoemd, vaak het eindpunt van wandelingen in de bergen. In de hele provincie Alicante staan er meer dan vijfhonderd en in Bocairent kan men in zo’n sneeuwput afdalen en onderin de illustraties en tekst bekijken over het bouwen en functioneren.


  De cava arquejada ontleent zijn naam aan een ingestort dak waarvan alleen de bogen nog zichtbaar zijn, in het centrum ‘bekroond’ met een soort tiara. De put heeft een diameter van vijftien meter en is twaalf meter diep. Hij heeft een capaciteit van tweeduizend kubieke meter en was in gebruik tot 1906, maar werd meer dan vier eeuwen eerder gebouwd, namelijk in de vijftiende eeuw.


  Een beetje meer naar beneden, in de richting van Agres, bevindt zich het bekende taxusbos, al is het woord ’bos’ hier welicht niet zo op z’n plaats, want dit bos is sterk uitgedund en de exemplaren zijn vrij goed te tellen. Maar het is in ieder geval het meest zuidelijke taxusbos van Europa en daarom staat het ook in elke folder over de sierra de Mariola vermeld.


  De Taxus baccata of venijnboom zoals hij ook vaak wordt genoemd, is een traag groeiende boom of struik, die vijftien m hoog kan worden. Door zijn donkergroene, zachte naalden maakt hij een sombere indruk. In het najaar verschijnen de felrode bessen als een sieraad tussen de donkere naalden. Ze zijn omgeven door een bekervormig, vlezig omhulsel dat veel vitamine C bevat en niet giftig is, in tegenstelling tot de andere delen van de boom, die wel tweeduizend jaar oud kan worden.


  Vroeger waren grote delen van Duitsland bedekt met taxusbossen. Caesar begon met het kappen van deze bossen, omdat hij het hout nodig had voor het vervaardigen van bogen.


  Het hout is sterk en elastisch, maar men heeft ontdekt dat de taxus op warme dagen gasvormige toxine afgeeft, die bij mensen tot hallucinaties kan leiden.


  Taxus groeit in het wild nog maar op weinig plaatsen en is daarom beschermd. Slechts in Paterzell in Oberbayern bestaat nog een volledig taxusbos. In geen andere streek van Europa zijn zo grote aantallen taxussen te vinden als in de Normandische provincies Orne, Calvados en Eure. Vele daarvan zijn oeroud en hebben holle stammen. Men schat dat sommige een leeftijd van 1500 tot 2000 jaar bereikt hebben.


  Het woord taxus is afgeleid van het Griekse taxon wat boog betekent, want van taxushout werden bogen en schilden gemaakt. Van taxus is het woord toxisch afgeleid. Het verwijst naar de giftige delen van de boom. Anderen beweren dat taxus komt van het Latijnse texo wat weven betekent. De taxusbast werd vroeger namelijk ook gebruikt voor weef-en vlechtwerk. Baccata duidt op de rode schijnbessen.De schoonheid van de taxus komt het meest tot zijn recht als hij solitair staat en niet gesnoeid wordt en dit is het geval in Agres, want ondanks de naam ‘bos’ staan de meeste bomen hier zodanig verspreid dat men ze rustig kan bewonderen.
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  Het klooster van Agres


  
    Bocairent en de Covetes dels Moros
  


  Wie langs de rijweg een blik werpt op de stad Bocairent, weet meteen dat hier een bijzonder bezoek aan verbonden moet zijn. Gedrapeerd op de heuvelflank geeft het stadje meteen de indruk de loop der eeuwen te hebben getrotseerd en gedeeltelijk is dat ook zo. Bocairent ligt wel in de provincie Valencia, maar op een boogscheut van de provincie Alicante en men hoeft niet eens zo ver te kunnen schieten met een boog...


  Wie vanuit de richting Villena komt, kan beter niet zo dadelijk de stad inrijden, maar de achterkant zoeken en via de brug Pont de Darrere (de brug van de achterkant) Bocairent gaan verkennen. Vanaf hier bestijgen we de smalle en vaak steile straatjes met huizen die hier en daar werden gerestaureerd, maar andere die half in ruïne en weer andere die helemaal in ruïne liggen.Tenslotte komen we op de plaza del Ayuntamiento, het plein van het gemeentehuis. Op het plein bevindt zich het bureau voor toerisme, waar men de entreekaarten kan kopen voor de covetes en de sneeuwput.


  Daarvoor moet men het stadje weer verlaten. Daar, aan de overkant van de bedding, de barranc de la Fos, zien we de holen, ongeveer vijftig, uitgehouwen in de verticale rotswand op een hoogte die vanaf de grond onbereikbaar is zonder ladder. Vanaf hier lijken het wel vensters van grotwoningen en in feite zijn ze niet veel meer dan dat. Maar nu heeft men metalen trappen aangelegd die het de bezoeker gemakkelijker maken. Eén als ingang en één als uitgang. Maar zonder gids mag men nog niet binnen. Het is dus even wachten, maar gelukkig biedt die hoge rostwand voldoende schaduw en misschien vertelt een of andere inwoner die daar toevallig passeert wel de legende van die covetes.


  Toen de christelijke troepen de stad omsingeld hadden, weigerden de moren om zich over te geven en besloten liever al vechtende te sterven. Dat ze tenslotte overwonnen zouden worden, daarvan waren ze zich bewust. Maar als de christenen de stad innamen, wat zou er dan gebeuren met de vrouwen? Om te verhinderen dat die in handen van de christenen zouden vallen, besloten de moren ze een veilige schuilplaats te bieden. Daarom begonnen ze met man en macht die kleine kamertjes uit te houwen in de rotsen, allen maar bereikbaar met hoge ladders, die gemakkelijk omver te duwen waren.


  Zo gebeurde. De kamertjes werden uitgehakt in de verticale rotswand en de vrouwen konden zich daar verschuilen, voorzien van water en mondvoorraad. De stad werd verder belegerd en de christenen konden doordringen tot het centrum en Bocairent innemen. Alle moren vonden de dood in het gevecht.


  Het duurde natuurlijk niet lang of de schuilplaats van de vrouwen werd ontdekt. Omdat de moren de ladders vernietigd hadden, werden snel nieuwe gemaakt, maar inderdaad, zodra die tegen de rotswand werden gezet, waren ze gemakkelijk omver te duwen.


  Dus besloten de christenen gewoon te wachten tot de honger en de dorst de vrouwen naar beneden zou drijven, hen zou laten smeken die ladders te zetten, zodat ze konden afdalen. Men onderschatte echter de sterke wil van de vrouwen, die niet in handen van de christenen wilden vallen. Toen geen water en voedsel meer voorhanden was, besloten ze tot zelfmoord. Gezamenlijk sneden ze hun polsen over. Toen de christenen tenslotte toch konden doordringen tot de grotten, vonden ze alleen nog maar lijken.


  In totaal zijn er 53 van deze ‘vensters’ met daarachter een klein kamertje en nog negen die begonnen zijn maar nog niet afgewerkt. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden en verdeeld over drie etages, maar niet mooi horizontaal. De bezoeker kan ze bijna allemaal doorlopen, pardon, doorkruipen, want rechtop staan is onmogelijk.


  Nadat de gids de nodige uitleg heeft gedaan, geeft hij de keuze: Men kan met hem terugkeren of de uitgang zoeken naar de andere klant. Wie voor dit laatste kiest, beleeft wel een avontuur. Door het labyrint van kamertjes en smalle doorgangen komt men tenslotte, na de nodige gymnastiek, bij het laatste kamertje, waar de tweede trap weer naar de begane grond leidt.


  Hoewel men ze de ‘covetes de les mores’, de grotjes van de moren noemt, is het helemaal niet zeker dat het de moren waren die deze grotkamertjes in de rotsen hebben uitgehakt. Wie het wel waren en waarvoor ze dienden is nog steeds een raadsel en uiteraard zijn er vele theorieën naar voor gebracht. Waarschijnlijk zijn ze al veel ouder dan de komst van de moren, maar in ieder geval werden ze uitgehakt toen het materiaal er voor al bestond. Waren het de Iberiërs?


  En waarvoor werd dit moeilijk werk gedaan? Sommige gaan er van uit dat het graven waren, maar dit is zo goed als te verwaarlozen, ook al omdat er nergens sporen te vinden zijn van eventuele begrafenissen en anderzijds zouden de kamertjes daarna afgesloten zijn.


  Persoonlijk meen ik dat het gedaan werd uit veiligheidsoverwegingen. Wie daar sliep was onbereikbaar voor wilde dieren; men hoefde niet te waken, want eenmaal de ladder of het touw opgetrokken in de kamer, was men veilig voor alles en iedereen.


  Er zullen wellicht nog meer theorieén worden geopperd, maar de juiste reden zal men waarschijnijk nooit te weten komen, net zoals men nooit zal weten wie die holen daar heeft gehakt.


  Dezelfde covetes vindt men, maar veel minder in aantal, in het naburige Alfafara. In Bocairent is er nog veel meer te zien. Tegenover de covetes kan men afdalen in de oude sneeuwput en vergeten we niet de arena, de plaza de toros, die hier in de rotsen is uitgehakt. Een wandeling rond de oude stad werd aangeduid en het loont ook de moeite om de calvarie af te leggen tot bij de kapel.
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  De covetes de les mores


  
    De versteende broeders van Cuatretondeta
  


  Cuatretondeta is een klein, bijna onooglijk dorpje aan de voet van de sierra de Serella, een van de grootste bergketens aan de Costa Blanca. Vanuit dit dorpje vertrekt echter de populaire tocht naar de ‘frares’ in het Valenciaans, in het Spaans de ‘frailes’, of broeders, monikken of paters. Zo worden de rotsmonolieten in Spanje genoemd en iedere bergketen heeft er ergens wel één. Maar daar, langs de flank van de Serella, staat een heel leger.


  We kunnen bij geestelijken moeilijk spreken van ‘een heel leger’, dus laat ons het houden bij een een hele troep. Wie van Fachega naar Cuatretondeta rijdt, ziet ze links, tegen de flank van de berg en afhankelijk van de zon en dus de lichtinval onderscheidt men er honderden.


  Het is normaal dat zo’n monolietenveld onmogelijk uit zichzelf kan ontstaan en dus hebben de inwoners van de streek gedurende vele eeuwen verklaringen gezocht, verklaringen die werden gevonden in allerlei sagen en legenden over de frares. De meest populaire, maar daarom niet waarschijnlijkste, heeft ook hier te maken met de moren.


  Toen de moren de streek begonnen te veroveren, leefde in de vallei langs de Serella een vreedzaam volk van Iberiërs, landbouwers die een rustig leven leidden, hun velden bewerkten, iedereen met rust lieten en daarom ook door iedereen met rust werden gelaten.


  De laatste weken kwamen echter steeds sterker geruchten dat een vreemd volk het gebied veroverde, een volk dat een vreemde taal sprak en van over zee zou gekomen zijn, een volk dat een andere god aanbad, een volk van kleine donkere mensen, maar heel strijdlustig.


  De leider van het dorp raadpleegde de tovernaar en die vertelde dat men zich geen zorgen hoefde te maken. Hij zou die vreemdelingen wel een halt toeroepen. Het leven in het dorpje ging gewoon verder, tot enkele dagen later een van de herders uit het dorp kwam toegelopen en zei dat de vreemdelingen de berg overstaken en op weg waren naar het dorp.


  De tovenaar kalmeerde de gemoederen, nam zijn staf en begaf zich op weg naar de bergflank. Toen hij aan de voet stond, zag hij inderdaad dat een schare vreemdelingen de berg was overgestoken en nu afdaalde naar zijn dorp. Hij hief de staf in de lucht en riep hen een halt toe, maar ze begrepen hem niet en zetten hun weg verder.


  Daarop sprak de tovenaar een oude spreuk uit en zwaaide met zijn staf en zie: de eerste rijen van de vreemdelingen veranderden meteen in rotsmonolieten. Degeen die daarachter kwamen, maakten zich snel uit de voeten en men heeft ze nooit meer gezien.


  Het is inderdaad een feit dat Cuatretondeta een van de weinige dorpen in de hele streek is, dat niet door de moren werd gesticht, maar al bestond.


  Wie wil niet eens tussen deze reusachtige rotskegels lopen? Ze ontstonden niet op één dag, maar de erosie had miljoenen jaren nodig om dit natuurwonder tot stand te brengen. Ze zijn heel populair bij de wandelverenigingen, maar wie van dichtbij kennis wil maken en dat nog niet deed, ziehier een routebeschrijving.


  Er lopen diverse officiële wandelroutes over en door de sierra de Serella en ze zijn allemaal aangeduid met de ondertussen voor de wandelaar bekende geel-witte markeringen. Omdat vele tochten elkaar kruisen, en niet alleen in de Serella, is het vaak moeilijk om de juiste weg te blijven volgen, daarom is voor elke tocht een min of meer duidelijke beschrijving vaak noodzakelijk. Maar onze frares zijn zo duidelijk zichtbaar, dat men zich niet kan vergissen. Het is alleen kwestie van de gemakkelijkste weg te nemen om zich tussen de monolieten te begeven. Als we de route nemen vanuit Cuatretondeta – en dat doen we dus – kan de gevorderde bergwandelaar die uitbreiden tot een bezoek aan de drie toppen van de Serella, de Serella zelf met 1359 meter, de Penya Creus met 1325 meter en de hoogste top, de Pla de la Casa met 1379 meter. Die laatste ontleent zijn naam aan een grote sneeuwput die daar werd gegraven.


  De echte tocht beginnen we bij een landweg en een waterreservoir, aan de rand van het dorp. We volgen die landweg in de richting van de bergketen en komen na driehonderd meter bij een grote steeneik, de zogenaamde "Carrasca de la tía Sofía" met een ouderdom van 250 jaar. Hier is ook een kruising en we gaan naar links, om na tweehonderd meter bij een splitsing rechts aan te houden. Hier zien we ook de markeringen van der PR met de vermelding "ruta sender la Serrella-Fonts".


  We nemen nu een aantal bochten in de weg, gedurende anderhalve kilometer en komen dan bij een bron, de ‘fuente del Espinal’, waar we onze watervoorraad kunnen aanvullen en even verpozen in dit mooi stukje natuur. Een bord verklaart dat we in een micro-reservaat zijn met de bijzondere flora van de Agulles del Frares.


  Hier wordt de weg beduidend smaller en al snel een pad. Stijgend passeert men een klein dennenbos en we zien nog meer borden met verklaringen over de plantensoorten die we hier rond ons zien. In zigzag verlaten we het bos en we hebben al een zekere hoogte bereikt als het pad zich splitst. We nemen de rechtervork en het gaat even zo goed als plat over steenlawines en langs steile wanden. We naderen de eerste frares.


  Het pad verliest zich nu tussen die stenen zuilen, de versteende moren en we moeten zelf beslissen hoe we verder gaan. Hogerop is het interessantst, maar het meest vermoeiend. We lopen echter tussen deze reuzen die allerlei vormen aannemen en kunnen genieten van een uniek en feeëriek landschap.


  Tussen rotsen en planten bereiken we dan een heuveltop en lopen dan verder op die hoogte, in de richting van het dorp Cuatretondeta dat we onder ons zien. We stuiten dan wel weer op een pad, dat ons hoger voert, aangeduid met steenhoopjes, maar dat leidt ons verder de sierra in.


  Wie gekomen is om enkele adembenemende momenten door te brengen tussen deze frares, kan hier geleidelijk naar beneden zijn weg zoeken of op de stappen terugkeren.
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  Zijn het wonderen van de natuur of versteende moren, deze broeders?


  
    Roeland en de Puig Campana
  


  Als we lang de kust rijden en Benidorm passeren en we kijken landinwaarts, zien we daar die reusachtige berg, de Puig Campana, die het hele landschap beheerst en aan wiens voet het dorp Finestrat ligt. Langs de linkerkant boven in de berg zien we ook een soort vierkant gat dat vanaf grote afstand een regelmatige vorm heeft en dus lijkt uitgehakt te zijn in de berg. Het is normaal dat rond dit gat een legende is ontstaan.


  Dit gat wordt ook in verband gebracht met het eiland van Benidorm, want het gerucht doet de ronde dat dit ‘ontbrekend’ gedeelte van de berg omlaag stortte, in zee terecht kwam en daar nu ligt als het eiland.


  Maar hoe gebeurde dat dan? Een vulkaanuitbarsting? Een aardbeving? Erosie door de loop der eeuwen? Nee, dit zou allemaal voor de hand liggend zijn. Een legende gaat veel verder dan gewone natuurverschijnselen.


  Die legende vertelt ons precies wat er gebeurde en hoe dit gat, het zogenaamde “Tajo de Roldán” ontstaan is. In lang vervlogen tijden leefde in de bergen de reus Roldán, in het Nederlands Roeland.


  Hij was heer en meester in die bergen en had er een hut gebouwd om zich bij kou en regenweer te kunnen beschutten. Met zijn reuzenvoeten kon hij op gelijk welk moment in een mum van tijd ter plaatse zijn en zelfs de wilde dieren in de bergen respecteerden hem. Hij was de onbetwistbare koning van de Puig Campana. Als het warm was, daalde hij soms af naar het strand om zich in zee te baden. De andere mensen vluchtten dan snel weg om hem niets in de weg te leggen, want tegen zo’n reus durfde niemand het op te nemen.


  Maar Roldán legde niemand iets in de weg, was altijd bedaard en vriendelijk tegen andere mensen, maar zocht nooit contact. Hij leefde eenzaam en alleen daar in de bergen. Maar Roldán was niet gelukkig, constateerde men. Hij lachte nooit, had altijd een min of meer droevige uitdrukking, liep altijd alleen rond alsof hij iets of iemand zocht en niet kon vinden.


  Op een keer, op weg naar zee om zich te baden, ontmoette hij een meisje, zo mooi als... ja, zo mooi als meisjes alleen maar in sprookjes en legenden kunnen zijn. Ze speelde in zee met de golven, en toen ze de reus zag naderen wou ze snel wegvluchten, maar Roldán versperde haar de weg en glimlachte vriendelijk om aan te tonen dat hij geen kwaad in het schild voerde. Op een kokette manier, zo beleefd als een reus uit de bergen maar kan zijn, maakte hij van zijn handen een soort badkuip waarin ze zich kon baden.


  Het meisje was gerustgesteld. Ze lachte. En ook Roldán lachte. Het was de allereerste keer dat men de reus zag lachen. Voor het eerst zag men ook dat hij menselijke trekken had. Ze lachten en lachten en op de duur lachte de reus zo luid dat de bergen er van daverden


  Vanaf dan waren ze onafscheidelijk. Roldán nam haar mee naar zijn hut in de bergen en richtte die helemaal in naar haar smaak en ook zij was gelukkig. Men zag ze nu heel vaak samen door de bergen dwalen, lachend en spelend, het gelukkigste paar van de hele provincie. In de zomer sliepen ze onder de sterrenhemel en Roldán wist de heerlijkste en geurigste kruiden staan om daarvan een bed te maken voor zijn geliefde.


  Maar het geluk was slechts kortstondig. Op en dag, tijdens een tocht door zijn gebied, ontmoette Roldán een vreemde figuur, meer een schaduw, sinister en dreigend.


  “Wat wil je hier?” vroeg hij.


  De schaduw antwoordde met een kille stem: “Ga snel terug naar uw hut, als je je vrouw nog levend wil weerzien. Want zij zal sterven met de laatste zonnestraal”.


  Roldán, helemaal ontdaan, haastte zich naar de hut en vond daar inderdaad het meisje stervende, zoals de vreemde figuur voorspeld had. Hij was buiten zichzelf en wist niet wat te doen. Wat kon hij trouwens doen? Hij zette zich neer naast zijn geliefde en keek steeds weer naar de zon, die dieper en dieper zonk naar de berg om daarachter te verdwijnen. En met de laatste zonnestraal....


  Hij keek weer naar de zakkende zon en plotseling, als in een wilde furie, sprong hij recht, holde naar de bergkam en begon wild een gat te hakken. Het rotsblok dat hij uitgehakt had zwierde hij in zee. Op die manier zou de laatste zonnestraal nog even wachten en zou zijn geliefde nog enkele minuten langer leven. En zo was het. Ze glimlachte nog naar Roldán alvorens ze voorgoed de mooie ogen sloot.


  Roldán nam het lichaam in zijn armen en met betraande ogen begaf hij zich op weg onder de sterrenhemel. De maan verscheen, maar kon evenmin het leven terugschenken aan het meisje. De weerschijn van de maan in de zee trok de reus aan. Hij droeg het meisje naar beneden, naar het strand, de zee in, in de richting van het eiland. Nog eenmaal keek hij naar dat mooie gelaat in het licht van de maan, dan droeg hij haar onder water, hief even het eiland op en begroef zichzelf met zijn geliefde onder wat eens de rots was in de Puig Campana.


  Er zijn vele versies van deze legende, een van de mooiste wellicht uit de provincie, maar ook een van de minst complete. Het is bij legende niet veel voorkomend dat een profeet, zoals hier ‘de schaduw’ een proftie zegt zonder een reden op te geven. Het zou normaal geweest zijn dat Roldán hem bijvoorbeeld had verboden zich op die berg te vestigen of iets in die zin. Ook is het ongewoon om die profeet niet te noemen.


  De Franse held Roeland, legeroverste onder Karel de Grote, de held van de slag bij Roncevalles, zou boven op de berg een gevecht hebben geleverd met een moorse kapitein. Op het ogenblik dat de moor op de grond lag en Roldán met zijn zwaard sloeg, rolde de moor opzij en het zwaard hakte een groot stuk uit de rots. Dat stuk rolde omlaag, de zee in, en werd het eiland van Benidorm.


  Volgens een andere versie was het het paard van Roeland dat met een enorm hoefslag het stuk uit de rots sloeg.


  In ieer geval is de Puig Campana een magische berg, die deel uitmaakt van de keten van de Cordilleras Prebéticas, met een hoogte van 1406 meter, de tweede hoogste van de provincie, na de sierra de Aitana en dat in vogelvlucht op nauwelijks tien kilometer van de kust van de Middellandse Zee.


  Op 24 januari 2009 werd een groot deel van de berg door brand geteisterd. De oorzaak was het omvervallen van een hoogspanningsmast door de hevige wind en ongeveer duizend hectare werden door de vlammen verwoest. Niet minder dan 25 urbanisaties dienden te worden ontruimd met in totaal 15.000 personen die voor een nacht of enkele nachten een ander onderkomen dienden te zoeken. Maar daar zit Roldán voor niets tussen. Misschien de geheimzinnige vreemdeling, de schaduw..?
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    De kop van de moor
  


  De moren hebben in de provincie Alicante een groot aantal legendes achtergelaten, lezen we in een boek over Alicante. Maar dat strookt niet met de waarheid. De meeste legenden zijn ontstaan nadat de moren of moriscos het land waren uitgezet en gaan over deze moren. Ook de stad Alicante heeft zijn legende voor de verklaring van een speling van de natuur.


  Alsof het een van de koppen van Rushmore betreft, voelt de alicantino zich bijzonder trots op ‘zijn’ kop, de ‘kop van de moor’, die de natuur – of een of andere geheimzinnige kracht – heeft gebeeldhouwd in de berg Benacantil, de berg waarop het kasteel van Alicante, het ‘castillo de santa Barbara’, is gebouwd.


  Hij moet het kasteel zijn leven lang – en dat kan wel eens eeuwig zijn – dragen, die van «de la cara», de moorse prins die tot dit werk levenslang werd veroordeeld, zoals Atlante uit de mythologie de zuilen van de aarde moet blijven torsen. Hij, die heer en meester was van deze burcht en de tirannieke vader van de jonge Zahara, het meisje dat het waagde verliefd te worden op een christen, terwijl ze beloofd was aan de sultan van Damscus, werd nu het zwijgen opgelegd en zijn aangezicht blijft voor altijd versteend in de rotsen onder het kasteel als blijvende getuigenis van dit trieste liefdesverhaal.


  De christen, die door de soldaten van de moorse prins werd gevangen genomen en ter dood veroordeeld, kon slechts zijn leven redden als de volgende ochtend de tuinen bedekt waren met sneeuw, zo goed als onmogelijk. Maar kijk, het gebeurde. De volgende ochtend lag er sneeuw in de tuinen, maar dit wonder koelde niet de razernij van de prins, die zijn belofte brak en de christen liet ophangen aan een toren van het kasteel boven de afgrond.


  Toen ze het lichaam van haar geliefde levenloos zag bengelen, liep Zahara er heen, omhelsde hem en samen stortten ze onder de ogen van de verdwaasde prins in de diepte.


  Hierop pleegde de prins zelfmoord en gooide zich eveneens in de diepte, maar zijn gelaat verscheen toen in de rots waar hij was afgesprongen. Op die manbier blijft hij de mensen herinneren aan zijn woordbreuk en kunnen ze hem dagelijks bespotten zonder dat hij nog iemand kwaad kan doen.


  Het kasteel Santa Bárbara ligt in het centrum van de stad, niet ver van de haven op de berg Benacantil, op een hoogte van meer dan 160 meter boven de zeespiegel, dus met een enorme strategische waarde en een goed uitzicht en dus bereik over de baai van Alicante en zijn omgeving.


  De moorse geschiedschrijver en geograaf Al-Idrisi, die leefde in de twaalfde eeuw, noemde de berg Banu'l-Qantil. Langs de flanken vond men resten uit de Bronstijd, van Iberische bewoners en van de Romeinse beschaving, maar met de bouw van het kasteel zelf werd begonnen op het einde van de elfde eeuw.


  Het kasteel werd gewijd aan Santa Bárbara omdat op de dag van haar feestdag, 4 december in het jaar 1248, het door prins Alfonso van Kastilië, de latere koning Alfonso X El Sabio (de Wijze) op de Arabieren werd veroverd. Maar de verovering van Spanje vanuit het noorden door twee koninkrijken, Kastilië en Aragón, bracht ook met zich mee dat die twee onderling vaak strijd voerden. In 1296, na een verbeten verdediging onder leiding van Nicolás Peris, nam koning Jaime II van Aragón de burcht in bezit en breidde ze uit. Bijna een eeuw later deed Pedro IV el Ceremonioso eveneens uitbreidingswerken, maar de grootste uitbreidingen vonden plaats onder koning Carlos I, voor ons Karel V, in het begin van de zestiende eeuw.


  Onder Felipe II werd het kasteel echter helemaal verbouwd en ging het er uit zien zoals we het nu nog kennen. Voor de werkzaamheden, die gebeurden tussen 1562 en 1578, werd de bekende Italiaanse architect Juan Bautista Antonelli aangesproken, geholpen door Giacomo Palearo «el Fratín».


  De bombardementen op Alicante in 1691 door de Franse vloot en de belegeringen tijdens de oorlog tussen 1706 en 1709 in de sucessieoorlog, toen de Engelsen hier gelegerd waren, brachten veel schade toe.


  Het laatste wapenfeit gebeurde in 1873, toen opstandelingen uit Cartagena het kasteel bombardeerden vanaf hun schepen. Twintig jaar later werd de burcht militair ontmanteld.


  Tijdens de Spaanse burgeroolog (1936-39) deed het dienst als gevangenis voor de nationalisten en daarna voor republikeinen, voornamelijk uit het concentratiekamp van Los Almendros.


  Tot 1963, jaar waarin et kasteel voor bezoekers werd opengesteld, verkommerde het doordat niemand zich meer om de gebouwen bekommerde. In dat jaar werden ook de twee liften in gebruik genoemen, die de bezoeker 140 meter hoger voerden en die te bereiken zijn via een tunnel van meer dan tweehonderd meter lang op de avenida de Jovellanos, tegenover het strand van Postiguet.


  Het kasteel kan verdeeld worden in drie duidelijk gescheiden delen.


  Het hoogste deel, bekend als «La torreta», omdat zich hier de oude donjon of eretoren bevond, biedt archeologisch gezien ook de oudste resten van de burcht, gebouwd in de elfde tot dertiende eeuw onder Arabisch beheer. Hier bevindt zich ook het zogenaamde


  Baluarte de los Ingleses, het Parque de Ingenieros, Sala Noble, die als hospitaal dienst deed, Casa del Gobernador, etc. De hoogste explanade staat bekend als de «Macho del Castillo»; hier was de oude alcazaba, het Arabisch paleis of de woonvertrekken voor de bevelhebber.


  Het middelste domein biedt de belangrijkste gebouwen die in 1580 werden afgewerkt, zoals het Salón Felipe II, het oude Cuerpo de la Tropa tegenover het grote Patio de Armas, met de ruïnes van de vroegere kapel, opgedragen aan Sint Barbara, de Cuerpo de Guardia, Baluarte de la Reina, etc.


  Het onderste gedeelte werd toegevoegd in de achttiende eeuw met het Revellín del Bon Repós, dat nu als parkeerterrein dienst doet, want men kan inderdaad met de auto tot boven, en hier zien we het monument aan de illustere militair uit Alicante, Félix Berenguer de Marquina, die kapitein-generaal was van de Filipijnen en onderkoning van Nieuw Mexico. Het grote schild in wit marmer, uit de achttiende eeuw, boven de toegangspoort werd gevonden in de Real Consulado del Mar, gebouw dat door een ontploffing werd vernietigd.


  In het kasteel vinden allerlei activiteiten plaats en er worden ook rondleidingen in theatervorm gepresenteerd. Regelmatig zijn er openluchtexposities en in de zomer activiteiten voor kinderen.
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    De neger en de generaal
  


  Niet alle legenden of in sommige gevallen anecdotes hebben betrekking op de moren, de middeleeuwen of nog oudere tijden en niet alle legenden of in dit geval anecdotes kunnen bestreden worden met een waarheid. Ook nu zijn we in Alicante en dit is het verhaal van een onwaarschijnlijke maar mogelijke vergissing.


  Er is langs één kant José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, maar in Spanje bestaan langere namen dan die. Geboren in Madrid in 1903 als neef van generaal Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, droomde hij van een politieke carrière en stelde zich kandidaat voor het parlement tijdens de republiek in 1931. In 1933 kwam hij met een doctrine, radikaal nationalistisch, antiliberaal en anti-marxistisch en hij richte de Falange Española (FE) op in het Teatro de la Comedia in Madrid.


  Als afgevaardigde voor Cádiz gebruikte hij het dagblad FE om zijn ideeën te verspreiden en het Sindicato Universitario (SEU) als basis voor het werven van leden voor de Falange.


  In februari 1934 fusioneerde de FE met de Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), geleid door Onésimo Redondo in Valladolid en door Ramiro Ledesma Ramos in Madrid.


  Meteen werd het revolutionaire karakter van de fusie duidelijk in het broeierig Spanje. Tijdens het eerste congres werd Primo de Rivera tot nationaal leider, ‘generaal’, verkozen en richtte zich duidelijk naar een nationaal syndicalisme, wat gewelddadige botsingen tot gevolg had met de links gerichte partijen. Hij werd in Madrid gevangen gezet voordat de burgeroorlog uitbrak en daarna overgebracht naar Alicante, waar hij door een volkstribunaal tot de dood werd veroordeeld en gefusilleerd.


  Langs de andere kant was daar ‘El Negre Lloma’, een zo bekende figuur in het Alicante van vorige eeuw, dat hij naar men zegt vereeuwigd staat op het schild van de plaatselijke voetbalploeg Hércules Alicante. In 1914 brak brand uit op een schip in de haven van Alicante, de petroleumtanker Tiflis. De kok op dat schip was een neger die luisterde – maar niet altijd – naar de naam John Back of John Moore en die in Alicante bekend zou worden als «El Negre Lloma». De hele bemanning van de Tiflis werd geëvacueerd.


  Om onbekende redenen bleef de neger in Alicante rondhangen toen het schip weer vertrok. Hij doolde door de stad als een vagebond, overleefde van de aalmoezen die de mensen hem gaven en was al heel snel bekend bij iedere inwoner als een aangename en humorvolle vent, zodat hij met een welwillend oog werd aanvaard.


  John was een liefhebber van ‘wein, weib und gesang’, al kende hij waarschijnlijk die uitdrukking niet. Zingen deed hij vaak, aan wijn kwam hij dagelijks, maar aan vrouwen niet. Regelmatig beproefde hij wel zijn succes, maar de alicantinas waren niet zo happig op een relatie, al mochten ze die vrolijke kerel wel, die zelfs als hij dronken was – en dat gebeurde regelmatig – even sympathiek bleef en nooit lastig werd.


  De neger woonde in de straten, zocht bij koud weer of regen onderdak onder een brug of in de hal van een gebouw, maar op 20 november 1936, 22 jaar na zijn verschijning in Alicante, werd hij zwaar ziek opgenomen in een hospitaal waar hij overleed.


  Toevallig was dit een historische dag en de dag dat de levens, of beter gezegd de lijken van de arme neger en generaal Primo de Rivera zich zouden kruisen. Op die dag werd ook de stichter en leider van de Falange in Alicante gefussilleerd en allebei kwamen ze in een gemeenschappelijke put terecht, want bij het uitbreken van de vijandelijkheden werden her en der wel meer execusies verricht.


  Toen de troepen van Franco Alicante hadden veroverd en de Burgeroorlog hadden gewonnen, besloot men de stoffelijke resten van Primo de Rivera over te brengen naar dat enorme massagraf in de Madrileense bergen, de Valle de los Caídos.


  Al snel deed echter het gerucht de ronde dat niet de stoffelijke resten van genraal Primo de Rivera naar de vallei van de Gesneuvelden waren overgebracht, maar de beenderen van «El Negre Lloma». Het zou ironisch zijn dat de arme neger die altijd leefde van aalmoezen, nu in een bevoorrecht graf ligt in de Valle de los Caídos en dat Primo de Riveroa nog steeds rust in een massagraf op het kerkhof van Alicante.


  Wie zal het zeggen? Wie zal het bewijzen of eventueel kunnen ontkennen. Het verhaal deed de ronde en doet nog steeds de ronde en misschien is het wel waar en rusten de beenderen van een dronken en bedelende neger, John Back, of John Moore, «El negro Lloma» daar bij Madrid.


  Omdat alles nog niet zo lang geleden is gebeurd, de tijd dat er al kranten en officiële documenten bestonden, is het niet zo moeilijk waarheid en legende uit elkaar te houden. De Negre Lloma was heel lang een populair onderwerp voor een ‘ninot’, een van de randfiguren bij de ‘hoguera’, een satirische beeldengroep zoals de fallas in Valencia, maar in Alicante ter ere van San Juan, rond 24 juni.


  Er bestaat un nog steeds een gezegde in Alicante, namelijk ‘nog vuiler dan el Negre Lloma’ of ‘nog luier of even lui dan el Negre Lloma’. Hij bedelde niet echt, maar kreeg toch regelmatig wat geld of eten toegestopt. Het satirisch weekblad "El Tío Cuc" schreef in januari 1936 een artikel over hem:


  ‘Het is een talent om te overleven zonder te werken en dat talent heeft deze Afrikaan met een Noord-Amerikaanse nationaliteit. Hij zegt dat werken voor een neger een straf is en daarom werkt hij niet. Hij is ook bijzonder lui. Als iemand hem een geldstuk toegooit en het valt, raapt hij het niet eens op. Hij bedelt ook niet, maar vindt het normaal dat mensen hem wat geld of wat eten toestoppen. De Negre Lloma, zoals iedereen hem noemt, houdt er van om door de stad te slenteren en af en toe een taverne binnen te gaan om wat te drinken. Af en toe geeft hij de vrouwen een ‘piropo’, een gebruik dat nu zo goed als verdwenen is maar toen heel populair in heel Spanje, namelijk een compliment aan een voorbijgaande vrouw of meisje."Muquela coven (mujer joven), estas para comerte" (je bent om te eten).


  In 1982 verscheen nog een artikel over deze bijzondere man.


  ‘We noemden hem Negre lloma zonder te weten waarom. Hij liep door Alicante als een eenmanscircus en aplaudisseerde voor zichzelf met die grote handen met blanke handpalmen. Met zijn reusachtige, tot op de draad verslaten schoenen, zijn monumentale figuur, zijn glimlach met die hagelwitte tanden, zijn besmeurde vest en broek, voerde hij soms enkele danspassen uit of zong een lied dat niemand begreep. Hij vertoonde soms het enige kunststukje dat hij kende, dat van vuurspuwer en droeg daarom altijd een fles benzine mee.’


  Algemeen wordt verteld dat El Negre Lloma staat afgebeeld op het schild van voetbalploeg Hércules uit Alicante, maar de auteur van het vorige stukje, Fernando Sánchez Gil, heeft daar sterke twijfels over. Het schild ontstaat namelijk uit het embleem van de zwemclub van Alicante, de Club Natación Alicante maar de letters CNA werden vervangen door HCF. Waarschijnlijk heeft Casimiro de la Viña, de stichter van de club, zich geïnspireerd op de Griekse vazen die vaak in schaduw, dus helemaal zwart, atleten voorstelden met de lauwerkrans van de overwinning op het hoofd en niet op de neger die rondzwierf in de straten van de stad.


  Raul Álvarez Antón, in zijn artikelen "Recordar: un ramillete de acuarelas del Alicante de ayer" schrijft dat de Negre Lloma stierf op 31 oktober 1936 om 14 uur in het algemeen ziekenhuis van de stad. Het dagblad diario "El Luchador" gaf het bericht te kennen op 5 november en gaf als oorzaak een longontsteking.


  Onder de naam Juan Mallol werd de Negre Lloma begraven op het kerkhof van Alicante. In 1992 deed de schrijver Raúl Álvarez een onderzoek in het register van betgrafenissen, waar niets te vinden was onder de naam John Moore, maar na langdurig bekijken van het register diende men tot de vaststelling te komen dat de neger inderdaad begraven was onder de naam Juan Mallol. Het civiele register van de stad bevestigt dit:


  Ingeschreven in het civiele register van de Juzgado Municipal del Distrito Sur van de stad, het overlijden van de genaamde Juan Mallol van Noord-Amerikaanse nationaliteit en 46 jaar oud, wonende in Alicante in het Civiele ziekenhuis, om 14 uur als gevolkg van chronisch alcoholgebruik volgens de arts van dienst en het lijk zal overgebracht wordne naar de stedelijke begraafplaats 24 uur na overlijden.


  Alicante, 1 november 1936


  De rechter


  De auteur zegt echter dat hij niet in dezelfde kuil terecht kwam als José Antonio Primo de Rivera.Wel in het massagraf, maar Juan Mallol in rij 9, put 4, terwijl José Antonio terecht kwam in rij 9, put 5.


  Dit alles bewijst echter nog niets, want kwatongen beweren – en het zou geen verbazing wekken – dat de stoffelijke resten met opzet werden verwisseld door aanhangers van de republiek en dus tegenstanders van Franco en Primo de Rivera.


  [image: ]


  Een boek over de Negre Lloma.


  
    De opgesloten maagd van Rojales
  


  Rojales is een van die plaatsen die ongemerkt in de provincie liggen de sudderen in de zon. Een stadje van meer dan 20.000 inwoners, waaronder een massa buitenlanders. Wie in Rojales ronddwaalt kan niet vermoeden dat ook hier een oude legende de ronde doet, een legende die niet wordt doorverteld door de buitenlanders, maar alleen door de Spaanse oma’s en opa’s, voor zover ze zich die nog herinneren.


  De legende is inderdaad wel héél oud, zo oud zelfs dat men zich niet kan herinneren of het nu over een Romeins, moors of christene meisje gaat. In ieder geval gaat het over een maagd, een meisje dat tegen haar zin werd uitgehuwelijkt aan een man, maar dat verliefd was op een andere man. Tot hier is het allemaal heel duidelijk en het begin van een groot aantal sagen en legenden.


  Toen ze hoorde over de huwelijksplannen besloot ze te vluchten met de man die ze lief had. Maar haar vader kwam op de hoogte van die plannen. Hij liet zijn dochter opsluiten in een grot in de berg Cabezo Soler, in afwachting van de komst van de beloofde echtgenoot en de man waar ze verliefd op was werd gevangen genomen en ter dood gebracht. Aan een zware steen gebonden werd hij in de rivier Segura gegooid.


  Enkele dagen later arriveerde de beloofde achtgenoot en de vader stuurde enkele manschappen naar de berg om zijn dochter te bevrijden, zodat ze kon worden mooi gemaakt om haar toekomstige echtgenoot te ontmoeten. Maar groot was de verrassing van de mannen, toen ze ontdekten dat het meisje in de grot zelfmoord had gepleegd. Het was de avond van San Juan, 24 juni, het feest dat nu in Alicante uitbundig wordt gevierd met de hogueras en de nacht dat overal de Sint-Jansvuren worden aangestoken. Geen reugdevuren echter in Rojales, waar iedereen treurde om de dood van het meisje. De vader liet haar begraven in de grot waar ze haar laatste levensdagen had doorgebracht.


  Maar ieder jaar, in de nacht van San Juan, komt ze weer te voorschijn en wacht voor de grot op een moedige man die haar in de armen moet nemen en haar in de rivier Segura laten ondergaan om zich te verenigen met de man die ze lief heeft. Dan pas zal ze rust vinden. Maar tot nu toe heeft nog geen enkele man zich aangemeld om die taak op zich te nemen.


  Rojales is van een rustig dorp uitgegroeid tot en kleine stad. Doordat vele buitenlanders zich hier kwamen vestigen is het inwonersaantal tussen 1995 en 2005 met 136% toegenomen! In 2009 was 72% van de inwoners van buitenlandse afkomst en dat wordt in Spanje alleen nog maar overtroffen door buurdorp San Fulgencio. De meeste inwoners zijn nu Britten, gevolgd door Duitsers. De meeste residenten wonen in de grote urbanisatie Ciudad Quesada.


  Rojales is nu niet bepaald beroemd om zijn grote monumenten, toch heeft het stadje op dat gebied aardig wat te bieden aan de bezoeker. Bijvoorbeeld het hydraulisch systeem met de stenen brug, het waterrad en de dam. Een van de mooiste beelden van Rojales is het uitzicht op de brug van Carlos III met de prachtige pilaren over de rivier Segura. Ze werd gebouwd in de achttiende eeuw en verbond de twee delen van het dorp met elkaar. Het is een van de juweeltjes van het stadje en altijd opgenomen in een route door Rojales.


  De aanleg van het kanaalsysteem werd al begonnen door de Andalusische moren en werd geperfeccioneerd in de zestiende eeuw met de dam die het niveau van de rivier deed stijgen om het water via kanalen te kunnen afleiden naar de kleinere kanalen die voor de waterverdeling zorgden. Dit systeem van watergebruik van de Segura werd nog verbeterd met het waterrad uit het einde van de negentiende eeuw, om het niveau tussen de rivier en de hogergelegen velden op de rechteroever te overwinnen.


  Sedert het begin van de twintigste eeuw dienden de Los Aljibes de Gasparito als grote reservoirs voor het opvangen van het regenwater en nu zijn ze de zetel van de permanente tentoonstelling "Rojales y el Agua en el Mundo Tradicional".


  Een andere attractie van Rojales vormen de grotwoningen Cuevas del Rodeo, in de berg uitgegraven in de achttiende eeuw door mijnwerkers uit Murcia die naar Rojales waren gekomen om aan landbouw te doen. Hun ervaring in het uithakken van gangen was het begin van een heel systeem en in die grotwoningen leefde generaties lang een hoop mensen uit Rojales, tot in de eerste helft van de twintigste eeuw. Deze bijzondere wijk is nu een toeristische attractie rond het onderaardse Ecomuseo del Hábitat en een groot aantal kunstenaars heeft nu bezit genomen van deze woningen om er zijn atelier te vestigen en de resultaten van het kunstenaarswerk aan toeristen te verkopen.


  Het archeologisch en paleontologisch museum bevat merkwaardige en waardevolle getuigenissen uit het verleden van Rojales en is een didactisch centrum geworden over de verschillende culturen die zich in Rojales vestigden in de loop der tijden.


  Bezoeken we ook de Hacienda de los Llanos of de Don Florencio, een domein van meer dan 30.000 vierkante meter, nu bestemd tot landbouwmuseum. De oude windmolen werd helemaal gerestaureerd en functioneert zoals weleer. De typische gevel en de ligging op een kleine heuvel vormen een fotogeniek geheel.


  Rojales werd door een aardbeving getroffen in 1829 en de oude kerk leed daardoor veel schade, zodat ze bijna geheel gerenoveerd diende te worden. Vermelden we nog het theater Capitol uit 1946 en de berg Cabezo Soler, bekend om de legende over het betoverde meisje....


  
    De 'Mascarat' van de Mascarat
  


  De Mascarat is die diepe kloof tussen Calpe en Altea, waar nu drie tunnels en een brug het verkeer van het ene dorp naar het andere leiden. Maar die tunnels en die brug waren er niet altijd. Vroeger diende men een hele omweg te maken om van het ene dorp naar het andere te lopen. Een ezelweg liep over de uitlopers van de Sierra de Bernia, langs de barranc Salat naar Altea la Vella, nu nog een stuk in ere hersteld voor de wandelaars.


  Het mag ons dan ook niet verbazen dat die plek, voor lange tijd zo onbereikbaar en de grootste hinderpaal voor een snelle verbinding tussen Altea en Calpe, het onderwerp is geworden van talrijke sagen en legenden.


  Het bekendste verhaal, dat misschien wel op een vleug van waarheid steunt, want niet álles is verzonnen, gaat over een geheimzinnige gemaskerde struikrover (gemaskerd is mascarat in het Valenciaans). Het is dus deze gemaskerde die zijn naam gaf aan de kloof en de omliggende terreinen. Serieuze geschiedkundigen hebben zich echter ook over die naam gebogen en menen dat hij afkomstig is van het Iberische woord maka-as, wat volgens hen ‘afgesneden rots’ betekent. Dit moeten we ook met een korrel zout nemen, want er is nog heel weinig bekend over de Iberische taal.


  Het verhaal van de gemaskerde struikrover kan wel op waarheid berusten. De streek is heel woest en verlaten en vroeger waren de hellingen begroeid met dennen en diende men over het smalle ezelpad het bos te doorkruisen, wilde men niet een gemakkelijk maar veel langer pad gebruiken, namelijk over de coll de Rates en via Tárbena en Bolulla afdalend naar Callosa d’En Sarrià. Dat langs dit pad, waar niet zo heel veel volk passeerde, een struikrover heerste die daar in de bergen leefde, kan niet zo verwonderlijk zijn.


  Helaas spreken de meeste aantekeningen over dit verhaal nooit over een bepaald tijdperk. Het kan even goed in de twaalfde als in de achttiende eeuw gesitueerd worden. Om het verhaal kracht bij te zetten wordt verteld dat men tijdens een oversteek het lijk vond van een man die aan lepra leed en daaraan ook duidelijk gestorven was. Dat deze man de gemaskerde, de ‘mascarat’ was, werd zonder twijfel aanvaard.


  Maar sommige legenden gaan nog verder en zijn nog fantastischer en dus helemaal niet geloofwaardig. Want die gemaskerde zou niemand anders geweest zijn dan Judas Iscariote, de verrader, gevlucht naar deze plek en eeuwen later zou men zijn lichaam hebben aangetroffen. Leuk om te vertellen, maar....


  Op het einde van de negentiende eeuw begon men naar middelen te zoeken om de verbinding tussen de gewesten Marina Baixa en Marina Alta via de kust gemakkelijker te maken. De steeds meer gebruikte wagens en karossen dienden gebruik te maken van de omweg die we hiervoor reeds beschreven, over de Coll de Rates, maar dat betekende een heel tijdverlies en dus boog men zich over de mogelijkheden om die kloof van de Mascarat te kunnen overbruggen. In de eerste plaats moest een brug worden gebouwd over de Barranco Salado. De ezels maakten plaats voor wagens die veel meer konden vervoeren, maar geen gebruik konden maken van het ezelpad over de uitlopers van de sierra de Bernia.


  In 1855 waren al stukken van die verbinding gereed, maar het moeilijkste bleef het overbruggen van de kloof Madcarat. Het werk begon met het uithakken van de drie tunnels en dat was gebeurd eind 1868 en begin 1869.


  Om verder te gaan diende men eerst een weg aan te leggen langswaar de bouwmatrialen konden aangevoerd worden en dat gebeurde langs de bedding van de kloof.


  In een artikel in een krant, verschenen in oktober 1876, maakte men melding van de grote vertraging die de werkzaamheden hadden opgelopen – toen ook al – en laakte de ondernemer Juan Thous die na acht jaar werk nog steeds geen verbinding tot stand had kunnen brengen. Op dat ogenblik was er reeds de verbinding tussen de Mascarat en de rivier in Altea en langs de andere kant tussen de tunnel en de herberg Venta del Cañero. Maar iedereen wachte met ongeduld op dat laatste stuk.


  Het zou echter nog erger worden, want in juni 1877 kwam een grote storm die alle materialen vernielde aan de basis van de brug. De traagheid van de werkzaamheden zette de provinciale deputatie er toe aan een oude muilezelweg over El Collado te verbreden en berijdbaar te maken voor wagens om zo de twee afgewerkte stukken van de weg met elkaar te verbinden. Daar werd in maart 1880 mee begonnen.


  Tenslotte, in 1892, was de verbinding een feit en konden de diligences tussen Alicante en Gandía van deze weg gebruik maken. Zonder hinder te hebben van de gemaskerde struikrover.
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  Langs deze ezelweg diende het transport te gebeuren

  voordat de tunnels en de brug over de Mascarat beëindigd waren.


  
    De heks van Pla de Petracos
  


  Op de weg van de kust naar Castell de Castells door de Vall de Pop, ligt ongeveer in het midden tussen Benigembla en Castell de Castells een kleine vlakte, de monding van de barranc de Malafi. Dit is Pla de Petracos. De naam is heel bekend vanwege de grottekeningen, een eindje verder de barranco in, maar Pla de Petrcos speelde ook een grote rol in de overwinning op de laatste moriscos, die zich massaal verscholen hadden op de Sierra del Peyon, voor hen de ‘Caballo Verde’.


  Deze langgerekte bergketen van Pla de Petracos tot Murla, langs de flanken begrensd door enerzijds de vallei van de Pop en anderzijds door de vallei van Laguar, was bij de moriscos bekend als het ‘Groene Paard’. Dat was te danken aan een oude legende: als ze ooit in moeilijkheden kwamen zou een groot paard uit de hemel neerdalen en hen in veiligheid brengen. De twee toppen van de berg vormden een zadel, de langgerektheid vormden het paard en en die tijd waren de hellingen nog heel groen door de bomen.


  Die moeilijkheden kwamen er. Na onder druk te zijn gezet door de paus, ondertekende koning Filips III op 9 april 1609 het dercreet dat alle moriscos uit het land dienden te verdwijnen. Het was wel tegen de zin van de Spaanse edelen en landbezitters, die in die moriscos bekwame, trouwe en goedkope arbeidskrachten hadden, maar bevel was bevel.


  Hier en daar werd dat bevel wel opgevolgd, maar in het gewest Marina Alta waren de moriscos niet zomeer bereid het land op te geven dat ze als het hunne beschouwden. Ze woonden hier al zeven tot acht eeuwen, hadden de streek bevolkt en vruchtbaar gemaakt en nu zou men hen zomaar het land uitzetten? Hoewel een groot aantal zich naar de havens van Denia en Gandía begaven om in te schepen naar Noord Afrika, was een groot deel van plan zich te verzetten tegen het koninklijk bevel.


  Ze kozen als leider Melini, een molenaar uit Guadalest, en verzamelden zich – mannen, vrouwen en kinderen –met ongeveer 12.000 op de Caballo Verde. Omdat het voor de moriscos verboden was wapens te hebben, waren ze inderdaad heel slecht gewapend. Enkele vuurwapens, maar voor de rest rieken, zijsen, messen en enkele sabels.


  De koninklijke troepen verzamelden zich in Murla en op Pla de Petracos. Het was op 20 november 1609 dat vanuit Petracos de berg werd bestormd door de soldaten.


  Volgens ooggetuigen was er van gevechten geen sprake. De haast ongewapende moriscos werden door de bloeddorstige soldaten gewoon afgemaakt. Mannen, ouderen, vrouwen en kinderen werden gewoon doodgeslagen of gestoken en de overblijvenden werden onder geleide naar de haven van Denia gebracht, onderweg bespot en beroofd van het weinige wat ze nog hadden, ja zelfs van hun kinderen.


  Hun lijden was daarmee niet ten einde. De kapiteins van de schepen werden betaald per eenheid die ze naar Noord-Afrika brachten. Vaak gooiden ze onderweg de moriscos gewoon overboord en om snel mogelijk een andere lading te kunnen oppikken.


  Deze gruwelijke vorm van ‘christelijke naastenliefde’ werd op Pla de Petracos in herinnering gebracht door de bouw van het eerste christelijke kerkje in de buurt. De ruïne ziet men nog langs de rechterkant van de weg, ongeveer 500 meter nadat men de afslag heeft genomen.


  Ruïne, inderdaad. Want volgens de overlevering heeft het kerkje nooit dienst gedaan. En waarom niet?


  De dag nadat het kerkje helemaal was afgebouwd en voor het eerst een mis zou worden opgedagen uit dankbaarheid, omdat die vervelende moslims eindelijk uit het land waren, vond men ’s morgens vroeg het gebouw half in ruïne. Men was hoogst verbaasd. Er was die nacht geen storm geweest en niemand had iets gehoord of gezien. Het enige wat men kon verzinnen, was dat men te snel en dus te nonchalant had gebouwd en niet stevig genoeg en dat daarom de muren waren ingestort.


  Met hernieuwde moed ging men weer aan de slag. De handen werden weer uit de mouwen gestoken en enkele weken later was het kerkje weer heropgebouwd. Maar zie, de volgende ochtend lag het weer in puin. Men kon nu alleen maar aan een aanslag denken! Iemand die om een of andere reden ’s nachts het kerkje weer afbrak. Iemand? Nee, het moeten er meerdere zijn!


  En opnieuw begon men met de heropbouw, maar nu liet men iedere nacht enkele mensen de wacht houden, om te verhinderen dat de aanslag opnieuw plaats zou vinden. En weer was het kerkje gereed en die laatste nacht voor de eerste mis zaten een viertal mannen op wacht. Plotseling zagen de vanaf de Cabalolo Verde een lichtschijn afdalen in grote snelheid. Toen die lichtschijn naderbij was gekomen, merkten ze dat het de figuur van een vrouw was. Ze vloog als het ware naar beneden, vloog over het kerkje dat weer instortte en verdween even snel als ze gekomen was naar boven, naar de berg.


  Bevend en sidderend deden de wachters hun verhaal aan de rest van de bevolking. Enkelen wisten nog dat de moriscos op de berg mee geleid werden door een heks en dat die heks door de soldaten niet was gevonden, niet bij de doden, niet bij de levenden...


  Het zal wel die heks zijn die haar volk komt wreken! Dit geloof was zo sterk dat men na een vergadering besloot het kerkje niet meer wederop te bouwen en in ruïne te laten. En zo staat het daar nog, nu wel helemaal overgroeid met planten, maar als bewijs dat het uitmoorden van al die onschuldige moriscos op de Caballo Verde niet ongestraft werd gelaten.


  Op het einde van de twintigste eeuw schreef Joaquin Borrell zijn boek ‘Caballo Verde’, gesteund op geschiedkundige feiten, maar ook met de nodige fantasie. Hij gaf die heks zelsf een naam: Ezme. In zijn boek liet hij haar lichaam door de held van de roman overbrengen naar Vall de Laguar en haar begraven langs de flank van de Caballo Verde. Was het Ezme wiens geest inderdaad het kerkje steeds opnieuw deed instorten?


  Pla de Petracos is echter nog bekend om een heel andere reden. Ongeveer een kilometer de barranco in, daar waar de Pla eindigt en de kloof begint, ziet men rechts in de rotswand een aantal ondiepe spelonken en een heel grote grot. Hier treffen we de bekende grottekeningen van Pla de Petracos aan.


  Gezien de enorme grootte van de tekeningen en het feit dat ze vanaf de weg zichtbaar zijn, lijkt het ongelooflijk dat ze pas ‘ontdekt’ werden in 1980 door leden van het Centre d’Estudis Contestans uit Cocentaina. Vooral omdat ze gelegen zijn naast de grote ingang van een ondiepe grot, die toch zeker aanzet om onderozocht te worden.


  Maar ondertussen zijn ze wel heel bekend geworden en in 1988 reeds werden ze door de UNESCO opgenomen in het Patrimonium van de Mensheid.


  Het feit dat ze al die tijd hebben doorstaan zonder te hebben geleden is te danken aan de uitstekende ligging, beschermd tegen weer en wind en onbereikbaar voor mensen of dieren, behalve vogels. Het gaat om prachtige voorbeelden van de macro-schematische kunst, die zich in deze streken uitte tussen 7500 en 6500 voor onze tijdrekening, maar een beetje afgescheiden vinden we een andere tekening uit het Neolithicum, het begin van de landbouw en het houden van huisdieren.


  Het geheel wordt wel het ‘heiligdom van Pla de Petracos’ genoemd en un is een duidelijk pad aangelegd tot tegen de omheinign die de tekeningen beschermt al is het, zoals we reeds schreven, onmogelijk er bij te komen zonder gebruik van ladders of klimtouwen. Daarnaast heeft men ook borden gezet met verklaringen, al zijn die verklaringen wel met een grove korrel zout te nemen, want wie naar de tekeningen kijkt vindt bijna niet terug hoe ze verklaard worden.


  Men kan wel vermoeden dat het om menselijke figuren gaat met rare hoofden en omringd door vreemde voorwerpen, maar duidelijk is het allemaal niet en men zal er wel zijn eigen verklaring kunnen aan geven.
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  De kapel die nooit dienst kan doen.


  
    De sneeuw uit de bomen
  


  Talrijk zijn de verenigingen die half februari een ‘bloesemtocht’ organiseren, maar nog talrijker zijn de particulieren die in hun auto springen om vooral dan in de Marian Alta en meer bepaald in de Jalónvallei, officieel de Vall de Pop, deze bloesempracht te gaan bewonderen. Het is niet verwonderlijk dat ook over deze amandelbloesem een legende is ontstaan.


  Uit archeologische vondsten blijkt dat de amandel al in het Stenen Tijdperk in Klein-Azië en Griekenland een rol heeft gespeeld. Ook tijdens het Bronzen Tijdperk werd de amandel gecultiveerd. Waarschijnlijk is de amandel het oudste cultuurfruit van de mensen.


  Volgens de Griekse mythologie stierf de Thractische prinses Phyllis omdat haar geliefde Akamas niet op tijd terugkwam uit de Trojaanse oorlog. Zij dacht dat hij gesneuveld was. De goden veranderden haar in een amandelboompje. Toen haar geliefde toch terugkwam, omarmde hij het boompje met gebroken hart, zodat zij begon te bloeien.


  De Feniciers dreven handel met amandelen die gewijd waren aan de godin Amygdale. De amandel speelde ook een belangrijke rol tijdens de rituele feesten van de Frygische moeder- en liefdesgodin Kybele.


  In het Oude Testament wordt de amandelboom meerdere keren genoemd als symbool van het vroege ontwaken. In het Christendom werd hij het symbool voor de onbevlekte ontvangenis. "Christus werd verwekt in Maria zoals de amandelpit zich ontwikkelt in de onbeschadigd gebleven amandel".


  De Romeinen cultiveerden en veredelden amandelbomen al in de vierde eeuw v.Chr. Zij noemden de amandel Griekse noot (nux graeca). Oude streeknamen in de zuidelijke alpendalen zoals Amandoley en Mandolaire getuigen hiervan.


  Niemand kan zeggen wanneer het ongeveer gebeurd is en waar precies, maar in ieder geval aan de Costa Blanca, waar de amandelbomen al vroeg werden geimporteerd. Hier leefde een Romeins heerser in een grote villa, een strenge en rijke man met veel slaven. Hij had alles wat men zich maar wensen kan: een prachtige villa, een grote tuin met de mooiste beelden, bomen en zwembaden en hij meende dat de hele vallei zijn bezit was. Die hele vallei stond vol met amandelbomen. Niemand mocht hier komen zonder zijn speciale toelating.


  Op een dag keek hij vanaf zijn terras uit over zijn vallei en zag daar in de verte een vreemdeling kuieren. Hij veerde recht en riep dadelijk twee soldaten bij zich, die hij bevel gaf die vreemdeling tot bij hem te leiden. Dat gebeurde ook. De vreemdeling was een inwoner uit de streek, een jongeman van rond de twintig jaar.


  Vaak had de jongen van op een heuvel uitgekeken over de vallei en vaak had hij in de tuin van die villa een meisje gezien, een meisje zo mooi als hij nog nergens had gezien. En kijk, op een dag keek zij naar de heuvel en zag de jongen. Een jongen zo mooi als ze nog nergens had gezien.


  Ze konden niet met elkaar praten, maar ze wisten allebei dat ze van elkaar hielden. Op een dag besloot de jongeling alle moed bijeen te rapen en in de richting van de grote villa te lopen, in de hoop dat mooie meisje van dichtbij te kunnen zien.


  Toen de Romein hem vroeg wat hij deed in ‘zijn’ vallei was de jongeling verbaasd. De vallei was toch geen privégebied? Maar de Romein vond van wel. Het was zíjn vallei en alleen met zíjn toelating mocht men er komen.


  De jongeman schudde het hoofd. Zolang hij zich kon herinneren was die vallei altijd van iedereen geweest en nooit verkocht aan niemand. Nu wandelde hij door de vallei om de pracht te kunnen aanschouwen van de amandelbomen in bloei. De Romein maakte zich boos. Hij duldde geen tegenspraak en gaf bevel de jongeling op te sluiten.


  Maar het meisje rende naar voren en wierp zich aan de voeten van haar vader. Ze smeekte de vrijheid van de jongen en bekende dat ze verliefd op hem was. De vader was


  eerst woedend, maar had daarna een duivels plan. Hij beloofde dat hij de jongeling vrij zou laten en zou toestemmen in hun huwelijk als... het de volgende dag zou sneeuwen.


  Hij wist nauurlijk heel goed dat dit onmogelijk was.


  Maar... de vallei stond vol met amandelbomen in bloei.


  De amandelboom is inheems in Centraal-Azië en het oostelijke Middellandse-Zeegebied. Sinds meer dan tweeduizend jaar wordt hij in het mediterrane gebied gecultiveerd. Men vermoedt dat handelaren amandelbomen vanuit China langs de oude zijdenroute naar Europa en het Midden-Oosten gebracht hebben. Spaanse Franciscaner monniken brachten de amandelboom in de zeventiende eeuw naar Californië. De professionele amandelteelt begon pas in de negentiende eeuw.


  Tegenwoordig zijn Italië en Spanje de belangrijkste exportgebieden. De amandel is een tamelijk grote boom of struik met een open kroon. Hij heeft in zijn wilde vorm doornige takken met een grijze bast. De bladeren zijn langwerpig, langs de randen gezaagd en glanzend donkergroen. Vanuit de oksels van de voorjarige bladeren komen meestal drie knoppen te voorschijn. Twee daarvan zijn bloemknoppen.


  In het najaar beginnen zich de bloemknoppen te ontwikkelen die in februari gaan bloeien. De bloemen staan paarsgewijs. De langwerpige kelkbladeren zijn langs de rand viltig behaard. De kroonbladeren zijn roze, soms donker geaderd.


  De amandelboom is eenhuizig en wordt door insecten bestoven.


  De bloem ontwikkelt zich tijdens de zomer tot een grijsgroene, fluweelachtig behaarde steenvrucht die op een kleine perzik lijkt. De kern zit ingepakt in drie lagen: een donzige, leerachtige laag met daarin geelbruine, ovale noten die bezet zijn met ondiepe putjes. De eigenlijke amandelpit wordt omhuld door een vliesje. Botanisch gezien is de amandel geen noot, maar hoort, net als kers, perzik, pruim en abrikoos tot de steenvruchten. De bloemen bevatten veel nectar waar allerlei soorten insecten op af komen.


  Als we denken aan ‘de vallei’ van ons verhaal, dat we nu verder gaan afmaken, dan denken we in de eerste plaats aan de Vall de Pop, beter bekend als de Jalónvallei, het binnenland in vanuit Benissa, waar ook nu nog de meeste bloesemritten naartoe gaan. In de tijd van de legende was waarschijnlijk deze vallei ook al bekend om zijn amandelboomgaarden.


  Het meisje wist natuurlijk dat het de volgende dag niet zou gaan sneeuwen. Droef zat ze op het terras en keek uit over de vallei en de prachtige witte amandelbloesem. En toen... toen kreeg ze plotseling een idee.


  Ze wachtte tot de nacht was gevallen en in de duisternis ontsnapte ze uit de villa en holde de vallei door, in de richting vanwaar de jongeman gekomen was. En inderdaad, het duurde niet lang of ze stuitte op een dorpje. Jawel, uit dat dorpje was de jongeling afkomstig. Ze deed er het hele verhaal en zette haar plan uiteen en de inwoners waren dadelijk bereid om mee te werken.


  De volgende dag, bij het krieken van de ochtend, zat de familie aan tafel te ontbijten. Maar alle inwoners van het dorpje waren samengekomen op de heuvel en op een teken begonnen ze allemaal samen heel hard te blazen. Dat verwekte een zodanige wind dat de amandelbloesem van alle bomen loste en naar beneden dwarrelde. Het meisje wees naar buiten en riep: “Kijk, het sneeuwt!”


  De Romein as natuurlijk heel verbaasd, maar verplicht zijn woord te houden. Hij liet de jongeman vrij en stemde toe in hun huwelijk. Hoewel de legende het niet zegt, kunnen we aannemen dat ze daarna nog lang en gelukkig leefden.


  Wij onderscheiden drie soorten amandelen: zoete amandelen (variteit dulcis), bittere amandelen (varieteit amarga) en kraakamandelen (variteit fragilis). De zoete amandelen zijn mild-aromatisch, zoetig en komen meestal geschild op de markt. Alleen in notenpakketten die met kerst aangeboden worden, vinden we ongeschilde amandelen, die vaak moeilijk te kraken zijn. Zoete amandelen worden vooral verwerkt in gebak, zoetigheid en marsepein. De pitten zijn ook lekker rauw of licht geroosterd. Zij worden veel gebruikt in de Aziatische keuken. Ze zijn in Noord-India naast maanzaad, nootmuskaat, kaneel, knoflook en gember het belangrijkste middel, om sausen te binden. Het meest bekende amandelproduct van de westerse keuken is marsepein, een geknede massa van amandelen, suiker en rozenwater.


  Bittere amandelen zijn niet geschikt voor consumptie. Zij bevatten de stof amygdaline. Tijdens de spijsvertering ontstaat het giftige blauwzuur of cyaankali (bekend uit detective - en spionageverhalen). De teelt van bittere amandelen dient de winning van bitteramandelolie. Deze wordt gebruikt om gebak te aromatiseren en voor farmaceutische doeleinden. Amandelolie is erg duur en wordt en wordt vooral gebruikt voor cosmetische en geneeskundige huidcrèmes.


  De antieke schrijver Deskorides beschrijft hoe de bittere amandel als medicijn gebruikt werd. Hij adviseert compressen met een aftreksel tegen allerlei huidziektes, blessures, hoofdpijn, bij aandoeningen van de luchtwegen en de lever.


  In de natuurgeneeswijze wordt tegenwoordig bitteramandelwater (Oleum Amygdalarum aethericum) gebruikt bij hoest en braakneiging. Dit middel wordt ook gebruikt om gebak te aromatiseren en de smaak van geneeskrachtige sappen te verbeteren.


  Witbloeiende amandelbomen dragen zoete vruchten, roze bloeiende bittere amandelen


  Kraakamandelen danken hun naam aan de dunne, gemakkelijk breekbare schil. Verder lijken zij op de zoete amandel.


  
    De kloof van de strijd
  


  Dicht bij Alcoy ligt een barranco met de naam ‘Barranco de la Batalla’, de kloof van de strijd. Deze strijd heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de stad Alcoy en staat in verband met de bekende feesten van Moros y Cristianos hier. Alles gebeurde net na de ‘reconquista’, de verovering van deze gebieden door de christelijke legers, maar in de buurt van Alcoy was een moorse leider die de strijd niet wou opgeven. Zijn naam: Al Azraq en we hadden het eerder reeds over hem.


  Hoewel hij talrijke vedragen sloot met de christenen, heeft deze Al Azraq enkele keren een opstand geleid, todat hij definitief verslagen werd en de dood vond in de barranco de la Batalla. Zijn ware naam was Mohammad Abu Abdallah Ben Hudzäil al Sähuir en hij werd geboren in 1208 in Vall de Alcalá, een dorp in het binnenland. Hij was de leider van de moros in de streek gedurende een lange periode van de dertiende eeuw, zoon van Hudzäil al Sähuir en een christene moeder.


  In het begin was hij een vriend van de christelijke koning Jaime en bracht lange tijd door aan het hof in Aragón, Valencia en Granada. Na de verovering van het gebied door de christenen sloot hij enkele verdragen, maar de christenen hielden zich daar niet aan. Er was beloofd dat de moren hun landerijen mochten behouden, maar die werden steeds meer ingepalmd. Er was beloofd dat ze hun godsdienst mochten blijven beoefenen, maar dat werd al snel verboden. Om die redenen begon Al Azraq enkele opstanden tegen de christelijke legers, een eerste in 1248 en een tweede van 1248 tot 1258. Opnieuw werden vedragen ondertekend en opnieuw waren het de christenen die deze verdragen schonden, zodat Al Azraq in 1276 opnieuw in opstand kwam en optrok naar Alcoy om de stad te belegeren,


  De christelijke troepen lieten het echter niet zo ver komen en trokken het moorse leger tegemoet. Ze stonden tegenover elkaar in de Barranco de la Batalla en het werd een moordend gevecht. Toen de avond begon te vallen zag het er slecht uit voor de christenen, die zich gereed maakten om zich terug te trekken in de stad Alcoy.


  Maar toen gebeurde plots het wonder. Vanuit de hemel daalde een ridder neer op een wit paard, een vlammend zwaard in de hand. Iedereen herkende hem meteen als Sint Joris, San Jorge, de ridder die zelfs de draak had overwonnen en zich nu in de strijd gooide, een strijd die snel beslecht was, want Sint Joris hakte er duchtig op los en zelfs Al Azraq vond de dood en de moren trokken zich verlagen terug.


  Alcoy was gered.


  De dag dat deze slag plaats vond, 23 april, was de feestdag van Sint Joris en die had hij dus duidelijk op zijn eigen manier gevierd, al beweren serieuze geschiedschrijvers dat de overwinning van de christenen te danken was aan het tijdig arriveren van hulptroepen uit Játiva.


  Om die reden echter is San Jorge de patroonheilige van de feesten van Moros y Cristianos in Alcoy, de mooiste en grootste van heel Spanje en de hoogdag van het feest is natuurlijk 23 april. De feesten worden georganiseerd door de Asociación de San Jorge sedert 1883 en ze zouden ook de oudste zijn van Spanje…


  Hoewel die feesten met steeds meer luister worden gehouden in de meeste plaatsen van der Comunidad Valenciana, met vooral de provincie Alicante als hoofdschotel, zijn die van Alcoy nog steedcs het spectaculairst en kregen dan ook de vermelding van ‘feest van internationaal toeristisch belang’ in 1965. Er is zelfs een speciaal museum gewijd aan de feesten.


  Het eerste document dat gewag maakt van die feesten vinden we in 1672, door de kroniekschrijver Carbonell, in zijn boek ‘Célebre centuria’. Hij verhaalt over de feesten ter ere van San Jorge en ter ere van de verbanning van de moriscos uit Spanje. Er waren toen twee groepen, de Moros-Christianos en de Cathólicos-Christianos, die dus de basis vormden voor de huidige 28 groepen of filaes, zoals ze worden genoemd: Llana, Judíos, Domingo Miques (Miqueros), Chanos, Verdes, Magenta, Cordón (Cordoneros), Ligeros, Mudéjares, Abencerrajes, Marrakesch, Realistas, Berberiscos (Bequeteros)en Benimerines voor de moren; Asturianos (Creueta), Cides, Labradores (Maseros), Guzmanes, Vascos, Mozárabes(gatos), Almogávares (Llaganya), Navarros, Tomasinas, Muntanyesos, Cruzados, Alcodianos , Aragoneses en Andaluces voor de christenen.


  Het feest heeft jaarlijks dezelfde ingrediën ten: op 21 april is de dag van de muziek, waarbij alle deelnemende fanafares door de straten defileren. Iedere groep wordt begeleid door zijn eigen fanfare.


  Op 22 april is de dag van de grote gala-optochten, waarbij alle groepen hun mooiste kledij bovenhalen om te defileren, met karren, paarden en ingehuurde choreografische groepen. Een deel van die optochten wordt door de televisie uitgezonden. In de voormiddag defileren de christelijke groepen, in de namiddag de moorse.


  Op 23 april, de feestdag van San Jorge, houdt men in de voormiddag een processie met de relikwie van de heilige en ‘s avonds een algemene processie. Op 24 april gebeuren dan de schijngevechten. Om beurt nemen de moren en de christenen het kasteel in dat staat opgesteld op de Plaza de España. Dat gaat gepaard met veel buksengeknal en voorafgegaan door ‘ambassades’, waarbij de ambassadeurs van de twee groepen de voorwaarden tot overgave bespreken.


  Voor de Alcoyanos komt het hoogtepunt rond 20 uur, als, temidden van gekleurde rook, San Jorge verschijnt op het kasteel. Hij wordt uitgebeeld door en knaap, Sant Jordiet, en tegelijk weerklinkt de hymne aan de patroonheilige.
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  Hetborstbeeld van Al Azraq

  staat in zijn geboortedorp Alcalá de la Jovada.


  
    Het konijn dat een grot ontdekte
  


  Wie vanuit Vall de Ebo de weg neemt naar Vall d’Alcalá vindt na iets meer dan een kilometer de ingang van de grot ‘Cova de Rull’. Het is een prachtige druipsteengrot, nu opengesteld voor het publiek. De ontdekking van de grot is echter, volgens de verhalen van de plaatselijke bevolking, te danken aan een konijn.


  Het zijn enkele vergeten dorpen, diep in het binnenland. Vall de Ebo ligt daar in het midden van een brede vallei langs de oever van een riviertje, sudderend in de hete zomerzon of bevend onder de winterkou, want het temperatuurverschil tussen de seizoenen is wel heel groot. Vanuit Pego moet men een lange en vooral slingerende weg afleggen over heuvels om in de vallei van Ebo te komen, vroeger alleen bekend bij speleologen vanwege de verticale grotten, de ‘simas’ of in het Valenciaans ‘avencs’.


  Zoals bijna alle dorpen in de buurt werd Vall de Ebo gesticht door de moslims en ten tijde van de grote bloieiperiode onder de moriscos troffen we in de vallei diverse ‘alquerías’ aan, kleine nederzettingen, waarvan alleen het huidige dorp is overgebleven, terwijl van Benicais, Serra, Benisuai, Millans, Cairola, Benesseit en Benicid alleen de namen of enkele schaarse ruïnes zijn blijven bestaan. Van de meeste weet men niet eens meer de ligging. Alleen van Cairola en Serra zijn nog overblijfselen.


  Hoe komt het nu dat de meeste moorse plaatsen beginnen met Beni? Beni betekent gewoon ‘afstammeling van’ en als we zien hoe de moren leefden in deze streken, kunnen we dat beter begrijpen.


  Toen ze zich hier vestigden en aan landbouw gingen doen, was er veel land nodig om het hele jaar door te kunnen overleven. Dat wil zeggen dat ze gingen wonen in zogenaamde ‘alquerías’, kleine nederzettingen temidden van veel land. Die eerste Alquerías bestonden gewoonlijk uit één familie. Die nederzetting had ook een naam, een moorse naam, die meestal de naam was van de familie, soms ook verwees naar een bepaalde ligging en daarom begonnen ook vele moorse plaatsnamen met ‘al’, wat hoog betekent.


  Maar zo’n familie groeide. Er kwamen kinderen en kleinkinderen en de alquería, de grote hoeve, werd te klein voor die hele familie. Een deel ervan trok dan naar een andere plek en stichtte daar een nieuwe nederzetting. Het meest normale om die plek aan te duiden was dan ‘Beni-suai’, afstammeling van Suai.


  Toen in 1609 de moriscos het land werden uitgezet werd de streek bevolkt door families uit Mallorca en die vestigden zich in een enkel dorp, wat in die tijden een veel betere bescherming bood. De kleinere nederzettingen verdwenen stelselmatig doordat de stenen werden gebruikt om huizen in het dorp te bouwen of gewoon omdat ze niet meer als woning maar als stallen werden gebruikt, zoals in Adzubieta, tegenover Vall d’Alcalá.


  Zoals gezegd ligt het dorp, in het centrum van de vallei, afgelegen van andere dorpen en dat komt door de bergachtige omgeving. In het noorden ligt de el Alto de Pascual, in het oosten de sierra de Migdía of Manzaneda en in het zuiden de Sierra de la Carrasca. De rivier Girona, die ontspringt in het volgende dorp Vall d´ Alcala, doorkruist de vallei in de richting van een andere vallei, de Vall de Laguart, hiervan gescheiden door een smalle diepe kloof, de "Barranc de l´ Infern", heel populair bij wandelaars en vooral alpinisten in spe, want zonder touwen en haken kan men de barranco niet doorkruisen.


  Zoals gezegd was Vall d’Ebo vooral bekend bij speleologen, want we vinden hier vier grote en diepe simas. Op de weg naar Pego, dicht bij de rijweg, bevinden zich de twee diepste, met een diepte van 130 meter. De laatste jaren heeft men ze afgeschermd met een houten hek, maar ieder weekend kan men hier de speleologen aan het werk zien. De andere twee liggen een beetje meer landinwaarts, langs de weg naar de schuilhut en zijn niet afgeschermd, maar ook niet aangeduid. Wie de ligging niet kent, heeft veel moeilijkheden om ze te vinden.


  Op weg naar Vall d’Alcalá vinden we echter de ondertussen ook bekende en toeristisch uitgeruste druipsteengrot ‘La Cova del Rull’ die in 1919 ontdekt werd door een zekere José Vicente Mengual, bijgenaamd El tío Rull (oom krullebol). Het was eigenlijk een konijn dat de grot ontdekt had en de weg zou wijzen. Tio Rull was een verwoed jager en op een dag achtervolgde zijn hond een konijn, dat zich verstopte in een hol in de rotsen. Geduldg wachtte de krullebol, maar het konijn kwam niet meer te voorschijn. Hij gebruikte daarop zijn fret om het konijn naar buiten te jagen, maar ook die fret kwam niet terug.


  Dat vond Tio Rull toch wel een beetje te bar. Hij begon enkele stenen los te wrikken en zag dat het hol veel groter was dan hij zich had voorgesteld. Hij had er nog geen idee van dat het zó groot zou zijn. De volgende dag kwam hij terug met een houweel en hakte nog enkele stenen los. Nu was het gat groot genoeg om door te kruipen. Hij bevond zich in een soort tunnel, maar het was donker. Dus terug naar het dorp en weergekeerd met een lantaarn. In het schaarse licht van die lantaarn kon Tío Rull zijn ogen niet geloven. Hij bevond zich in een grot waarvan hij nergens het einde kon zien. Zo ver reikte het licht van de lantaarn niet.


  De krullebol haastt zich naar het dorp en nu kwamen veel meer mensen mee kijken, meer lantaarns werden aangebracht en men begon de grot te verkennen. Al snel kwam men tot de ontdekking dat het een mooie druipsteengrot was en die keeg de naam van zijn ontdekker: La Cova de Rull. Of hij in die grot ooit nog het konijn heeft gevonden, vertelt de geschiedenis niet.


  Toen in de jaren zestig het toerisme opgang maakte besloot de familie die eigenaar was de grot om die als toeristische attractie aan te bieden. Er werden enkele wandelgangen aangelegd en een ingang opgezet langs de rijweg naar Vall d’Alcalá, maar de toeristen bleven weg en toen sloot men de grot maar weer. Wie ze wou bezoeken moest de sleutel vragen en op eigen riscio het bezoek afleggen.


  Begin van de jaren ’90 van vorige eeuw werd de grot echter aangekocht door de gemeente en die maakte er werk van. Door de hele grot werden trappen aangelegd en goede wandelpaden in cement, overal werd voor verlichting gezorgd en op 16 september 1995 opende grot opnieuw. Ditmaal kende ze, dankzij de publiciteit, meteen succes en nu stoppen er autobussen met ladingen toeristen.
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  Een foto uit 1919 bij de grot: heel het dorp wou de ontdekking zien.


  
    De geheimen van de Bernia
  


  De sierra de Bernia is een bergketen die behoort tot de Cordilleras Béticas. Over een lengte van elf kilometer strekt de berg zich uit in oost-westelijke richting, dicht bij de Middellandse Zee en in totaal met een oppervlakte van 1900 hectare op de grondgebieden van Callosa de Ensarriá, Altea, Calpe, Benissa en Jalón. De hoogste top ligt 1128 meter boven de zeespiegel.


  De sierra de Bernia is heel popular bij wandelaars, maar bijna iedereen begint met de traditionele route vanuit Jalón of Benissa. Slechts weinigen weten dat men met de auto tot op grote hoogte kan komen vanaf de weg tussen Altea La Vella en Callosa d’En Sarrià, maar die weg is pas kort geleden aangeduid.


  Bijna niemand doet de bestijging vanaf de Fuentes del Algar of vanuit Altea La Vella, het zijn paden die zo goed als onbekend zijn. En de meeste wandelaars doen de beklimming om kennis te maken met het ‘forat’, populair de tunnel genoemd, terwijl slechts enkelen de grot bezochten. Voor de grote massa zijn dat allemaal geheimen van de Bernia....


  Vanuit Jalon of Benissa rijdt men tot boven op de bergpas, waar enkele restaurants aanwezig zijn. Hier neemt men een brede, duidelijk aangeduide landweg tot op een soort zadel en dan gaat het langs een smal maar goed begaanbaar pad langs de flank naar de kam, met rechts indrukwekkende beelden van de vallei van Bolulla.


  Eenmaal de flank overgestoken met het uitzicht naat het zuiden, tot Alicante, komt men al snel bij grote ruïnes. Dat was het fort van de Bernia, gebouwd door de architect Juan Bautista Antonelli,


  Wie hier boven staat ziet nog duidelijk de omtrekken van de versterking, met de grachten, een fort zoals dat in de militaite boeken aanbevolen wordt. Het werd gebouwd in 1562 op bevel van koning Felipe II en bemand met een klein garnizoen. Men wou voorkomen dat, zoals in 1526 het geval was, opstandige moriscos hier een goed verdedigde basis zouden optrekken en anderijds had men een goed uiitzicht over de kuststreek. Indien nodig, dat wil zeggen indien men merkte dat ergens piraten landden, kon het garnizoen afdalen en ingrijpen.


  Maar het fort heeft nooit echt dienst gedaan en toen in 1609 de moricos definitief uit het land werden gezet, achtte men het bestaan van dit fort totaal overbodig, zodat het in 1612 ontmanteld werd. Daarvoor reeds hadden diverse militaire leiders het nutteloze van de constructie aangegeven. Het lag op een slecht bereikbare plaats en het garnizoen had heel veel tijd nodg om af te dalen. Nu zijn tussen de ruïnes nog enkele delen goed zichtbaar.


  De meeste mensen bestijgen de Bernia om door de tunnel te kruipen, en op die manier een rondweg af te leggen. Hoe is die tunnel ontstaan? Daar zit natuurlijk weer een legende aan verbonden. En het gaat alweer over de strijd tussen de moren en christenen.


  Toen de moren het land begonnen te veroveren kwamen ze ook in Altea, maar daar stuitten ze op de weerstand van de bevolking, die zich dapper verweerde en die indringers op afstand trachtte te houden. Maar er kwamen steeds meer muzelmannen en de dappere verdedigers dienden te wijken. Ze vluchtten naar de Bernia, waar ze langer stand hoopten te houden.


  Achtervolgd door de moorse invallers verscholen ze zich in een grote spelonk en vanuit die schuilplaats slaagden ze er in de aanvallers op afstand te houden. Ze hadden een strategische plek gekozen, bijna onnineembaar. De moren gaven het na enkele dagen dan ook op, maar bleven de spelonk omsingeld houden. Ze wisten dat de mensen daar niet veel mondvoorraad mee hadden en zich snel van honger en dorst zouden moeten overgeven.


  Dat wisten de belegerden ook. Maar zij wisten eveneens dat de bergketen hier niet zo breed was. Hoe breed? Zou het mogelijk zijn...? En ze begonnen te hakken en te graven, de spelonk dieper te maken, een tunnel uit te hakken in de rotsen en zie… enkele dagen later bereikten ze de uitgang, de noordflank van de Bernia, die uitkeek naar Jalón.


  Met z’n allen kropen ze door de lage tunnel naar de andere zijde en konden zich zo in veiligheid brengen.


  Nadat ze dagen lang hadden gewacht werden de moren toch nieuwsgierig. Waarom kwamen ze niet te voorschijn? De mondvoorraad en het water moesten toch allang op zijn. Enkele verkenners werden uitgestuurd en die kwamen terug met het vreemde nieuws dat de spelonk leeg was. Pas toen ze dieper doordrongen zagen ze de tunnel die de christenen gegraven hadden, maar het was te laat. De vogel was gevlogen.


  Nu kruipen wekelijks tientallen, zoniet honderden, door die tunnel, die ze zelf niet meer hoeven te graven. Uiteraard is de waarheid anders. De tunnel werd gedurende eeuwen uitgegraven door water en later is de berg omhoog gestuwd.


  Zoals we reeds aangaven is de normale route vanuit Jalón of Benissa langs een asfaltweg tot bij de restaurants en hier begint voor bijna iedereen de tocht bij een bord dat het traject duidelijk aantoont. Vanaf hier hoeft men slechts de geel-witte markeringen te volgen.


  Slechts weinigen maken gebruik van de nochtans duidelijk aangeduide route vanuit Callosa d’en Sarrià via de bronnen van El Algar. Het best is om bij El Algar te beginnen, de geasfalteerde weg volgend voorbij de ingang van het natuurpark en de geel-witte markeringen te volgen die tussen de boomgaarden met mispels en sinaasappelen naar boven leiden. Men kan dit nog een stuk met de auto doen. Daarna gaat een pad in zigzag naar boven en vinden we regelmatig borden met verklaringen, zoals de grot van Bardalet en de corral van Bancal Roig.Vanaf die stal gaat het over een landweg en later weer over een pad tot bij de ruïnes van het fort.


  Een andere mogelijkheid die heel weinig mensen kennen is vanuit de urbanisatie Alhama Springs, langs de weg van Callosa naar Guadalest. Ook hier begint men in zigzag bij een waterreservoir en eindigt het pad bij het Casero de Bernia met verspreide huizen, langs de zuidflank gelegen bij een bron en picnickplaats.


  Heel apart is het pad van de bandoleros. Bandoleros zijn struikrovers die lange tijd, vooral in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw de bergstreken onveilig maakten, reizigers overvielen en soms in de bergdorpen doordrongen om hun slag te slaan. De meesten woonden in de bergen en kenden die bergen op hun duimpje, zodat het bijna onmogelijk was om hen te verrassen. Het grote aantal bandoleros was trouwens de aanleiding tot de oprichting van het corps van de Guardia Civil met kazernes in enkele dorpen in de bergen. Dar had tenslotte zijn effect en de laatste struikrovers verdwenen in de eerste helft van de twintigste eeuw.


  Deze paso de los bandoleros bereikt men vanaf de casas de Bernia, de restaurants, langs een weg die naar een stierenkwekerij gaat en die uitmondt op de rijweg van en naar Jalón. We moeten dan naast die kwekerij verder lopen langs een smal pad dat de barranco in loopt. Het is heel steil en niet geschikt voor ongeoefende mensen. Bovendien is dit paadje helemaal niet aangeduid en moeilijk te vinden, maar dat maakte het ook zo populair bij de struikrovers, die er veel gebruik van maakten. Hier en daar zien we wel rode punten die het pad aanduiden en dat loopt vaak langs verticale hellingen. Men mag dus ook geen hoogtevrees hebben. Het paadje daalt in zigzag in de richting van enkele boomgaarden met avocados alvorens te eindigen dicht bij El Algar.


  En welke buitenlander daalde al af in de grot, boven op de Bernia? Het pad erheen is niet aangeduid, ze is moeilijk te vinden. Maar wie de noordflank vanaf afstand bekijkt, ziet links van de bergketen een bijna rechte steenlawine. Daar boven, dicht bij de rotsboog, bevindt zich de kleine maar toch mooie grot met enkele druipsteenformaties. Alleen, om af te dalen, nee, meer om er weer uit te komen, zijn touwen nodig. Tenzij men ondertusen een trap heeft aangelegd, maar ik vermoed van niet.
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  Zo eindigt de spelonk... in een lage tunnel.


  
    De Spaanse ‘Billy the Kid’
  


  Het leven van Juan Bautista Reig Verdú, bekend onder de naam Mitjana, loopt bijna parallel met dat van de Amerikaanse outlaw Billy the Kid, bekend om de talrijke moorden die ze beide begingen en het wilde leven dat ze leidden. Over die twee zijn er vele waarheden, maar nog veel meer legenden die de ronde doen.


  De Amerikaanse revolverheld beging zijn eerste moord als jongen ter verdediging van zijn moeder, een weduwe die door een dronken cowboy werd lastig gevallen. Drie messteken in de borst eindigden met het leven van de cowboy en waren het begin van de vlucht en zwerftochten van Billy naar de Mexicaanse grens. Ook Mitjana verdedigde de eer van zijn moeder. Hij was schaapherder en op zekere dag zag hij een andere herder die zich seksueel uitleefde op een van zijn schapen. Toen hij daarover een schampere opmerking maakte zei de herder: ‘Als ik niet met mijn schaap mag neuken zal ik straks naar je moeder gaan. Die zal dat als weduwe wel heel leuk vinden’.


  Woedend greep Mitjana zijn mes en enkele seconden later lag de herder dood achter zijn schaap, de broek nog tot op de enkels en de borst rood van het bloed. Mitjana vluchtte niet naar Mexico, maar naar Algerije.


  Algerije was een uitstekende plaats om zich te verbergen. De Fransen hadden het land veroverd en het vreemdelingenlegioen in het leven geroepen om de plaatselijke bevolking in de hand te houden en dat legioen was een prachtige uitweg voor velen die in hun eigen land gezocht werden om een of andere reden. In de hoofdstad Algiers leefden in de wijk Bab-al-Qad bovendien nog duizenden nazaten van de moriscos die eeuwen daarvoor uit Spanje waren gezet en die, generatie na generatie, nog vertelden over de Vall de Pop en Pla de Petracos. Mitjana diende maar zijn geboortedorp, Castell de Castells, te vermelden, om zich thuis te voelen bij die mensen.


  Mitjana vond werk aan de haven en leefde een tijd zoals iedereen leefde, totdat de eerste liefde hem bereikte. Het was de eigenares van een bordeel, waar de zeemannen en anderen vertier en vrouwen kwamen zoeken. Die kerel uit Spanje, snel en sterk en blijkbaar dolverliefd, was voor haar de ideale kerel om de vrouwen te beschermen tegen dronken mannen of tegen herrieschoppers.


  Dat was echt een werk dat voor hem geschapen leek. Hij bediende de gasten, het mes steeds in handbereik onder zijn vest, wist de orde te handhaven en was na enkele maanden al heel bekend. De klanten wisten dat ze geen geintjes moesten uithalen als hij in de buurt was. Hij had een uitstekende relatie met de eigenares en alles leek goed te komen. Wellicht zou alles anders gelopen zijn, als niet op een dag die Italiaanse boot had aangelegd in de haven van Algiers.


  Drie Italiaanse zeemannen kwamen de taverne binnen en begonnen overvloedig wijn te drinken. Na enige tijd werden ze handtastelijk; ze wilden geen andere vrouw, alleen de eigenares. Maar die weigerde. Na nog meer wijn besloten de Italianen dan maar tegen haar wil... ze wierpen zich op haar en begonnen de kleren van haar lijf te rukken. Op haar gegil kwam Mijana aanstormen. Eén tegen drie, maar Mitjana was gewapend. Zijn mes sneed, kerfde, stootte... voor men eigenlijk wist wat er gebeurd was, lagen de drie Italiaanse zeemannen bloedend en dood op de vloer van de taverne.


  Er restte Mitjana alleen maar opnieuw de vlucht. Vrienden verscholen hem enkele dagen en brachten hem daarna naar de Casbah, die doolhof van straatjes en steegjes waar zelfs de soldaten van het vreemdelingenlegioen zich niet waagden. Maar ondertussen was er in Spanje op politiek gebied veel veranderd en hij besloot terug te keren naar zijn geboortedorp, naar Castell de Castells.


  Op het einde van de negentiende eeuw was het landelijke Spanje een chaos. Er was wel een centraal gezeg, maar dat gezag reikte niet tot in de afgelegen bergdorpen zoals Castells, waar ieder zijn eigen gezag probeerde op te dringen. En wie voldoende kracht en geld bezat, bezat het gezag. De grondeigenaar was de grote heer in die dorpen en die vond in Mitjana een welgekome dienaar. De bevolking bestond uit landbouwers en vedelievende mensen, maar Mitjana, gegaan als jongeling, kwam terug als een sterke kerel die al enkele keren bloed had geproefd en er niet voor terugdeinsde zijn mes ten dienste te stellen van de heer. Hij werd in feite een huurmoordenaar; Castells leefde onder het schrikbewind van Mitjana.


  Maar ook die situatie kon niet blijven duren. Er kwam weer een politieke omwenteling en tumult en het volgende slachtoffer was een advocaat uit Tárbena, wiens broer politiek veel invloed had en de Guardia Civil kwam naar Castell de Castells om Mitjana in hechtenis te nemen. Ditmaal niet Algerije. Mitjana vluchtte de bergen in en werd een ‘roder’, een zwervende struikrover.


  Bij zijn terugkeer uit Algerije was Mitjana gehuwd met een meisje uit Castells en ze hadden al snel een zoontje, dat echter kort na de geboorte stierf. Mitjana was echter geen trouwe echtgenoot. Gebruik makend van zijn faam, andere momenten van zijn kracht en zijn vogelvrijheid, had hij vele betrekkingen met andere vrouwen, gehuwd of ongehuwd. Dat kwam natuurlijk snel aan de oren van zijn echtgenote, die hem haast niet meer zag en ze besloot om zich te wreken. Ze verraadde zijn schuilplaats aan de Guardia Civil en die omsingelde hem. Maar, ondanks gewond door een kogel in de schouder, slaagde hij er opnieuw in te vluchten en een onderkomen te vinden in de woeste bergstreken rond het dorp.


  Zijn vrouw, die wel wist dat hij zou beseffen wie hem verraden had, vluchtte weg uit het dorp en vestigde zich bij familie in Pego. Mitjana ging haar niet zoeken, liet haar verder met rust. Hij zou zich trouwens nooit in een grote stad wagen.


  De jaren gingen voorbij en steeds meer kerven verschenen op de stok van de roder. Meestal ging het om zelfverdediging, want velen trachtten de eer op te strijken Mitjana te hebben gedood of uitgeleverd. Premiejagers kwamen en vonden de dood. Maar anderzijds had hij ook zijn bewonderaars, arme stumperds die hard werkten om weinig te verdienen. Er waren altijd mensen die bereid waren hem te helpen, hem voedsel en drank te verstrekken. En was dat niet, begaf hij zich naar een klein dorp. Zijn verschijning was voldoende om de mensen in hun huizen te jagen. Hij dronk en at in de herberg zonder te betalen en de waard was blij dat hij er zonder kleerscheuren en levend van af gekomen was.


  We zijn in het jaar 1907. Op politiek gebied wijzigt er constant wat in het woelige Spanje. Canalejas heeft een parlementaire zetel veroverd voor Alcoy en zijn partij is als overwinnaar te voorschijn gekomen bij de algemene verkiezingen. Hij wordt zelfs regeringsleider en de advocaat en vriend van Mitjana maakt hem burgemeester van Castell de Castells. Hij blijkt tot ieders verbazinf een goede burgemeester te zijn, zonder een schrikbewind uit te oefenen. De rijken uit het dorp vrezen hem echter en geven hem alle steun en kijk, de rust heerst in dit bergdorp, ver van iedere beschaving. Maar in de bergen broedt wat. In de barranco de Malafí en de barranco de la Bota komen andere struikrovers bij elkaar. Ze willen de kroon van Mitjana overnemen, smeden snode plannen. Maar die zijn onuitvoerbaar, want Mitjana leeft nu beschermd in zijn dorp en is zelfs een autoriteit, de enige moordenaar die legaal tot burgemeester werd benoemd.


  Maar intussen is hij zestig jaar en besluit dat de tijd van rusten gekomen is. Hij treedt af als burgemeester en gaat wonen in een huis in Castells.


  Die rust duurt echter niet lang. Een vrederechter, die vroeger aasde op de struikrover, besluit dat de tijd gekomen is om voorgoed af te rekenen met Mitjana. Samen met twee Guardia Civiles gaat hij naar Castells om Mitjana te arresteren, maar die wordt gewaarschuwd. Als op de deur wortd geklopt opent Mitjana dadelijk, maar gewapend met een buks. Drie schoten. Drie kogels. De rechter en de twee Guardia Civiles zijn dood voor ze beseffen wat er gebeurt.


  Maar Mitjana heeft niet meer de moed om te vluchten. Er komen meer agenten en ditmaal wordt hij gegrepen en in de gevangenis gezet.


  Tien jaar later wordt hij vrijgelaten. Als een oude man keert hij terug naar zijn dorp en vestigt zich in zijn huis. De reactie van de mensen is verschillend. De meesten zijn bang, maar ondertussen is het rijk van de struikrovers aardig uitgedund. In het dorp komen twee broers, de gebroeders Peixos, verkopers van gezouten vis. Iedere week zijn ze er weer en iedere week houden ze halt voor het huis van Mitjana en spotten met hem. Luid roepen ze tegen de inwoners: ‘Hier woont de gevreesde Mitjana. Kan hij nog wel lopen? Kan hij nog wel staan? Waar is die roder gebleven? Hier woont nu een ouwe sukkelaar...’ En ze lachen en spotten.


  Maar op een dag hebben ze voor het laatst gelachen. Plots staat Mitjana in de deuropening, zijn buks in de handen. Even verstijven de gezichten van de broers Peixos, dan weerklinken twee schoten en zijn ze dood. Het zijn de laatste twee doden die Mitjana achterlaat. Hij sterft enkele maanden later in bed, ziek en uitgeput.


  Castell de Castells ligt temidden van de bergen, nu bereikbaar langs goede rijwegen, maar toen alleen maar bereikbaar langs ezelspaden. De moren noemden het ‘Al-Ialat’, castell de Castells, kasteel der kastelen. Nochtans was het kasteel, waarvan we nu nog de ruïne zien boven op de rotsen van de sierra de Xortà, niet zo heel groot, maar wel het hoogste gelegen van de hele provincie en uitkijkend over de vallei van de Pop en de vallei van Guadalest. Vanuit beide valleien lopen aangeduide wandelpaden naar de ruïne en over de bergketen.


  Castell de Castells zelf biedt niet zo veel monumenten. Hier vinden we nog wel het oude paleis van de ridders van de orde van Calatrava met hun wapenschild. Wat ridders en nonnen in dit verlaten oord kwamen zoeken, is niet duidelijk en hebben de geschiedschrijvers niet kunnen achterhalen. Vergeten we niet een bezoek te brengen aan het museum, dat uitsluitend gewijd is aan de grottekeningen in Pla de Petracos en kort te dwalen door de smalle en vaak steile straatjes van een dorp dat nog half in het verleden leeft, het verleden dat hier een naam heeft: Mitjana.


  
    Van varkens en (lucht)kastelen
  


  Een van de kleinste dorpen van de Vall de Pop is beslist Murla, gelegen aan de voet van de Sierra del Penyon of Caballo Verde. Zelden komt het dorp in het nieuws. De laatste maal gebeurde dat in 1990, toen de kerktoren instortte en het aanpalende huis onder het puin bedolf. In dat huis kwamen twee zusters, respectievelijk 81 en 84 jaar om het leven. Maar Murla kende een heel bewogen verleden.


  Voor de verbanning van de moriscos, waren deze islamieten alomtegenwoordig in de vallei en Murla was het enige dorp dat door christenen werd bewoond. Toen de moriscos hun opstand begonnen tegen de verbanning in 1609 en een schuilplaats kozen op de Caballo Verde, was Murla het opvangcentrum van de koninklijke troepen. Een van de officieren van het leger, Pedro Giner, was afkomstig uit Murla. Toen stond daar nog een trotse burcht, die later tot kerk zou worden verbouwd, maar waar men nog duidelijk de structuur van een kasteel kan herkennen, zeker aan de achterijde.


  Was dit kasteel het beruchte ‘castillo de Pop’? Vele eeuwen lang heeft de mythe van het kasteel van de Pop zijn ronde gedaan. Hoe is alles begonnen? In het verdrag dat tussen koning Jaime I en de leider van de moren in deze streek, Al Azraq, werd opgesteld, is er spraken van de overgave van diverse kastelen ‘castrums’. Om te beginnen was in die tijd het woord castrum een aanduiding van een kasteel, zowel als van een dorp. Daar begint het al mee. En er werd vermeld dat ook de overgave gebeurde van het kasteel van de Pop.


  Nu was de Pop de Arabische benaming voor zowel de vallei die we nu kennen als de Jalónvallei, van Benissa tot Castell de Castells, als voor de berg die we nu kennen als de Sierra de Penyon of de Caballo Verde, de langgerekte berg die de vallei van de Pop scheidt van de vallei van Laguar.


  En daar begint de fantasie, want het kasteel van de Pop was dus gelegen op die berg en wel tussen de twee toppen, die uitsteken boven Murla. Dat werd steeds verder verteld en verteld en tenslotte als waarheid aangenomen en zelfs bekende geschiedschrijvers als Cavanilles namen het op als waarheid en niemand die er aan dacht om daarboven een kijkje te gaan nemen en eventuele resten op te sporen. Van beneden was niets te zien, maar dat had zijn reden: na de opstand van de moricos hebben de christenen het kasteel afgebroken. In een boek over Alcalalí verscheen zelfs een tekening van dat kasteel van de Pop.


  Pas de laatste decennia, toen het ‘senderismo’, het bergwandelen, populair werd en de toppen van de Caballo Verde druk werden bezocht zonder dat daar ook maar enig spoor was van een kasteel, kwam de twijfel en na beter onderzoek de wetenschap: wat vele eeuwen lang als waarheid werd beschouwd, bleek een luchtkasteel. Boven op de Pop, op de Caballo Verde, op de Sierra del Penyon, had nooit een kasteel gestaan.


  Maar waar bevond of bevindt zich dan dat verrekte ‘castrum de pop’? Want het was overgegeven aan koning Jaime I door Al Azraq. Dus het heeft bestaan. Volgens de huidige vaststellingen zijn er maar twee mogelijkheden: het kasteel van Laguar dat boven Fontilles stond en dat nog resten van zijn muren toont, of het kasteel van Murla en steeds meer historici menen dat dit laatste het raadselachtige en verdwenen ‘kasteel van de Pop’ moet zijn. Maar.... zowel het kasteel van Laguar als Murla worden eveneens genoemd in het verdrag. Of had men het over een kasteel en over een dorp?


  Bekend in Murla is het verhaal van doña María Teresa en de drie varkens, dat gebeurde in de jaren ’50 van vorige eeuw. Doña María Teresa, een rijke weduwe, lag op haar sterfbed en haar laatste wil, uitgedrukt met een nog zwakke stem, was dat bij haar uitvaart ‘tres cerdots’ (Valenciaans voor drie varkens) zouden aanwezig zijn. De aanwezige familieleden die dit aanhoorden, wisten niet hoe zich te houden. De dame in kwestie had nooit enige voorliefde vertoond voor deze dieren en drie varkens in een kerk bij een begrafenis leek zelfs in kleine dorpen waar men vanalles beleeft, een tikkeltje overdreven.


  Men stelde dan ook de vraag of María Teresa wel degelijk bedoelde dat... maar de dame, voelend dat haar krachten het begaven en dat ze weldra naar de eeuwigheid zou vertrekken, drong aan op haar ‘tres cerdots’.


  De familie was radeloos, tot iemand op het idee kwam om haar biechtvader en vroegere priester van de parochie er bij te halen om te zien of hij María Teresa kon overhalen dit gekke idee uit het hoofd te zetten. Don Francisco was nu priester in een ander dorp, maar werd snel gelokaliseerd en bij de dame gebracht. En toen zag men het licht en de vergissing. Wat María Teresa wilde waren niet ‘tres cerdots’ maar ‘tres sacerdots’ (priesters). Dat was tussen hen allang daarvoor afgesproken.


  De familie kon opgelucht ademen, de vergissing was rechtgezet en don Francisco beloofde voor alles te zorgen als het moment aangebroken was. Dat gebeurde niet lang nadien en don Francisco werd opgetrommeld, omdat in Murla geen priester aanwezig was. Maar de man kon niet zo gauw twee andere priesters vinden en hij besloot dan maar twee seminaristen mee te nemen, die met vakantie waren en die hij in Murla introduceerde als twee priesters. Op een begrafenis vraagt niemand de papieren van de priesters en er werd aangenomen dat don Francisco inderdaad begeleid werd door twee andere priesters, zoals het de wil was van doña María Teresa.


  Maar... de priester had geen rekening gehouden met de loslippigheid van de twee seminaristen. De priester begaf zich meteen na de dienst weer naar zijn parochie, maar de twee seminaristen brachten eerst nog een bezoek aan de plaatelijke herberg waar ze een beetje te veel wijn dronken en onder elkaar begonnen te gekscheren over het gebeurde. Het duurde dus niet lang of heel Murla kende het verhaal.


  Maanden later was er weer een begrafenis waarbij don Francisco diende te assisteren en getuigen vertellen dat dit de laatste maal was dat hij te zien was in Murla, en wel met wapperende pastoorskleren vluchtend in de richting van Fontilles, achternagezet door een neef van Maria Teresa met een geweer.


  Gesproken over Fontilles, de leprakolonie in de vallei van Laguar, mogen we niet nalaten een ander figuur te vermelden: Miguel Fullana, die hier stierf aan deze vreselijke ziekte die in het gewest vele slachtoffers maakte en de reden was dat dit sanatorium werd gebouwd. Fullana was een van die struikrovers die zo talrijk aanwezig waren op het einde van de negentiende en het begin van de twintisgte eeuw, toen bijna ieder dorp zijn ‘roder’ had, die zijn territorium verdedigde met hand en tand en karabijnen of pistolen.


  Het was een woelige tijd en niemand was veilig. Iedere morgen was men weer blij gezond wakker te worden. De huizen werden ‘s nachts goed afgesloten en vergrendeld. Fullana was de laatste struikrover van Murla en bevreesd in de buurt. Hij was misschien de enige die Mitjana had kunnen doen beven, maar toen Fullana met zijn activiteiten begon, stond Mitjana al met één voet in het graf.


  Vele bandoleros stelden zich ten dienste van een of andere personaliteit en werden vaak huurmoordenaars, maar Fullana was nooit in dienst bij iemand. Hij was ‘autónomo’, een onafhankelijke en sterk genoeg om dat te handhaven. Hij deed op gelijk welk moment waar hij zin in had. Vandaag was hij liberaal en morgen conservatief, vandaag republikein en morgen monarchist, een bloeddorstige kerel waar iedereen met een grote boog omheen liep... als hij de kans nog kreeg. Hij was ook de enige heerser in de streek en niemand waagde het om dat te betwisten.


  Tot op een dag Palloch in Murla verscheen. Hij was de leider van een bende die de Vall de Alcalá domineerde, even bevreesd en bloeddorstig. Hij kwam Murla binnen en doorliep de vier straten van het dorp, vloekend en vragend waar die held was, waar de beroemde Fullana bleef, die geen teken van leven gaf. Voldaan over deze daad van lef verliet hij Murla in de richting van Benigembla, maar net voorbij het laatste huis hoorde hij plots zijn naam roepen.


  “Palloch!”


  De bendeleider had niet eens de tijd om zijn tegenstander te herkennen. Hij draaide zich om en viel meteen achterover, door een kogel in de borst getroffen. Omdat hij zo’n leven had geleid en wellicht ook omdat hij een nazaat was van de moriscos, weigerde de priester Palloch een christelijke begrafenis te geven en hij werd begraven onder de tweede trapsteen van de ingang van het kerkhof van Murla. Daar ligt hij nog, en iedereen die het kerkhof bezoekt trapt op zijn stoffelijke resten.


  Maar daarna verschool Fullana zich in zijn huis, dat meer begon te lijken op een vesting. Gelegen naast de rivier was het gebouwd om eventueel een langere belegering te doorstaan, want Fullana vreesde natuurlijk dat de hele bende van Palloch naar Murla zou komen om hun leider te wreken.


  Hij kwam niet meer buiten, at nog maar weinig en verzwakte snel. Bovendien liep hij het virus van de lepra op. Toen hij zich rekenschap gaf van die ziekte opende hij de deur van zijn vesting en begaf zich naar Fontilles, waar hij overleed zonder dat iemand om hem rouwde.
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  Foto van Murla uit de jaren '50. Men ziet de kerktoren die later instortte.


  
    De Yankee van Benissa
  


  Dicht bij het gemeentehuis van Benissa heeft men twee aanpalende grote huizen vernieuwd en met elkaar verbonden. Daar bevindt zich nu een afdeling van de universiteit van Alicante. Het linkse huis was het oude paleis van de familie Andrés, het rechtse huis was eigendom van een personage dat geschiedenis maakte in het dorp en dat nu nog door velen gekend is: Pere Bigot.


  Pere Bigot is een bijnaam, die we kunnen vertalen als Pieter Snor. Pere Bigot, die ondertrussen tegenover zijn woning ook een straatnaam heeft gekregen, is beslist een van de merkwaardigste figuren van Benissa en de plaatselijke schrijver en journalist Bernard Capó heeft hem geïnterviewd en een boek over hem geschreven. Van Berdica naar New York, refererend naar het gehucht waar hij geboren werd: Berdica.


  In de Verenigde Staten heeft Pere Bigot vele avonturen beleefd en die heeft hij allemaal verteld aan Bernard Capó, maar niemand kan natuurlijk beamen dat het allemaal echt gebeurd is. Pere Bigot was een fantast, iemand die altijd kind gebleven is en veel van wat hij verteld heeft zal inderdaad wel een bron van waarheid bevatten. In ieder geval, zijn sterkste stunt, daarvan zijn vele getuigen, maar die bewaren we als laatste.


  Op 25 juli 1901 zag Pere het levenslicht, zoals dat dichterlijk wordt uitgedrukt. Als kind was hij reeds bezeten door cowboyverhalen en hij droomde er van naar de Verenigde Staten uit te wijken en heldendaden te verrichten. Als hij zeventien jaar is, scheept hij voor het eerst in en daar gaat hij, richting Amerika, samen met zijn broer Manuel. Maar de avonturier in hem is snel ontgoocheld: iedere dag dezelfde horizon, dezelfde zee. Het gaat veel te langzaam. Er is maar één onderbekling, maar een minder aangename: een Duitse onderzeeër – we zijn in de Eerste Wereldoorlog – duikt op, maar laat het schip met emigranten met rust..


  Hij zet voet aan land in Cuba, waar hij zes maanden doorbrengt en dan duikt eindelijk het vrijheidsbeeld op: New York! Hier beleeft hij zijn eerste anecdote. De grootste angst was de taal. Hoe zou hij zich verstaanbaar kunnen maken en hoe zou hij die Amerikanen kunnen verstaan? Maar dan komt de eerste aangename verrassing: hij begijpt hen vrij goed. Pas later dringt het tot hem door dat de eerste mensen waar hij contact mee had Italianen waren.


  Hij vindt werk in een fabriek en het eerste woord in het Engels dat hij leert is ‘bread’. Maar al snel raakt hij verzeilt in het café dat zijn broer heeft geopend en daar doet hij de liefde op voor muziek, theater, spektakel... een liefde die hem heel zijn leven zal bijblijven.


  Maar de anti-alcoholwet wordt uitgevaardigd en bedreigt de café’s. Er gaan echter geruchten dat in Chicago, waar de grote gangsters regeren, alcohol wordt vervaardigd. Kladestien. Pere waagt zich er aan en begint ook met een distileerderij, maar dat geeft hij snel op. Hij vindt het te gewaagd.


  Hij leert echter wat anders kennen: boksen en wordt er zowaar aan verslaafd. Geen wedstrijd gaat voorbij of Pere zit op de eerste rij. Hij gaat naar de trainingen kijken en sluit vriendchap met enkele managers en boksers. Zijn besluit staat vast: hij keert terug naar Benissa en zal daar het boksen introduceren.


  Na elf jaar afwezigheid is Benissa niet zo veel veranderd en hij kent er nog voldoende mensen. Met veel moeite kan hij wat bokshandschoenen vinden en een zaaltje waar kan getraind worden en hij begint met zijn oproep. Als manager hoopt hij snel succes te hebben met zijn kampioenen. Maar de lust tot boksen blijkt niet te bestaan bij de beniseros en na enige tijd moet hij het opgeven


  Dus maar terug naar de Verenigde Staten. Een tweede reis. We schrijven 1929.


  Het eerste werk dat hij vindt is als sanwich-man. Daarna vindt hij werk op een hoeve op Long Island en treft daar iemand die blij is kennis te maken met een Spanjaard, een jongeling die torero wil worden. Cliff, want zo heet de jongen, krijgt les van Pere, die weer het managerbloed voelt stromen. Ze oefenen met de koeien opde hoeve en op het ogenblik dat Pere meent dat Cliff helemaal voorbereid is huren ze een Chevrolet en rijden naar Tijuana in Mexico.


  Aardrijkskundig zijn ze echter nergens en ze beseffen pas dat ze de verkeerde richting uitgaan als ze aan de Canadese grens komen. Rechtsomkeer en naar de andere kant. Maar in Chicago begeeft de Chevrolet het en geen van beide heeft voldoende geld voor de reparatie. Eten en slapen is geen probleem, want overal zijn tramp-houses voor de landlopers. Ze nemen werk aan, voldoende voor de reparatie, maar onderweg moeten ze werken om de benzine te kunnen betalen. Zo moeten ze een hele tijd in Kansas blijven, maar tenslotte, na heel wat omzwervingen door Texas en Arkansas, komen ze in Mexico terecht.


  In de arena van Tijuana moet Cliff met een gehuurde kledij het opnemen tegen de vijfde stier van de namiddag. Maar hij had allang in de gaten dat die vechtstieren andere kleppers waren dan de koeien waar hij mee geoefend had op zijn hoeve. Toen het zijn beurt was en de stier werd losgelaten, stond hij bevend op zijn benen te kijken en toen de stier zijn richting uit kwam stormen liet hij de manta vallen, spurtte naar de balustrade, sprong er over en rende regelrecht naar de kleedkamer.


  Mexico binnenrijden was geen probleem geweest, maar van Mexico weer naar de Verenigde Staten gaf wel problemen. Tenslotte lukte dat toch na heel wat palaberen met de grenswacht. De wegen met Cliff scheidden. Pere komt in Florida terecht en op een strand vindt hij een verlaten hut die hij begint te restaureren. Het wordt een nieuwe episode in zijn leven, het hoofstuk van de ‘Spanish Duke’.


  Die lange, rustige man, die ondertussen zijn baard had laten groeien, had volgens de inwoners van het plaatsje een aristocratisch verleden en hij werd bekend als de Spaanse hertog. Een bijzonder feit maakte hem nog populairder. Op een dag, toen hij zat te baden, kwam een grote nieuwsgierige octopus zijn been ‘omarmen’. Pere trok hem uit het water en deed alle moeite om zich te bevrijden van het beest. Er kwam een groot aantal toeschouwers. Tenslotte kon hij de inktvis meenemen naar zijn restaurantje en hem in de paella verwerken, maar het bericht ging snel rond en Pere werd een held, die gevochten had tegen een octopus. Natuurlijk werd de octopus groter iedere keer dat het verhaal verteld werd.


  Spanje zucht onder een burgeroorlog. In Europa breekt de Tweede Wereldoorlog uit. De Japanse aanval op Pearl Harbour betrekt de Verenigde Staten bij de oorlog. Pere werkt ondertussen op een camping, spreekt vloeiend Engels en krijgt de Amerikaanse nationaliteit: hij is nu een volwaardige Yankee. Pere Ivars is nu Peter C. Ivars.


  Maar heimwee wordt op de duur toch sterker. Na achttien jaar afwezigheid keert hij terug naar zijn Benissa. De jongeren kennen hem natuurlijk niet, maar dat zal niet lang duren. Zijn manie om gek te doen, zich te verkleden, maakt hem weldra heel populair in heel het dorp. Opnieuw probeert hij de jeugd te leren boksen. De jongeren zijn heel enthousiast, willen wel een paar keer per week zich amuseren met elkaar te slaan, maar serieus trainen is te veel.


  Nog enkele keren gaat hij over en weer naar de Verenigde Staten, maar komt dan definitief terug en koopt het huis tegenover het plein waar vroeger de versterkte kerk van San Pedro stond. Hij zal weldra heel bekend en populair worden in zijn geboortedorp. In 1954 wodt hij burgemeester van de feestelingen gekozen en regeert 24 uur lang, zonder ingrijpende gevolgen weliswaar. Hij versiert de gevel van zijn huis bij iedere feest, trekt op zondag naar het plein voor de kerk en speelt er accordeon.


  Maar zijn gevoel voor humor kost hem bijna het leven. In 1965 werd de rijweg tussen Calpe en Teulada officieel ingehuldigd. In de offciële wagens zitten onder andere de burgerlijk goeverneur van de provincie, Felipe Arche en de burgemeester van Benissa, Ivars Ortolá. Net voor het binnenrijden van Benissa had Pere een ‘warm’ onthaal voorbereid. In de bomen langs de weg wapperden kartonnen indianen en cowboys. Hijzelf was verkleed als cowboy. Toen de officiële stoet aan kwam rijden, stak Pere een ‘traca’ af, sprong in het midden van de weg en vuurde zijn revolvers af in de lucht. Maar de verrassing was voor hemzelf, want uit de begeleidende wagens sprongen de agenten met hun wapens. Gelukkig had de burgemeester hem herkend. Die verliet ook de wagen en schreeuwde: “Niet schieten, het is een grap!”


  Vanaf toen deed Pere Bigot het wat rustiger. Hij bleef de gevel van zijn huis versieren, bleef naar het plein komen en muziek maken met de kinderen, steeds wat rustiger, steeds wat ouder, steeds wat meer gebogen.


  In 1984 overleed Pere Bigot.


  Zijn huis werd door de gemeente gekocht en samen met het aanpalende pand, eens het paleis van de nobele familie Andrés, werd het de afdeling van de universiteit van Alicante. Beneden is een tentoonstellingszaal waar iederee maand wisselende exposities worden gehouden. Pere Bigot zou trots zijn op deze bestemming. Hoewel... hij zou het allemaal heel anders ingericht hebben. Kleurrijker, vrolijker...
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    De madonna die niet wou branden
  


  Geen enkele stad in Spanje, misschien zelfs ter wereld, heeft zich op een korte tijd zo ontwikkeld als Benidorm. De kleine vissersplaats uit het begin van de twintigste eeuw werd vanaf de jaren ’60 een kosmopolitische stad, bekend in de hele wereld, dankzij een stedebouwkundig plan dat nu nog geroemd wordt. Maar die plotselinge overschakeling had vreemde gevolgen.


  Benidorm is nu het synoniem van vakantie, het Europese Miami. In tien jaar tijd is het dorpje uitgegroeid tot een wereldstad en dat zou men vroeger nooit vermoed kunnen hebben, want Benidorm had niet zo veel te bieden. Wie kon indenken dat er een tijd zou komen dat mensen duizenden kilometers zouden afleggen om op een strand van Benidorm te gaan liggen bruinen...


  Benidorm heeft een gelijklopende geschiedenis met de meeste kustplaatsen van de Costa Blanca, al vonden Grieken, Feniciërs en Romeinen plaatsen als Denia, Jávea, Calpe, Villajoyosa, Campello, Alicante.... veel interessanter dan die plek die later Benidorm zou heten. Er werden hier wel resten gevonden van de Iberiërs en de Romeinen, maar niet om over naar huis te schrijven en toen de christelijke troepen die het koninkrijk Valencia veroverden hier kwamen, bleek er wel een klein Arabisch plekje te bestaan, ergens waar nu zich het Partida de Lliriets bevindt; in ieder geval was het allemaal onbelangrijk want de naam Benidorm komt niet eens voor in het ‘Llibre dels Feyts’ van koning Jaime I van Aragón, die met zijn troepen rond 1245 dit stuk van de Costa Blanca op de muzelmannen veroverde.


  Eenmaal de moorse heerschappij voorbij werd Benidorm, samen met nog talrijke andere plaatsen in de buurt, geschonken aan Bernardo de Sarriá, een belangrijke feodale heer, aan wie we de échte stichting van de stad kunnen toeschrijven. Van 8 mei 1325 stamt inderdaad de ‘Carta Puebla’ van Benidorm en wordt begonnen met de bouw van het kasteel. De Carta Puebla is een beschrijving van het grondgebied met de grenzen die werden vastgelegd en hieruit maken we ook op dat Benidorm zich toen afscheidde van Polop. In het document wordt ook gezegd dat alleen christelijke families het recht hebben zich in het nieuwe dorp te vestigen. In het binnenland waren de dorpen hoofdzakelijk bewoond door moriscos, afstammelingen van de moren. Een van de redenen van het stichten van Benidorm was om langs de kust een christelijke linie te vormen, omdat men vreesde dat via de zee Noord-Afrikaanse zeerovers de moriscos zouden helpen bij een opstand, terwijl dat ook mogelijk zou zijn vanuit het koninkrijk Granada, dat nog steeds in handen was van de islamiten en dat pas in 1492 zou veroverd worden.


  De heren van Benidorm volgden elkaar op maar het dorp groeide niet. Benidorm kende wel twee enorme aanvallen van berberpiraten, de eerste in 1410 en de tweede in 1448. Tijdens die laatste aanval namen de piraten het grootste deel van de inwoners als gevangenen mee, waardoor het dorp onbewoond geraakte. De piraten voerden vaak van die aanvallen uit. De gevangenen werden in Noord-Afrika als slaven verkocht terwijl de vrouwen onderweg verplicht werden zich te prostitueren.


  Maar in het begin van de zestiende eeuw kwam er weer leven in Benidorm en werd het kasteel, dat zich tegen de kust bevond op de plek die nu nog castillo wordt genoemd., gerepareerd. De nazaten van de families die naar Polop waren gevlucht kwamen, nu het allemaal veel veiliger was, terug en in 1666 werd vanuit het binnenland een kanaal aangelegd om de bevolking van drinkwater te voorzien.


  Vanaf dan was er een constante bevolkingsgroei. Van 216 inwoners in 1715 ging het naar 2700 op het einde van de achttiende eeuw. Benidorm was namelijk een belangrijke vissershaven geworden, vooral levend van de tonijnvangst met ‘almadraba’. Tijdens de trek van de tonijnen werden ze met netten opgevangen, naar het strand getrokken en daar doodgeslagen of gestoken. De inwoners van Benidorm waren echte specialisten op dat gebied.


  Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog onderging Benidorm een minder prettige ervaring. De troepen van Napoleon hielden lelijk huis in het dorp, profaniseerden het kerkhof en vernielden het kasteel. Maar ook dat kwam men weer te boven.


  De eerste timiede toeristische aantrekkingskracht ondervond men in de negentiende eeuw, vooral van mensen uit het nabije binnenland zoals Elda, Novelda en Alcoy, die in de zomermaanden even van het strand en de zeelucht kamen genieten. Men besloot daarom tot het aanleggen van een kuuroord, het Balneario de la Virgen del Sufragio. De Virgen del Sufragio was de patroonheilige van Benidorm. Waarom? Daar is ook een legende aan verbonden, maar gekoppeld aan waar gebeurde feiten.


  De legende vertelt dat in 1740 de bevolking van Benidorm verrast werd door het naderen van een onbemand schip voor de kust. Men dacht dat de bemanning overleden was aan de pest. De autoriteiten besloten daarom het schip te verbranden. Het schip werd naar het strand gesleept en in brand gestoken. Enkele dagen later ging men tussen de resten zoeken naar nagels en ander ijzerwaar dat nog bruikbaar was en men vond – intact en zonder enig spoor van brand – het beeld van een madonna met het kindje Jezus in de armen.


  Op het einde van de jaren ’50 van vorige eeuw besloot de geschiedkundige Pere Mª. Orts een onderzoek in te stellen naar die feiten. Pas in 1963 vond hij de documenten hierover in het Archivo General de Simancas. Omdat alles plaats had gevonden in 1730 inplaats van in 1740 had dit het onderzoek natuurlijk bemoeilijkt.


  Op 15 maart 1740, in de late namiddag, dreef een zo te zien stuurloze boot voor de kust van Benidorm. Antonio Bayona, samen met Vicente Llorca, Miguel Llorca en enkele andere mannen wiens namen niet bekend zijn, allen inwoners van Benidorm, gingen in een sloep naar de boot toe. Er was niemand aan boord en ze sleepten hem naar de kust waar het schip niet zonder moeite op het strand werd gesleept. De burgemeester zette twee soldaten bij het schip om te verhinderen dat iemand aan boord zou gaan. Van 15 tot en met 19 maart vergaderden de autoriteiten en onderzochten het schip. De afkomst was onbekend, maar men meende dat het schip in Málaga was gebouwd. In het schip werd niets waardevols ontdekt, tenzij een beeld van een madonna met het kindje op haar arm.


  Op 26 maart besloot de koninklijke commissaris van Oorlog en Zeevaart dat het schip met de hele inhoud geveild mocht worden, maar enkele dagen later, op 2 april, besloot de goeverneur van Alcoy dat de boot verbrand diende te worden, omdat men vreesde dat de bemanning aan pest was gestorven. Ondanks de vele protesten werd de boot op 5 april in brand gestoken. Dit alles staat vermeld in het Archivo General de Simancas en is bevestigd: er was een stuurloze boot. Er was een beeld van een madonna aan boord. Er was angst voor de pest. De boot werd in brand gestoken. Er werden veertien kilogram ijzer uit het verbrande wrak gehaald. En dan begint het verhaal van de Virgen del Sufragio (de madonna van de zielerust).


  De grootvader van Pere Mª. Orts, de geschiedkundige Pedro María Orts y Berdín, schreef in zijn ‘Apuntes históricos de Benidorm’ dat het beeld waarschijnlijk een Virgen del Carmen was, de patroonheilige van vissers en zeevaarders. Hij vermelde dat het beeld eerst naar een hospitaal werd gebracht, dat nu niet meer bestaat. Daarna werd het overgebracht naar de parochiekerk, toen daar in 1844 de kapel van de Communie werd gebouwd. De bevolking van Benidorm sprak nog steeds over de Mare de Déu del Naufragi, maar de aartsbisschop van Valencia zei dat men haar de ‘Mare de Déu del Sofrage’ (madonna van de schipbreuk) moest noemen. In 1925 werd het beeld door de aarstbisschop van Valencia gekroond en datzelfde jaar werd ze door paus Pius XI tot patroonheilige van Benidorm bevestigd.


  Het wonder dat ze ongeschonden uit de brand van het schip kwam heeft niemand kunnen verklaren en geen enkel document vermeldt wie haar na de brand heeft gevonden.


  Tijdens de Burgeroorlog werd het beeld ujit de kerk gehaald en verborgen in het huis van Emilio Ruzafa. In 1971 schreef Pere Mª. Orts een toneelstuk over het vinden van de patroonheilige met wat er gebeurde tussen 15 maart en 5 april. Vanaf dan heeft de Asociación Cultural Recreativa La Barqueta er voor gezorgd dat dit spel jaarlijks wordt opgevoerd op het Ponientestrand. In 2009 kreeg deze uitvoering van het vinden van het beeld de vermnelding van ‘Evenement van Toeristisch belang’


  Maar laten we dit intermezzo van deels weerheid en deels legende even varen en gaan we even verder met de geschiedenis van Benidorm. Het dorp kende, net als de rest van Spanje, een economische crisis door het verlies van de Spaanse kolonieën Cuba, Puerto Rico en de Filippijnen in 1898 en kort daarop de dreun die de druiventeelt kreeg door de aantasting door filoxera. Maar het toerisme, dat jaren daarvoor langzaam op gang was gekomen, begon weer toe te nemen, ook door de betere verbindingen met andere delen van Spanje. In 1925 verrezen de eerste zomnerhuizen op het Levantestrand.


  Na de Burgeroorlog kwam de economie langzaam op gang en opnieuw werd de visvangst belangrijk. Toen men zag dat Benidorm erg gewild was bij toeristen vanwege de lange zandstranden, begon men daar meer aandacht aan te besteden. In 1952 werd de tonijnvangst opgeheven, maar in 1956 werd een futuristisch plan opgesteld, op dat moment uniek in de wereld, om een stad te bouwen die zuiver gericht was naar het toerisme.


  Dat had succes, want steeds meer toeristen kwamen aanzetten en de grote boom begon toen in 1967 de luchthaven van E Altet bij Alicante in gebruik werd genomen. Vanaf dat moment kende de toeristische bloei geen grenzen meer.


  Dat had ook nog een merkwaardig en onvoorzien gevolg. Het was de gewoonte dat bij erfenissen die op voorhand werden vastgelegd, de mannen de rijke gronden kregen en de vrouwen de arme gronden. Dat wil zeggen dat de mannen bedeeld werden met de vruchtbare velden aan de rand van de stad, naar het binnenland en dat de vrouwen het moesten stellen met de arme, waardeloze gronden tegen de zee. Maar kijk wat er gebeurde met de toeristische boom: die waardeloze gronden werden tien keer meer waard en de ‘rijke’ landbouwgronden werden waardeloos, want iedereen verliet de lamndbouw en ging in de toeristische sector werken. Arme vrouwen werden in tientallen jaren schatrijk. Hoe een dubbeltje rollen kan... al was het hier véel meer dan een dubbeltje.
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  Het Levantestrand in 1912 met het huidige Casa Senabre, het enige gebouw in die tijd.


  
    De verovering van Orihuela
  


  Een van de steden waar het feest van Moros y Cristianos uitbundig en met veel luister wordt gevierd, is Orihuela en een van de onderdelen is het tonen en meedragen van de plaatselijke banier, de Oriol. Over die verovering door de christenen doet ook een legende de ronde, die jaarlijks wordt uitgebeeld in de feesten.


  In het kasteel van Orihuela, waarvan de ruïnes nu op een heuvel boven de stad liggen, woonde de moorse kasteelheer Bezaddon, heerser over zowel de moslims als de christenen die in de stad woonden. Een christene vrouw, de echtgenote van Pedro Armengol en ‘la Armengola’ genoemd, was de voedvrouw van de kinderen van Bezzadon en diende dus iedere dag naar het kasteel te trekken en het ’s avonds weer te verlaten.


  Bezaddon had echter het plan om alle christenen te doden die woonden in de mozarabísche wijk Arrabal Roig, het huidige Rabaloche, in Orihuela. Hij wou wel de voedvrouw van zijn kinderen sparen, samen met haar echtgenoot en haar twee dochters. Alles zou gebeuren op de nacnt van 16 juli. Dit vertelde hij aan la Armengola, en zei haar om met haar familie naar het kasteel te komen, waar ze zouden gespaard worden.


  Maar la Armengola was niet van plan om dat zo maar te laten gebeuren. Ze bracht de christenen op de hoogte van de snode plannen en op de avond van die bewuste datum ging ze naar het kasteel met haar man, maar in plaats van haar dochters nam ze twee sterke kerels, Aruns y Ruidoms, mee, gekleed las meisjes maar met sabels onder die kledij verborgen. Ze kende het kasteel natuurlijk op haar duimpje en leidde de kleine stoet door de gangen. Iedereen die ze ontmoetten viel onder de sabels van de twee christenen en de man van la Armengola. Ook de moorse kasteelheer moest er aan geloven en op die manier werden de christenen van Orihuela gered van een moordpartij.


  De volgende dag, op 17 juli, was het leger van koning Jaime I van Aragón reeds voor de poorten van de stad. Omdat er haast geen verdedigers meer waren was het een klein kunstje om Orihuela te veroveren op de Arabische heersers. Ieder jaar op 17 juli wordt dit herdacht tijdens de feesten van Moros y Crstianos en ieder jaar wordt een vrouw gekozen die de rol van La Armengola speelt.


  Die feesten zijn in Orihuela indrukwekkend. Sedert 2010 zijn ze ook verklaard tot Evenement van Toeritisch Belang. Een merkwaardigheid van de feesten is dat iedere 17 juli de oorspronkelijke en autentieke vlag van Orihuela, de ‘Gloriosa Enseña del Oriol’ plechtig door de stad wordt gedragen om de christelijke overwinning te vieren.


  Deze viering gebeurt al sedert 1400 met toelating van de prelaat van Cartagena, Don Fernando de Pedrosa.


  Eeuwenlang bestond die viering van de verovering van de stad door de christenen alleen maar door het dragen van de standaard door de straten op 17 juli. Maar op 4 mei 1974 verenigden enkele mensen zich om te trachten die feesten meer luister bij te zetten door het organiseren van Moros y Cristianos. Er ontstonden meteen al vijf groepen: Cruzados de Cristo, Cruzados del Pilar, Armengoles, Acequianos en Caballeros del Rey Teodomiro. Sedertdien is het feest alleen nog maar gegroeid en het kreeg in 2010 de vermelding van Evenement van Toeristisch Belang.


  Iedere 17 juli in de voormiddag wordt de Oriol vanaf het balkon van het gemeentehuis neergelaten en door de straten naar de kathedraal gedragen in het gezelschap van alle autoriteiten.


  Orihuela is een stad van monumenten. Eens de hoofdstad van het visigotosche rijk, aan de oever van de rivier Segura, is het altijd een belangrijke stad gebleven, in 1969 reeds verklaard tot historisch-artistiek en monumentaal geheel. Het is de hoofdstad van het gewest Vega Baja del Segura en als hoofdstad was het reeds bekend in het verleden, zoals hoofdstad van de Cora de Tudmir, de Procuración General de Orihuela, Gobernación de Orihuela of Gobernación Ultra Xaxonam en zelfs korte tijd, tijdens het bewind van koning Felipe V de Borbón, hoofdstad van het koninkrijk Valencia. Nu is het een bisdom sedert 1564.


  Het kasteel, grotendeels in ruïne, ligt op de heuvel van San Miguel en de eerste burcht werd hier reeds gebouwd ten tijde van de visigotische koning Teodorico, maar de oorsprong van de werkelijke burcht ligt bij de Arabieren. Ondanks het feit dat de ruïne beschermd is, enerzijds in 1931 als Ruinas Históricas y Ruinas Gloriosas en anderzijds door het Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Orihuela, gebeurt er weinig om wat nog overblijft in ere te houden. We zien nog stukjes van de ommuring, van het alcazaba en de eretoren.


  De enige stadspoort die nog overeidn staat is de Puerta de la Olma of de Elche. Felipe V liet de stadsmuren verwijderen. De poort is van origen almohade maar Felipe II liet ze renoveren in de zestiende eeuw. In het bovenste deel staat het stadswapen en het beeld van San Miguel, dat niets te maken heeft met het hier bekende bier, maar die de beschermheilige van Orihuela is. Daarnaast vinden we het Colegio del Patriarca of van Santo Domingo, verklaard tot cultureel erfgoed. In de kelders van de universiteit Miguel Hernández treft men stukken aan van de eerste stadsmuren, samne met Arabische baden, islamitische woningen en resten van gotische en barokke gebouwen en nog enkele resten van het paleis van koning Fernando I.


  De kathedraal van El Salvador is een gotische kerk uit de dertiende tot vijftiende eeuw, waarvan het kruis werd getranbsformeerd in de zestiende eeuw. Binnen zijn er mooie hekken in gotische en renaissancestijl en een koor uit de achttiende eeuw, gemaakt door Juan Bautista Borja. Het orgel is uit de achttiende eeuw en een van de beste van de hele Spaanse oostkust. De zijkapellen zijn eveneens een bezoek waard. De kerk is opgenomen in het Spaans cultureel-historisch patrimonium.


  Talloze kerken en kapellen staan verspeid in de stad, zoals de parochiekerk van San Antón, de kapel van de Heilige Begrafenis, de kapel van de Virgen de Monserrate, het seminarie San Miguel, de kerk van Carmen, met klooster van de Religiosas Salesas, het Real Monasterio de la Visitación, het klooster van San Juan Bautista de la Penitencia, het klooster van Santa Ana, het klooster van de Santísima Trinidad, Colegio de Jesús-María, Monasterio de San Sebastián, Hospital San Juan de Dios…


  Aan paleizen ontbreekt het evenmin, te beginnen met het bisschoppelijk paleis in barokstijl waar nu het museum voor religieuze kunst is ondergebracht, nadat de bisschop in Alicante ging wonen. Het paleis van de graaf van Pinohermoso is een gebouw uit de zestiende eeuw, maar helemaal gerenoveerd, met binnen een bibliotheek, het historisch archief en een interessante verzameling schilderijen.


  Het paleis van de markiezen van Rubalcava, een gebouw uit de twintigste eeuw, herbergt een belangrijke verzameling keramiek en schilderijen, tewijl in het paleis van de graaf van Rocamora mooie meubels te bewonderen zijn naast andere kunstvoorwerpen. Het houdt niet op: de paleizen van de Barón de la Linde, van de markies van Arneva, van de markies van Rafal, het :Palacio Portillo, Palacio de la Condesa de Vía Manuel, Palacio de los Marqueses de Ruvalcaba, Palacio Roca de Togores y Cerdá, Palacio de los Roca de Togores, Palacete de los Mejías, Palacio de los Rebaglieto….


  Tenslotte vinden we ook nog een groot aantal huizen in Jugendstil, zoals het Casa Villaescusa, Casa de San Gregorio, Casa Casinello, Casa Raimundo. .. we bezoeken de Plaza Nueva, de lonja municipal, de plaza de toros, de Pozos del Cremós, het Casa Comedias. Edificio del S. XVII, obra barroca que en la actualidad es la sede de Cáritas Interparroquial, het casino….


  Wie in Orihuela zijn gading niet vindt en niet overstelpt wordt door eeuwenoude architectuur of een eeuwenoude legende, is niet snel tevreden.
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  Ieder jaar speelt een vrouw de rol van La Armengola.


  
    Van Tabarka naar Tabarca
  


  Voor de kust van Santa Pola ligt een eiland. Het eiland staat bekend als Tabarca, maar vroeger noemde men het vooral het "Nueva Tabarka", daarvor het Isla Plana, Planesia of Isla de San Pablo. Vanuit Alicante en Santa Pola varen er regelmatig boten die toeristen van en naar het eiland brengen. Hoe het bewoond werd en de legende van de zeewolf.... het is de moeite van vertellen waard.


  Het eiland lag altijd verlaten voor de kust, maar af en toe gebruikten piratenschepen het als dekking alvorens de kust aan te vallen. Koning Carlos III wou daar een einde aan maken en liet de handen uit de mouwen steken.


  De eerste bewoners van het eiland waren Italianen, ongeveer driehonderd vissers uit Genova die door de zeerovers gevangen waren genomen en op het eiland Tabarka gezet, voor de kust van Tunesië. Ze werden door de Spaanse vloot bevrijd en de koning vond het een goed idee om die mensen op dat eiland te laten wonen. Het eiland werd door de nieuwe bewoners Nueva Tabarka, het Nieuwe Tabarka, genoemd, naam die snel werd overgenomen en zo is het eiland nu ook bekend.


  Maar koning Carlos wou die mensen niet hulpeloze slachtoffers maken van de piraten. Hij gaf bevel het eiland serieus te versterken. Het kleine dorp werd helemaal ommuurd en van die versterkingen blijven nog vele resten over.


  Natuurlijk mag een legende hier niet ontbreken.


  In het zuiden is er een grot die ongeveer honderd meter onder het eiland doordringt. In deze grot komt het zeewater en natuurlijk komen daar ook vissen. Deze grot staat bekend als de "La Cova del Llop Marí", de grot van de zeewolf Mari, omdat men zegt dat een reusachtig exemplaar van die vis af en toe de grot binnendringt met zijn grote scherpe tanden.


  Maar als het donker is trachtten de bewoners van het eiland in de grot door te dringen en in hun netten de grote zeewolf te vangen..De grot biedt een feeëriek uitzicht met de stalagtieten die van het plafond hangen en hier en daar zijn er spelonkjes waar de meeuwen hun nest bouwen.


  Op het einde van de negentiende eeuw kreeg de grot het bezoek van twee enorm grote zeewolven. Daar zochten ze een rustige plek om hun jong ter wereld te brengen. Maar de eilandbewoners meenden dat het een invasie was en een gevaar, want ze zouden de netten vernietigen en de vis opeten. Men wachtte op een nacht met volle maan, drong de grot binnen met harpoenen en maakte jacht op de dieren. Het wijfje van de zeewolf werd gedood en het jong werd dood geboren. Het mannetje was ernstig gekwetst en zijn gehuil weerklonk drie dagen en nachen lang en maakte de bewoners bang. Men zegt dat zijn dood lichaam nog steeds in de grot rust, op de bodem van de zee en iedere nacht van volle maan hoort men vanuit de grot nog het gehuil van de zeewolf Mari, zelfs tot in Santa Pola en in zee vormt zich een processie met alle vissoorten die hier maar voorkomen, terwijl op de bodem de sponsen, algen en koralen een tapijt vormen voor de terugkerende begrafenisstoet ter ere van de twee zeewolven en hun jong.


  Op het eiland heeft men sporen gevonden van een Romeinse bezetting, maar geen resten van een vaste nederzetting, zodat men mag aannemen dat de Romeinen hier wel verbleven maar geen vaste woonplaats hadden. Wel vond men resten van een necropolis en van een bakoven voor amforen, samen met industriële gebouwtjes. Hier was dus wel


  een handelsactiviteit en misschien is dit eiland het door de Grieken genoemde Planesia dat door Estrabón werd beschreven als gevaarlijk door de talrijke klippen. Dit wordt bevestigd door de schipbreuk van vele Romeinse schepen waarvan men de resten heeft gevonden rond het eiland. Ook de Arabische geograaf al-Idrisi noemt het eiland Blanasia, afgeleid van de Griekse naam.


  De eerste maal dat gesproken werd over de noodzaak het eiland te versterken is in de dertiende eeuw, maar toch gebeurde dat toen niet. In 1337 werd de toelating gegeven voor het bouwen van een toren, maar men weet niet of die er inderdaad kwam. In ieder geval zijn er geen sporen van gevonden. In 1427 kwam het voorstel om een goede verdediging te bouwen op het eiland omdat de kapers die van Algerije kwamen te beletten zich hier voor te bereiden op een aanval op de kust. In die tijd sprak men van het eiland van San Pablo (Illa de Sant Pau), want volgens een andere legende was het hier dat de apostel Paulus voet aan wal zette om in Spanje te komen prediken. Geschiedkundigen hebben heel wat werk gehad, omdat het eiland verschillende namen had. Zo heette het in andere documenten het Isla Plana (Illa Plana), het Alones Insula of Islote de Santa Pola. Ten tijde van koning Felipe III kwam dan het plan om het eiland goed te verdedigen met de bouw van een groot fort. In 1760 begon men met de bouw.


  De geschiedenis van het huidige Tabarca begint echter in 1768, als koning Carlos III de pater fray Juan de la Virgen opdracht geeft om een losprijs te betalen voor 69 families van de republiek Genova die zich op het Tunesische eiland Tabarka, op een paar honderd meter van de Afrikaanse kust, hadden gevestigd en door de Tunesische koning onder slavernij waren gebracht.


  De Tunesische koning wou echter van een losprijs niet weten, zodat de Spaanse vloot ankerde op het eiland en de gevangenen ontvoerde. De tabarquinos werden naar Cartagena gebracht en van daar over land naar Alicante, waar ze tijdelijk werden ondergebracht in het Colegio de la Compañía de Jesús, dat na de verbanning van de Jezuïeten leeg was komen te staan. Ze kwamen daar aan in 1769 en de graaf van Aranda, die eigenaar was van het eiland, bekwam hun verhuis naar het isla de Santa Pola, om daar een vaste kolonie te stichten. Dus werd op het eiland niet alleen een fort maar ook een dorp gebouwd en de naam werd vanaf dan Nueva Tabarca. In totaal gingen 296 mensen daar wonen.


  Iedere familie kreeg op het eiland een huis toegewezen. De Genovese afkomst is nog steeds duidelijk bij de familienamen van vele inwoners, hoewel die verspaanst werden, zoals Buzo, Capriata, Chacopino (Jacopino), Colomba, Russo, etc.


  De eerste huien waren gereed in 1770 en toen werd het eiland bevolkt. Er kwamen op militair gebied verdedigingsmuren, batterijen, magazijnen en woningen voor soldaten in een kazerne en burgerlijk werd alles gebouwd wat nodig was zoals een wasplaats, waterreservoir, broodoven, kalkoven, etc...


  In het begin van de negentiende eeuw was een militaire aanwezigheid in de Middellandse Zee overbodig geworden en het garnizoen werd van het eiland teruggegtrokken


  In 1980 is men begonnen met de restauratie van vele gebouwen, zoals de verdedigingsmuren, de kerk, de vuurtoren, het Casa del Gobernador, etc… en in 1983 werd het eiland verklaard tot zeereservaat om de fauna en flora er rond te kunnen beschermen. Nu is het een toeristische bezienwaardigheid.
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  Grot Tabarca volgens oude gravure.


  
    Het wonder van Las Virtudes
  


  Las Virtudes, populair bekend als La Virgen, is een gehucht dat tot de stad Villena behoort, waarvan het ongeveer vijf kilometer verwijderd ligt. De kern ligt bij het Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, dat men begon te bouwen op het einde van de vijftiende eeuw.


  Volgens de traditie vluchtten in 1474 vele inwoners van Villena naar de bron Fuente del Chopo om te ontsnappen aan de pestepidemie en bij de bron riepen ze de Virgen de las Virtudes uit tot patroomnheilige. Volgens de legende gebeurde het volgende:


  In 1474 gingen vele families uit Villena zich verschuilen bij de bron en leven in barakken. Omdat de pest echter bleef duren, besloten ze een patroonheilige te benoemen en die aan te roepen om hen te helpen. Iedere aanwezige mocht op een briefje de naam van een heilige schrijven. Ze staken die briefjes met namen van die heiligen in een kruik en lieten toen een kind een van die briefjes er uit halen. De gekozen patroonheilige was tot ieders verbazing de Virgen de las Virtudes, want niemand had die naam opgeschreven. Men besloot de loting nog een keer uit te voeren en opnieuw kwam er een briefje uit met de naam van de Virgen de las Virtudes!


  Men ging der dus van uit dat het die madonna zelf was die het briefje op wonderbare wijze in de kruik had gedeponeerd en het er uit had laten loten. Maar men had geen beeld van die madonna en twee inwoners van Villena werden belast om in de naburige steden en dorpen te gaan zoeken naar zo’n beeld.


  De twee inwoners hadden zich nog maar net op weg begeven toen ze twee jongeren zagen naderen met een kist waarin het beeld van de Virgen de las Virtudes lag. Zonder een woord te zeggen overhandigden ze dat en verdwenen even misterieus als ze opgedoken waren. Toen besloot men hier een kapel te bouwen, opgedragen aan die madonna en jaarlijks in maart en september wordt hier naar toe een bedevaart georganiseerd.


  Er is geen enkel historisch document dat deze datum bevestigt. De eerste berichten die betrekking hebben op de kapel is een document van het Katholieke Koningspaar Fernando en Isabel van 30 juli 1490 waarin wordt vermeld dat de bewoners Villena verlieten uit angst voor de pest. Men moet dus een pestepidemie zoeken rond 1474 en vóor 1490 en dit zou gebeurd moeten zijn in 1476, samen met de opstand tegen de markies van Villena. Daarom zou men ook een andere patroonheilige hebben gekozen in opvolging van de Virgen de las Nieves, die sterk verbonden was met de markies van Villena. De kapel bestond in ieder geval reeds op het einde van de vijftiende eeuw en daarrond ontstond een nederzetting.


  Begin 1937, binnen de republikeinse hervorming om in de benamingen van plaatsen iedere referentie naar religie of koningschap te verwijderen, werd de naam Las Virtudes vervangen en inplaats van Colonia de Santa Eulalia werd het Colonia de Lina Odena. De originele naam werd opnieuw gebruikt toen Franco aan de macht kwam.


  De Virgen de las Virtudes werd gekroond in 1923 en opnieuw in 1954 en de laatste zondag van augustus wordt het beeld in processie naar de strad Villena gedragen tijdens een bedevaart waaraan wel 25.000 mensen deelnemen uit de hele steek Het beeld blijft daar tot het einde van de feesten van Moros y Cristianos, rond 9 september.


  
    De man die twee maal stierf
  


  Een legende die de ronde doet in Villena is het verhaal van don Enrique, een legende die aanleunt tegen de moderne films in het genre. Geen geesten of spoken, geen geheimzinnige verschijningen... de wens van een man om eeuwig te leven en daar bijna in slaagde.


  Toen don Enrique op het einde van zijn leven de krachten voelde afnemen en wist dat hem niet veel levensdagen meer te wachten stonden, dacht hij de hele dag na over het overwinnen van de dood. Hij had in zijn leven tal van boeken verzameld over magie en toverkunst en begon die nu allemaal te raadplegen. Een groot deel van de dag en een stuk van de nacht bracht hij door in bed, bij kaarslicht, zich verdiepend in al die boeken, die hij in feite niet in huis mocht hebben, want dan zou hij beschuldigd geworden zijn van hekserij en de inquisitie was in volle gang. Hij onderbrak slechts zijn lectuur voor zijn dagelijkse wandeling door de stad.


  Tenslotte dacht hij de juiste formule te hebben gevonden om na zijn dood weer tot leven te worden gewekt, maar alleen was dat onmogelijk. Hij had de hulp nodig van iemand anders en wie was daar beter geschikt voor dan zijn trouwe huisknecht, een man die hem heel zijn leven had gediend en die zich verbonden voelde met de familie. Op hemn zou hij zeker kunnen rekenen.


  En inderdaad, de huisknecht was bereid om mee te werken. Ze begaven zich naar het laboratorium in de kelder en daar legde don Enrique uit wat er diende te gebeuren als hij stierf. In de eerste plaats mocht niemand te weten komen dat hij dood was. Niet zijn vriendenkring, niet de familie, zeker niet de priester... niemand!


  Na er zeker van te zijn dat zijn heer overleden was, diende de knecht het lichaam naar de kelder te dragen en op een metalen tafel in het laboratorium het in kleine stukken te hakken. Daarna dienden die stukjes in een jute zak te worden gedeponeerd, bewerkt met een elixir dat de edelman geprepareerd had. Die zak met de stoffelijke resten diende dan begraven te worden op de patio in een laag paardenmest. Het was ook belangrijk dat in de volgende negen maanden niemand de afwezigheid van don Enrique opmerkte. Iedere bezoeker diende geweigerd te worden met gelijk welk excuus en de knecht diende zich als zijn meester te vermommen en dagelijks de wandeling door de stad te doen die de edelman ook deed.


  Enkele dagen later gaf don Enrique de geest en de knecht deed precies wat van hem verlangd werd. Het moeilijkst was echter zijn meester ‘vervangen’ bij diens dagelijkse wandelingen door de stad. Hij hulde zich steeds diep in de mantel van don Enrique omdat niemand hem zou herkennen en keek links en rechts of er geen bekenden kwamen, want als men hem aansprak zou het bedrog snel ontdekt worden. Gelukkig bleek na enkele weken al dat de vermomming geslaagd was en omdat de edelman zelden contact had met andere mensen, sprak men hem ook nooit aan, vooral omdat hij bij het zien van bekenden snel een hoek om sloeg.


  Met hoofdknikjes of een handgebaar beantwoordde hij de weinige groeten en alles leek gesmeerd te gaan, maar toch, telkens hij de wandeling begon beefde de huisknecht een weinig en was altijd onzeker. Je kon nooit weten...


  Maanden gingen voorbij en de zelfzekerheid van de knecht groeide. Hij kon zich al heel knap in de figuur van don Enrique inleven, maar een dom toeval zou een einde maken aan de hele maskerade. Op een plein kruiste hij een priester die de laatste sacramenten droeg. Het was in die tijd gewoonte dat voorbijgangers dan knielden, maar dat wist de knecht van don Enrique niet. Enkele voorbijgangers waren daarom erg verontwaardigd en een van hen rukte de mantel weg van het gelaat en... niet don Enrique kwam te voorschijn, maar diens huisknecht!


  Die wou natuurlijk niets loslaten, maar omdat men wel vermoedde dat er meer achter stak dan een gewone maskerade, leidde men de knecht naar het paleis van de edelman. Men vond die natuurlijk nergens en de knecht kon niet anders dan alles opbiechten. Hij werd voor ondevraging naar de inquisiteur geleid en samen met deze en enkele soldaten begaf men zich opnieuw naar het paleis en op de patio werd de zak van tussen de paardemest opgegraven en geopend.


  Tot ieders ontsteltenis zag men in die zak een soort embryo met reeds een vage menselijke vorm. De inquisiteur beval de zak opnieuw dicht te knopen en met de lansen van de soldaten te doorsteken. Toen ze dat deden hoorden ze in de zak een huiveringwekkende gil.


  En dan werd alles stil.


  Villena is een vrij grote stad, die beheerst wordt door het uitstekend bewaarde kasteel, het castillo de la Atalaya. Hoewel beslist de moeite van een toeristisch bezoek waard, blijken slechts weinige buitenlanders hier een dagje neer te strijken om die bezienswaardigheden beter te leren kennen.


  De huidige stad ontstond ten tijde van de visigoten maar kreeg slechts betekenis onder de Arabieren in de elfde eeuw. Hoewel de stad een aantal belangrijke historische monumenten bezit in het oude centrum, met een groot aantal kerken en paleizen, is het juweel beslist dat kasteel van Atralaya.


  Het werd gebouwd door de Arabieren, waarschijnlijk in de loop van de twaalfde eeuw. In documenten uit 1172 werd het in ieder geval reeds vermeld. Het was een belangrijk kasteel voor de muzelmannen en de troepen van Jaime I dienden het drie keer te belegeren alvorens ze er uiteindelijk in 1240 in slaagden het te veroveren. Het werd veroverd door de Aragonezen, maar door het verdrag van Almizra ging het over in handen van de Kastilianen. Eerst vonden de ridders van de Orde van Calatrava er een onderkomen, maar toen werd het bezit van prins Manuel en later ging het over in diverse handen.


  Het kasteel speelde een belangrijke rol in de opstand van de Germanías, want hier verschool zich virrey Diego Mendoza nadat hij bij Gandía verslagen was en vanuit het kasteel vertrokken de troepen om de rebellen in Valencia te onderdrukken. Zelfs in de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Fransen was het kasteel nog van strategisch belang. Daarom liet maarschalk Suchet het kasteel opblazen, wat grote schade veroorzaakte aan de almohade-plafonds, samen met die van het kasteel van Biar de oudste van Spanje en van de hele Magreb.


  Vanaf toen werd het kasteel aan zijn lot overgelaten. Het ontwikkelde zich tot een verblijfplaats voor landlopers en een kerkhof voor honden. De bouwers van de huizen die in de negentiende eeuw onder het kasteel werden gebouwd, gebruikten de stenen van de burcht. De archeoloog José María Soler brak een lans voor deze prachtige burcht en dat tot gevolg dat men in 1958 begon met restauratiewerken en met archeologische opgravingen, die waardevolle stukken aan de oppervlakte brachten, nu geëxposeerd in het stedelijk archeologisch museum.


  Men begon met de reconstructie van de bedekking van de prachtige eretoren en in de jaren ’60 werden ook de muren gerestauteerd rond het wapenplein. In 1971 begon men dan met het herstel van de poorten. Nu is het kasteel weer een belangrijk onderdeel van het sociaal gebeuren van Villena en sedert 1961 wordt vanaf hier het vuurwerk afgstoken dat het begin van de feesten van Moros y Cristianos aankondigt. Sedert 1977 gebeurt ook hier de ambassade en vormt het kasteel het middelpunt van de feesten. In 1990 begon dan de restauratie van de omgeving en de verlichting. Momenteel is het kasteel een toeristische trekpleister, van ver zichtbaar door de toren die boven de stad uit steekt.
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  Het kasteel van Villena.


  
    De wil van de Mare de Déu van Santa Pola
  


  Heel vaak beslist een heilige zelf waar hij zijn of haar kapel wil opgericht zien of in welk dorp hij of zij vereerd wil worden. Dat was ook zo in het geval van de ’Mare de Déu de Loreto’, de ‘Moeder Gods van Loreto’, die net zo lang aandrong tot ze in Santa Pola mocht blijven.


  De legende vertelt dat in 1643 in Andalucía een opstand uitbrak door de moriscos die nog in het land waren gebleven. Deze opstand breidde zich snel uit doordat de christenen in het begin niet ingrepen maar angst vertoonden. Vele dorpen werden door de islamieten overvallen en beroofd en tenslotte kwamen ze ook in de havenstad


  Puerto de Santa María, waar ze hun rooftocht verder zetten.


  In dit dorp woonde een zekere María Guadalupe, die een mooi madonnabeeldje in haar bezit had. Ze had meer angst dat het beeldje in verkeerde handen zou vallen dan voor haar eigen leven, want de moren zouden het beslist vernietigen of verbranden. Hoewel ze heel erg veel van het beeldje hield, besloot ze dat het toch maar beter was om het in veiligheid te brengen. Ze wikkelde het in een laken en overhandigde het aan de kapitein van een schip dat in de haven gemeerd lag en op het punt stond om uit te varen. De kapitein vroeg aan Maria waar hij het beeldje naartoe moest brengen en zij zei om het achter te laten in de eerste haven waar het schip zou aanleggen. De kapitein beloofde dit en het schip koos het ruime sop.


  De kapitein van het schip was van Villajoyosa en toen hij het beeldje uit het laken wikkelde vond hij het zo mooi dat hij van plan was niet voor Villajoyosa aan te leggen, zodat het beeld van de madonna in die stad zou kunnen blijven.


  Maar plotseling werd het weer helemaal anders. De zonnige dag werd verstoord door snel opkomende duistere wolken, de zee werd woest en hoge golven kletsten tegen het schip, een felle wind scheurde bijna de zeilen en om geen gevaar te hebben voor een schipbreuk besloot de kapitein naar de dichtst bijzijnde haven te varen en daar te meren en te wachten tot de storm bedaard was. Op die manier legde het schip aan in de haven van Santa Pola.


  Maar de kapitein leverde een tweestrijd met zichzelf. Hij had beloofd het beeldje achter te laten in de eerste haven waar hij zou aanleggen, maar anderzijds had hij het zo graag meegenomen naar Villajoyosa. Na vele uren piekeren besloot hij zijn belofte te breken en de madonna mee te nemen naar Villajoyosa.


  De volgende ochtend was de storm helemaal vergeten. De zee was rustig en de zon scheen lekker. De bemanning ging aan boord, de zeilen werden gehesen, het anker gelicht en men voer uit. Maar na enkele minuten, net toen de boot het uiteinde van de pier voorbij voer, gebeurde hetzelfde als de vorige dag. Als bij toverslag verschenen opnieuw onweerswolken, een hevige wind stak op en de zee leverde metershoge golven terwijl de regen neergutste. De kapitein besloot toch de tocht te wagen, maar het was al snel duidelijk dat dit gekkenwerk zou zijn. De bemanning wou evenmin verder en de kapitein had geen andere mogelijkheid dan terug te keren naar de veilige haven van Santa Pola.


  De derde dag begon eveneens met schitterend weer en de kapitein meende dat het nu wel allemaal zou loslopen. Opnieuw koos men zee, maar opnieuw gebeurde hetzelfde dan de dag ervoor en diende men willens nillens terug te keren naar de haven. De kapitein begreep nu dat hij de wil van God had getrotseerd door zich niet aan zijn belofte te houden. Daarom wikkelde hij het madonnabeeldje opnieuw in het laken, ging aan wal en overhandigde het aan de bevolking van Santa Pola. Hij deed zijn hele verhaal en de volgende dag kon hij zonder problemen uitvaren en terugkeren naar Villajoyosa, terwijl de Mare de Déu de Loreto in Santa Pola bleef, zoals ze zelf heeft gewild.


  Maar de naam Santa Pola komt van en andere legende, namelijk afgeleid van Santa Paula, dat dan weer afgeleid is van de latijnse naam van de apostel Paulus, San Pablo in het Spaans die, zoals de traditie wil, ontscheepte op het eiland dat nu Tabarca heet.


  De eerste getuigenissen van menselijk leven in de buurt dateren van 3000 jaar voor onze tijdrekening en het zijn grottekeningen in de grot van las Arañas del Carabassí, samen met overblijfselen in de la Cueva de las Teresitas. In de vierde eeuw v.C. werd een Iberisch dorp gebouwd aan de monding van de rivier Vinalopó, aan de oever van een moeras, dat als basis diende voor ruilhandel met de Griekse scheepvaarders. In de eerste eeuw werd in de nabijheid daarvan een haven gebouwd die dienst deed voor de stad Illici, het huidige Elche, met de naam Portus Illicitanus, zoals genoemd door Claudio Ptolomeo in zijjn ‘Civitates Mediterraneae’. Samen met Cartagena was het in die tijd een van de belangrijkste havens langs de Spaanse oostkust. Hier bereide in het jaar 460 keizer Mayorianus zijn oorlog voor tegen de Noord-Afrikaanse berbers. Ook de Romeinen lieten heir sporen na, zoals een necropolis, een vispekelarij en het Casa Romana del Palmeral.


  Na de Romeinse periode valt er weinig te vertellen over Santa Pola, dat zijn belang verloor, al bleef de haven wel dienst doen. Om de stad tegen de aanvallen van piraten te beschermen werd een groot fort gebouwd op het einde van de zestiende eeuw. In 1609 scheepten in de haven de moriscos in die uit het land werden gezet en naar Oran vervoerd.


  Binnen in het kasteel noteerde men volgens een document uit 1739 de kapel met het beeld van de Virgen de Loreto en 29 huisjes waar 21 families woonden en een klein garnizoen soldaten. Op dat moment was Santa Pola nog steeds een deel van Elche, maar het verkreeg in 1835 zijn onafhankelijkheid. De visvangst was de belangrijkste economische motor en die motor draaide goed, want de bevolking bleef aangroeien.


  Vanaf 1960 profiteerde de stad, want die titel kreeg Santa Pola in 1874 van koning Alfonso XII, mee van de toeristische boom en werden de stranden Lisa en Santa Pola del este bewoond.


  Het kasteel staat er nog steeds en bestaat uit gebouwen rond een groot rechthoekig wapenplein. De bouw werd begonnen in 1557. In de gebouwen bevonden zich de kazematten, magazijnen, oven, waterreservoir en kapel. De huidige toegangspoort dateert uit de achttiende eeuw. Nu is dit kasteel een cultureel centrum waar diverse activiteiten plaats vinden en waarin het zeemuseum, het vissersmuseum, de expositiezaal en de kapel van de Mare de Déu de Loreta zijn ondergebracht.


  Er werden ook verdedigingstorens gebouwd waarvan de ruïne van de Torre de Tamarit in de zoutpannen zowat het symbool van de stad is geworden.


  Het natuurpark van de salinas van Santa Pola krijgt veel bezoek van natuurliefhebbers en men ziet een massa roze flamingo’s.
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  De kapel van de Madonna.


  
    De wondere vinger van San Vicente Ferrer
  


  De feestdag van deze heilige is wiselvallig en hangt aan de datum van Pasen. San Vicente Ferrer wordt gevierd op de tweede maandag na Pasen. Hij is de patroonheilige van de Comunidad Valenciana. In Valencia worden op die datum in de straten de zogenaamde ‘altares’ opgesteld, waar kinderen taferelen uitbeelden uit zijn leven en zijn wonderen navertellen.


  In de Comunidad Valencians is de heilige bekend als "Sant Vicent el del ditet", (Sint Vincent met de vinger) omdat hij volgens de legende vele wonderen zou verricht hebben door gewoon een vinger op te steken. Ook wordt hij vaak in de iconografie uitgebeeld met vleugels, omdat hij beschouwd wordt als de engel van de Apocalyps. Hijzelf zag zich als een "legatus a latere Christi" en kondigde de komst van de Antichrist aan en het einde van de wereld. Hij deed dit bijvoorbeeld tijdens een van zijn talrijke sermoenen in Toledo in 1411.


  San Vicente was vooral prediker, niet alleen in Spanje maar bijvoorbeeld ook in Italië en hij kreeg een visioen in Avignon in 1398. Hij had een groot aantal volgelingen die hem vergezelden op zijn talrijke reizen en overnachtte in kloosters.


  Een groot aantal kapellen en altaren herinneren aan zijn komt in vele Europese landen, historische anecdotes duiken op, maar ook vele legenden, vooral over de wonderen die hij verrichtte.


  Deze heilige werd geboren in Valencia en daar kan men nog steeds zijn geboortehuis bezoeken, omgevormd tot kapel. Hij studeerde ook in Valenia en trad in 1367 in in het klooster van de Predicadores de Valencia, bij de Dominikanen. Tussen 1368 en 1375 werd hij door zijn superieuren naar Lérida, daarna naar Barcelona en Toulouse gestuurd om verder te studeren. Vicente Ferrer had een belangrijke rol in de geschiedenis van de drie pausen tijdens en na de verkiezing van Urbanus VI tot paus in 1377.


  Om de talrijke wonderen van de heilige uit te beelden zet men op zijn feestdag in de straten van Valencia podia neer waarop kinderen die wonderen uitbeelden. Voor de eerste maal gebeurde dat in 1461 door Juan Garrigues in de calle del Mar.


  Volgens de traditie begon San Vicente reeds met wonderen op 9-jarige leeftijd. Hij genas toen wonden bij Antonio Garrigues, een buurman van zijn ouders. Toen San Vicente zalig was verklaard vroeg, Juan Garrigues, zoon van Antonio toelating om dat wonder te herdenken door een altaar te plaatsen bij zijn huis met een beeld van de heilige en een inscriptie. In de loop der jaren was dat de oorsprong van de gewoonte die nu nog in Valencia heerst.


  Maar San Vicente wordt niket alleen gevierd in Valencia en – natuurlijk – in San Vicente del Raspeig, maar in Teulada worden de patroonsfeesten gevierd ter zijner ere en hij heeft er een grote kapel aan hem gewijd. San Vicente Ferrer heeft een speciale binding met Teulada, want zijn zuster Constança woonde hier. En uiteraard verrichte hij hier ook enkele wonderen. Op enkele honderden meter van het dorp, langs de rijweg over de heuvels, staat het ‘Creueta de l’Ave María’ op de plek vanwaar Vicente Ferrer in 1410 het zegende


  Op weg naar Moraira en bij de rotonde van de wegenkruising naar Benitaxell verhief zich het Casa de Sant Vicent, een hele tijd lang een restaurant en naar verteld wordt vroeger een klooster, gesticht door Vicente Ferrer. Het laatste autentieke stuk werd echter vernietigd toen de Nederlandse vereniging hier een clubgebouw neerzette.


  Maar de aanwezigheid van de heilige is het meest tastbaar bij de Font Santa, de Heilige Bron. Op een drietal kilometer van Teulada, langs de weg naar Moraira, en op korte afstand van de rijweg, bevindt zich de kapel van de Font Santa, opgedragen aan San Vicente Ferrer. Het is maar een klein gebouw met links een smalle toegang naar de bron zelf en rechts een klein woonhuisje.


  De kapel werd gebouwd in de vijftiende eeuw nadat Vicente Ferrer hier het wonder van het water had verricht. Het was in een seizoen van droogte en Vicente was met zijn zuster Constança op weg naar Moraira, toen ze op die plek even uitrustten. Een landbouwer kloeg hier over de droogte en de zuster van de heilige vroeg hem of hij er niets kon aan verhelpen. Daarop drukte de heilige met zijn vinger op een steen en zie: meteen begon op die plaats water te druppelen.


  Het huidige gebouw stamt uit het midden van de vorige eeuw. In 1975 werd de kapel helemaal gerestaureerd en met tegels uit Manises versierd met de afbeelding van de heilige die de bron laat ontspringen. Ieder jaar, op de eerste zondag van juli, trekken de inwoners van Teulada naar de bron om feest te vieren, maar water komt er ondertussen niet meer uit. Wellicht moet San Vicente Ferrer een keer terug komen om weer een wonder te verrichten.
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  Over de auteur:


  Hugo Renaerts (Antwerpen 1943) kreeg een grafische opleiding. Hij was lange tijd vast scenarist bij Willy Vandersteen voor de Bessy-verhalen en hij werkte ook mee aan de serie 'Suske & Wiske'.


  Hij schreef een aantal sketches voor het komische duo 'Gaston & Leo', voor het 'Manneke' en enkele afleveringen voor de populaire serie 'Schipper naast Mathilde'.


  In Spanje was hij redacteur bij het Nederlandstalig weekblad 'Bij Ons' en bij het weekblad 'Hallo'.


  Nadat hij gepensioneerd was publiceerde hij verschillende boeken, o.a. 'Boem', 'Moord in het verleden', 'In naam van de vader', 'Het dier in de mens' en 'Geest van vlees en bloed'. Ook publiceerde hij twee wandelgidsen.
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